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JOZEF: 

'Nederig stille timmerman', 
zo wordt hij in een lied genoemd. 
Dromer die in stilte luistert naar de stem van God 
en doet wat Hij vraagt. 
Rechtschapen mens 
die zijn eigen aanzien en belang wegcijfert 
om het leven van anderen te dienen. 
Die goede vader waarover Jezus zo vaak zal vertellen, 
zou het niet bij Jozef zijn 
dat Hij hem heeft leren kennen? 
 

 

 

 

 

 

 

JOHANNES DE DOPER: 

In de lijn van Israëls profeten 
klaagt hij aan en roept hij op. 
Hij trekt een streep door alle uitvluchten 
en is genadeloos voor elk flauw compromis. 
'De Heer heeft zijn dorsvlegel klaar,' roept hij, 
'om kaf en koren te scheiden'. 
Kies je het leven of de dood, 
voor anderen maar ook voor jezelf? 
Dood staat voor: ieder voor zich, 
wie meest kan grijpen heeft het meest 
en voor dat doel zijn alle middelen toegestaan. 
Leven is: we delen met elkaar 
en ieder krijgt volgens zijn nood. 
Want alles hebben we van God gekregen. 
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JESAJA: 

De profeet is scherp voor alle mistoestanden in de samenleving: 
voor het gebrek aan geloof 
en voor het gebrek aan zorg voor de zwaksten. 
Maar hij belooft ook dat God betrouwbaar is 
en deze dorre wereld nieuw zal maken. 
Aan de boom die dood leek 
ontspruit nieuw leven, 
een toekomst van vrede en gerechtigheid bloeit open. 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA: 

 

Beeld is zij van de kleinen in Israël 
die alles verwachten van de Heer 
en hoopvol uitzien naar de toekomst die Hij geeft. 
Uitverkoren wordt ze  
om God als een kind midden zijn mensen te laten wonen. 
Met hart en ziel zegt ze ja. 
Maar wellicht heeft ze het anders gedroomd 
en was ze zoals elke moeder, die het wiegje klaarmaakt 
voor het kind onder haar hart. 
Dat ze Jezus het leven zou geven ergens onderweg 
en in een kribbe voor dieren zou leggen, 
dat heeft ze voorzeker niet gehoopt. 
Maar dit, en alles wat nog komen zal, 
bewaart ze in haar hart.  
 




