Maria-ten-hemel-opneming 15 augustus 2025

decanaat Ieper - Poperinge

Als aperitief: Ave Maria - Bach - Maria Callas

https://www.youtube.com/watch?v=5uzZu9HZBWA&list=RD5uzZu9HZBWA&st
art _radio=1

Ave Maria - Caccini - Elina Garanca
https://www.youtube.com/watch?v=iNaEpmNqeQY&list=RDiNaEpmNqgeQY&sta
rt radio=1

Openingslied: Lief Vrouwke

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,

maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te geven, niets te vragen, deze dag.

Ik bezit alleen de grote vreugde dat ik U bekijken mag. (2x)

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,

maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.

Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik bij U blijven mag. (2x)

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,

maar om een poos bij U te zijn.

Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag.

Ik denk dan aan de grote vreugde dat ‘k U Moeder noemen mag. (2x)

Inleiding:

De tenhemelopneming van Maria:

het grootste Mariafeest van het jaar.

Vandaag mogen wij God danken voor de moeder van Jezus.
Zij was eenvoudig en onopvallend onder de mensen,

maar de grootste in de ogen van God.

Moedig en dienstbaar door haar geloof en vertrouwen

in Jezus, haar Zoon, werd haar leven voltooid en werd zij bij God
in de hemel opgenomen.

Eenzelfde toekomst wacht allen

die God in hun leven centraal stellen.

Op vele plaatsen worden vandaag de moeders gevierd

en allen die de naam van Maria dragen.

Aan hen en aan u allen wensen wij een ‘zalige feestdag’

en een ‘zalige hoogdag’.



https://www.youtube.com/watch?v=5uzZu9HZBWA&list=RD5uzZu9HZBWA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=5uzZu9HZBWA&list=RD5uzZu9HZBWA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=iNaEpmNqeQY&list=RDiNaEpmNqeQY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=iNaEpmNqeQY&list=RDiNaEpmNqeQY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8

Vraag om ontferming:

P.: Dit feest van Maria brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties, of wat wij weten of bezitten,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof, is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laten we daarom vergeving vragen voor ons tekortkomen.

L.: Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat leven en talenten ons gegeven zijn als een geschenk
en wij ze tot gave moeten maken voor anderen,
zoals Maria deed: Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij vaak vergeten dankbaar te zijn voor alle moederliefde
en wij het vanzelfsprekend vinden dat onze moeder altijd voor ons klaarstaat:
Christus, ontferm U over ons.

Om alles dat we als ouder, als kind,

hadden kunnen doen en zijn,

maar dat we toch ongezegd en ongedaan lieten:
Heer, ontferm U over ons.

P.: Laten wij elkaar vergeving schenken

en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Magnificat:

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! (2] 748)
https://www.youtube.com/watch?v=s8ejJaOMEIw
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig;

en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares,

voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam.

Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! ...

Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, : NK7 ! 2N

die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij he en. S A4 I

Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israél,
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil.

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! ...


https://www.youtube.com/watch?v=s8ejJaOMEIw

Openingsgebed:

Heer, onze God,

wij komen hier samen

rond Maria, de moeder van uw Zoon.

Wij bidden U:

laat ons, zoals zij,

luisteren naar en ingaan op uw appél.

Dan zullen wij, zoals Maria, proberen

volgehouden uw weg te gaan in vreugde en verdriet,

niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing: Uit het boek van de Openbaring
(Openb. 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

19 Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1 Een groot teken verscheen aan de hemel:

een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon
van twaalf sterren.

2 Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeén en barensnood.

3 Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak.

Hij had zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen < v

zeven diademen.

4 Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren
aan de hemel weg en wierp ze op de aarde.

De draak stond voor de vrouw die zou baren,

om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.

5 Zij baarde een kind, een zoon,

die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.

Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn
troon.

6 De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God
voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te
worden.

10 En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
“Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van
onze God gekomen

en de heerschappij van zijn Messias.

Tussenzang: Psalm 45 (44) 10 bc, 11, 12ab, 16

Refr.: Naast u staat de koningin, getooid met goud.

Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.

Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.




Tweede lezing: (1 Kor. 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20 Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22 Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24 Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25 Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26 En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27 Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.

Tussenzang: O Maria die daar staat

https://www.youtube.com/watch?v=0hlIKOSph24

O Maria die daar staat,
Gij zijt goed en ik ben kwaad.

Refrein: Wilt gij mijn arme ziele gedenken.
'k Zal u een Ave Maria schenken.
Ave Maria! Ave, Ave Maria !

2. O Maria, gij die weet
Dat mijn hart u is besteed.

3. O Maria, die mij ziet,
Gij hebt alles en ik niet.

4. O Maria, in uw schoot
Ligt mijn hart van deugden bloot.

5. O Maria, overluid
Spreek ik mijn beloften uit.

6. O Maria, in de strijd,
Toon dat gij mijn moeder zijt.

Evangelie: (Lc. 1, 39-56)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39 In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,

naar een stad van Juda.

40 Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.

41 Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,

sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42 Ze riep met luide stem: *Gezegend ben jij onder de vrouwen,


https://www.youtube.com/watch?v=ohlIK0Sph24

en gezegend is de vrucht van je schoot.
43 Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44 Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,

sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.

45 Gelukkige vrouw, zij die gelooft!

Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.'

46 Daarop zei Maria: *Met heel mijn hart roem ik de Heer,

47 met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;

48 want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.

Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,

49 want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.

Heilig is zijn naam,

50 barmhartig is Hij, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen.

51 Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,

wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.

52 Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.

53 Hongerigen overlaadde Hij met het beste,

rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.

54 Hij heeft het opgenomen voor Israél, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,

55 zoals aan onze vaderen toegezegd,

bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.'
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;

toen keerde ze naar huis terug.

Overweging(en):

Waarom eren wij Maria? Omdat zij de moeder van Jezus is, de langverwachte Messias.
Inderdaad, zegt Elisabeth, zalig ben jij. Jij bent de meest gezegende onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van jouw schoot. Wie regelmatig het "Wees Gegroet Maria”
bidt, bidt met de woorden van de Engel Gabriel als met de woorden van Elisabeth uit het
evangelie van vandaag: “"Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, zei de
Engel Gabriel tot Maria. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht
van uw lichaam, Jezus”, zo begroet Elisabeth Maria. En zo bidden we sindsdien in het
Wees Gegroet. Daarom eren wij Maria. Het nichtje Elisabeth vermoedt immers iets wat
anderen niet opmerken. Doorheen Maria’s aanwezigheid in haar huis ervaart ze God zelf.
En daar heeft God zelf zijn hand in, schrijft Lucas : “vervuld van de heilige Geest, riep
Elisabeth het uit: "Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt.” Als
gelovige joodse vrouw bedoelt Elisabeth hiermee in de eerste plaats God zelf. Wie het
ongeboren kind is, moet zij en wij allen doorheen het evangelie nog ontdekken. Hoewel!
De nog ongeboren Johannes de Doper laat Elisabeth in haar schoot al meteen door zijn
vreugdevol stampende voetjes aanvoelen waar het op aankomt. Alsof hij wil zeggen:
“Mama, hier in Maria schrijft God vol genade en onverwacht grote geschiedenis met een
hoofdletter. Want Maria mag straks leven geven aan Gods “mens geworden” “*Woord”
gegroeid in Haar. Zo maakt Johannes de Doper zijn rol in het evangelie helemaal waar,
als wegbereider van de Messias zelf. De boodschap die Lucas ons in het begin van zijn
evangelie duidelijk wil maken is hiermee helemaal helder. Met de geboorte van het kind
Jezus komt God ons opnieuw en wel op een heel unieke wijze reddend nabij. Dat is
trouwens ook de betekenis van Jezus naam: “God redt”. En inderdaad met Jezus leven
zien we hoe God doet wat Hij zegt. Hij is één en al barmhartigheid, uithnemende liefde. In
Jezus blijft God ons helemaal reddend nabij. Maar waarom eren wij Maria zelf? Ook nu
geeft Elisabeth ons het antwoord. “Zalig zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer
in vervulling zullen gaan.” Met dit zinnetje uit het evangelie, het laatste zinnetje van
Elisabeth in het evangelie, komen we uit bij die bijzondere reden waarom wij Maria eren.
“Zalig is Maria die geloofd heeft dat de woorden van de Heer, van God in vervulling zullen
gaan.” Zo krijgt die eeuwenlange verwachting uit het Eerste Verbond uiteindelijk zijn
vervulling. Vertrouw op God, lijkt Maria ons te zeggen. Hij doet altijd zijn woord gestand.

5



Dat zingt Maria uit als haar geloofsbelijdenis, als haar loflied, haar psalm: haar
Magnificat! Mijn ziel prijst hoog de Heer, mijn hart juicht om God mijn verlosser. Hij trekt
zich ons lot aan, zoals hij beloofd heeft aan onze voorouders. Hij herinnert zich zijn
barmhartigheid jegens Abraham en die ontelbaren na hem tot in eeuwigheid. En dat is
niet alleen mijn sterke hoop en verwachting, zegt Maria. Uit eigen ervaren weet ik, grote
dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Zo getuigt Maria hoe God
telkens weer opnieuw geschiedenis schrijft in een gelovig mens die openstaat voor Gods
genade. Daarop gaat Maria verder: Trotsen van hart slaat Hij uiteen. Anders gezegd: wie
zichzelf verheven waant, wie aan zichzelf genoeg heeft, wie rijk voldaan is wordt van de
troon gestoten maar wie ondanks zijn talenten en rijkdom blijft hongeren naar “anders
en nabij” mens zijn; die vol aandacht, zorg en barmhartigheid leeft zoals God - die mens,
hij of zij krijgt daarin nieuwe toekomst... Goddelijke toekomst. Waar het voor God echt op
aankomst dat zingt Maria uit in haar Magnificat. Je zou het kunnen noemen Maria’s
Bergrede. Zij toont ons, wat het betekent te durven leven vanuit Gods barmhartige
liefde.

Zalig zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer, in vervulling zullen gaan.” Zo
deelt zij nu in Gods heerlijkheid. En is zij voor ons ware voorspreekster naar ons allen
toe. Moge het ‘ja woord’ van Maria ook ons inspireren. Het zal ons tot redding zijn. Zo
wordt ook ons leven een lofzang op God op haar voorspraak.

(Hans Devos)

Maria leeft in elke vrouw,

in elke mens

die om het even waar

wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens
van wie niemand iets verwacht.

Maria leeft in elke mens

die niet berust bij minachting of onmacht
maar die

- tenminste bij zichzelf -

de hoop wakker houdt

dat ook een neergeslagen mens

ooit rechtop zal lopen.

Maria leeft in elke mens

die weigert te verlammen in de angst
en durft te geloven in dat woord:
‘Vrees niet,

met jou wil God iets nieuws beginnen.’

Ieder mens kan in zijn of haar leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst. (naar Carlos Desoete)

Moeder Maria,

mijn eigen moeder heeft mij van u verteld

toen ik een kind was.

Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.

Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,

en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.

Als ik naar uw beeltenis kijk,



gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:

‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’.
Men noemt u niet voor niets,

de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,

laat ons niet alleen. Amen.

(Uit het ‘Gebedenboekje’ van Toon Hermans)

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten,
verkleurd door regen en wind,

in huiskamers, oud of modern,

Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Een jonge vrouw uit Galilea,

met een leven getekend door het lijden van haar Zoon.

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.

Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment

dat de leerlingen allemaal verdwenen waren.

Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.

Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven
van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,

bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.

Haar beeld zal mensen blijven troosten

en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.

Een mens als wij is zij geweest: Maria,

met angst en tranen in de ogen,

met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.

Een mens als wij is zij geweest,

staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen.
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof,

en haar vertrouwen groter dan het onze.

Magnificat

Zo zong Maria:

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God,
omdat Hij zich naar mij, zijn dienares,

heeft toegebogen.

En zie, ik mag het aan den lijve nu ervaren

dat Hij zich openbaart zoals een kind

dat weerloos is en weergaloos.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.




Ik geef met vreugde door aan oud en jong,
aan al wie leeft en ooit nog leven zal,

dat onze God zich openbaart

in al wat nutteloos, onvruchtbaar schijnt

in de ogen van de groten.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God,
omdat Hij uit bescheidenheid zijn glorie weeft
en alle hoogmoed als stofgoud weg zal blazen.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God. | ¥ ‘ )
De hebbers en de wel-doorvoeden ‘ 3 e
heeft Hij nauwelijks iets te bieden. [ ’ jut \\ Wi
Alleen de armen is Hij /| l
tot levend Brood en Broederschap. 1 L \

. anm \
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God. \' ’
Wat Hij Abraham beloofde
zie ik nu en ooit gebeuren:
heel de wereld wordt bevrijd
en ieder die een slecht verleden had

zal een toekomstmens worden,
dankzij Hem, Jezus, mijn Zoon en uw Metgezel ten leven. Amen.

(Jan van Opbergen)

Woorden van geloof:

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader

en voor mij zorgt als een moeder,

die mij troost en vergeeft

en die mij altijd de mogelijkheid geeft

opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;

die, helend en genezend,

ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,
die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,

om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,

en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.



Voorbeden: naar Corry Schellekens

Bidden wij voor hen die onder onrecht gebukt gaan.
Dat zij nieuwe hoop mogen vinden,

zoals Maria voor hen zong in haar Magnificat.

Dat zij daarin mogen blijven geloven

opdat een rechtvaardige wereld voor hen
werkelijkheid mag worden.

Laten wij bidden...

Bidden wij voor de leiders van Kerk en wereld.

Dat zij rechtvaardige principes hanteren

en dat zij beseffen dat hun leiderschap bedoeld is om te dienen
en niet om te heersen.

Dat zij hun macht zouden aanwenden voor vrede

en voor een goede verstandhouding onder de mensen.

Laten wij bidden...

Bidden wij voor allen die lichamelijk of psychisch ziek zijn.
Dat zij in hun nood

liefdevolle handen mogen vinden die hen ondersteunen.
Dat zij Maria mogen ervaren als een troostende moeder
die hen liefdevol omarmt.

Laten wij bidden...

Lied: Gebenedijd zijt Gij

https://www.youtube.com/watch?v=FToW?2ZSYkxk&list=PL1EA7ZFB211AEB19A
7&index=9

Gebenedijd zijt Gij!

Naast Uwen is er geene, van zond' en schulden vrij,
O Onbevlekt' alleene, Gebenedijd zijt Gij.

O Moedermaagd, die Jezus draagt,

Eerbiedig aan te schouwen, Gebenedijd zijt Gij!

Gebenedijd zijt gij!

O toevlucht van ons allen, in zond' en slavernij
En laat ons niet hervallen; Gebenedijd zijt Gij.

O Moedermaagd, die Jezus draagt,

Eerbiedig aan te schouwen, Gebenedijd zijt Gij!

Gebenedijd zijt gij!

De dood komt aangedreven; o Moeder, maak ons blij,
Na dit, in 't ander leven! Gebenedijd zijt Gij.

O Moedermaagd, die Jezus draagt,

Eerbiedig aan te schouwen, Gebenedijd zijt Gij!

Gebed over de gaven:

Goede God,

in deze gaven van brood en wijn bieden wij

onszelf aan en zeggen we met fierheid ‘ja’

tegen een leven in dienst van de andere.

Zo mogen wij, brekend en delend ‘Kerk’ worden

in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


https://www.youtube.com/watch?v=FToW2ZSYkxk&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FToW2ZSYkxk&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=9

Groot Dankgebed:

Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was “Ja” te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen

waarmee zij de weg is gegaan,

die U van haar hebt gevraagd,

een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat U ons in Maria

hebt getoond wat een mens is in uw ogen,

en tot welke wondere, grote dingen U een mens roept

die open en nederig van hart is. (naar Frans Weerts)

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden: Heilig, heilig, heilig de Heer, ...

Omwille van U en haar,

omwille van allen die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;

omwille van allen, die de zwaksten verdedigen

en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,

herkennen wij Jezus van Nazareth

die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.
Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,

om al wat Hij voor ons betekent,

uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.
INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening

en wij verkondigen de liefde die U ons betoont.

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,

en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon

die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten

opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God,

laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde.

Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed

en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschoppen,
leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.
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Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons.
Dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,

over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus

naar U zijn teruggekeerd,

en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,

neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen.

Dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,

met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader:

Hunkerend naar verlossing en bevrijding,

naar verbroedering en verzustering tussen mensen,

naar troost voor de treurenden,

vragen wij Maria met ons mee te bidden

met de woorden die haar Zoon ons heeft voorgebeden: Onze Vader...

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.

Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig wanneer wij onze blik willen afwenden

van mensen die elkaar onrecht doen.

Geef ons rust en hoop wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.

Omdat U ons nabij wilt zijn

mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens:

In een wereld die barst van oorlog en geweld,

in een samenleving, getekend door onvrede en gebrokenheid,
door onmacht tot verzoening, bidden wij toch om vrede, God,
om een nieuwe mentaliteit van vergeving en verzoening.

En wij vragen vooral: Heer, leg uw vrede in ons hart.

Dan zullen wij bekwaam worden

om aan een vredevolle wereld te bouwen.

Moge Gods vrede altijd met u zijn.

Lam Gods

Communie



Lied(-eren): Liefde gaf U duizend namen

https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho&list=PL1EAZFB211AEB19A7
&index=50

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die 't hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d' and'ren:

Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (2x)

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.

Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.

Moge 't nimmer hier verand'ren

O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (2x)

Blijf in 't Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,

ons Uw kind'ren, en ook d' and'ren:

Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (2x)

Wonderschoon prachtige

https://www.youtube.com/watch?v=CXfLNft04nk&list=PL1EAZFB211AEB19A7
&index=51

Wonderschoon prachtige, grote en machtige,
goede lieftallige hemelse Vrouw.

Ik heb me u voor altijd, kinderlijk toegewijd,
met ziel en leven voor eeuwig getrouw.

Refr.: Goed, bloed en leven wil ik u geven,
alles wat ooit ik kan worden of zijn,
geef ik u blijde, Maria 't is dijn!

2) 't Heelal bewondert u, geen smetten zijn in u.
Gij zijt Maria, de schoonste alleen.

Uw hoge majesteit is vol barmhartigheid,
schouw op uw kinderen, hoor hun gebeén.

3) Gij zijt gans vlekkeloos, daarom o schone Roos,
koos d' Hemelvader u als dochter uit.

Jezus Gods eeuw'ge Zoon gaf u de moederkroon,
de Geest des Heren verkoos u tot bruid.

Wunderschén prachtige, hohe und méachtige,
liebreich holdselige himmlische Frau

Slotgebed:

Heer, onze God,

in Maria hebt U ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
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Laat in ons een sterke hoop groeien

en een grote toekomstverwachting.

Moge haar danklied ook ons lied worden tot U.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Grote dingen komen slechts tot stand waar mensen in eenvoud en bereidheid
beschikbaar blijven voor elkaar.

Moge Maria’s levensstijl ons inspireren om te leren zien, van dag tot dag,

wat het leven van ons vraagt en om weer de vreugde te ontdekken van de spontane
dienst. Hiertoe moge God ons zegenen

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:
Weesgegroet

Wees gegroet Maria,

moeder van de viluchtelingen

die zich verschansen achter tralies
van verdriet.

Wees gegroet Maria,
moeder van de verminkte kinderen
die de oorlog achterliet.

Wees gegroet Maria,
moeder van miljoenen doden
die vielen op het slagveld van de macht.

Wees gegroet Maria,
moeder van de vrouwen
die op hetzelfde slagveld zijn verkracht.

Wees gegroet Maria,
moeder van de weerloosheid.

Wees nabij Maria. (Lut Debroey)

Wees gegroet Maria,

vrouw van alle tijden,

moeder van alle moeders,

draagster van Jezus,

vruchtbare vrouw

in alle betekenissen van het woord.

Gezegend is de vrucht van uw schoot:

Jezus, die ons de weg toont, ook vandaag.

Die ons, zoals U, “ja” doet zeggen

op de wereld anders,

op vrede en gerechtigheid.

Wees een steun voor allen die gebukt gaan

onder zorgen, pijn en verdriet.

Bemoeder en bemoedig ons in moeilijke dagen.
Bid met ons en voor ons tot de God van alle leven,
in wie wij geloven, op wie wij hopen voor nu en altijd. Amen.
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