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10e zondag door het jaar        8-9 juni 2024 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Aperitief:  Papaoutai ? – Stromae  (2013) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc 

 
Dites-moi d'où il vient 
Enfin je saurai où je vais 
Maman dit que lorsqu'on cherche bien 
On finit toujours par trouver 

Elle dit qu'il n'est jamais très loin 
Qu'il part très souvent travailler 

Maman dit "Travailler c'est bien" 
Bien mieux qu'être mal accompagné 
Pas vrai? 
 
Où est ton papa? 
Dis-moi, où est ton papa? 
Sans même devoir lui parler 

Il sait ce qu'il ne va pas 
Ah sacré papa 
Dis-moi où es-tu caché? 
Ça doit faire au moins mille fois 
Que j'ai compté mes doigts. Hé 
Où t'es? Papa où t'es? 

 

Quoi, qu'on y croit ou pas 
Il y aura bien un jour où on n'y croira plus 
Un jour où l'autre on sera tous papa 
Et d'un jour à l'autre, on aura disparu 
Serons-nous détestables? 
Serons-nous admirables? 

Des géniteurs ou des génies 
Dites-nous qui donne  
naissance aux irresponsables? 
Ah, dites-nous qui, tiens 
Tout le monde sait comment  
on fait des bébés 
Mais personne ne sait comment  

on fait des papas 
Monsieur je sais tout 
 en aurait hérité, c'est ça? 
Il faut le sucer de son pouce où quoi? 
Dites-nous où c'est caché? 
Ça doit faire au moins mille fois 
Qu'on a bouffé nos doigts. Hé 

 
Où t'es? Papa où t'es? 
Où est ton papa? 
Dis-moi, où est ton papa? 
Sans même devoir lui parler 
Il sait ce qu'il ne va pas 

Ah sacré papa 
Dis-moi où es-tu caché? 

Ça doit faire au moins mille fois 
Que j'ai compté mes doigts 
Où est ton papa? 
Où t'es? Papa où t'es? 

 

Vertel me waar hij vandaan komt 
Eindelijk zal ik weten waar ik heen ga 
Mama zegt dat als men goed zoekt 
Men uiteindelijk altijd zal vinden 

Ze zegt dat hij nooit ver weg is 
Dat hij heel vaak naar zijn werk gaat 

Mama zegt: "werken is goed" 
Veel beter dan slecht begeleid worden 
Niet waar? 
 
Waar is je vader? 
Vertel me waar je vader is? 
Zonder zelfs maar met hem te praten 

Hij weet wat er mis is 
O heilige papa 
Vertel me waar verstop je je? 
Het moet minstens duizend keer zijn 
Dat ik op mijn vingers telde. Hoi 
Waar ben je? Papa waar ben je? 

 
Wat, als we het geloven of niet 
Zal er een dag komen waarop we het niet meer doen 
Op een dag zullen we allemaal vader zijn 
En van de ene dag op de andere zijn we verdwenen 
Zullen we gehaat worden? 
Zullen wij bewonderend worden? 

Verwekkers of genieën 
Vertel ons wie geeft 
geboorte aan onverantwoordelijken? 
Ah, vertel ons wie, nou ja 
Iedereen weet hoe 
men baby’s maakt 
Maar niemand weet hoe 

men vaders maakt 
Meneer, ik weet alles 
erfelijk meegekregen, toch? 
Moet je er met je duim op zuigen of zo? 
Vertel ons waar het verscholen zit? 
Het moet minstens duizend keer zijn 

dat we onze vingers aten. Hoi 
 
Waar ben je? Papa, waar ben je? 
Waar is je vader? 
Vertel me waar je vader is? 
Zonder zelfs maar met hem te praten 
weet hij wat er mis is 

O heilige papa 
Vertel me waar verstop je je? 

Het moet minstens duizend keer zijn 
Dat ik mijn vingers telde 
Waar is je vader? 

Waar ben je? Papa waar ben je? 

https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
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Intredelied: ZJ 514 Zolang er mensen zijn op aarde 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaO0W-FygPk 

➔ speciaal: https://www.youtube.com/watch?v=ah2XjfLbnwc 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zolang-er-mensen-zijn-op-aarde/ 

 

Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft. 

  

Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus’ naam. 

  

Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld. 

  

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood. 

  

Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 

Welkom:   
 
We vieren vandaag Eucharistie op deze vaderdag. 

Een dag van geschenken, maar vooral van dankbaarheid 

omdat we een vader hebben. 

 

Midden alle attenties willen we vandaag ook even denken  

aan die gezinnen die hun vader moeten missen  

door overlijden of door omstandigheden, 

aan de vaders en de grootvaders  

die in een vereenzaamd huis op een bezoekje wachten,  

en aan de vaders die er alleen voor staan met hun gezin. 

 

Er zijn ook gezinnen die het zo druk hebben 

dat vader of opa het zonder attentie moeten stellen … 

 

Vaderdag wil zeggen: 

even stil staan bij onze vader. 

Hem laten aanvoelen: je bent er nodig voor ons,  

wie je ook bent, wat je ook doet. 

We blijven hopen op je zorg voor ons. 

Je blijft steeds ‘onze vader’. 

Wij wensen je en alle vaders hier aanwezig een heerlijke dag toe ! 

 

 

Gebed om Gods ontferming: 
 

L.: Onze Vader, in de hemel, zorg voor ons allen,  

 Uw kinderen hier op aarde; geef hun daag’lijks te eten 

 en bevrijd hen van alles wat kwaad en pijn doet.   

 Heer, ontferm U over ons. 

 

L.: Heer Jezus Christus, ga met ons mee 

 geef ons geduld en goedheid 

 en help ons goed te maken wat wij verkeerd deden.    

Christus, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaO0W-FygPk
https://www.youtube.com/watch?v=ah2XjfLbnwc
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zolang-er-mensen-zijn-op-aarde/
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L.: Heilige Geest, 

 help ons in iedereen het goede te zien. 

 Help ons om van Jezus te houden als van een beste vriend.   

 Heer, ontferm U over ons. 

 
 
Eer aan God: 
 

Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de Oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 
 

Heer onze God,  

U hebt elke mens geschapen naar uw beeld  

en gelijkenis en toch zijn wij elk uniek, anders dan de anderen. 

u wilt voor elk van ons,  

uw kinderen als een goede Vader zijn, 

die allen even graag ziet.  

Wij bidden U: maak ons ruimdenkend, 

leer ons in uw ‘vader-spoor’ mild te zijn in onze beoordeling 

en op zoek te gaan naar uw beeld in elk mensenkind 

naar het voorbeeld van Jezus 

die totaal mens –voor-anderen was 

en die nu met U en ons leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit het Boek Genesis  (Gen. 3, 9-15) 
 

9  De Heer God riep de mens en vroeg hem:  

`Waar ben je?'  

10  Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik 

bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.'  

11  Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je naakt bent?  

Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden 

heb?'  

12  De mens antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin 

gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen 

heb ik gegeten.'  

13  Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:  

 `Hoe heb je dat kunnen doen?'  

 De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.' 
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14  De Heer God zei toen tegen de slang:  

    ‘Omdat je dit gedaan hebt,  

      ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!  

      Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven!  

15   Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het 

zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’ 

 

 

Tussenzang: Ps. 130 (129) 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8 
 

refrein: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 

 

Uit de diepte roep ik, Heer, 

luister naar mijn stem. 

 

Wil aandachtig horen 

naar mijn smeekgebed. 

 

Als Gij zonden blijft gedenken, 

Heer, wie houdt dan stand? 

 

Maar bij U vind ik vergeving, 

daarom zoekt mijn hart naar U. 

 

Op de Heer stel ik mijn hoop, 

op zijn woord vertrouw ik. 

 

Gretig zie ik naar Hem uit 

meer dan wachters naar de ochtend. 

 

Want de Heer is steeds barmhartig, 

zijn genade onbeperkt. 

 

Hij zal Israël verlossen 

van zijn ongerechtigheid. 

 

 

Tweede lezing: Uit de Tweede Korintiërsbrief (2 Kor. 4, 13 - 5,1) 
 

Broeders en zusters, 

13  Wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat:  

 Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.  

 Ook wij geloven en daarom spreken wij.  

14  Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt,  

 ook ons met Jezus ten leven zal wekken  

 en ons naar zich toe zal voeren, samen met u.  

15  Want alles gebeurt voor u,  

 opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt  

 en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God. 

16  Nee, wij geven de moed niet op.  

 Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,  

 de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag.  

17  De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons  

 een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie.  

18  Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht; want 

het zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig. 

5 1  Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken,  

heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een 

eeuwig huis in de hemel. 
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Tussenzang: ZJ 310 Uit angst en nood 
 

-> https://www.youtube.com/watch?v=CcgkImQ5ns8&t=70s 

-> woordje uitleg: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/130a-uit-angst-

en-nood-stijgt-mijn-gebed-9_9_9 

 

Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 

O Heer, wil naar mij horen! 

Wanneer Gij op ons falen let, 

zijn wij, o God verloren. 

Maar in uw eindeloos geduld 

delgt Gij de menselijke schuld  

en zegent die U vrezen. 

 

Ik hoop op God de Heer en wacht 

het woord dat Hij zal spreken. 

Al loopt het naar de middernacht, 

ik volg zijn heilig teken. 

Mijn hart is in de donkerheid 

een wachter die het licht verbeidt, 

een wachter op de morgen. 

 

Hoop, Israël, op God de Heer 

die rijk is aan genade. 

Want Hij verlaat u nimmermeer, 

al kiest gij ook ten kwade. 

Hij leidt u door de woestenij 

en maakt gans Israël eens vrij 

van ongerechtigheden. 

 

 

Evangelie:  (Mc. 3, 20-35) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

20   Jezus ging naar huis. En weer stroomde de menigte samen,  

 zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten.  

21  Zijn familie, die over Hem gehoord had,  

 ging eropuit om Hem in bedwang te houden,  

 want ze zeiden dat Hij zichzelf niet was.  

22  Ook de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden:  

 `Hij is in de macht van Beëlzebul' en  

 `Het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft.'  

23  Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen:  

 `Hoe kan de satan de satan uitdrijven?  

24  Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt,  

 kan dat koninkrijk niet standhouden.  

25  Als een familie innerlijk verdeeld raakt,  

 kan die familie niet standhouden.  

26  Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt,  

 kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde.  

27  Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen  

 en de inboedel weghalen, als hij niet eerst die sterke vastbindt;  

 pas dan kan hij zijn huis leeghalen.  

28  Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden,  

hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben.  

29  Maar wie de heilige Geest lastert,  

 krijgt in eeuwigheid geen vergeving,  

 maar is schuldig aan een eeuwige zonde.'  

https://www.youtube.com/watch?v=CcgkImQ5ns8&t=70s
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/130a-uit-angst-en-nood-stijgt-mijn-gebed-9_9_9
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/130a-uit-angst-en-nood-stijgt-mijn-gebed-9_9_9
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30  Dit omdat ze zeiden: `Hij is in de macht van een onreine geest.'  

31  Zijn moeder kwam met zijn broers.   

 Ze bleven buiten staan en lieten Hem roepen.  

32  Om Hem heen zat een menigte, en ze zeiden tegen Hem:  

 `Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken U.'  

33  Hij antwoordde hun: `Wie zijn mijn moeder en mijn broers?'  

34  Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 

`Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers.  

35  Want wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.' 

 

 

Overwegingen: 
 

Ik blijf dit toch nog altijd een schitterend verhaal vinden, dat scheppingsverhaal dat 

probeert een antwoord te vinden op de vraag van waar het kwade in de wereld komt en 

vooral wie daar voor verantwoordelijk is. Het is zo herkenbaar hoe de mens van alles 

doet om zichzelf vrij te pleiten en de schuld op een ander te steken.  Système paraplu, 

noemen ze dat.  

Nee, zij zijn niet schuldig. Adam zeker niet, want hij heeft die vrucht niet geplukt, het 

was Eva. En dat is de vrouw die God zelf heeft geschapen om zijn gezellin te zijn. Wie is 

dus schuldig? God zelf, want als Hij Eva niet geschapen had, was er niets gebeurd. Maar 

ook Eva is niet schuldig, want zij heeft zich laten overdonderen door de valse beloften 

van de slang. En wie heeft die slang geschapen? Juist, ja, dat is opnieuw God. De 

conclusie is dus overduidelijk: niet Adam en Eva, maar God is schuldig. En dat is zó 

herkenbaar, want hoe dikwijls geven mensen God niet de schuld als er iets fout gaat? 

Waar was Hij toen het misliep? Waarom heeft Hij niets verhinderd? Nee, wij zijn het nooit 

geweest. En als het God niet is, dan is het iemand anders geweest, maar niet wij. Zeker 

niet. Wat denk je wel van ons! 

En dan het verleidingsmechanisme. Ook heel herkenbaar in z’n subtiliteit. Hoe 

gemakkelijk hebben Adam en Eva zich laten verleiden door de slang. “Jullie zullen 

helemaal niet sterven”, belooft ze. “Integendeel, jullie ogen zullen opengaan en jullie 

zullen zijn als goden die alles zien en alles weten.” En door die valse belofte zo hoog als 

een toren laten Adam en Eva zich verleiden. Zoals ook wij ons zo dikwijls laten verleiden 

door torenhoge leugens van de reclame. “Eet dit product, en je blijft jong en gezond.” 

“Rij met deze wagen, en je zult perfect gelukkig zijn.” “Dit product wast witter dan wit.” 

En dat zijn nog brave leugens, vergeleken met wat politici, en machthebbers beloven.  

 

Ook in het Evangelie van vandaag toont het mensdom zich van haar gemeenste kant.   

Schriftgeleerden beschuldigen er Jezus van dat Hij met behulp van de vorst van de 

duivels de andere duivels uitdrijft. Een belachelijk iets, want waarom zou de vorst van de 

duivels immers tegen zichzelf en zijn medewerkers in opstand komen? Maar hoe 

lachwekkend het ook klinkt, het is van alle tijden, ook van vandaag.  Jaloersheid is een 

kwalijk beest. Wanneer iemand te populair is, kan men het niet verdragen en zou men 

van alles proberen om hem weg te krijgen of monddood te maken. In de echte wereld 

gaat men vaak over lijken. Wie mag je nog vertrouwen? In een commentaar zegt priester 

Carlos Desoete: “Door verdachtmakingen, zo hou je de macht in stand; door het goede 

dat gebeurt kwaad te noemen, en het kwaad dat gedaan wordt als goed te 

bestempelen.” Waarvan akte; laten we dus niet naïef zijn. Maar probeer daar maar 

weerwerk aan te bieden. Om moedeloos van te worden. 

 

“Papa ou t’es”, om het met Stromae te zeggen. “Vader, God, waar ben je?” Als we God 

toch verantwoordelijk stellen voor al wat misloopt, mogen we die vraag wel stellen. Nu, 

in het scheppingsverhaal lijkt het net omgekeerd, want daar stelt God die vraag aan de 

mens. Ik weet niet hoe het bij jullie overkomt maar uit die eerste woorden van God  

klinkt geen kwaadheid of verwijt maar eerder bezorgdheid. God is als een vader bezorgt 

voor zijn kinderen… die weliswaar een heel andere weg gaan dan dewelke Hij had 

gedroomd. Het is de pijn van veel vaders, vrees ik. Maar toch, Hij blijft zoeken, en op 

wacht staan, hopend dat ze komen, beseffend dat je moet loslaten en niets kunt 

forceren; en dankbaar zijn als ze terug keren, en jou het gevoel geven dat ze je nodig 
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hebben. Ook dat is de weg van de liefde.  

In Jezus ontmoeten we een zoon die zich sterk verbonden weet met zijn vader en daar 

kracht uit put. En wanneer het helemaal misloopt (o.a. door wat we vandaag lezen) geeft 

Hij zich helemaal over zijn vader. En God staat er, als een echte vader, dat is wat het 

verrijzenisgeloof ons wil duidelijk maken. Mogen we dit ook ervaren, in goede en kwade 

dagen. Amen. 

Miguel Dehondt 

 

----------------------------- 

 

Hij was niet normaal, zei men.  

Hij paste niet in wat gewone gang van zaken heet.  

Zijn familie kwam hem halen:  

ze wilden hem beschermen tegen zichzelf.  

Ze hadden het niet door  

hoe nieuw en totaal anders  

het goede nieuws was dat hij bracht.  

In Gods wereld groeit een nieuwe familie,  

niet op basis van de banden van het bloed,  

maar door het doen van Gods wil. 

Zij die de macht in handen hadden  

wilden het niet begrijpen.  

Hij paste niet in hun systeem. Hij was gevaarlijk.  

Hij moest dus verdacht gemaakt worden:  

“Als hij duivels uitdrijft,  

is dat omdat Hij met de duivel onder één hoedje speelt.”  

Zo hou je de macht in stand;  

door het goede dat gebeurt kwaad te noemen,  

en het kwaad dat gedaan wordt als goed te bestempelen.  

Onvergeeflijk noemt Jezus dat, zonde tegen de heilige Geest. 

Geloven in Jezus kan niet zonder ommekeer van leven.     

(Carlos Desoete) 

 

----------------------------- 

 

Mild worden... 

het is een van de moeilijkste opgaven in het leven. 

 

En toch zou ik graag een mild mens worden, 

zacht in mijn woorden, in mijn gebaren, 

zacht in de klank van mijn stem, 

in de blik van mijn ogen, 

zacht in heel mijn manier van doen en zijn. 

 

Nooit meer een hard oordeel, 

nooit meer mezelf laten gelden  

ten koste van anderen. 

Luisteren en horen 

 dat elk ander mens een wonder is. 

Genieten van heel kleine dingen. 

Houden van mensen zoals ze zijn 

omdat ik geleerd heb  

van mezelf te houden zoals ik ben. 

 

Worden als een kind, 

omdat het uiteindelijk allemaal 

zo doodeenvoudig is. 

 

----------------------------- 



8 
 

 

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn  

en licht in de ogen te dragen: 

een paar mensen nabij  

en een plek waar men brood 

en wat vriendschap mag vragen. 

 

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn  

en hoop in het hart te dragen: 

een paar woorden van troost,  

een paar woorden van trouw, 

een bloem, een lief kind  

en wat warmte voor koude dagen. 

 

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn  

en met God verbonden te leven: 

een goed hart, een hand op het hoofd van wie lijdt  

en de andere hand leeg gegeven. 

 

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn  

en met blijdschap naar morgen te kijken:  

een weg te gaan, God mag weten waarheen.  

Hij is lief en begaan met ons lot als géén één.                           (Onbekend) 

 

 

Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 

die mij liefheeft als een vader en voor mij zorgt als een moeder; 

die mij troost en vergeeft 

en die mij altijd de mogelijkheid geeft opnieuw te beginnen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die, door God gezonden, Mens is geworden, om ons nabij te zijn; 

die, helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt, die de mensen hoop geeft, 

die de Bron is van mijn geloof. 

 

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben  

om samen God te dienen, 

om de schepping voor iedereen leefbaar te maken 

door samen te delen en in eenvoud te leven, 

en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen. 

 

 

Voorbeden:  
 

Bidden we om vaders die openstaan voor anderen, 

om vaders die mee op weg willen gaan, 

om vaders die wijs en moedig ons voorgaan, 

om vaders die mild zijn en kunnen vergeven. Laat ons bidden … 

 

Bidden we om eenheid in onze gezinnen en in de Kerk. 

Dat we één van hart en van ziel bereid zijn  

onze vaderlijke en moederlijke taak op ons te nemen  

zodat onze kinderen zich geborgen mogen weten. Laat ons bidden. 
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Bidden we om steun en draagkracht voor die gezinnen  

waar vader is weggevallen. 

Om vreugde en hernieuwde moed bij die gezinnen  

die een nieuwe vader moeten leren vertrouwen.  

Laat ons bidden. 

 

 
Muziek: Papa - Claude Barzotti  (1997) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Iw-AasN4rv4 
  
Papa, papa, papa 

Si tu n'avais pas été là 

Dis-moi qu'aurais-je fait sans toi ? 

Papa, papa 

Si tu n'avais pas été là 

Qu'aurais-je fait de mes dix doigts ? 

 

Qui n'a pas eu envie un soir de dire 

"Papa je suis heureux, Je suis heureux,  

je te le dois, je suis ici c'est grâce à toi 

Je trouve pas les mots pour dire  

merci à toi et à maman aussi" 

  

Gebed over de gaven: 
 

Heer, onze God, als U zonden blijft gedenken, 

houdt geen mens meer stand.  

Ga voorbij aan ons menselijk tekort 

en zie deze gaven hier, brood en wijn,  

als een gebaar van onze goede wil.  

Stort uw Geest erover uit, opdat ze ons tot kracht  

en zegen mogen zijn op onze levensweg.   

Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed:    
 

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat U een God van mensen bent, 

dat U onze God genoemd wil worden, 

dat U ons kent bij onze namen, 

en dat U de wereld in uw handen houdt. 

Want daarom hebt U ons geschapen en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend bent U, Schepper van al wat bestaat; 

gezegend bent U, die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend bent U om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, Heer onze God,  

en aanbidden U met de woorden: Heilig, …  

Papa, papa, papa,  
Als jij er niet was geweest 

Zeg me, wat zou ik gedaan hebben zonder jou?  
Papa, papa,  

Als jij er niet was geweest, 
wat ging ik gedaan hebben met mijn tien vingers? 
 
Wie heeft er niet op een avond willen zeggen:  
‘Papa, ik ben gelukkig, ik ben blij,  

ik ben het aan jou verschuldigd, ik ben hier, dankzij jou 
Ik kan de woorden niet vinden om jou en ook mama te 
bedanken" 

https://www.youtube.com/watch?v=Iw-AasN4rv4
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Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar U geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de dienaar van de wereld. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 

en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Om dit te herdenken blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

bent U onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

  

Onze Vader:  
 

Ik dank U dat ik dicht bij U mag komen 

 

Onze Vader...  

 

Ik dank U dat ik dicht bij U mag komen, dat U, mijn Vader, mij heeft aangenomen,  

dat U mij als uw eigen kind begeert en bidden leert.  

 

…die in de hemelen zijt. Uw  Name worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. 

 

Ootmoedig wil ik U de eerbied geven, want U ontstijgt mijn sterfelijke leven.  

Vernieuw uw eerste schepping Heer, ik kijk uit naar uw rijk. 

  

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.  

 

Soms zijn uw wegen moeilijk te aanvaarden,  

maar leer mij dat uw wil op deze aarde volmaakt is,  

beter dan wat ik zelf wil en maak mij stil.  

 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

 

Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen.   

U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen genoeg om van te leven;  

ja, veel meer. Ik dank U Heer.  
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En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.  

 

Ik wil in vrede met mijn naasten leven. Wat ze mij aandoen zal ik hun vergeven.  

Heer, maak zo mij ook van mijn schulden vrij; vergeeft u mij.  

 

En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  

 

Wilt U mij steeds beschermen voor gevaren,  

mijn leven voor verleidingen bewaren.   

Ik weet dat U mij van de boze redt op mijn gebed.  

 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

 

U heeft aan Jezus alle macht gegeven.  

Door Hem wordt eens de duisternis verdreven.   

Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid eens wereldwijd. Amen. 

 

Vredeswens: 
 

God, onze Vader,  

door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd,  

maar een vrede die onthult en mooi maakt, 

als een storm die ons open waait,  

als een vuur dat in ons oplaait.  

Moeilijk soms, pijnlijk soms,  

tegen de verdrukking in,    

tegen onszelf in. 

Moge die vrede van Jezus ons deel zijn  

vandaag en tot in eeuwigheid.  

De vrede van de Heer zij dan altijd met u. 

 

Lam Gods 
 

Communielied: ZJ 581 Mijn God zijt Gij 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dB-iH_WO_TE 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

Ik was gevangen en riep: God, en Hij heeft mij geantwoord. 

Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen, 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen. 

Ik zal niet sterven, Ik zal leven, Hij tilt mij op. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, Mijn God, U in de hoogte steken. 

Ik spreek U uit, ik noem uw naam, zowaar als ik leef. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

https://www.youtube.com/watch?v=dB-iH_WO_TE
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Slotgebed:  
 

Heer onze God, met hart en ziel hebben wij U gezocht. 

Wij mochten U vinden, hier, dit uur  

als een barmhartige Vader. 

Blijf ons nabij met uw liefde en uw genade,   

opdat wij gaandeweg  

de kwade machten in onszelf overwinnen 

en de liefde alle kansen geven.  

Vernieuw ons leven van dag tot dag,  

God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.   

 

Zegen en zending  
   
 

Dessertje:
 

Vader zijn is  

‘n stukje wereld in je handen dragen 

en weten dat je zelf ligt  

in de palm van Gods hand; 

 

Het is vaak:  

Vreugde bouwen met verdriet 

en weemoed ombuigen tot kracht, 

uit regen zonneschijn puren  

en onrust vertalen in vrede. 

 

Vader zijn is 

fier zijn om het getrokken spoor, 

trots op het doorleefd gebaar 

en blij om het zachte woord. 

 

------------------------------- 
 

De Vader met het grote hart. 

 

Er was eens een vader met een heel groot hart. Hij wilde feest vieren met al zijn 

kinderen. Ja, met alle mensen, links en rechts, hier en overal. 

En hij riep zijn dienaren en zond ze uit naar alle straten en pleinen, steden en dorpen.  

De dienaren gingen en nodigden de mensen van harte uit naar het huis van de Vader. 

Niemand mocht achterblijven, iedereen moest komen: mannen en vrouwen en kinderen, 

jong en oud, ziek en gezond ! 

En de zalen van het huis liepen vol. Er werd gezongen, gedanst, gegeten en gedronken : 

wij eten van hetzelfde brood ! De vader ging stralend rond en lachte met zijn kinderen 

mee. 

Maar opeens zag hij iemand zitten die erg somber keek. "Wat zit jij daar zo lelijk te 

kijken ?" vroeg de vader. "Och, zei de man, ik vind het wel een mooi feest, maar ik vind 

het niet gezellig dat die daar er ook bij is ..." 

En de man wees met de vinger naar een andere man recht tegenover hem. 

- Dié daar kan ik niet uitstaan ..."   

Toen werd het gezicht van de vader donker. - "Wat heb jij een klein en eng hart, zei hij, 

kun jij dan niet vergeven ?"  En Hij riep dat het klonk door heel het huis : - "Wie boos is 

en niet vergeven kan, heeft geen feest-hart en kan niet blijven !" 

Toen werd het stil. Een paar mensen gaven mekaar gauw stiekem de hand, 

en kregen toen pas een echte feestlach op het gezicht. 

Ook de muziek klonk nu vrolijker. Maar één man ging weg, omdat hij de andere niet kon 

uitstaan. Toen huilde de vader met het grote hart. Hij zei tot zijn dienaren:   

"Er is er één weggegaan. Laat de deur maar openstaan. Je weet maar nooit ..." 

Vader, wij wensen u vandaag proficiat: 

proficiat in de zin van “ga door” 

met vader zijn en vooral vader worden. 

 

Proficiat bij de gelukkige momenten, 

wanneer alles van een leien dakje loopt, 

wanneer je tevreden bent met jezelf, 

je vrouw, je kinderen en kleinkinderen. 

 

Proficiat ook als je twijfelt aan jezelf 

wanneer je denkt: “Ben ik goed bezig ?” 

Proficiat als je langzaam leert 

dat vader zijn ‘loslaten’ betekent, 

zodat je kroost een eigen weg kan gaan. 

 

Proficiat voor het spelen met de kleinsten, 

voor het geduld en de humor bij de pubers, 

voor het praten met je volwassen kinderen. 

 

Proficiat voor elk moment: 

voor je vader-zijn voor altijd, 

voor jouw eigen wijze om dit te worden. 


