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11e zondag door het jaar  17-18 juni 2023 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Als aperitief:  Happens to the heart – Leonard Cohen 

   (album: Thanks for the dance – 2019) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2AMMb9CiScI&t=21s 

 

I was always workin' steady  

But I never called it art 

I got my shit together  

Meeting Christ and reading Marx 

It failed my little fire  

But it spread a dying spark 

Go tell the young messiah  

What happens to the heart 

 

There's a mist of summer kisses  

Where I tried to double park 

The rivalry was viscious,  

The women were in charge 

It was nothing, it was business,  

But it left an ugly mark 

I've come here to revisit  

What happens to the heart 

 

I was selling holy trinkets,  

I was dressing kind of sharp 

I let pussy in the kitchen  

And a panther in the yard 

In the prison of the gifted  

I was friendly with the guards 

So I never had to witness  

What happens to the heart 

 

I shoulda seen it coming,  

After all I knew the chart 

Just to look at her was trouble,  

It was trouble from the start 

Sure we played a stunning couple,  

But I never liked the part 

It ain't pretty, it ain't subtle,  

What happens to the heart 

 

Now the angel's got a fiddle,  

the devil's got a harp 

Every soul is like a minnow,  

Every mind is like a shark 

May have broken every window,  

But the house, the house is dark,  

I care but very little 

What happens to the heart 

 

 

Ik werkte altijd gestadig 

Maar ik heb het nooit kunst genoemd 

Ik heb mijn spullen bij elkaar  

Christus ontmoeten en Marx lezen 

Het is mislukt, mijn vuurtje 

Maar het verspreidde de laatste vonk 

Ga het de jonge messias vertellen 

Wat er gebeurt met het hart 

 

Er hangt een mist van zomerkusjes 

Waar ik probeerde dubbel te parkeren 

De rivaliteit was venijnig 

De vrouwen hadden de leiding 

Het was niets, het was zakelijk 

Maar het liet een lelijk spoor na 

Ik ben hier gekomen om opnieuw te bezoeken 

Wat er gebeurt met het hart 

 

Ik verkocht heilige snuisterijen 

Ik kleedde me nogal strak 

Had een poesje in de keuken 

En een panter in de tuin 

In de gevangenis van de begaafden 

Was ik bevriend met de bewakers 

Ik heb dus nooit hoeven te getuigen over 

Wat er gebeurt met het hart 

 

Ik had het moeten zien aankomen 

Ik kende tenslotte het bord 

Alleen al naar haar kijken was problematisch 

Het was vanaf het begin een probleem 

Natuurlijk, we speelden een prachtig stel 

Maar ik vond de rol nooit leuk 

Het is niet mooi, het is niet subtiel 

Wat er gebeurt met het hart 

 

Nu heeft de engel een viool 

De duivel heeft een harp 

Elke ziel is als een peuter 

Elke geest is als een haai 

Mag al mijn ruiten ingegooid hebben 

Maar het huis, het huis is donker 

Het kan me schelen, maar heel weinig 

Wat er gebeurt met het hart 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AMMb9CiScI&t=21s
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Then I studied with this beggar,  

He was filthy, he was scarred 

By the claws of many women  

He had failed to disregard 

No fable here, no lesson,  

So singing meadowlark 

Just a filthy beggar guessing  

what happens to the heart 

 

I was always workin' steady,  

But I never called it art 

It was just some old convention  

Like the horse before the cart 

I had no trouble betting  

on the flood against the Ark 

You see, I knew about the ending,  

what happens to the heart 

 

I was handy with a rifle,  

my father's 303 

I fought for something final,  

not the right to disagree 

 

 

Uit de CD, postuum uitgebracht door zijn zoon Adam, dit meesterwerkje waarbij Leonard 

Cohen (+2016) in zijn typisch cynische, maar altijd nederige stijl terugkijkt op zijn eigen 

leven. Hij heeft zijn hart gevolgd en dat bracht pijn en lijden met zich mee, maar ook 

inzicht in de diepste zielenroerselen, in wat je uiteindelijk beweegt en drijft (… en 

daarover gaat het in het evangelie vandaag).  

 

Voor wie houdt van het oeuvre van Leonard Cohen is deze CD een hebbeding, een genot 

voor het oor dankzij de schaarse maar sublieme instrumentatie in een combinatie van 

sensualiteit (zijn onnavolgbare weelderige, warm poetische stem!) en spiritualiteit. 

Een aanrader dus ! 

 
 

Intredelied:  Volk van God  (ZJ 578) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AdUHujWfzvQ 

 

refrein: Volk van God zijn wij hier samen 

Heel de wereld in ons hart. 

Gij roept ons bij onze namen 

God onze vreugde, onze kracht. 

 

Woord zult Gij spreken, Brood zult Gij breken, 

Op dit uur zult Gij bij ons zijn: 

Mensen bevrijden, mensen verblijden, 

Drink met ons samen de vreugdewijn. refrein 

 

God in den hoge, licht voor onz' ogen 

Feest voor ons hart, dat nu sneller slaat. 

Gij hebt ons leven een zin gegeven 

Gij zijt de Leidsman die met ons gaat. refrein 

 

 
 

 

Toen studeerde ik met deze bedelaar 

Hij was smerig, hij was getekend 

Door de klauwen van veel vrouwen 

Hij had verzuimd te negeren 

Geen fabel hier, geen les, 

Geen zingende weideleeuwerik 

Gewoon een smerige bedelaar die zoekt 

Wat er gebeurt met het hart 

 

Ik werkte altijd gestadig 

Maar ik heb het nooit kunst genoemd 

Het was gewoon een soort oude overeenkomst 

Zoals het paard voor de wagen 

Ik had geen moeite met wedden 

Op de vloed, tegen de ark 

Zie je, ik wist van het einde 

Wat er gebeurt met het hart 

 

Ik was handig met een geweer 

De .303 van mijn vader 

Ik heb gevochten voor iets eindigs 

Niet het recht om het oneens te zijn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdUHujWfzvQ
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Inleiding 

 
Geroepen en gezonden worden, 

daar draait het om vandaag. 

Maar of het nu gaat om de uitverkiezing 

van Israël als Gods eigen volk, 

of om de roeping van de apostelen, 

of om onze eigen roeping, 

Het begint met een geraakt worden,  

bewogen zijn die uitmondt in verandering. 

Een zending ingegeven door een bewogenheid 

die een leven lang zal duren. 

 

Omdat wij niet altijd durven ingaan  

op wat ons ten diepste innerlijk beweegt of raakt  

vragen wij eerst om vergeving. 

 

Moment van vergeving:   

 
Heer, U roept ons állen op 

om uw Boodschap te gaan verkondigen. 

Wij rekenen er al te vaak op dat anderen dat wel zullen doen. 

Om onze gemakzucht vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, U bent zonder onderscheid naar álle mensen toe gegaan, 

bij voorkeur zelfs naar mensen 

die om één of andere reden aan de rand stonden van de maatschappij. 

Wij lopen liever met een boog om hen heen. 

Daarom: Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, ook al is in ons leven niet alles rozengeur en maneschijn, 

we hebben het toch goed: 

wij hebben een dak boven ons hoofd, we hebben eten en drinken 

en kunnen genieten van uitstekende medische verzorging. 

Meer dan de helft van de wereldbevolking kan daar helemaal niet op rekenen, 

ook al werken ze vele uren per dag in vaak onmenselijke omstandigheden. 

Omdat we het al te dikwijls als vanzelfsprekend vinden 

dat we van alles hebben, vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

 

Lofzang:  
 
Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de Oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 
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Openingsgebed 

 
God, U die ons draagt naar U zien wij uit.  

Bij U voelen wij ons thuis. Wij bidden U: leg uw Woord in ons hart.  

Maak ons tot bewogen getuigen van uw Rijk 

en tot trouwe, enthousiaste navolgers van Jezus Christus 

die met U en de Heilige Geest leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 

Eerste lezing: Uit het Boek Exodus (Ex. 19, 2-6a) 

 

2           Drie maanden na hun vertrek uit Egypte 

kwamen de Israëlieten aan in de Sinaïwoestijn, 

waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. 

3           Mozes ging de berg op, naar God. 

Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei: 

`Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob 

en moet u de zonen van Israël laten weten. 

4           Met eigen ogen hebt u gezien 

hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, 

hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen 

en hier bij Mij gebracht heb. 

5           Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, 

dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, 

want aan Mij behoort de aarde. 

6           U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. 

 

psalm:  Ps. 100 (99) 2,3,5 
 
refrein:  Wij zijn Gods kudde en zijn volk. 

 

Juicht voor de Heer, alle landen, 

dient met blijdschap de Heer. 

 

Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn; 

waarlijk: de Heer is God. 

 

Hij is de Schepper en de Meester, 

wij zijn kudde en volk. 

 

Zegent zijn Naam en eert Hem, 

Hij is ons goed gezind. 

 

Eindeloos is zijn erbarmen, 

trouw van geslacht op geslacht. 

 

 

Tweede Lezing: Uit de Romeinenbrief  (Rom. 5, 6-11) 

 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. 

 

Zusters en broeders, 

6           Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, 

toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. 

7           Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, 

al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. 

8           God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor 

dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. 
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9           Des te zekerder is het dat wij, 

eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, 

dankzij Hem gered worden van de toorn. 

10         Toen wij vijanden waren, 

zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; 

des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. 

11         En dat niet alleen: 

nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer, 

door wie wij de verzoening hebben ontvangen. 

 
Lied:   Jij die bent  (ZJ 758)    

 
https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI 

 

Jij die bent, Ik zal er zijn voor U 

Naam die zin is van ons leven 

Wees nabij wordt zichtbaar hier en nu 

Groei in ons, kom in ons tot leven 

 

Jij die zegt: “de minsten zijn mijn broeders”,  

die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder,  

leer ons zien uw licht dat openbreekt. 

 

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,  

zonder waardigheid en zonder naam, 

uitgesloten, altijd alles tegen,  

jij roept ons om aan hun kant te staan. 

 

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden,  

wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt,  

jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van U die leven zijt. 

 
 

Evangelie: Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 9,36 – 10,8) 

 
In die tijd werd Jezus diep bewogen bij het zien van de mensenmenigte, omdat ze 

geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. 

37         Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: 

`De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 

38         Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’ 

1           Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich 

en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven 

en elke ziekte en elke kwaal te genezen. 

2           De namen van de twaalf apostelen zijn deze: 

allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, 

en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, 

3           verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas 

en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, 

4           Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft. 

5           Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: 

`Sla de weg naar de heidenen niet in, 

en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. 

6           Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. 

7           Verkondig op je tocht: `Het koninkrijk der hemelen is ophanden!” 

8           Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. 

Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI
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Overweging(en) 

 
Vandaag gaat het evangelie over de helpers die Jezus Zich kiest en over hun methode 

van werken. Natuurlijk gaat het niet alleen over priester- of kloosterroepingen, maar 

over allen die zich inzetten om het Evangelie door woord of daad bij anderen te brengen. 

Wie wordt gezonden? Het blijft toch verwonderlijk dat Jezus niet de meest capabele, 

slimste of evenwichtigste mensen tot apostelen heeft gekozen. Misschien wordt de lijst 

van Zijn naaste medewerkers uitdrukkelijk opgesomd om ons eraan te herinneren met 

welk soort volk Jezus in zee ging. Ik som er enkelen op: Petrus, een man met een groot 

hart, maar ook met een grote mond. We weten dat Petrus Jezus zal verloochenen, maar 

toch is hij diegene op wie Jezus zijn kerk bouwt. Dan heb je Jacobus en Johannes, de 

zonen van Zebedeüs, die hun moeder wisten te overhalen om voor hen aan Jezus de 

beste posten in Zijn Koninkrijk te vragen. Jacobus werd de eerste apostel-martelaar, 

Johannes de evangelist van Gods liefde. 

Van Mattheüs hebben we vorige week gehoord dat hij een belastingontvanger was die 

zijn medemensen had uitgebuit en dan nog wel als collaborateur, in dienst van de 

bezetter. 

Mattheüs vernoemt zichzelf als het verloren schaap dat werd teruggevonden. 

Judas die Hem uiteindelijk zal verraden voor dertig zilverlingen, een schaap dat niet meer 

te redden was. Had Jezus echt geen betere volgelingen kunnen kiezen om hen tot 

apostelen te maken? Juist een verloochenaar, een postjeszoeker, een tollenaar en een 

verrader worden gestuurd om duivels uit te drijven en zieken te genezen. 

Blijkbaar hangt de geloofwaardigheid van de Evangelie niet af van de capaciteit van de 

boodschappers maar van de inhoud en invloed van de boodschap zelf. God bewerkt 

genezing en bevrijding doorheen zwakke mensenhanden. Het Evangelie heeft geen nood 

aan machthebbers met prestige, maar aan bescheiden herders, dienaars en bevrijders, 

die bewust zijn zelf zondaars te zijn, maar aan wie veel werd vergeven. De voorbeelden 

uit het Evangelie leren ons dat de helpers van Jezus, ook vandaag, niet als perfecte 

leerlingen worden geboren, maar dat zij wel tot vurige apostelen kunnen groeien en 

geroepen worden. 

In mijn ogen is er eigenlijk één iets nodig om vurige apostel of medewerker te worden: 

bij het begin van het Evangelie zien we dat Jezus door medelijden bewogen is. Letterlijk 

staat er dat hij tot in zijn buik was geraakt. Wie ooit heeft meegemaakt dat ’t in zijn buik 

sloeg, die weet dat dit een heel intense en niet vrijblijvende ervaring is. Iets dat je niet 

meer loslaat totdat je er iets mee doet. Een bewogenheid die je in beweging zet. Wie 

zien Jezus meteen mensen aanspreken om in zijn voetspoor te treden. Ook bij hen zie je 

een ‘bewogenheid’, een geraakt zijn door de figuur van Jezus die zoveel uitstraalt: “Kom 

en volg mij”, het zet hen letterlijk en figuurlijk in beweging naar al die verloren schapen 

van Israël: de zieken en zij die door allerlei geesten en duivels worden gekweld of in de 

ban gehouden. In de loop van de geschiedenis zijn velen geraakt - bewogen - geworden 

hetzij door de figuur van Jezus, hetzij door één of andere noodsituatie. Ik denk aan pater 

Damiaan of aan Moeder Theresa die na het geraakt zijn door respectievelijk een melaatse 

of een stervende medemens in gang zijn geschoten met een ongekende bewogenheid. 

Hun bewogenheid heeft anderen in beweging gezet. Roeping heeft altijd met 

bewogenheid te maken: geraakt worden én in gang schieten én een bewogenheid of 

enthousiasme uitstralen die aanstekelijk werkt. In onze parochies en organisaties werken 

veel ‘bewogen mensen’; net zoals in onze rvt’s, ziekenhuizen en scholen.   

En dit alles heeft niets met diploma’s of geld te maken of omdat je in de schijnwerper 

wilt staan. Het sterkste dienstbetoon is vaak vrijwillig, gratis, voor niets en er valt niet 

veel eer mee te rapen. Mensen die zich dienstbaar maken, doen het vaak uit liefde of uit 

dankbaarheid. Liefde en dankbaarheid zijn heel sterke vormen van bewogenheid. Wie 

zich bemind weet, wie beseft zelf veel gekregen te hebben, is een dankbaar mens die zelf 

graag iets terug geeft.  

Zo groeit het Rijk Gods, ook in onze wereld van vandaag: als enkele bewogen, bezielde 

leerlingen van Jezus door concrete daden van dankbare dienstbaarheid, herders worden 

voor anderen. 

Miguel Dehondt 

 

---------------------------------------- 
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Schaap. Dom schaap. Je wordt niet serieus genomen.  

Je hobbelt altijd overal achteraan. Je doet maar wat ze van je verlangen.  

Met tegenzin, dat wel, maar wat maakt het uit ? 

 

Soms droom je dat er iemand komt die tegen je zegt:  

“Ik geloof in jou. Neem je leven in eigen handen en maak er iets moois van.  

Dat kun jij best ! Ik zal je helpen.” 

 

Maar plotseling roept er dan een stem: “Wat sta je daar schaapachtig voor je uit te 

staren ?” Je droom spat als een zeepbel uit elkaar. Dromen zijn bedrog,  

was je dat soms vergeten ? Dom schaap ! 

 

Speciaal voor jou dit bericht: laat je niet langer uitlachen en opjagen. 

Geloof in jezelf en in de ander die zal komen en zeggen dat jij er mag zijn. 

En geef dan deze boodschap door aan anderen. 

Want waar één schaap over de dam is, volgen er meer !    (Marianne Houben) 

 

 

-------------------------------------- 
 
 
Daar gaan ze, twee aan twee,  

uitgezonden naar  

onbekende omstandigheden 

ver van huis  

overgeleverd  

aan welwillendheid 

van mensen  

uitgerust met alleen  

vertrouwen in zichzelf. 

 

Daar gaan ze, 

twee aan twee, 

geroepen voor hun zending  

in de wereld. 

Aangemoedigd 

 door uithoudingsvermogen 

van de ander, 

beschermd door blijvende zorg 

voor elkaar. 

 

Daar gaan ze, 

twee aan twee, 

geplaatst in de geloofstraditie van Jezus, 

vervuld van  

de onwankelbare trouw aan God,  

hopend op wat Hij heeft beloofd. 

En toch gaan ze. 

En toch gaan we. 

Daar is moed voor nodig. 

Ga maar. 
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Woorden van geloof  

 
Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 

die mij liefheeft als een vader 

en voor mij zorgt als een moeder; 

die mij troost en vergeeft 

en die mij altijd de mogelijkheid geeft opnieuw te beginnen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die, door God gezonden, Mens is geworden, 

om ons nabij te zijn; 

die, helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt, 

die de mensen hoop geeft, 

die de Bron is van mijn geloof. 

 

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 

om samen God te dienen, 

om de schepping voor iedereen leefbaar te maken 

door samen te delen en in eenvoud te leven, 

en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen. 

 

Voorbeden 
 
Bidden wij, dat wij bewogen mensen zouden zijn,  

geroepenen naar het voorbeeld van Jezus leerlingen, 

dat wij onze ogen niet sluiten voor de nood van anderen; 

dat wij een luisterend oor zouden zijn voor onze medemens, 

dat wij een gastvrije thuis zouden zijn voor wie zich eenzaam voelt.  

Laat ons bidden. 

 

Voor mensen die diep in de put zitten die moedeloos of wanhopig zijn  

omdat ze zich voelen als schapen zonder herder:  

dat zij opgetild worden uit hun situatie,  

dat zij zich gedragen weten door mensen om hen heen.  

Laat ons bidden. 

 

Voor hen die verlangen naar liefde, die een echte thuis moeten missen,  

en zoeken naar geborgenheid:  

dat zij zich openstellen voor de ander, 

dat zij niet teleurgesteld worden in hun ontmoetingen,  

dat zij hartelijke mensen op hun wegen vinden. Laat ons bidden.  

 
Lied:   Die mij droeg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WNJs9ZM2Ce0 

Trijntje Oosterhuis: https://www.youtube.com/watch?v=kAoeKIscVeQ 

 

Die mij droeg op adelaarsvleugels 

die mij hebt geworpen in de ruimte; 

en als ik krijsend neerviel 

mij ondervangen met uw wieken 

en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon 

op eigen kracht, op eigen kracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=WNJs9ZM2Ce0
https://www.youtube.com/watch?v=kAoeKIscVeQ
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Gebed over de gaven 

 
Goede God, 

wij brengen hier onze gaven, brood en wijn,  

teken van onze goede wil om uw weg te gaan. 

Wij bidden u: voedt ons met uw levende gave  

en vernieuw ons door uw aanwezigheid.  

Maak ons tot enthousiaste getuigen van uw Liefde  

in navolging van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Groot Dankgebed   
 
Wij danken U, heilige en sterke God. 

De wereld draagt U in uw hand 

en U waakt over alle mensen. 

U brengt ons bijeen in deze gemeenschap 

om uw Woord te horen en met toegewijd geloof 

te treden in het spoor van uw Zoon. 

Hij is de Weg die leidt naar U, 

Hij is de Waarheid, 

geen andere waarheid maakt ons vrij. 

Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult. 

Wij danken U voor de liefde 

die U ons toedraagt in Jezus Christus. 

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen 

en prijzen uw heerlijkheid:  Heilig, heilig, … 

 

Hemelse Vader, 

met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd bent U met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen, 

bent U bij ons  

wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel 

waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 

 

Zoals eens op de weg naar Emmaüs 

ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 

en wij herkennen Hem 

bij het breken van het brood. 

 

Daarom bidden wij, barmhartige God: 

beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 

zodat Jezus Christus in ons midden komt 

met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Oneindig goede Vader, 

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 

en wij verkondigen de liefde die U ons betoont. 

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 

en, tot nieuw leven opgewekt, 

is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 

Zie met genegenheid neer op dit offer 

en herken erin uw eigen Zoon 
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die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten 

opdat voor alle zoekers 

de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 

 

Barmhartige God, 

laat de Geest van Jezus in ons wonen 

en vervul ons met uw liefde. 

Sterk ons door de gaven 

van zijn Lichaam en zijn Bloed 

en maak nieuwe mensen van ons 

opdat wij op Jezus zouden lijken. 

 

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Lode, 

leer alle gelovigen van uw Kerk 

de tekenen van deze tijd verstaan 

en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 

 

Maak ons herbergzaam van hart 

voor alle mensen rondom ons; 

dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, 

in hun vreugden en hun hoop, 

hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 

 

Erbarm U, Vader, 

over onze broeders en zusters 

die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, 

en over alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend. 

Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 

 

En als ook onze weg ten einde loopt, 

neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. 

Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 

overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

 

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen; 

dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, 

met uw apostelen en martelaren, 

en al de anderen die U genegen zijn, 

dankbaar uw naam aanbidden 

en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader:    

 
Richten we ons tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:  Onze Vader… 

 

Wees licht in onze duisternis, God, 

zodat we mogen worden wie wij voor U zijn. 

Wek in ons de liefde en de wijsheid van uw Zoon, 

zijn vergevingsgezindheid en zijn geduld. 

Dan zullen we weer hoopvol kunnen uitzien 

naar Jezus Christus, Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk… 
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Vredeswens 

 
Wij bidden U, Vader, 

breng vreugde waar droefheid is, 

troost waar verdriet mensen terneerdrukt, 

opgewektheid waar beklemming voelbaar is, 

rust waar stress zwaar weegt, 

zachtheid waar verbittering mensen uit elkaar drijft, 

orde waar verwarring heerst, 

recht waar onrecht geschiedt, 

vergeving in plaats van verwijt, 

bemoediging in plaats van afbrekende kritiek. 

Kortom, Vader, breng vrede,  

uw vrede die ons allen tot eenheid brengt. 

En die vrede zij altijd met u. 

En delen wij die Godsvrede mee aan elkaar. 

 

 

Lam Gods 
 

Communie – Lied: U, Heer, zij lof gebracht  (ZJ 780) 
 
Nederland zingt: https://www.youtube.com/watch?v=niRJCCFj84c 

Zingt Jubilate: https://www.youtube.com/watch?v=LOT1aiAGY_k 

 

 

U, Heer zij lof gebracht, 

U klinkt ons feestlied ter ere, 

wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, 

komt U eren. 

Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 

wil U, zijn oorsprong, vereren. 

 

Wie in uw liefde woont, 

heiligen, engelenkoren, 

wie aan uw rechterhand neerzit, 

in liefde herboren 

zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 

Heilig is God in den Hoge. 

 

Daarom Heer smeken wij: 

wil uw getrouwen bewaren, 

die Gij door 't nieuw verbond 

van eeuw'ge dood wilde sparen, 

Zegen het volk, 

zegen het volk van uw Naam, 

Leid het in eeuwigheid. Amen. 

 

 
Slotgebed 

 
God die ons draagt, het verlangen naar uw liefde 

heeft ons hier samengebracht. 

U schenkt ons in woord en teken de moed om uw liefde  

uit te dragen. Zend ons, tot waar geen ander komen wil. 

Zend ons met niets anders dan Uw belofte. Amen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=niRJCCFj84c
https://www.youtube.com/watch?v=LOT1aiAGY_k
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Zegen en zending: 

 
De Heer schenke U  

de behoedzaamheid  

van zijn handen,  

de goedheid van zijn ogen,  

de glimlach van zijn mond,  

de vastheid van zijn stappen, 

de vrede van zijn woorden,  

de warmte van zijn hart,  

het vuur van zijn Geest,  

het geheim  

van zijn aanwezigheid.  

In de Naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 
 

Dessert:  
 
Er zit een plaatske in mijn hart, 

maar ik kan er niet in komen: 

Bij storm en regen, bij vreugde en verdriet 

vergat ik het te vaak in mijn dromen. 

 

Er zit een plaatske in mijn hart, 

het is er steeds aanwezig, 

want als ik stil wordt en luister, 

dan voel ik de wanden bewegen. 

 

Er zit een plaatske in mijn hart, 

het is gekomen en gebleven, 

het is een geschenkje dat ik heb gekregen, 

het grote geheim van het leven. 

 

Er zit een plaatske in mijn hart, 

het kan mij wakker houden, 

want bij twijfel of grote schrik, 

roept het: vooruit !  

't is hier fijn !  

ga ! 

en kom het leven tegen ! 

 

 

------------------------------------- 

 

 

Wil je een schip bouwen ? 

Roep de mensen dan niet bijeen 

om plannen te maken, werk te verdelen, 

gereedschap te halen en hout te hakken, 

maar wek in hen het verlangen 

naar de wijde, oneindige zee.    
   (Antoine de Saint Exupéry) 

  
 

 


