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16e zondag door het jaar        20-21 juli 2024 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Aperitief:   Gie, den otto en ik – het zesde metaal (2014) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SQXhLTZ3vk8 

 

Er was ne keer - het is lang geleden –  

maar ik ben het niet vergeten: 

Ik en gie, 't was goesting, 't was op 't eerste zicht 

't was het leven dat ons tot niets verplicht 

Gelijk zweven: nooit op een doel gericht 

Hoe dat niet moest, we wisten 't wel 

Voor ons was er goed weer voorspeld 

en ziet ons hus van steen, onze stapels werk 

Onze vriedom tussen paal en perk, ons kerk in 't midden 

En weer die stapels werk 

Zegt alles af voor morgen, … 

 

De liefde is blind, toch het eerst jaar 

Toen kregen we een kind, verloren elkaar 

Ik heb u nog gezocht, ja ik zocht en ik vocht 

En gie zwaaide en riep, maar ik was niet thuis  

en gie gie sliep 

En nu en dan iemand die overliep 

 

Zegt alles af voor morgen, zegt alles af voor morgen 

Us kleren heb ik gisteren ingepakt 

Wel ons dromen zaten in die blauwe zak 

Zegt alles voor morgen, … 

 

Gie den otto en ik, just ons drieën 

Pak het stuur, we gaan rie-en 

Geen plan geen kaarte, we rijden blind 

We rie-en tegen alle wizers in 

We zoeken nooit de bane, dat de baan ons maar zelve vind 

Beter oorden bestaan niet echt,  

het is de mete die hem op tied verlegt 

We zijn voor eeuwig onderweg 

 

Zegt alles voor morgen, zegt alles voor morgen 

Wel ons dromen zaten in die blauwe zak 

Zegt alles voor morgen, zegt alles voor morgen 

Zegt alles voor morgen, zegt alles voor morgen 

Das al wat er up uw lippen ligt,  

wel laat het liggen waar het ligt 

Want klappen is voor morgen, want klappen is voor morgen 

Ach zwiegt over morgen 

 

Een veel té druk leven, met alle bijkomende zorgen en verantwoordelijkheden,  

het overkomt je … en dan er uit willen zijn, nood hebben aan rust. 

Wannes Cappelle verwoordt het eigentijds, in ‘onze’ taal. 

Ook de muziek is van deze tijd en heel passend …  

voor je ’t beseft zit het lied heel de dag in je hoofd. 

Ook in het evangelie zegt Jezus ‘alles af voe morgen’, … al lukt dit niet helemaal! 

https://www.youtube.com/watch?v=SQXhLTZ3vk8
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Lied: ZJ 809 Here Jezus, om uw woord 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dBgce1SEdsM 

 

Here Jezus, om uw woord   O Gij, glans der heerlijkheid,

zijn wij hier bijeengekomen.  licht uit licht, uit God geboren, 

Laat in 't hart dat naar U hoort,  maak ons voor uw heil bereid, 

uw genade binnenstromen.   open hart en mond en oren, 

Heilig ons, dat wij u geven   dat ons bidden en ons zingen 

hart en ziel en heel ons leven.  tot de hemel door mag dringen. 

  

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

 

Welkom: 
 

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats  

om alleen te zijn en wat uit te rusten.’, 

horen we Jezus zeggen in de evangelielezing.  

Een wel erg geschikte uitspraak voor de vakantietijd. 

Wie verlangt er van tijd tot tijd niet naar een rustige plaats? 

Maar ja, waar vind je die vandaag de dag nog? 

Misschien tijdens dit uurtje in de kerk. 

Even tot rust komen, 

de rust ervaren waarover Jezus vandaag spreekt,  

de rust van Gods nabijheid. 

Laten wij hier met Hem samenzijn  

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 

Herder-en… : 
 

Even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, 

tijd krijgen om uit te rusten en op adem te komen… 

Wij hebben het allemaal af en toe nodig  

en het kan enorm deugd doen. 

Maar toch… haalt de nood van mensen ons soms in: 

er wordt aan de deur geklopt, iemand vraagt om hulp. 

Er is de realiteit van ziekte, pijn, lijden en verdriet. 

Sluiten we dan ons hart?  

Of doen we zoals Jezus: 

ons tot in onze buik laten raken en onszelf geven uit liefde? 

In dit samenkomen is Hij onze Voorganger. 

Keren wij ons tot Hem en vragen we om zijn barmhartigheid. 

 

Heer, ontferm U over ons … 

 

---------------------------------------- ofwel: 

 

Heer, we blijven dikwijls maar doorhollen. In ons streven naar steeds meer en beter, 

vergeten we even een rustpauze in te lassen, laten we de kans liggen om met de 

anderen te overleggen, om zelfs even in gesprek te gaan met U.  

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBgce1SEdsM
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Christus, als een Goede Herder bent U bekommerd om alle mensen,  

maar het meest om hen die zoekend zijn, om mensen die het moeilijk hebben.  

Op een moment dat wij moe zijn, dat we wat rust verdienen,  

laten we de roep mensen in nood liever aan ons voorbij gaan.  

Daarom: Christus, ontferm U over ons.  

 

Heer, als we echt goede christenen willen zijn,  

zouden we ons altijd moeten betrokken voelen bij de anderen,  

zouden we moeite moeten doen ons echt in te leven in hun situatie.  

Ons christen-zijn beperkt zich echter te vaak tot een aalmoes,  

maar niet tot echte betrokkenheid, tot echte naastenliefde.  

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

 

 

Eer aan God: 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen en dankbaar zijn voor zijn schepping  

waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.  

Danken wij Hem voor het licht van zon, maan en sterren,  

voor de pracht van bloemen en planten,  

voor het wisselen van de seizoenen en voor alle leven hier op aarde. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,  

die ons de werkelijke waarden van het leven heeft kenbaar gemaakt  

en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen in alle mensen  

die zich met hart en ziel inzetten voor het geluk  

en het welzijn van medemensen,  

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

 voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,  

voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen:  

voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:  

de glimlach van een kind, een onverwacht teken van liefde,  

een luisterend oor, voor een gebaar van troost,  

een woord van dank, en het warme gevoel bij intens geluk. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Openingsgebed: 
 

God, onze Herder, 

zie ons hier verzameld,  

een gemeenschap die U ter harte gaat. 

Doe ons rusten bij U, zo bidden wij,  

verkwik ons met uw Woord.  

Overlaad ons met uw zegen  

en maak ons allen tot ware herders,  

tot echte hoeders van elkaars geluk. 

Dat vragen wij U in naam van Jezus  

die ons werkelijk weidt tot in eeuwigheid. Amen. 
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Eerste lezing: Uit de Profeet Jeremia (Jer. 23, 1-6) 

 

1  `Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde  

omkomen en verloren lopen - godsspraak van de Heer.  

2  Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Israël,  

tegen de herders die mijn volk weiden:  

`Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven;  

u hebt er niet op gelet.  

Maar Ik let wel op u, vanwege al uw misdaden  

- godsspraak van de Heer.''  

3  Ik breng de overgebleven schapen bijeen  

uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven.  

Ik breng ze terug naar hun weiden;  

ze worden weer vruchtbaar en talrijk.  

4  Dan stel ik herders over hen aan die hen werkelijk weiden.  

Ze hoeven niet bang of angstig meer te zijn,  

geen van hen wordt nog vermist - godsspraak van de Heer. 

5  Geloof Mij,  

de tijd komt dat Ik een wettige telg van David laat opstaan 

- godsspraak van de Heer. 

Hij zal met bekwaamheid regeren 

en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. 

6  Dan wordt Juda bevrijd, en leeft Israël veilig. 

Dit is de naam die men het geeft: `Heer, onze gerechtigheid.'' 

 

 

Tussenzang: Ps. 23 (22) 1-3a, 3b-4, 5, 6 
 

refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; 

Hij laat mij weiden op groene velden. 

 

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 

Hij geeft mij weer frisse moed. 

 

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden 

omwille van zijn Naam. 

 

Al voert mijn weg door donkere kloven, 

ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 

 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 

elke dag van mijn leven. 

 

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

voor alle komende tijden. 

 

 

Tweede lezing:   (Ef. 2, 13-18) 

 

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze 

 

Broeders en zusters, 

13  Nu bent u, die eertijds veraf was,  

in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus.  

14 Want Hij is onze vrede,  

Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,  

en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap,  
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15  de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen.  

Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen,  

16 en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis,  

waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.  

17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was  

en vrede aan hen die dichtbij waren.  

18  Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader. 

 

 

Tussenzang:  ZJ 713 God is de herder 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p_3V1Qivw_s 

 

God is de Herder die waakt over mij,  

die mij geleidt naar de groenende weiden;  

God is mijn Herder, mij altijd nabij,  

om mij naar vredige waat’ren te leiden.  

 

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem.  

 

Moet ik langs dreigend en donker ravijn,  

nooit zal ik listige vijanden vrezen.  

God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn,  

God zal een steun en een trooster mij wezen.  

 

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 

 

God is mijn gastheer, zijn Huis is mijn woon,  

Hij laat voor ’t oog van zijn vijand mij eten, 

heeft mij zijn lavende beker geboon:  

‘k ben als een vriend aan zijn tafel gezeten. 

 

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 

 

‘k Weet mij gelukkig in leven en dood, 

steeds hoop ik goedheid van God ’t ondervinden, 

en zoek ik rust in zijn veilige Schoot; 

‘k Zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden 

 

Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem: God is mijn Herder, ‘k ben veilig bij Hem. 

 

 

Evangelie:  (Mc. 6, 30-34) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

30  Na hun zending kwamen de apostelen terug bij Jezus,  

en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan  

en hoe ze onderricht gegeven hadden.  

31  Hij zei tegen hen:  

`Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn  

en wat uit te rusten.'  

Want er kwamen en gingen zoveel mensen,  

dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten.  

32  Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats  

om alleen te zijn.  

33  Men zag hen weggaan en velen herkenden hen.  

Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen  

en kwamen er eerder aan dan zij.  

https://www.youtube.com/watch?v=p_3V1Qivw_s
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34  Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte,  

en Hij had zeer met hen te doen,  

omdat ze als schapen zonder herder waren,  

en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. 

 

 

Overwegingen: 
 

Als je aan mensen vraagt hoe ze het stellen antwoorden ze in de meeste gevallen: druk. 

Het is een teken van deze tijd. Niet verwonderlijk want langs alle kanten wordt er een 

hels levensritme opgelegd, het zij door onszelf, hetzij door onze omgeving. Omdat tijd 

geld is willen we zoveel mogelijk werken op zo’n kort mogelijke tijd en dit gaat uiteraard 

gepaard met de nodige stress. En zelfs wie niet meer in het actieve werkveld staat 

ervaart dat het leven druk is. Mensen die gepensioneerd zijn zeggen vaak dat ze nu 

minder tijd hebben dan vroeger. Toch een curieus fenomeen.  

 

Nu, los daarvan is er wellicht ook een hele groep mensen voor wie de dagen veel te lang 

duren en die zich vervelen, zittend voor de televisie zappend van de ene zender naar de 

andere en omdat deze inhoudelijk weinig te bieden hebben een gevoel van leegte en 

oppervlakkigheid eraan overhouden. Nu, dat is een ander probleem dat ook iets zegt 

over onze tijd, over de contactarmoede, het individualisme, enzovoort.  

 

Om terug te keren naar ons uitgangspunt, in onze ‘overstresste’ tijd is vakantie meer dan 

welkom. Velen vluchten dan naar de zon om even uit te blazen. En dan zitten ze daar 

met zijn allen lekker te braden, meestal op drukbezochte stranden of andere mooie 

drukke toeristische plekjes. Vanop afstand bekeken is dat een rare kronkel die er 

gemaakt wordt: men ontvlucht de drukte door naar een andere drukte te gaan, vrijwillig 

én men heeft daar zelfs uren file voor over.  

 

En dan krijgen we dat Evangelie van vandaag. De leerlingen zijn ook moe, Jezus ziet het 

en gunt ze een dagje vrijaf. Maar Hij neemt ze niet mee naar één of andere toeristische 

trekpleister of een plaats waar veel mensen zijn, maar wel naar een eenzame plaats. Om 

uit te rusten. Briljant toch? Niet naar een drukke plaats maar ergens in niemandsland 

gewoon uitrusten. Ik denk dat we daar wat kunnen van leren.  

 

Waarom zoeken veel mensen weer die drukke plaatsen op? Jezus geeft op het einde een 

mogelijk antwoord: ze zijn als schapen zonder herder. Toegegeven, ik ruk die zin hier nu 

wel compleet uit zijn context, maar toch vind ik dat er iets van aan is. De anders zo 

individueel ingestelde mens zoekt een groep, een gemeenschap, zij het dan een tijdelijke 

en vrij oppervlakkige misschien, waarin men kan opgaan als in een anonieme massa. 

Typisch voor deze tijd is dat sommigen het diepe geluk, want dat is het wat men 

uiteindelijk zoekt, denkt te vinden in allerlei vluchtige en  oppervlakkige contacten.  

 

Blijkbaar zijn heel wat mensen bang van stilte en een beetje eenzaamheid. Nochtans 

kunnen ze deugddoend en helend zijn. Stilte en eenzaamheid kunnen je doen nadenken 

maar misschien is het dat juist wat mensen afschrikt, bang als ze zijn voor wat dan naar 

boven komt aan gevoelens en gedachten. Nu, Jezus wijst ons vandaag de weg. Hij nodigt 

ons uit zulke stiltemomenten op te zoeken en te koesteren want voor je ’t weet, zo blijkt 

ook uit het Evangelie is het weer druk en ben je ze kwijt. En die leegtemomenten waar 

Hij voor pleit zijn nu ook weer niet zo leeg. Voor Jezus is het de weg om te 

communiceren met zijn diepste bron, met zijn Vader. Durven wij het aan en mochten we 

er een verdiept en verrijkt gevoel aan over houden.   

Miguel Dehondt 

----------------------------- 
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Managers — Herders 
 

Managers gevraagd!  

Mensen die de techniek hanteren om mensen maximaal te doen renderen. 

Zij boeken resultaten in duidelijke cijfers en grafieken. 

Management is een vak dat hoog in aanzien staat. Meer, het is een filosofie die zegt dat 

de onderneming belangrijker is dan de mensen die er werken.  

Management is echte koopwaar geworden. Managers zijn huurlingen.  

Zij kunnen van de ene firma overstappen naar een andere, want:  

alleen de resultaten tellen. 

 

Lijnrecht tegenover de manager staat de herder.  

Hij is bezeten door menselijk geluk.  

Hij bindt zich aan mensen met een band waar iets van liefde in zit.  

Herder zijn is geen vak, het is een toewijding, en soms heldhaftigheid.  

Men vindt herders in begeleiding en wederaanpassing van verslaafden en ex-

gevangenen, in verzorging en verpleging, in opvoeding en sociale begeleiding,  

overal waar gewerkt wordt aan menselijk leed of menselijke pijn,  

die niet in cijfers kan uitgedrukt worden.  

Herders worden niet meer gevraagd en nog minder gewaardeerd.  

Zij kunnen geen cijfers, geen tabellen voorleggen. Zij hebben geen 'resultaten'. 

Daarom is onze tijd zo arm aan menselijk geluk en zo rijk aan overbodige goederen. 

 

(Manu Verhulst) 

------------------------------- 

 

De pastor-herder 
 

Een echte herder woont niet in 

een huis van zekerheden. 

Zijn stal heeft nog geen zoldering – 

vaak wordt er kou geleden. 

 

Die stal is maar een stenen muur, 

die je wat kan beschutten. 

Daar schuilen rond een waaiend vuur 

de herder én de kudde. 

 

En samen zoeken zij vandaar, 

de herder en de schapen, 

naar weiden, leven voor elkaar – 

al weten zij soms niet goed waar. 

 

Zo gaan zij, ongewapend, 

wetend: God zal niet slapen. 

 

(Uit Jan Duin: ‘Bij tijden’) 

 

---------------------------------- 

 

“Toen Jezus al dat volk zag, voelde Hij medelijden met hen,  

want zij waren als schapen zonder herder” 

 

Met mensen begaan zijn. Ermee te doen hebben.  

Ze niet uit het hart kwijtraken. Zoeken wat je voor hen kan doen.  

De vraag die op hun lippen ligt, ernstig nemen… 
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Zo was Hij. Hij zorgde dat ze te eten hadden  

want er waren er bij die van heel ver kwamen.  

Dat ze leven zouden…. en niet van brood alleen. 

 

We vragen ons soms af wat wij moeten doen  

om ons christen-zijn te beleven. 

 

Wie echt met mensen begaan is,  

zal ingaan op Gods wil die voor zijn of haar voeten ligt.  

Die zal de nood verstaan die de werkelijkheid hem of haar toeschreeuwt. 

 

Begaan zijn met mensen is echt niet zo moeilijk.  

Het is minstens niemand in de steek laten die op jou een beroep doet. 

(Magda Franken) 

-------------------------- 

 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,  

zich even kan losmaken uit het gareel van zorg en verantwoordelijkheid,  

dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken,  

en de lucht en het water en de mensen erbij. 

 

Geef mij een hart, dat nog kan open staan om naar de mensen toe te gaan,  

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap, als de avond valt. 

 

Geef mij een hart dat gelukkig kan zijn om kleine dingen,  

een hart dat kan bewonderen zonder te grijpen  

kan bidden zonder woorden,  

een hart dat door de dingen heen U kan zien. 

 

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen  

zoals U, op die zevende dag, toen alles goed was, wat U had gemaakt. 

(naar Manu Verhulst) 

 

Woorden van geloof: 
 

In God die ons kent van nabij en ons wil omvormen tot zijn volk van gelovigen, 

hopenden en liefhebbers, in Hem willen wij ons geloof uitspreken. 

 

Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn,  

die naar ons luistert, die ons nabij wil zijn. 

 

Ik geloof in Jezus, die Mens is geworden,  

die oog had voor kwetsbare mensen,  

die niemand in de kou liet staan. 

 

Ik geloof in de Geest die ons bezielt om Jezus na te volgen. 

 

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,  

dat zij zoeken naar geluk, dat zij door U, God, bemind worden. 

 

Ik geloof ook in mijn eigen leven,  

en dat U, God, mij bemoedigt en beschermt. 

 

Ik geloof dat U ons allen een leven hebt gegeven,  

dat sterker is dan de dood. Amen. 
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Voorbeden: 
 

God, onze Herder, 

wij bidden U voor allen die eenzaam zijn 

en door een dal moeten van diepe duisternis.  

Wees hen nabij en steun hen in hun verlorenheid 

opdat hun angsten verdampen en zij hun levensvreugde terugvinden. 

Laat ons bidden … 

 

God, onze Herder, 

wij bidden U voor allen  

die ronddolen als schapen zonder herder 

en niet weten waar ze het zoeken moeten. 

Wees degene die hen vindt 

en voer hen naar de beschutting van uw nabijheid 

om vrede te vinden en rust. Laat ons bidden … 

 

God, onze Herder, 

wij bidden U voor allen die geen rust vinden 

en meegesleurd worden door werk en een té jachtig levensritme, 

of juist geen werk, ziekte en verdriet. 

Wees diegene bij wie ze tot rust kunnen komen 

luister naar hun vragen en zorgen. Laat ons bidden … 

 

 

Lied:   Erbarme Dich – J.S. Bach  (BWV 244)  
 

(Damien Guillon - Philippe Herreweghe) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZb7FcP84CM 

 

Erbarme dich,    Ontferm U over mij, 

Mein Gott,    mijn God, 

Um meiner Zähren willen!  vanwege mijn tranen 

Schaue hier,    Zie toch, 

Herz und Auge weint vor dir  bedroefd huilt hart en oog 

Bitterlich.    wegens U. 

 

➔ uitleg: https://www.npoklassiek.nl/klassiek/funfact/c202d039-fdb2-4816-950d-

8d2c5c5130ac/wat-betekent-de-tekst-van-erbarme-dich 

 

 

Gebed over de gaven: 
 

God, Herder van de mensen, U verzamelt ons rond deze tafel  

als één gemeenschap die U ter harte gaat.  

Aanvaard dit brood en deze wijn  als teken van onze genegenheid.  

Maak ons, brekend en delend, tot mensen naar uw hart,  

medelevend en bewogen, oprecht bekommerd om elkaars leven.  

Wij vragen dit in Jezus’ naam. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed:    
 

Wij danken U, Heer onze God, 

om alles wat U voor ons bent: 

Schepper en Bevrijder,  

Herder van mensen, Licht en Leven. 

Wij danken U omdat U Liefde bent, 

https://www.youtube.com/watch?v=nZb7FcP84CM
https://www.npoklassiek.nl/klassiek/funfact/c202d039-fdb2-4816-950d-8d2c5c5130ac/wat-betekent-de-tekst-van-erbarme-dich
https://www.npoklassiek.nl/klassiek/funfact/c202d039-fdb2-4816-950d-8d2c5c5130ac/wat-betekent-de-tekst-van-erbarme-dich
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die onze Lotgenoot wil zijn, 

die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt, 

die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt. 

Wij blijven vertrouwen op U, 

ook als uw aangezicht niet wordt gezien, 

uw stem niet wordt gehoord 

en U machteloos schijnt om ons te helpen. 

Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, 

in leven en sterven, bidden wij: Heilig, heilig, heilig de Heer … 

 

Wij danken U, Heer onze God, om Jezus, uw Zoon: 

Hij gaf ons een teken van zijn liefde. 

In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden. 

 

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen … 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Samen komen wij tot U, God, 

met dit Brood en deze Beker en wij bidden U: 

gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 

en aanvaard dit als teken van onze toewijding. 

 

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht 

hebt U, Vader, Hem hoog verheven  

en Hem ' Mensenzoon ' genoemd. 

Zend nu zijn Geest in ons midden: 

een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt. 

die geloof geeft in de toekomst,  

vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht. 

 

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden 

waar vreugde en toekomst is voor allen, 

een wereld waar het goed is te leven  

in de naam van Jezus, uw Zoon. 

 

Door Hem danken en eren wij U, Vader, 

en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap 

verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen. 

 

 

Onze Vader:  
 

Goede God, wij zijn hier samen gekomen om te gedenken  

hoe Jezus, uw Zoon, de zorg van alle mensen behartigde.  

Hij heeft ons getoond hoe belangrijk het is  

om tijd te maken voor God en voor elkaar.  

Opdat ook wij dit in deze vakantieperiode niet zouden vergeten,  

bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven: Onze Vader… 

 

Goede God, help ons groeien tot een gemeenschap naar uw hart,  

waar ons gebed en edelmoedige liefde tekens van uw aanwezigheid mogen zijn.  

Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.  

Want van U is het Koninkrijk … 
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Vredeswens: 
 

Als wij elkaar de vrede wensen, dan is dat de vrede van God 

 die onze ziel tot rust brengt. Jezus zei dat Hij ons die vrede wou geven,  

ondanks het feit dat we nog niet beantwoorden aan Gods bedoelingen.  

De vrede van de Heer zij altijd met u.  

Wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.  

 

Lam Gods 
Communielied: ZJ 509 Mens voor de mensen zijn 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudlJk 

 

refrein: Mens voor de mensen zijn, herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

 

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam, 

opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. 

 

Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 

zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. 

 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 

niet op zichzelf maar op anderen bedacht. 

 

Zieken omarmen hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 

 

(Gods woorden spreken aanstekelijk echt, 

zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt. 

 

Licht in het duister zijn, laaiende vlam, 

mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. 

 

Van God gezonden, deemoedig en vrij, 

teken van vrede zijn zo trouw als Hij.) 

 

 

Slotgebed: 
 

God, net als in de tijd van Jezus 

zijn er ook vandaag heel wat mensen ‘als schapen zonder herder’. 

Velen zijn vruchteloos op zoek naar een beetje levenszin,  

of gaan ten onder aan eenzaamheid of armoede. 

Geef mij de moed mijn hart voor hen open te stellen  

en mij door hun vragen te laten raken. 

En laat mij af en toe de stilte opzoeken en tot U te bidden,  

om mijn solidariteit met kansarmen niet te laten opdrogen. Amen 

 

Zegen en zending  

 

 

Dessertje: 
 

"Kom, we zijn weg", zei Jezus. 

En Hij voer met zijn leerlingen 

het meer over 

naar een eenzame plek 

https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudlJk
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om daar alleen te zijn 

en wat uit te rusten... 

Zo stond er in onze evangelielezing. 

 

Jezus' voorstel om vakantie te nemen 

is heel bescheiden. 

Alsof Hij wilde zeggen: 

verwacht daar ook niet alles van. 

Vakantie is geen wonderrecept 

dat plotseling alles herstelt en alles geneest. 

Vakantie is maar een valies, 

waarbij alles afhangt wat je erin steekt. 

 

"Kom, we zijn weg!' 

De zorgen, de drukte en de eentonigheid 

van het alledaagse werk achter zich laten. 

Een andere plek opzoeken: 

vertrouwd of onbekend, 

maar altijd verfrissend splinternieuw. 

Geen mierenhoop van mensen 

waar iedereen weer niemand is. 

Een plek 

waar je de ander van ver ziet aankomen, 

waar je alleen bent 

en ruimte vindt om er voor elkaar te zijn 

in een verhaal zonder woorden. 

 

"Kom, we zijn weg", zegt Jezus, 

"vakantie is een tijd 

om ook eens dicht bij Mij te zijn."  (Manu Verhulst) 

 

---------------------------------------- 

 

Word stil,  

neem waar,  

kijk je ogen uit,  

luister, open je oren. 

 

Word stil,  

blijf staan,  

kom eens tot jezelf,  

zucht diep,  

hoor je hart kloppen. 

 

Ontdek je leven,  

je houvast,  

je liefde,  

je geloof in God, in mensen. 

Daarvoor ben je mens geworden:  

om te ervaren,  

om te weten. 

Geniet van die momenten. 

Roep ze in herinnering in drukke dagen. 

 

Neem afstand van de tijd,  

van ‘geen tijd’,  

van haast,  

van onrust. 

Word eeuwig.   (Marijke ten Kortenaar) 


