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1e zondag vasten  25 - 26 februari 2023 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Aperitief: ’t is vasten … dus even geen aperitief 
 
 

Openingslied:  Hoe is uw naam (ZJ 566) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=48RJtAGFmvI 

 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Eeuwige God, wij willen U zien, 

geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Want wat de hemel is voor de aarde, 

dat is uw liefde voor hen die geloven. 

 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Gij, de vergeving van alle zonden, 

recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

 

Gij, de vergeving van alle zonden, 

geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, 

dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God. 

 

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde 

 
 

Welkom:  
 
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd vertelt het evangelie  

hoe ook Jezus de struikelstenen in Zijn hart moest overwinnen 

om te kiezen voor een leven in dienst van medemensen. 

Hij overwint het verlangen om zich in Gods plaats te stellen 

en weerstaat aan de verlokkingen van macht en eigenwaan. 

Zo nodigt Hij ook ons uit om te vertrouwen op een God 

die ons uitdaagt om er daadwerkelijk te zijn voor elkaar 

- een God wiens naam is: ‘Ik zal er zijn voor u’. 

 

Veertig dagen lang worden we uitgedaagd 

om onszelf en onze gewoontes in vraag te stellen. 

Nederig komen we voor God staan als de mensen die we zijn, 

in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48RJtAGFmvI
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Gebed om ontferming  

 
God van barmhartigheid, 

U schenkt ons steeds weer nieuwe kansen, 

ook als we ons laten verleiden door macht en eer 

of onszelf tot goden willen maken. 

Wij bidden U: wees voor ons een houvast, 

leer ons weerstaan aan het verlangen naar bezit en consumptie 

en inspireer ons om waarachtige keuzes te maken. 

Kom bij ons aanwezig, God, nu wij ons tot U keren,   

en ontferm U ook vandaag over ons. 

 

Heer, ontferm U over ons … 

 

V.: Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, 

ons voorgaan op de weg van bekering  

en ons geleiden naar het licht van Pasen. 

 

 
Openingsgebed  

 
Heer, onze God, 

elk jaar opnieuw 

wilt U ons in deze veertigdagentijd oproepen tot inkeer en gebed. 

Wijs ons wegen van verrijzenis 

om bewust te kiezen voor het spoor 

dat uw Zoon ons heeft voorgeleefd. 

Hij die ons heeft gezegd: 

geen brood alleen, maar liefde, 

geen pracht en praal, maar eenvoud, 

geen macht, maar dienstbaarheid, 

niet uitdagen, maar vertrouwen. 

Zend uw Geest over ons 

opdat wij sterk zouden staan in de strijd 

tegen onrecht en ziekelijke welvaart, 

tegen gemakzucht en onverschilligheid. 

Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit het boek Genesis  (Gen. 2, 7-9; 3, 1-7) 

 

7           In het begin boetseerde de Heer God de mens uit stof 

dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: 

zo werd de mens een levend wezen. 

8           Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, 

ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. 

9           De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, 

aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. 

Midden in de tuin stonden de boom van het leven 

en de boom van de kennis van goed en kwaad. 

1           Van alle dieren, die de Heer God gemaakt had, 

was er geen zo sluw als de slang. 

Ze zei tegen de vrouw: 

`           Heeft God werkelijk gezegd 

dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ 

2           De vrouw zei tegen de slang: 

`Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. 

3           God heeft alleen gezegd: 
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`Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten; 

je mag haar zelfs niet aanraken; anders zul je sterven.” ‘ 

4           Maar de slang zei tegen de vrouw: 

`Je zult helemaal niet sterven! 

5           God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, 

en dat je dan gelijk zult worden aan God, 

door de kennis van goed en kwaad.’ 

6           Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, 

en dat hij een lust was voor het oog, 

en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. 

Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; 

zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, 

en ook hij at ervan. 

7           Nu gingen hun beiden de ogen open 

en zij ontdekten dat ze naakt waren. 

Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen 

en maakten daar lendenschorten van. 

 

 

Tussenzang:  Psalm 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14 en 17 
 
refrein:  Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. 

 

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 

delg mijn zondigheid in uw erbarmen. 

 

Was mijn schuld volkomen van mij af, 

reinig mij van al mijn zonden. 

 

Ik erken dat ik misdreven heb, 

altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. 

 

Jegens U alleen heb ik gezondigd, 

wat U tegenstaat heb ik gedaan. 

 

Schep in mij een zuiver hart, mijn God, 

geef mij weer een vastberaden geest. 

 

Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn, 

neem uw heilige Geest niet van mij weg. 

 

Geef mij weer de weelde van uw zegen, 

maak mij sterk in edelmoedigheid. 

 

Heer, maak Gij mijn lippen los, 

dat mijn mond uw lof kan zingen. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de Brief aan de Romeinen (Rom. 5, 12-19) 

 

12         Door één mens is de zonde in de wereld gekomen 

en met de zonde de dood, 

en zo is de dood over alle mensen gekomen, 

aangezien allen gezondigd hebben. 

13         Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was; 

maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. 

14         Toch heeft de dood als koning geheerst 

in de tijd van Adam tot Mozes, 

dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam 
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schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. 

Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. 

15         Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam. 

De fout van één mens bracht allen de dood, 

maar aan allen schonk Gods genade 

een rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, 

de ene mens Jezus Christus. 

16         Zijn gave laat zich niet afmeten aan die ene zonde. 

Het oordeel dat volgde op die ene misstap 

liep uit op een veroordeling, 

maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd 

liep uit op volledige kwijtschelding. 

17         Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen, 

als gevolg van zijn val. 

Hoeveel heerlijker zullen zij 

die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en 

heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus! 

18         Dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen, 

zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen. 

19         Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, 

zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. 

 

 

Lied:   Erbarm U God en delg genadig  (ZJ 320) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SwuIJh__iDM 

 

Erbarm U, God, en delg genadig 

het kwaad dat ik heb aangericht 

en was mij schoon: ik zie gestadig 

mijn zonden voor mijn aangezicht. 

 

Refrein: Open mijn mond om U te loven, 

stort in mijn hart, een nieuwe geest! 

 

2. Ik heb mij tegen U misdragen, 

voor U alleen heb ik misdaan: 

Gij moogt voor uw gericht mij dagen, 

en in rechtvaardigheid mij slaan. refrein 

 

3. Laat in mijn hart uw wijsheid zinken, 

herschep mijn hart in zijn geheel; 

besprenkel mij, ik zal weer blinken 

en schitteren als verse sneeuw.  refrein 

 

4. Laat mij de roep der vreugde horen 

en wek zijn weergalm in mijn ziel: 

Ik roep terug al wie verloren 

uit uw genade nederviel. refrein 

 

5. Geen brandaltaar kan U behagen; 

maar uw barmhartigheid aanschouwt 

wat ik bereid als offergave: 

een hart vol deemoed en berouw. refrein 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SwuIJh__iDM
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Evangelie:   (Mt. 4, 1-11) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs. 

 

1           In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht 

om door de duivel op de proef gesteld te worden. 

2           Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 

3           De beproever kwam naar Hem toe en zei: 

`Als U de Zoon van God bent, 

zeg dan dat deze stenen brood worden.’ 

4           Hij antwoordde: 

`Er staat geschreven: 

De mens zal niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’ 

5           Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, 

zette Hem op de rand van de tempel, 

6           en zei: 

`Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 

Want er staat geschreven: 

Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen, 

zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ 

7           Jezus zei hem: 

`Er staat ook geschreven: 

U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’ 

8           Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. 

Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 

9           en zei: `Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’ 

10         Toen zei Jezus hem: 

`Ga weg, satan. Want er staat geschreven: 

De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ 

11            Toen liet de duivel Hem met rust, 

en er kwamen engelen om Hem van dienst te zijn. 

 

 

Overweging(en) 
 
Adam en Eva hadden een lange vakantie geboekt in een 5-sterren de luxe hotel aan de 

kust van Libië, niet ver van Benghasi. Bij hun aankomst werden ze hartelijk verwelkomd 

door de directeur. Hij wenste alle gasten een schitterende vakantie toe, en verzekerde 

dat hij en zijn personeel er alles aan zouden doen om het hun naar de zin te maken. Hij 

vergeleek het vakantiedomein met de tuin van Eden. Het was een weelderige oase te 

midden van de troosteloze woestijn. Ze konden het domein dus maar beter niet verlaten. 

Hij wees er ook op dat het verboden was niet-gasten mee naar binnen te brengen. Het 

was immers all in, alleen gasten hadden dus recht op gratis eten en drinken en genieten 

van de vele sport- en ontspanningsmogelijkheden. En het moet gezegd: het was 

genieten. Prachtige, ruime kamers met alles erop en eraan, heerlijke buffetten, alle 

mogelijke drankjes, en personeel dat stond te springen om de gasten te mogen 

bedienen. Eén van hen, Kali, zou in zijn dienstbaarheid letterlijk door het stof gekropen 

zijn, als een slang. Adam en Eva moesten nog maar denken dat ze een drankje wilden, 

en hij boog al voor hen, net of hij hun gedachten kon lezen.  

Na een paar weken was hij erg vertrouwd geworden met hen, en op een avond vertelde 

hij hun dat het in Benghasi nog veel leuker was dan hier. Daar was pas het echte leven. 

De directeur wilde niet dat ze erheen gingen, omdat hij het plezier voor zich alleen wilde. 

Maar hij, Kali, wilde hen er graag naartoe brengen. Ze gingen er dus heen, en zagen de 

grauwe krotten en de armoede, maar ze hoorden ook de vrolijke muziek op de pleinen. 

Ze werden omstuwd door jongeren die hen hongerig aankeken, hopend op een betere 

toekomst. En Adam dacht: Zo’n jong ding, dat heeft wel wat, dat is eens iets anders. En 

Eva dacht: Zo’n arm ding, dat doet alles wat ik zeg. Eens thuis hoef ik geen klop meer te 

doen. Ze keken elkaar aan, en zagen de leugen in elkaars ogen: de ontrouw bij Adam, en 
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de uitbuiting en het machtsmisbruik bij Eva, en ineens zagen ze dat ze naakt waren. 

Maar ze negeerden de leugen en de naaktheid, en ze glimlachten vals naar elkaar. Ze 

dachten dat ze de directeur wel zouden kunnen omzeilen, dus trokken ze allebei met hun 

jong, arm ding terug naar het vakantieverblijf. Daar wachtte de directeur hen op. ‘Ik had 

het nog zo gezegd,’ zei hij, ‘je mocht hier niemand mee binnenbrengen. Het spijt me, ik 

moet jullie eruit zetten. Nu staan jullie er alleen voor.’   

 

Adam en Eva konden dus niet weerstaan aan de verleiding van de leugen, de ontrouw, 

het machtsmisbruik, de donkere hunker naar meer hebben en meer zijn. Dus lieten ze 

hun duistere zelf de vrije loop.  

Dat doet Jezus niet. Wat de duivel Hem ook voorspiegelt, Jezus blijft trouw aan Zichzelf, 

aan zijn zending en aan God. Hij wil geen spektakel-Messias zijn die brood maakt uit 

stenen, Hij wil God niet op de proef stellen, en Hij wil zeker niet in de plaats treden van 

God, ook niet wanneer de duivel Hem de heerschappij over de wereld belooft. Maar de 

wereld van de duivel, dat is precies de wereld van de ontrouw, de hebberigheid, de 

uitbuiting, de machtswellust. 

 

We zien waar dit toe leidt: in Oekraïne bijvoorbeeld een waanzinnige oorlog die net één 

jaar bezig is en waarvan het einde nog lang niet in zicht is. En dan zwijgen we nog over 

de vele ‘vergeten’ oorlogen zo vaak ten gevolge van drang naar bezit (grondstoffen), 

macht of ten gevolge van botsende ego’s. ‘Zonde ‘ toch ? Uiteindelijk wordt niemand 

daar beter van; en zijn er geen overwinnaars, alleen maar verliezers.  

Onze planeet is verre van een paradijs, verre van hoe God het zag en droomde… 

de tekens en signalen zijn er.  De ecologische verstoring, klimaatopwarming kun je 

volledig op conto van macht, eer en bezit plaatsen.  

 

Is er dan geen hoop meer? Broederlijk Delen geeft elk jaar lichtpuntjes hoe het anders 

kan. Zo wijzen ze dit jaar op de projecten in Burkina Faso waar 75000 boerenfamilies 

samen door agro-ecologie en zelfbeheer proberen het tij te keren. Dit lijkt een druppel op 

een (door klimaatopwarming) hete plaat, maar toch het is een begin. En net zoals vorig 

jaar wil Broederlijk Delen ons erop wijzen dat als je 25% van de mensen meekrijgt, je de 

rest ook meekrijgt: dan wordt het procentteken een deelteken … 

 

Al eeuwen probeert de duivel ons wijs te maken dat God brood zal maken uit stenen. 

Jezus daarentegen leert ons dat we brood kunnen delen met elkaar, en dat we ook 

onszelf kunnen delen met mensen in nood. Laat dit onze vasten zijn: de wil om er te zijn 

voor God en voor elkaar, en om te delen met mensen in nood. Amen. 

 

-------------------------------------------------- 

 

De honger van de wereld voelen: 

dat kan ook een bewuste keuze zijn. 

Zo ging Jezus de woestijn in, 

gedreven door Gods Geest. 

Hij weerstond aan de verleiding 

om bezit te nemen van de ‘geschonken aarde’, 

om als mens brutaal de macht te grijpen. 

“De Heer, uw God, zult gij aanbidden 

en Hem alleen zult gij dienen”. 

Vanuit dat besef wou Hij leven 

en zo naar mensen toegaan. 

Ook ons zijn die 40 dagen gegeven 

om weer ‘honger’ te krijgen, 

om de leegte te voelen waarin wij staan, 

om weer uit te kijken naar die nieuwe wereld 

waarvan profeten getuigen. 

Ja, om te zien dat die nieuwe wereld al hier en daar een beetje werkelijkheid wordt 

in mensen en gemeenschappen, zowel hier als ginds 

in Noord en Zuid. 
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------------------------------------- 

 

Dat God van stenen brood zal maken, 

dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp 

en tegenslagen uit de weg zal ruimen… 

Hardnekkig leeft dit godsbeeld voort 

tot in het eerste bidden van ons hart. 

Maar dit is heidendom, 

ruikt naar bezwering en magie. 

 

Het leven van zijn teerbeminde Jezus 

was niet vrijgesteld van leed en pijn. 

Hij heeft het onvermogen aangevoeld 

van kleine mensen in verdrukking, 

de beklemmende onmacht gekruisigd te zijn 

in zijn sterkste ledematen. 

En God kwam Hem niet te hulp, 

speelde niet voor dépanneur. 

God bleef zwijgend Hem nabij 

zoals een geliefde doet die mee-lijdt 

en woorden overbodig vindt. 

God bleef doorheen de pijn en de ontreddering, 

bleef Hem dragen tot in de dood, 

tot aan de overkant. 

 

Dat God van stenen brood zal maken… 

dat heeft de duivel uitgevonden. 

Maar dat wij voor elkaar 

brood zouden breken 

en pijn zouden delen… 

Dat heeft Jezus ons geleerd.               (Manu Verhulst) 

 

------------------------------------- 

Insteek Broederlijk Delen: 

 

Burkina Faso, een agrarisch land in de West-Afrikaanse Sahel, 

lijdt onder de harde gevolgen van de klimaatverandering: 

de landbouwgrond is uitgeput, de regenval is onvoorspelbaar. 

Veel gezinnen die afhankelijk zijn van de landbouw 

slagen er amper in om voldoende eten voor zichzelf te produceren. 

 

Nochtans heeft God de wereld bedoeld als een paradijs 

vol met bomen die rijke vruchten dragen 

en met mensen die er de behoeders van zijn, 

onlosmakelijk verbonden met de aarde 

en gevuld met levensadem vol vindingrijkheid en wijsheid. 

 

Partners van Broederlijk Delen ondersteunen boerenfamilies in Burkina Faso 

om zonder kunstmest en pesticiden de grond weer vruchtbaar te maken 

zodat ze voldoende en kwaliteitsvol voedsel produceren voor hun gezin. 

Op die manier werken ze aan een systeemverandering 

en maken Gods droom van een nieuwe wereld waar. 
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Woorden van geloof 

 
Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde. 

 

Ik geloof ook dat God zijn schepping 

aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 

opdat wij zijn werk zouden voortzetten 

en deze aarde voor alle mensen 

bewoonbaar zouden maken. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

de Verlosser van de wereld. 

 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 

om mee te werken aan de bevrijding van de mens, 

aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten 

voor meer levenskansen voor iedereen 

en om Christus’ werk verder te zetten. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest 

die de mensen tot eenheid wil brengen 

in één grote gemeenschap. 

 

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken 

om aan deze gemeenschap mee te werken, 

samen met alle mensen van goede wil. Amen. 

 

 
Voorbeden  (2-4: map Broederlijk Delen) 

 
Laat ons bidden voor al wie ooit een misstap heeft begaan: 

dat zij oprecht tot inkeer mogen komen 

en van de mensen om zich heen een nieuwe kans krijgen 

om hun talenten in te zetten voor het goede. 

 

Laat ons bidden voor de leiders van onze samenleving: 

dat zij de macht die hun gegeven is niet misbruiken 

en zich bij het nemen van beslissingen niet laten leiden  

door status of bezit 

zodat ze de wereld beter maken voor álle mensen.  

 

Laat ons bidden voor onszelf en onze gemeenschap: 

dat wij de verleidingen van rijkdom en succes leren doorzien 

en met Jezus blijven kiezen voor inzet en zorg voor mensen 

om zo een warmere samenleving mogelijk te maken. 

 

Laat ons bidden voor de mensen in Burkina Faso 

waar de gevolgen van de klimaatontregeling de levenskansen beperken 

en boeren zoeken naar manieren om hun gezinnen te kunnen voeden: 

dat hun toekomst en die van hun kinderen beter wordt. 

 

Lied:   De wijze woorden en het groot vertoon 
 

➔ lied: https://www.youtube.com/watch?v=lfaG4LJgTew 

➔ uitleg: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-wijze-woorden-en-

het-groot-vertoon/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lfaG4LJgTew
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-wijze-woorden-en-het-groot-vertoon/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-wijze-woorden-en-het-groot-vertoon/
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De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 

 
 

Gebed over de gaven map BD 
 
De vruchten van de aarde, God, 

opgeroepen in dit brood en deze wijn, 

U geeft ze ons om te delen 

met al wat leeft op deze aarde. 

Leg de graaizucht die verwoesting brengt aan banden, 

geef ons de zorgzame liefde  

die we in Jezus aan het werk mogen zien. 

Zo kan er toekomst zijn voor uw kostbare schepping. 

 

 

Groot Dankgebed   (naar: ‘Ten hemel schreien’ van Peer Verhoeven) 

 
Met hart en ziel danken wij U, God, 

die door uw Geest 

onze geest voortdurend vernieuwt 

opdat wij de wereld 

mensvriendelijker zouden maken. 

Uw Geest stimuleert ons 

om te geloven in Jezus 

en Hem te belijden voor alle mensen 

als de Heer, 

als de hoop van de wereld. 

Daarom loven wij U met de woorden 

die uw Geest ons heeft ingegeven:  Heilig, … 

 

Goede God, 

uw oud verhaal brengt mensen bij elkaar om te luisteren, 

stil te worden en honger te krijgen naar meer. 
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Wij mogen onze handen uitstrekken om voedsel te nemen 

dat Gij ons schenkt: Brood om van te leven. 

Wij bidden om uw Geest over deze gaven. 

 

Jezus zei de avond voor zijn sterven tegen zijn vrienden: 

kom met Mij aan tafel. 

Ik wil voor de laatste keer met jullie eten. 

 

INSTELLINGSVERHAAL  

 

Jezus is gestorven, 

maar als zijn vrienden komen we nog altijd bij elkaar. 

Dan breken en delen wij, eensgezind. 

En we herinneren ons wat Hij deed: 

hoe Hij zieken beter maakte 

en bevriend was met mensen zonder vrienden. 

Hoe Hij kon luisteren en kijken naar de natuur, 

hoe Hij begaan was met kinderen 

hoe Hij de mensen leerde bidden. 

 

Doen jullie nu zoals Ik het jullie heb voorgedaan. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 
 
Moge God ons de ogen openen voor wat in het leven werkelijk de moeite waard is. 

Daartoe bidden wij tot Hem met de Woorden die Jezus ons heeft geleerd: 

Onze Vader,… 

 

Heer, houd de bekoring van machts- en bezitsdrang ver van ons. 

Houd ook de bekorende gedachte ver van ons 

dat U maar moet rechttrekken 

wat wij, uit ik-zucht, hebben kromgebogen. 

Doe ons inzien dat wij te bouwen hebben aan uw Rijk 

van gerechtigheid en welzijn voor iedereen. 

Dan mogen wij verlangend uitzien naar de definitieve komst 

van Jezus Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk,…  

 

 

Vredeswens 
 
‘Thuis’, dat is de deur op onze privacy: 

het veilig plekje om uit te blazen en onszelf te zijn. 

‘Thuis’, dat is vooral de gezichten van mensen 

die in vrede bij elkaar thuis zijn, 

die elkaar de ruimte geven om te zingen en te wenen, 

om tegelijk zot en serieus te zijn. 

Thuis is ook het dak, hoog boven onze hoofden 

waaronder wij ons thuis voelen, 

het geestelijk dak, waaronder wij elkaar verstaan 

en met elkaar delen wat wij de moeite vinden om voor te leven. 

Er is ook de thuis die Jezus ooit het huis van zijn Vader noemde 
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waar heel veel mensen ruimte krijgen 

om zichzelf te zijn en met elkaar voluit te leven. 

Dat blijft ons grote heimwee: dat vredeshuis met velen… 

Moge dat Godshuis van vrede altijd met u zijn. 

 

 

Lam Gods 

 
Communie 
 

Lied:  Jezus, diep in de woestijn (ZJ 331) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Kkz_14GR_D8 

 

Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen, 

voerde daar een zware strijd, veertig lange dagen. 

 

Stenen nam Hij niet voor brood, Hij is niet bezweken, 

ook al was de honger groot, voor zijn tegenspreker. 

 

Alle rijkdom, alle macht lagen in Zijn handen, 

als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander. 

 

Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven: 

‘Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven’. 

 

Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, 

bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen. 

 
 

Slotgebed naar map BD 
 
Wij hebben uw oproep gehoord, God 

en voelen ons uitgenodigd om in beweging te komen 

voor een vernieuwde wereld. 

Ondanks alle verleidingen 

is Jezus hier ook met hart en ziel voor gegaan. 

Geef ieder van ons de kracht 

om ook die weg te gaan  

in Jezus’ voetspoor 

vandaag in deze veertigdagentijd. Amen.  

 

Zegen en zending    map BD 

 
Jezus kijkt het kwaad in de ogen. 

Hij kiest een ander leven,  

vindt tegenwicht in Bijbelse woorden. 

Zijn verzet wordt ons verzet. 

Moge onze God, de Ene, 

ons zegenen en op weg zenden 

met durf en overtuiging, 

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 

Dessertje:  
 
’t is vasten … we proberen aan de verleiding van een dessert te weerstaan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkz_14GR_D8

