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22e zondag door het jaar       31/08 – 1/09 2024 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Aperitief:  Het leven was lijden – Robert Long  (1974) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23kzjzdXzx4 

 

Toen ik bij jullie at en je vader gebood 

Dat ik tijdens 't bidden m'n ogen sloot 

Gaf ik toe, daar ik niet arrogant wilde lijken 

Maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken 

 

En vanaf dat moment heb ik altijd geweten 

Dat dat niet enkel gold voor 't gebed bij 't eten 

Zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde 

Hij beheerste je leven tot in 't absurde 

 

En op zondag het bos in, dat mocht dan nog wel 

Net als in de romances van 't weekblad Libelle 

Maar als ik op zondag dan je hand wilde vatten 

Nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jatten 

 

Want 't leven was lijden, als je danste een heiden 

Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig 

Als je niet wilde werken of je ging niet ter kerke 

Als je lui in de zon lag, als je fietste op zondag 

Kortom alles was verkeerd, want dat had je geleerd  

 

't Was verdomde moeilijk om jou te versieren 

Want je zag haast geen kans om je teugels te vieren 

Elke keer moest ik weer je complexen verdringen 

Ja, ik mocht naar de kerk maar ik kon nooit eens zingen 

 

Een keer sliep je met mij maar je was niet alleen 

Want de satan of wie ook, hing steeds om je heen 

Als die er niet was was je vader d'r wel 

Met een spreuk uit de bijbel van zonde en hel 

 

Want 't leven was lijden, als je danste een heiden 

Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig 

Als je niet wilde werken of je ging niet ter kerke 

Als je lui in de zon lag, als je fietste op zondag 

Kortom alles was verkeerd, want dat had je geleerd 

 

Ja, ze hebben je leven wel grondig vergald 

En je kans op wat liefde en vriendschap verknald 

Wat men jou heeft geleerd is de angst om te leven 

Om je borsten, je dijen, je hart echt te geven 

 

Kom, ik stap maar eens op want ik ben overbodig 

Heel veel sterkte voor later 

Want dat heb je wel nodig 

 

-------------------- 
Die vader in ‘Het leven was lijden’ van Robert Long is toch wel een echte Farizeeër, dat soort 
mensen waartegen Jezus heftig fulmineert in het evangelie van vandaag… 

https://www.youtube.com/watch?v=23kzjzdXzx4
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Lied: ZJ 541 God heeft het eerste woord 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aQo_peBuOrs 

 

God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne  

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen,  

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

 

Welkom 

 
Na vijf zondagen evangelie uit Johannes, – namelijk uit de ‘broodrede’-  

lezen wij vandaag weer uit Marcus.  

En het is meteen weer raak.  

Er is iets heel fundamenteels aan de orde:  

ware godsdienstigheid is geen zaak van woorden, maar van daden.  

Wat geldt is dus niet de letter, maar het hart van de wet, zegt Jezus.  

En dat stuit voor vrome Farizeeën alweer op heftige tegenstand,  

want hun strenge (in dit geval) reinheidswetten zijn zeer talrijk  

en moeten volgens de Joodse wet stipt worden nageleefd.  

Misschien is voor ons het nauwkeurig opvolgen van regeltjes  

ook in vele gevallen gemakkelijker, dan ons hart te laten spreken? 

 

 

Gebed om ontferming: 

 
Heer, leer ons onbevooroordeeld luisteren naar uw woord.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, geef ons een hart op de rechte plaats. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, zuiver ons hart met uw louterend vuur 

zodat onze liefde voor anderen authentiek is,  

vrij van verkapt eigenbelang. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aQo_peBuOrs
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Eer aan God: 

 
Eer aan God in de hoge:  

eer aan de Vader die de oorsprong is,  

eer aan de Zoon die in de wereld kwam,  

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde:  

zondaars vinden bij Hem genade,  

zieken troost en geneest Hij,  

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge  

en vrede op aarde door liefde onder de mensen.  

Liefde die de dood overwint,  

de tranen wegwist uit onze ogen en alles nieuw maakt. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 
 
Liefdevolle God,  

uit het leven en de Woorden van uw Zoon  

blijkt hoe U van mensen houdt.  

Wij bidden U: beziel ons met uw Geest,  

opdat U iets van uw liefde zou mogen herkennen  

in wat er leeft in ons hart,  

en in de manier waarop wij oog hebben voor wat anderen deugd doet.  

Zo kunnen wij meewerken aan uw verrijzen in onze mensenwereld. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium (Deut. 4, 1-2. 6-8) 

 

Mozes sprak tot het volk:  

1   Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen  

die ik u leer, en handel daarnaar. 

Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,  

de God van uw vaderen, u schenkt.  

2   Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;  

u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.  

6    Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen   

en breng ze stipt ten uitvoer,  

want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.  

Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:  

`Dat machtige volk is wijs en verstandig.''  

7   Is er soms een andere grote natie  

bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,  

zo vaak als wij Hem aanroepen?  

8   Of is er een andere grote natie  

die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft  

als de Wet die ik u heden geef? 

 
 

Tussenzang: Ps. 15 (14) 2-3a, 3cd-4ab, 4c-5 
 
Refrein: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent ? 

 

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, 

in zijn hart geen boze plannen koestert, 
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geen bedrog pleegt met zijn tong; 

 

Wie zijn evenmens geen schade doet. 

Wie zijn buren niet te schande zet; 

 

Wie de boosdoeners veracht, 

maar de dienaars van de Heer in ere houdt; 

 

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt. 

Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 

als getuige niet omkoopbaar is. 

 

Wie zich zo gedraagt 

zal niet wankelen in eeuwigheid. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de brief van de apostel Jakobus   (Jak. 1, 17-18. 21b-22. 27) 
 
Broeders en zusters, 

17  Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,  

van de Vader van de hemellichten,  

bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.  

18  Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken  

door het woord dat waarheid is,  

zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.  

21  Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte,  

dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. 

22  Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar;  

anders bedriegt u uzelf. 

27  Zuivere en onbevlekte vroomheid  

in de ogen van onze God en Vader is dit:  

weduwen en wezen opzoeken in hun nood,  

en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld. 

 

 

Tussenzang:  ZJ 594 Wie oren om te horen heeft 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mqjrXRmwE8A 

 

Wie oren om te horen heeft  

hore naar de wet die God hem geeft:  

gij zult geen vreemde goden  

maar Mij alleen belijden voortaan.  

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

Bemint uw Heer te allen tijd.  

Dient Hem met alles wat gij zijt.  

Aanbid Hem in uw daden.  

Dit is het grootste en eerste gebod,  

de wil van God, uw Vader. 

 

Biedt uw naaste de helpende hand.  

Spijzigt de armen in uw land,  

een woning wilt hen geven.  

Het tweede gebod is het eerste gelijk;  

doet dit, en gij zult leven. 

 

De macht der liefde is zo groot, 

geen water blust haar vuren uit 

wanneer zij is ontstoken. 

Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 

God heeft het tot ons gesproken. 

 

De liefde spreekt haar eigen taal, 

alle kwaad bedekt zij duizendmaal, 

vergeeft al wie u griefde. 

Dit lied zal in de lucht opgaan 

maar blijve in ons de liefde. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mqjrXRmwE8A
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Evangelie:  (Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

1  De Farizeeën en enkele Schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.  

2  Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,  

dat wil zeggen met ongewassen handen.  

3  Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water  

hun handen gewassen hebben, eten ze niet,  

omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;  

4  en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.  

Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:  

het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.  

5  De Farizeeën en de Schriftgeleerden vroegen Hem:  

`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze 

hun brood met onreine handen?' 

6  Hij zei tegen hen:  

`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat:  

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.  

7  Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,  

zijn voorschriften van mensen.  

8  U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.' 

14  Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:  

`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.  

15  Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.  

Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.' 

21  Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,  

komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,  

22  overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,  

jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.  

23  Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein.' 

 

Overwegingen: 
 

’t is weer voorbij die mooie zomer … maandag beginnen de meeste kinderen en 

leerkrachten aan een nieuw schooljaar en ondertussen is voor velen de congé voorbij. 

Sommigen beginnen aan een nieuw werkjaar met enthousiasme, voor anderen is het van 

moeten. De ongebondenheid van de voorbije weken is voorbij. Het is weer stappen in het 

keurslijf van verplichtingen en voorschriften, al was het maar dat je weer de wekker 

moet zetten, want je moet op tijd op het werk zijn en op tijd er in want je moet fris voor 

de dag komen. Er moet weer veel geregeld en georganiseerd worden.  De agenda komt 

weer boven. 

 

Wie we ook zijn, jong of oud, man of vrouw, wat we ook doen, zelfs al zitten we niet 

meer in een werksituatie, voor ieder van ons heeft het Evangelie van vandaag een 

duidelijke boodschap in petto: gelijk wat je doet, doe het van harte. Zorg dat je hart erbij 

is. Voor Jezus is dat blijkbaar voldoende ... of zoals ik op het boekje van een 

schoolviering eens las: begin met zin. Niet met tegen-zin maar met zin, d.w.z. (ik citeer) 

"als wij het eens zien zitten, jij en ik, geven wat je hebt, tijd, aandacht, naam, talent, 

kracht, waardigheid, meevoelen, troost, moed; als wij dat alles eens zien te doen, jij en 

ik, voor elkaar, voor anderen. Zou dit de 'zin' niet geven om een 'zinvol' schooljaar te 

hebben ?" (einde citaat).  

 

En wat geldt voor een schooljaar geldt ook elders. Er ‘zin in hebben’; zin eraan geven; 

zin-vol d.w.z. ‘vol van zin’ bezig zijn, het is hetzelfde zeggen als ‘iets doen met hart en 

ziel’. Doe alles met een groot hart. Meer moet dat niet zijn; maar eigenlijk is dat al heel 

wat. Let op: Jezus verlangt van ons niet dat wij perfect zijn. We moeten niet volmaakt 

zijn. Trouwens, wie is daar toe in staat?  

 



6 
 

Het is juist dat wat Jezus zo sterk verwijt aan de Farizeeën en de Schriftgeleerden. 

Farizeeën waren vast en zeker geen slechte mensen. Vanuit de Evangelies hebben we 

een té negatief beeld van hen gekregen, want in werkelijkheid blonken ze uit door hun 

ijver en vroomheid. Maar wellicht was hun volmaaktheidsideaal te hoog gegrepen. Ze 

wilden perfecte gelovigen zijn, volkomen rein en onberispelijk en ze verwachtten van 

anderen hetzelfde. Ze letten dan ook op de minste details om te zien of mensen toch in 

orde waren met God. Met als gevolg dat ze muggenzifters waren en ook huichelaars, 

schijnheiligen want ze konden zelf aan dat ideaal niet beantwoorden.  

 

Vandaag de dag is het farizeïsme wijd verspreid in onze wereld. Onze maatschappij legt 

aan mensen enorm hoge verwachtingen op. Fouten worden genadeloos afgestraft. 

Er wordt verwacht dat je de perfecte huisvader of moeder, de perfecte oma of opa bent. 

Ik vraag me alleen af, waar vind je al die perfecte mensen? Zelfs voor kinderen ligt de lat 

heel hoog: die fouten maken worden uitgelachen of gepest, of uit de groep gestoten.  

 

Komt daar nog bij dat velen denken dat ze ook voor God volmaakt moeten zijn.  

In zijn merkwaardig boekje 'Hoe goed moet een mens zijn' geeft Harold Kushner over dit 

alles volgend voorbeeld. Iemand die een zwaar leven achter de rug heeft en terminaal 

ziek is, zegt: "Ik deed heel erg mijn best om volmaakt te zijn, zodat mijn ouders, mijn 

onderwijzers en God van me zouden houden. Maar elke keer dat ik iets deed waarvan ik 

wist dat het verkeerd was, haatte ik mezelf omdat ik een huichelaar was en ik was ervan 

overtuigd dat God even minachtend over me dacht als ik over mezelf. Nu ben ik tot het 

volgende inzicht gekomen: God weet hoe ik ben en Hij haat me niet, dus hoef ik ook 

mezelf niet te haten. God weet wat ik heb gedaan en toch houdt Hij van mij. Nu ik ga 

sterven wil ik dat iedereen het hoort: je hoeft niet volmaakt te zijn. Doe alleen je best en 

dan zal God je aanvaarden zoals je bent. Verwacht niet van je kinderen dat ze volmaakt 

zullen zijn. Heb hen lief om hun gebreken, omdat ze hun best doen en falen, precies 

zoals God de Vader in de hemel ons liefheeft."  

Mocht dit voor velen bevrijdend in de oren klinken. En als we voor het komende  

werkjaar dan toch goede voornemens maken weet dat je voor God niet volmaakt hoeft te 

zijn. God ziet je graag met je gaven én gebreken. Hij vraagt alleen: doe je best; probeer 

goed genoeg te zijn in hetgeen men van je vraagt; doe alles met een groot hart, met 

hart en ziel. Dat is voldoende. 

Miguel Dehondt 

--------------------------------- 

 

Leven is groots. 

Leven vraagt ruimte en vrijheid. 

We maken afspraken met elkaar 

omdat we die ruimte nodig hebben. 

We stellen regels op 

om elkaars vrijheid te garanderen. 

Wetten en regels zijn als een soort richtingwijzers. 

Ze zijn gericht op volop leven. 

We binden ons aan regels 

om elkaar leven en liefde te geven. 

Ongebondenheid brengt geen geluk, 

evenmin als leven naar de letter van de wet. 

Een goede wet is gericht 

op het geluk en welbevinden van mensen. 

Dat is de ziel, het centrum, van de wet. 

Waar die geest is verdwenen, 

daar staat een totalitair systeem te wachten. 

Dan wordt de wet een bedreiging. 

Ze leidt een eigen leven 

en wordt een gevaar voor de samenleving. 
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Een goede wet getuigt van wijsheid 

en van liefde voor mensen. 

Dat is de inzet van Mozes. 

Hij zegt namens God bevrijding aan. 

Zijn wet geeft daaraan richting. 

Jezus gaat in die traditie staan. 

Een goede wet heeft hart voor mensen 

en hart voor de wereld. 

Op die wet mogen we elkaar aanspreken; 

niet op muggenzifterij, 

maar op hartelijke verantwoordelijkheid 

voor elkaars toekomst.   (Wim Holterman osfs) 

 

----------------------------------- 

 

Dat gedaan wordt wat moet worden gedaan, 

daarover waakt wet en recht. 

Liefde daarentegen wenst 

dat ik me geef, geheel en al. 

 

Wat er van mij gevraagd wordt,  

bepaalt wet en recht. 

Liefde vraagt: wat kan ik doen? 

  

Wat ik moet afstaan,  

bepaalt wet en recht. 

Liefde vraagt: wat kan ik geven? 

 

Elk het zijne,  

zegt wet en recht. 

Liefde zegt: het mijne is het jouwe. 

 

Je recht opeisen,  

zegt wet en recht. 

Liefde verkondigt: 

je kan liefde schenken, ongeremd. 

 

Dat is niet verplicht,  

zegt wet en recht. 

Liefde zegt: Ik doe het graag. 

 

Straffen wat fout is, 

zegt wet en recht. 

Vergeven wat fout is, zegt de liefde. 

 

Tel ik misschien niet mee 

vraagt wet en recht? 

Zijn we niemand vergeten, 

vraagt de liefde? 

 

--------------------------------------- 

 
In mijn diepste binnenste weet ik dat Iemand  

zoals niemand anders van mij houdt.  

En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe. 

 

In mijn diepste binnenste is er vrede  

die niemand mij kan afnemen.  

En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd. 
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In mijn diepste binnenste vind ik rust en stille vreugde.  

En ik hoop dat je dit ook voelt in mijn drukke bezigheden. 

 

In mijn diepste binnenste speur ik een Bron, een Kracht  

die mij bezielt en die meer is dan mensenwerk.  

En ik hoop dat ik diezelfde Bron bij jou mag vinden.  (De Bron) 

 

 
Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God,  

Grond van alle bestaan, 

die ons het leven ten volle gunt. 

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 

 

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.  

Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken. 

Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 

Voor ons allen betekent Hij verlossing. 

 

Ik geloof in de heilige Geest,  

die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 

Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn  

van de ander helpt ontdekken.  

 

Ik geloof in de Kerk,  

een mensengemeenschap  

die Gods droom begrijpt  

en probeert ernaar te leven 

om zo mee te bouwen  

aan een betere toekomst. 

 

Ik geloof dat de weg van Jezus 

een weg is die leidt naar het leven  

over de dood heen. Amen. 

 

 

Voorbeden:  
 

Bidden we voor onze Kerk opdat zij, ook in haar beleid,  

de blijheid van Jezus' Boodschap mag uitstralen  

en gelovigen kan motiveren  

tot woorden en daden van hoop en bevrijding. Laat ons bidden … 

 

Bidden we voor onze overheden. 

Dat zij in hun wetten en regels bedacht zijn  

op de gelijkwaardigheid en het welzijn van alle mensen. 

Dat zij oog mogen hebben  

voor de slachtoffers van te strenge reglementeringen 

en dat zij hun roep om recht en solidariteit mogen verstaan. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij voor wie straks aan het nieuwe schooljaar beginnen. 

Dat zij niet alleen boekenwijsheid zouden leren 

maar ook oog mogen krijgen  

voor de opbouw van een liefdevolle samenleving.  

Laat ons bidden … 
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Lied:  Herschep ons hart 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEhBfqfAAw 

 

Herschep ons hart, heradem ons verstand. 

Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

Maak ons tot Uw gemeente. 

Wees de stem die ons geweten wekt. 

Verberg u niet. 

 

 
Gebed over de gaven 
 

God van leven, dank U voor uw geboden die ons helpen  

om aan ons leven richting te geven.  

De tekens van brood en wijn herinneren ons eraan  

dat Jezus ons oproept deze leefregels na te leven met ons hart.  

Geef ons inzicht in onze diepste motieven,  

zodat we van harte kunnen meebouwen  

aan uw Rijk van vrede, vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen. 

 
 

Groot Dankgebed    
 

God, wij danken U omdat U duidelijk aan het werk bent 

daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, 

daar waar mensen de handen in elkaar slaan  

en samen kleine stappen zetten  

om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals U hem droomt.  

 

Wij danken U omdat U aan het werk bent 

 in de ontluikende liefde tussen mensen,  

in de groeiende solidariteit  

en volgehouden inzet voor vrede en rechtvaardigheid.  

Daarom loven wij uw naam met deze woorden: Heilig, heilig … 

 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus  

die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde  

en het deelde met al de zijnen.  

Met eenvoudige woorden en verhalen toonde Hij ons de weg naar U.  

Hij was barmhartig en vol aandacht en begrip  

voor allen die in nood verkeerden of niet van tel waren. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,  

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wellicht is het dan stil geworden, zoals bij elk afscheid.  

Maar dit Brood en deze Wijn zijn tekens geworden,  

tekens van een nieuwe manier van leven,  

tekens van hoop voor alle mensen. 

 

Daarom bidden wij U:  

beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.  

Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,  

wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst  

https://www.youtube.com/watch?v=0oEhBfqfAAw
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die U ons in handen hebt gegeven. 

 

Steeds weer zult U ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:  

goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.  

Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.  

Dan kan uw Rijk komen. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,  

Heer onze God, barmhartige Vader,  

in de eenheid van de H. Geest nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen. 

 

 

Onze Vader  
 

Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Laat uw aangezicht over ons lichten, God, 

en keer U tot ons 

opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd. 

Wek Jezus op in ons hart, 

wek in ons zijn liefde en wijsheid, 

zijn vergevingsgezindheid en geduld 

zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon. 

  Want van U is het Koninkrijk... 

 

 

Vredeswens 
 

Heer Jezus,  

in uw land van vrede telt niet de uiterlijke schijn.  

U hebt oog voor de goede bedoelingen in elk mensenhart.  

Leer ons die blikrichting te volgen  

en ons hart te vullen met uw vrede.  

De vrede van de Heer zij altijd met u. 
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Lam Gods  

 
 

Communielied: ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven 
 

➔ Zingt Jubilate: https://www.youtube.com/watch?v=yqN0M1nmyeU 

➔ mét tekst: https://www.youtube.com/watch?v=KnE8hzsYzEU 

 

Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht. 

Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? 

Uw woord zet mij op vaste grond en vult mij louter leven 

de woorden in mijn mond. 

 

Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht. 

Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg. 

De paden die ikzelf bedacht zijn doelloos doodgelopen. 

Zij voerden in de nacht. 

 

Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond. 

Mij raakt niet meer het smalen dat ik mij aan U bond. 

Ik weet dat zwerven bitter smaakt, maar heel mijn zoekend leven- 

Gij hebt het zoet gemaakt. 

 

God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord,  

de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. 

En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, 

ja, dat ik leven mag! 

 

 
Slotgebed: 
 

God, onze Vader,  

U wilt dat wij ons aan U toevertrouwen, 

maar vaak durven wij  

onze zekerheden niet loslaten. 

Schenk ons uw licht,  

en doe ons ervaren hoe bevrijdend het is  

als wij ingaan op uw uitnodiging  

om, in naam van de liefde, onszelf los te laten. 

Dan mogen wij onszelf terugvinden in Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Zegen en zending    
 

 

Dessertje:  
 
Voor God moeten we niet volmaakt zijn.  

Jezus heeft dit ook nooit van zijn vrienden verlangd.  

Toen Hij hen uitkoos keek Hij alleen naar hun hart. 

Mocht Jezus met onze moderne technieken gekeken hebben  

naar de bekwaamheid van zijn leerlingen,  

dan zouden er wellicht velen door de mand zijn gevallen. 

 

Men zou het dossier Petrus hebben bekeken. 

Men zou gezegd hebben : veel té geweldig,  

je komt nergens met zo'n man. 

Veel té opvliegend, veel té impulsief. Dossier dicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=yqN0M1nmyeU
https://www.youtube.com/watch?v=KnE8hzsYzEU
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En Jezus zou gezegd hebben:  

Ik heb ook nog Johannes meegebracht, lieve jongen,  

praat altijd over liefde, heel goed en zacht van imborst. 

Men zou gezegd hebben: met hem kom je er niet. 

De tijd is hard. Met die zachte kracht kom je nergens. 

 

Jezus zou ook gezegd hebben:  

ik heb hier Judas op mijn lijstje staan. 

We moeten toch de wereld rond,  

het is een opdracht van formaat, 'n lange tocht.  

We moeten iemand hebben die weet wat geld is.  

Judas misschien? 

Men zou gezegd hebben: neen, begin er niet aan ! 

Zo ga je zeker in de kortste keren failliet.   

Neen, Judas niet. 

 

En Jezus zou gezegd hebben:  

ik heb ook aan Matteüs gedacht, een bekeerling. 

Maar men zou gezegd hebben: neen, neem die niet. 

U kent toch zijn verleden.  

U weet toch best wat hij heeft uitgespookt.  

En zodra er iets misloopt,  

zal men niet aarzelen die oude verhalen weer op te dissen.  

Neen, doe dat niet, neem Matteüs niet ! 

  

Jezus had ook nog Simon, de andere, de ijveraar kunnen voorstellen. 

Maar men zou gezegd hebben:  

fanatiek man, met hem kan niemand praten,  

hij luistert niet, hij staat altijd klaar om te vechten.  

Neem die man niet ! 

 

Dit is het volkje met wie Jezus begonnen is.  

Jezus riep zijn leerlingen. 

Hij gaat ook met ons op weg, zoals we zijn. 


