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24e zondag door het jaar       14-15 september 2024 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

 

Aperitief:  Who the bær – Simon Fujiwara (2020) 

 
➔ Hello Who?: https://www.youtube.com/watch?v=UjSQ9CKTUd8 

 

➔ uitleg (1): https://www.youtube.com/watch?v=8WRYGJNwPuU 

 
➔ uitleg (2): https://www.youtube.com/watch?v=rJNFpLg8RGA 

 

➔ Kiasma museum Helsinki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjjz4sMtTuc 

 

➔ instagram: https://www.instagram.com/whothebaer/ 

 
Tijdens mijn vakantie vorige week in Helsinki (Finland) stootte ik bij het bezoek aan het 

Kiasma museum voor eigentijdse kunst op ‘Who the bær’ van Simon Fujiwara. Het is 

een geheel van werken waarbij de kunstenaar nagaat wat identiteit betekent aan de 

hand van een beertje (the bær) als cartoonfiguur. 

 
Who is op zoek naar een waar zelf, maar bevindt zich in een wereld van beelden, waar 

ook zij slechts een beeld zijn. Who heeft geen geslacht, seksualiteit of nationaliteit, en 

zijn superkracht is het vermogen om moeiteloos te transformeren in een persoon, object 

of kunststijl. (zie Hello Who? en uitleg (1) en (2)) 

 

Who is zowel kunstwerk als merk. Sinds Fujuwara het personage voor het eerst bedacht 

in 2020, is hun universum of whoniverse uitgebreid van een simpele set schetsen naar 

animaties, schilderijen, installaties, kinderboeken en merchandise (zie: instagram). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

In het evangelie van dit weekend gaat het ook over identiteit. 

Jezus stelt zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen de mensen 

dat Ik ben?”  

En wie is Hij voor elk van ons?  

Een vraag over onze identiteit  

als christenen. 

https://www.youtube.com/watch?v=UjSQ9CKTUd8
https://www.youtube.com/watch?v=8WRYGJNwPuU
https://www.youtube.com/watch?v=rJNFpLg8RGA
https://www.youtube.com/watch?v=Bjjz4sMtTuc
https://www.instagram.com/whothebaer/
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Lied:  ZJ 928 Niemand van ons leeft voor zichzelf 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m-pI5bZ5Llk 

 

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen 

of sterft zichzelf wij zijn met Christus één. 

Wanneer wij leven, leven wij voor Hem, 

wanneer wij sterven horen wij zijn stem. 

In leven en in sterven weten wij: 

wij zijn geborgen in zijn heerschappij. 

 

Immers daarom is Hij ons voorgegaan, 

is Hij gestorven, is Hij opgestaan. 

Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft 

opdat Hij ons met Hem het leven geeft. 

En levenden en doden allebei 

zijn onderworpen aan zijn heerschappij. 

 

Waarom veroordeelt gij uw broeder dan? 

Waarom veracht gij hem? Van man tot man 

van mens tot mens is hij uw lotgenoot. 

Wij worden allen eens voorbij de dood 

gesteld voor Christus’ rechterstoel en Hij 

stelt ons in ’t oordeel van zijn heerschappij. 

 

Zoals geschreven is, zo zal het zijn: 

Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. 

En alle knie op aarde buigt zich neer, 

en alle mond belijdt mij als de Heer. 

Wij loven U, o God, Gij zijt nabij 

met de genade van uw heerschappij. 

 

Welkom 

 
Ze zagen Jezus rondgaan.  

Ze hoorden Hem soms vreemde dingen zeggen. 

Hij deed ook vreemde, soms ook imponerende dingen. 

“Wie is Hij toch?” 

ging men zich steeds meer afvragen. 

 

Met die vraag confronteert Jezus vandaag zijn leerlingen: 

“Wie zeggen jullie dat Ik ben?” 

“Jij bent de Messias” antwoordt Petrus, mede namens zijn 

collega’s. 

Wat zeggen wij op Jezus’ vraag? 

 

Misschien klinkt ons antwoord,  

in vergelijking met dat van Petrus,  

iets minder zelfzeker… 

Misschien zelfs staan we met een mond vol tanden… 

Dan doen we er goed aan het hoofd te buigen en te bidden om ontferming. 

 

 
Vraag om ontferming: 

 
Als er in ons hart geen plaats is voor ‘breken en delen’,  

als we onszelf niet willen wegschenken 

om anderen gelukkig te maken, Heer, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-pI5bZ5Llk
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Als wij ons laten leiden door menselijke overwegingen  

en ons leven te zakelijk willen inrichten,  

Christus, ontferm U over ons.  

 

Als egoïsme en eigenwijsheid  

ons hart en ons geweten het zwijgen opleggen,  

Heer, ontferm U over ons.  

 

 

Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 
 

Openingsgebed: 
 
Heer God, in Jezus mogen wij uw Zoon herkennen.  

Hij is voor ons Messias, Gezalfde, Heilbrenger.  

Maak ons tot mensen waarop U kunt rekenen.  

Laat ons als rotsen in de branding zijn.  

Wij vragen het U, door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja (Jes. 50, 5-9a) 

 

5  De Heer God heeft mijn oor geopend, 

en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. 

6  Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden 

slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; 

mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en 

bespuwing. 

7  De Heer God staat mij bij, 

daarom kom ik niet bedrogen uit; 

daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, 

omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. 

8  Hij die mij vrijspreekt is dichtbij; 

wie spant een rechtszaak tegen mij aan? 

Laat ons een proces beginnen! 

Wie is mijn tegenpartij? Laat hij naar voren treden! 

9  Zie, de Heer God staat mij bij; 

wie veroordeelt mij dan nog? 
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Tussenzang: Ps. 116 (114) 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 

 
Refrein: Ik mag weer leven onder Gods oog in ’t land van de levenden. 

 

De Heer heb ik lief, want Hij luistert, 

Hij hoort mijn smekende stem; 

 

Hij heeft mij aandacht geschonken 

telkens als ik tot Hem riep. 

 

De dood hield mij al in zijn strikken, 

het net van het schimmenrijk viel op mij neer, 

ik ging onder zorgen gebukt. 

 

Toen riep ik de Naam van de Heer aan: 

ach, red mij, heer, van de dood! 

 

De Heer is goed en rechtvaardig, 

barmhartig is onze God. 

 

Eenvoudigen biedt Hij bescherming; 

Hij heeft mij gered uit de nood. 

 

De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood, 

Hij droogde mijn tranen en steunde mijn voet. 

 

Ik mag weer leven onder Gods oog 

in ’t land van de levenden. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de brief van de apostel Jakobus   (Jak. 2, 14-18) 
 
14  Broeders en zusters,  

wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,  

als hij geen daden kan laten zien?  

Kan zo'n geloof hem soms redden?  

15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,  

16  en iemand van u zou hun zeggen:  

`Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed',  

zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat heeft dat voor zin?  

17 Zo is ook het geloof,  

op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.         

18  Maar iemand zal zeggen:  

`U hebt het geloof, maar ik heb de daad.'  

Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen;  

dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. 

 
 

Tussenzang:  Jij die bent – Carlos Desoete 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU 

 

Refrein: Jij die bent: ‘Ik zal er zijn voor u’. 

Naam die zin is van ons leven, 

wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu. 

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU
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Jij die zegt: ‘De minsten zijn mijn broeders’,  

die vanuit de wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder, 

leer ons zien uw licht dat openbreekt. refrein 

 

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, 

zonder waardigheid en zonder naam, 

uitgesloten, altijd alles tegen, 

Jij roept ons om aan hun kant te staan. refrein 

 

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 

wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, 

Jij die hoopt zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van U die leven zijt.  refrein 

 

 

Evangelie:  (Mc. 8, 27-35) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

27  Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En 

onderweg vroeg Hij zijn leerlingen:  

`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'  

28  Ze zeiden Hem:  

`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,  

en weer anderen zeggen: `Eén van de profeten. '  

29  Hij vroeg hun:  

`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'  

Petrus antwoordde Hem: `U bent de Messias.'  

30  Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken.  

31  Hij begon hun uit te leggen:  

de Mensenzoon moet veel lijden,  

Hij moet verworpen worden door de oudsten,  

hogepriesters en Schriftgeleerden,  

ter dood gebracht worden,  

en na drie dagen opstaan. 

32  Hij sprak hierover ronduit.  

Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen.  

33  Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen,  

keek hen aan en berispte Petrus:  

`Weg daar, achter Mij, satan,  

want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.'  

34  Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:  

`Als iemand achter Mij aan wil komen,  

laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen.  

35  Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.  

Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de Goede Boodschap, zal het redden.’ 

 

 
Overwegingen: 
 

Marcus heeft van het stukje Evangelie dat we zopas lazen de kernvraag van zijn verhaal 

gemaakt. Wat zeggen de mensen over Jezus? Niet dat het antwoord klaar en eenduidig 

is. Sommigen zeggen dat Hij de teruggekeerde Johannes de Doper is, of Elia, of één van 

de profeten. En wanneer Petrus het juiste antwoord geeft, nl. ‘Messias’ krijgt hij meteen 

het deksel op de neus. Jezus stuurde hem als een Satan weg. Waarom ? Wel, omdat Hij 

niet de Messias was zoals Petrus en de leerlingen en de mensen zich dat voorstelden en 

van Hem verwachtten. Hij was niet de gewelddadige verlosser die met macht en kracht 

de Romeinse bezetter zou verjagen en als koning zou triomferen. Voor Petrus en de 
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zijnen was een lijdende Messias onmogelijk. Messias (Christus) betekent: gezalfde. 

Koningen, priesters en profeten werden gezalfd. Het betekende goddelijke bevestiging. 

De gezalfde bij uitstek, de Messias, kon niet door God in de steek gelaten worden, anders 

stond God niet achter hem. Alle lijdensvoorspellingen, ook nog verder in het Evangelie 

van Marcus, stuitten telkens op het onbegrip en de afwijzing van de leerlingen. Ze 

maakten zelfs telkens ruzie over de vraag wie van hen de voornaamste zou zijn en wie 

aan de rechter- of linkerhand zou zitten! Maar Jezus weigerde steeds resoluut iedere 

vorm van heersen en van koningschap. Hij wou nooit als een bejubelde held uitsteken 

boven de mensen. Hij wou solidair zijn met lijdende mensen. Hij stond aan de kant van 

de slachtoffers. De Franse dominicaan Jean Cardonel schrijft in één van zijn boeken dat 

God dikwijls gedacht wordt als een soort opperjachtmeester. Met zijn verrekijker 

overschouwt hij het hele jachtterrein. Hij is de machtige alziende. Hij houdt het geweer 

in aanslag. Hij kan beslissen over leven of dood. Het weerloze wild is machteloos in zijn 

handen. De opperjachtmeester is de grote baas. Maar Jezus toonde ons een geheel 

andere God: niet een God-opperjachtmeester, maar iemand die het opneemt voor het 

weerloze wild. Jezus zelf werd als weerloos wild opgejaagd en gedood. De God van Jezus 

overweldigt niet. Hij verplettert niemand onder zijn macht. God is helemaal anders … 

omdat hij liefde is. 

Het gaat hier om iets dat zeer wezenlijk is voor ons christelijk geloof. Het is de kern als 

het ware. Ik omschrijf het even op een retorische, vragende manier waarbij het antwoord 

telkens duidelijk zou moeten zijn. Zien we God als een Opperwezen, als de 

‘opperjachtmeester’, als een soort superieure machtsinstantie, als een oppermachtige 

despoot die we altijd maar gunstig moeten stemmen? Een God als ‘de grote baas’ voor 

wie we moeten knielen, buigen en plooien? Als de ‘Almachtige’ die ons kan redden uit 

ziekte, tegenspoed, en allerlei moeilijkheden? Een God die vastgeklonken zit aan 

tradities, wetsvoorschriften en dogma’s? Een God die we voor onze kar kunnen spannen 

of met wie we kunnen zwaaien als met een vlag? Een God als projectie van ons, mensen? 

Een God die we graag hebben? Op wie we beslag kunnen leggen? Die we aan anderen 

dwingend kunnen opleggen?  

Eigenlijk heeft Jezus inderdaad de God van al die heersende godsbeelden gelasterd. De 

hogepriester Kajafas had gelijk: ‘Hij heeft God gelasterd!’ Al die godsbeelden vallen van 

hun voetstuk op Golgotha! Want de kruisdood staat haaks op elk godsbeeld. Als we ons 

christen noemen, moeten we werkelijk geloven dat God zich het allerhoogst op Golgotha 

openbaarde: namelijk als onmacht, omdat hij liefde is.  

Is Golgotha dan de wil van God? In een commentaar op het Onze Vader waarbij werd 

ingegaan op ‘uw wil geschiede’, las ik het volgende, toch wel verhelderende inzicht: ‘Wil’ 

mag je niet vanuit het Grieks vertalen zoals wij doen door ‘bevel of wilsbeschikking’. Het 

is eigenlijk een Hebreeuwse, oorspronkelijk bijbelse uitdrukking, ‘ratsoon’, wat zoveel 

betekent als ‘welbehagen, liefde, menslievendheid’. En dus heeft Jezus op het kruis, Gods 

uiterste menslievendheid geopenbaard. Ik hou het voor vandaag bij deze gedachte.  

Ik had ook nog iets willen zeggen over zelfverloochening, je kruis opnemen in het 

voetspoor van Jezus, maar dat zou ons te vér leiden. Alleen nog dit. Lijden hoort bij het 

leven, we moeten het niet zoeken of cultiveren, maar met Jezus als grote voorbeeld het 

ook niet ontvluchten. Ik zie dat mensen die met lijden geconfronteerd worden tot grote 

dingen in staat zijn … tot uiterste vormen van ‘menslievendheid’ wanneer ze zich laten 

leiden door hun hart, de liefde. Hoe meer we daarbij ons eigen ik-je aan de kant 

schuiven, hoe groter we worden als mens. Dat is de boodschap die Jezus ons is komen 

brengen, die Hij ons heeft voor getoond en waartoe Hij ons oproept. Geen eenvoudige 

weg, maar wel de mooiste weg. Amen.     Miguel Dehondt 

 

--------------------------------- 

 

Men heeft mij Heer, over Jou verteld.  

Je leefde niet voor Jezelf, Je was goed voor elkeen,  

Je kwam op voor de kleinen,  

Je hield van God,  

zoals nooit een mensenkind van zijn vader kon houden.  

Ik wou je daarom danken en eren. 
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Men heeft mij, Heer, over Jou ook geleerd  

dat Je veel hebt geleden en niemand pijn hebt gedaan,  

dat Je weerloos bent gekruisigd  

en roemloos ten grave zijt gedragen.  

En dat kan ik moeilijker verteren. 

 

Men heeft mij, Heer, ook geleerd  

dat Jij dit alles voor mij hebt doorstaan,  

dat Jij voor mij gestorven en uit de dood zijt opgestaan.  

Leer mij dat geloven, lieve Heer,  

want dit geloof, zo voel ik, zal mij helpen leven!   

 

(Mgr. Eugeen Laridon) 

------------------------------------ 

 

Het evangelie zegt wel dat Jezus  

de ‘Messias’ is , God,  

‘de door U Gezalfde’.  

Maar wat betekent dat?  

Wie wil Jezus voor mij zijn?  

En vooral: wie laat ik Hem zijn?  

Open mijn hart, Heer, om in mijn leven voor Jezus ruimte te laten.  

Geef mij de moed Hem te blijven volgen,  

ook wanneer anderen mijn keuze voor het evangelie niet begrijpen.  

En schenk mij de genade om altijd te geloven in uw tedere aanwezigheid. 

 

------------------------------------ 

 

Ik moet U niet zoeken waar Gij niet zijt. 

Niet onder de doden. 

Niet in het verleden. 

Spreken over U blijft moeilijk. 

Maar U verzwijgen kan ik niet. 

Wie zijt Gij? 

Geen woorden kunnen U omvatten 

zelfs niet het woord van de heiligste belijdenis. 

Ik blijf U zoeken 

en ik vind U nooit voorgoed. 

Ik blijf U uitspreken, maar nooit ten einde toe. 

Ik vraag: Wie zijt Gij? En Gij vraagt: 

Wie zegt Gij dat ik ben? 

En Gij zegt: Kom en zie.   

En Gij zegt: Volg mij. 

En ik ga 

en ik weet niet waarheen.  (Frans Cromphout) 

 

--------------------------------- 

 
Soms vragen ze me: wie is Jezus voor jou?  

Dat is niet zo gemakkelijk te formuleren,  

want ze vragen daarmee naar mijn geloofsbelijdenis.  

Christus is voor mij een mens als God.  

Zijn Boodschap is als dynamiet:  

sommige mensen zet Hij in vuur,  

andere mensen wijzen Hem radicaal af. 

 

Hij was niet zomaar een marxist, een liberaal of een socialist…  

Hij kondigde een wereld van vrede aan  

voor alle mensen die in Hem geloofden.  
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Ofwel verslijt je Hem voor een dwaze idealist,  

ofwel zie je in Hem de mens zoals Hij moet zijn  

en dan kan je niet om Hem heen.  

Dan moet je afrekenen met alle afgoden:  

geld, schijnheiligheid, macht over anderen, geweld… 

 

Toch is het niet gemakkelijk in Hem te geloven,  

want je komt dan dikwijls alleen te staan en je bent erg kwetsbaar.  

Hij eist gewoon een totale overgave, roept op tot risico’s.  

En Hij vraagt al onze hoop  

en hoop is alleen maar echt als je ze uitstraalt. 

 

Jezus is voor mij soms een onmogelijke mens  

als ik mijn eigen zin wil doen,  

maar Hij maakt mij ook blij  

als ik iemand anders gelukkig kan maken.    (naar Levensecht) 

 
 

Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God, de Vader van het leven, 

Zin en Grond van  mijn bestaan,  

Hoop en Uitzicht door alles heen.  

 

Ik geloof in Jezus,  

mensgeworden God van liefde,  

de "mens  voor anderen", 

gekruisigd en gedood,  

maar levend voorgoed,  

een Mens om nooit te vergeten,  

de Christus.  

 

Ik geloof in zijn Geest,  

die levend maakt en kracht geeft,  

hoop en toekomst biedt. 

Die werkt in mens en tijd,  

die het kwaad en onrecht aandurft,  

en niet ophoudt de liefde waar te maken. 

 

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  

op weg van donker naar Licht,  

van nacht naar dag,  

naar de verlossing toe.  

Ik geloof in dit leven  

als weg en werkelijkheid  

naar de Liefde die volkomen is. Amen. 

 

 

Voorbeden:  
 

Omdat geloven meer van ons vraagt 

dan alleen belijden met de mond,  

bidden wij:  

om bewogenheid en daadkracht, 

om enthousiasme en goede moed 

voor onszelf en voor allen die ons leiden. 

Laten wij bidden… 
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Omdat geloven pas zichtbaar wordt 

in onze manier van leven 

en onze dienstbaarheid aan elkaar, bidden wij: 

om onderlinge liefde, 

om onze solidariteit met de minstbedeelden, 

om onze nooit aflatende zorg voor de rechtelozen. 

Laten wij bidden… 

 

Omdat geloven vaak een lange, moeizame weg is, 

bidden wij: 

om doorzettingsvermogen, 

om uitzicht en vertrouwen in de toekomst, 

om mensen die met elkaar willen samenwerken 

en zich laten inspireren door Gods Geest. 

Laten wij bidden… 

 

God, 

zend ons uw Geest 

en zet ons op weg, 

uw toekomst tegemoet. Amen. 

 
 

Lied: Pie Jesu – Gabriel Fauré (Philippe Jaroussky - Chœur de l'Orchestre de Paris) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTf14maKtT8 

 

Pie Jesu, Domine,  Barmhartige Jezus, Heer, 

dona eis requiem.  Geef hen rust. 

Dona, dona,   Geef hen, geef hen, 

dona eis requiem,  geef hen rust, 

sempiternam requiem. eeuwige rust. 

 

 
Gebed over de gaven 
 

Heer, onze God, 

U bent niet onbereikbaar ver. 

U bent als brood, 

gewoon, onopvallend, 

maar wel voedzaam en onmisbaar. 

U bent als wijn 

die de mens verfrist en blij maakt. 

Aanvaard in deze gaven  

onze dankbaarheid tegenover U, 

in naam van Jezus, uw Zoon,  

naar wiens voorbeeld wij willen leven. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed    
 

God, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven en de liefde; 

alles wat wij hebben hebt U ons geschonken. 

 

U kent ons, U houdt van ons. 

U bent de Schepper, 

U bent het Begin en het Einde van alles. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTf14maKtT8
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Uw Zoon is mens geworden. 

Hij heeft ons geleerd wie U bent. 

Samen met Jezus Christus en met elkaar 

zijn wij hier om tot U te bidden. 

 

Wij danken U voor heel de aarde: 

voor de bergen en de bomen, 

voor de zon en de zee, 

voor alles wat er groeit en bloeit; 

voor het leven en de liefde, 

voor de mensen hier en overal. 

 

Alle mensen zijn op weg naar U, 

naar uw geluk en vrede voor altijd. 

Daarom bidden wij samen: Heilig, … 

 

U die ons de aarde geeft om te bewonen, 

U weet dat wij tekort schieten  

in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 

Toch roept U ons op 

om recht te doen en goed te zijn. 

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 

kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, 

vluchtelingen, zieken en stervenden, 

voor mensen zonder toekomst 

en voor allen die groot lijden moeten dragen. 

 

Niet voor de dood, maar voor het leven  

hebt U ons gemaakt. 

Zend ons uw Geest, 

geef ons de kracht  

om beter mens te worden; 

dat wij geen leegte najagen,  

geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 

Wij willen het brood van deze wereld  

delen met elkaar 

en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven  

opdat uw Rijk kome. 

 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 

die uw naam geheiligd heeft,  

uw wil volbracht; 

die brood en wijn voor ons is geworden, 

voedsel en vreugde,  

vergeving van zonden. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, Heer, 

laat de Geest van uw goedheid 

onder ons blijven verder leven. 

Moge uw leven en dood 

ons helpen ook onszelf te geven 
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en nooit moedeloos te worden. 

Mogen wij allen eens opgenomen worden 

in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 

 

U hebt het immers gezegd, Heer, en wij geloven U, 

dat U ons nooit verlaat. 

Door Christus, met Christus en in Christus 

bieden wij U dit dankoffer aan 

in de gemeenschap van uw Kerk zoals U het hebt gewild 

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Onze Vader  
 

En bidden we dan tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd. 

 Onze Vader... 

 

Wees licht in onze duisternis, God, 

zodat onze angst verdwijnt 

en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien. 

Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk… 

 

 

Vredeswens 
 

Heer Jezus Christus, 

U hebt aan den lijve ondervonden  

dat er soms radicale keuzes moeten worden 

gemaakt om tot vrede te komen. 

Geef ons de moed en de volharding  

om onze idealen trouw te blijven  

en om te blijven werken aan vrede  

in onze wereld,  

in onze omgeving,  

in onszelf. 

Moge die door Jezus geïnspireerde vrede altijd met u zijn. 

 

En geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil. 

 

Lam Gods  
 

Communielied: ZJ 570 Gij zijt mijn goed (str. 1-4-6) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4WmcLPw5dko 

 

Gij zijt mijn goed, mijn overvloed, 

Gij zijt mijn brood, mijn beker, 

door uw dorst en door uw dood: 

al mijn levensteken! 

 

Gij zegt: wordt vrij en komt tot Mij, 

mijn juk is licht te dragen! 

Maar ik ga uw woord voorbij 

en ik pluk de dagen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WmcLPw5dko
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Keer mij tot U opdat ik zie 

uw land van melk en honing: 

waar uw Vaders wil geschiedt 

is mijn spijs, mijn woning! 

 

 

Slotgebed: 
 

Dank U, God, voor uw aanwezigheid in ons midden. 

Blijf over ons waken  

als wij weer eens onze eigen weg opgaan. 

Herinner ons dan eraan  

dat wij ervoor gekozen hebben  

om met U ons levenspad te gaan. 

Versterk ons geloof en ons vertrouwen in U 

opdat wij Jezus’ voorbeeld blijven volgen,  

ook als het ons soms moeilijk valt. Amen. 

 

 

Zegen en zending  
 

 
Dessertje:  

 
Naar Jezus kan je heel lang 

vrijblijvend kijken. 

Je kan hem vergelijken met andere profeten, 

met Boeddha en Mohammed 

of zoveel grote figuren uit de geschiedenis. 

Je kan vertellen wat hij zei en deed 

en hoe hij met mensen omging. 

En je kan over hem boeken volschrijven... 

Maar vroeg of laat bots je op de vraag: 

'Jij, wie zeg jij dat ik ben? 

Wie ben ik voor jou? 

Ik, met mijn keuze voor God en mensen; 

Ik, met mijn aanklacht tegen uiterlijke eredienst, 

Ik, met het kruis als gevolg van mijn liefde. 

Wie ben ik voor jou?' 

Met die vraag kijkt Hij je aan 

vanuit de ontmoeting met de medemens 

vooral vanuit de medemens in nood... 

Het kan  lang duren, maar 

vroeg of laat komt in elk leven dat moment 

dat je een antwoord moet geven 

dat niet meer vrijblijvend is, 

dat je moet kiezen, 

om te leven met Hem, in Hem 

en naar zijn voorbeeld. 

Ook als het kruis aan de horizon staat. 

Een keuze die je leven bepaalt. 

Pas dan wordt zijn verhaal het onze. 


