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25e zondag door het jaar    20-21 september 2025 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 
 

 
Aperitief:  Money – Pink Floyd  (1973) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ&list=RD-0kcet4aPpQ&start_radio=1 

 
Money, get away. 
Get a good job with good pay  
and you’re okay. 
Money, it’s a gas. 

Grab that cash with both hands  
and make a stash. 
New car, caviar, four star daydream, 

Think I’ll buy me a football team. 
 
Money, get back. 
I’m all right jack  
keep your hands off of my stack. 
Money, it’s a hit. 
Don’t give me that do goody good bullshit. 

I'm in the high-fidelity first class traveling set 
And I think I need a lear jet.  
Money, it’s a crime. 
Share it fairly but don’t take a slice of my pie. 
Money, so they say 

Is the root of all evil today. 

But if you ask for a raise it’s no surprise  
that they’re giving none away. 
 
Huhuh! I was in the right! 
Yes, absolutely in the right! 
I certainly was in the right! 
You was definitely in the right.  

that geezer was cruising for a bruising! 
Yeah! 
Why does anyone do anything? 
I don’t know, I was really drunk at the time! 
I was just telling him,  
he couldnt get into number 2. 

He was asking why he wasn’t coming up on freely, 

After I was yelling and screaming and telling him 
Why he wasn’t coming up on freely. 
It came as a heavy blow,  
but we sorted the matter out 

 

 
Money is een nummer van de Britse progressieve-

rockband Pink Floyd en het zesde nummer van hun 

album The Dark Side of the Moon uit 1973. Het nummer, 

geschreven door Roger Waters, opent de tweede kant 

van de originele lp. Het staat bekend om zijn 

onconventionele 7/4-maat, herkenbare baslijn en de tape 

loop van geldgerelateerde geluiden die het nummer 

opent, bijvoorbeeld rinkelende munten en een 

kasregister. Het thema van het nummer is kapitalisme en 

hoe geld ons dagelijks leven beheerst… en daarover gaat 

het ook in de lezingen van dit weekend! (Wikipedia) 

Geld, ga weg. 

Zoek een goede baan met een goed salaris 
en je bent oké. 
Geld, het is een hel. 

Grijp dat geld met beide handen  
en leg een voorraadje aan. 
Nieuwe auto, kaviaar, viersterrendagdroom, 
Ik denk dat ik een voetbalteam koop. 

 
Geld, ga terug. 
Het gaat goed met me, Jack 
Blijf van mijn stapel af. 
Geld, het is een hit. 
Kom niet met die onzin over goed doen. 

Ik zit in de high-fidelity 1e klas-reisset 
En ik denk dat ik een Learjet nodig heb. 
Geld, het is een misdaad. 
Verdeel het eerlijk,  
maar neem geen deel van mijn taart. 

Geld, zo zeggen ze, 
is de wortel van alle kwaad vandaag. 

Maar als je om loonsverhoging vraagt,  
is het geen verrassing dat ze geen geven. 
 
Huh! Ik had gelijk! 
Ja, absoluut gelijk! Ik had zeker gelijk! 
Jij had absoluut gelijk. 
Die gast was op zoek naar een blauwe plek! 

Ja! 
Waarom doet iemand zoiets? 
Ik weet het niet, ik was toen echt dronken!  
Ik zei hem alleen maar: 
Hij kon niet in nummer 2 komen. 

Hij vroeg waarom hij niet vrijuit kwam, 

Nadat ik had geschreeuwd en getierd en 
hem had verteld waarom hij niet vrijuit 
kwam. Het kwam als een zware klap, 
maar we hebben het opgelost. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ&list=RD-0kcet4aPpQ&start_radio=1
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Intredelied:  Jij die bent (ZJ 758) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI 

 

Jij die bent: Ik zal er zijn voor u, 

Naam die zin is van ons leven 

wees nabij, word zichtbaar hier en nu, 

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders, 

die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder: 

leer ons zien uw Licht dat open breekt. 

 

Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen, 

zonder waardigheid en zonder naam, 

uitgesloten, altijd alles tegen, 

Jij roept ons om aan hun kant te staan. 

 

Jij het Woord dat in ons waar moet worden, 

wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt; 

Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van u die leven zijt. 

 

 

Welkom: 
 
In de aanklacht van de profeet Amos  

tegen rijke uitbuiters - onze eerste lezing -  

weerklinkt Gods bekommernis om armen en misdeelden. 

In onze evangelielezing sluit Jezus zich daarbij aan  

wanneer Hij zegt:  

“Wie zijn hart verliest aan geld en goed,  

verjaagt God uit zijn hart.” 

Woorden die ons vandaag  

ter overweging worden aangeboden  

opdat wij Gods bekommernis om mensen  

tot de onze zouden maken,  

en zo uitgroeien tot een echte  

en warme gemeenschap van mensen. 

 

 

Gebed om ontferming:  
 

L.: Heer, heel uw liefde hebt U in uw schepping gelegd 

en die zomaar in onze handen gegeven. 

Wij realiseren ons veel te weinig 

welk een enorm kapitaal U daarmee aan ons hebt toevertrouwd. 

Omdat wij vaak zo achteloos ermee omspringen: 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, uw aandacht gold altijd het welzijn van de mensen, 

vooral van diegenen die het zwakst waren. 

Die levenshouding verwacht U ook van uw volgelingen. 

Toch vraagt het soms creativiteit om mensen die zwak zijn 

een helpende hand toe te steken zonder hun eigenwaarde te kwetsen.  

Die tact brengen wij soms niet op. 

Daarom: Christus, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI
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Heer, bezit, aanzien, luxe zijn zo verleidelijk. 

We denken dat ze ons gelukkiger maken 

en proberen ze daarom zo veel mogelijk voor onszelf  te vergaren, 

ook al gebeurt dit niet altijd op een correcte manier. 

Om onszelf te bevoordelen 

ontbreekt het ons meestal niet aan inventiviteit. 

Daarom:  Heer, ontferm U over ons. 

 

Heer, 

leer ons goede rentmeesters te zijn, 

zodat we uw Rijk nu al kunnen laten groeien 

voor alle mensen. Amen. 
 
 

Eer aan God: 

 
Eer aan God in de hoge:  

eer aan de Vader die de oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 

 
Heer, onze God, 

U neemt het op voor wie kwetsbaar is en klein, 

en leert ons wat rechtvaardigheid en vrede is. 

Open ons hart voor de mensen om ons heen. 

Geef dat wij bezorgd zijn voor elkaar, 

betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid. 

Zo is uw Zoon ons voorgegaan, 

Hij die met U en de heilige Geest leeft en heerst, 

door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 
Eerste lezing:  Uit de Profeet Amos (Am. 8, 4-7) 

 

Amos is een schapenfokker en vijgenteler die leeft in de achtste eeuw voor Christus.  

De mateloze luxe in de paleizen en het grote sociale onrecht roepen verzet in hem op.  

Zozeer dat hij zijn werk verlaat. Hij ontpopt zich tot een echte donderpredikant  

die de misbruiken van de rijken onverbloemd aanklaagt. 

 

4  Hoor dit, u die strikken spant voor de armen, 

om de misdeelden in het land uit te roeien; 

5  u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij? 
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Dan kunnen wij ons koren verkopen! 

En de sabbat? 

Dan kunnen wij ons graan uitstallen! 

Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs 

en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. 

6  Dan kopen wij de misdeelde voor geld, 

de arme voor een paar schoenen, 

en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.' 

7  De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob: 

  `Hun daden zal Ik nooit vergeten! 

 

 
Tussenzang:   Ps. 113 (112), 1-2, 4-6, 7-8 
 

Refrein: Verheerlijk de Heer, die de armen opbeurt. 

 

Verheerlijkt, dienaars des Heren,  

verheerlijkt de Naam van de Heer. 

 

De Naam van de Heer zij geprezen 

vandaag en in eeuwigheid. 

  

Want boven de volkeren troont de Heer, 

zij Glorie beheerst de hemel. 

 

Die van omhoog overziet 

het hemelgewelf en de aarde. 

 

Die machtelozen tilt uit het stof, 

van vuilnishopen de armen weghaalt. 

 

Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, 

temidden der machtigen van zijn volk. 

 
 

Tweede lezing:    (1 Tim. 2. 1-8) 
 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs 

 

Dierbare, 

1  Allereerst vraag ik dat men gebeden,  

smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,  

2  voor koningen en alle hooggeplaatsten,  

opdat wij, ongestoord en rustig,  

een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.  

3  Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,  

4  die wil dat alle mensen gered worden  

en tot de kennis van de waarheid komen. 

5  Want God is één;  

één is ook de middelaar tussen God en de mensen,  

de mens Christus Jezus.  

6  Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;  

Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.  

7  En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel  

- ik spreek de waarheid, ik lieg niet - 

om de volken te onderrichten in het ware geloof. 

8  Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen  

met opgeheven handen bidden, vroom en zonder haat of ruzie. 
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Tussenzang:   God die leven hebt gegeven   (ZJ 569) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=21TNqCf07Nc 

 

God die leven hebt gegeven in der aardeschoot,  

alle vrucht der velden moeten w’U vergelden,  

dank voor ’t dagelijks brood. 

 

Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid,  

maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,  

niemand honger lijdt. 

 

Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord.  

Open onze oren, Heer, opdat wij horen  

’t roepen aan de poort. 

 

Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.  

Laat in goede daden ’t woord van uw genade  

opgaan, sterk en vrij. 

 

 

Evangelie:  (Lc., 16. 1-13) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

1  Jezus sprak tot zijn leerlingen:  

`Een rijk man had een rentmeester,  

maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.  

2  Hij riep hem bij zich en zei: 

`Wat hoor ik daar over u?  

Ik wil dat u rekenschap aflegt,  

want zo kunt u geen rentmeester blijven.''  

3  De rentmeester zei bij zichzelf: 

`Wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer.  

Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.  

4  Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,  

na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.''  

5  Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.  

Tot de eerste zei hij: `Hoeveel ben je mijn heer schuldig?''  

6  Die antwoordde: `Honderd vaatjes olijfolie.''  

Hij zei: `Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.''  

7  De volgende vroeg hij: `En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?''  

Die antwoordde: `Honderd zakken tarwe.''  

De rentmeester zei tegen hem: `Hier is je contract, maak er tachtig van.''  

8  De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.  

De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk  

dan de kinderen van het licht.  

9  Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;  

als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.  

10  Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,  

en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.  

11  Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,  

wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?  

12  En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,  

wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?  

13  Geen knecht kan twee heren dienen,  

want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,  

of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.  

Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.' 

https://www.youtube.com/watch?v=21TNqCf07Nc
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Overwegingen: 

 
We hebben zojuist één van de krachtigste teksten gelezen uit het oude testament, 

alhoewel Amos slechts één van de kleine profeten is. Klein omdat het in de bijbel slechts 

tien bladzijden klein is. Maar hij is wel groot omwille van zijn moedig optreden.  

Amos was een veeboer, een vijgenkweker die leefde in de achtste eeuw voor Christus. 

Rond 760 wordt hij uit zijn boerenbestaan weggeroepen om als profeet op te treden. Het 

was een tijd van materiële welstand die gepaard ging met moreel verval. In die tijd was 

Assyrië een grootmacht waar Israël bang voor was, maar ook naar opkeek. Amos is de 

profeet die het volk van Israël verwijt dat het ontrouw is aan het Verbond.  

De profeet klaagt het gefoefel aan van de uitbuiters. Om al die rijkdom te verzamelen en 

dan nog wel ten nadele van mensen die al niet veel hebben, moet men sluw zijn, 

doortrapt. Zoals de onrechtvaardige rentmeester van het evangelie. Amos klaagt dat aan 

en roept de mensen op daartegen in verzet te komen, want "God zal het onrecht 

wreken".  

Een mens zou zeggen: waren de armen maar wat sluwer, zo sluw als die onrechtvaardige 

rentmeester, dan zouden ze ook schatten kunnen verzamelen. En er zijn er die dat 

kunnen, en die mettertijd ook zo sluw worden en daarna vaak ook onrechtvaardig 

worden en onrecht plegen. En zo schept onrecht ander onrecht. 

In zijn parabel ziet Jezus onrecht gebeuren. Ik kan mij niet voorstellen dat Hij dat zou 

goedkeuren. Maar Hij vraagt wel dat de rechtvaardigen, zoals de rentmeester, creatief 

zouden zijn in het doen van het goede.  

De grootste creativiteit zou erin bestaan te luisteren naar de roep van Amos. Amos zegt: 

De ondergang van Israël was niet te wijten aan de overheersing door Assyrië. Israël 

maakte zelf zijn graf door het onrecht dat de mensen in Israël plegen. De ene mens buit 

de andere uit. Maar, God zal dat niet vergeten, wat ze daar doen zal niet vergeten 

worden! 

Vroeger hadden wij in onze keuken een weegschaal staan uit een kruidenierswinkeltje. 

Aan de voorzijde van de weegschaal (de kant die de klanten zagen) waren er loodjes in 

geklopt. Loodjes die bewezen dat de weegschaal geijkt was. Dit wil zeggen dat als je in 

dat winkeltje 100 gram hesp kocht, je ook werkelijk 100 gram gekregen hebt. Het loodje 

stond daarvoor garant.  

Jezus volgen is eigenlijk dan je leven ijken op Jezus. Uw “ja zal ja zijn”, zegt Jezus. Dus 

niet een beetje meer of een beetje minder…  Weet u waarom de rand van sommige 

munten gekarteld zijn?  Wel omdat in de tijd toen het nog om echt goud of zilver ging de 

snoodaards de munten niet zouden afvijlen om te foefelen in de waarde van de munt. 

Mensen zijn toch creatief om de boel te bedotten, en aan de andere kant is men creatief 

om ervoor te zorgen dat je niet opgelicht wordt. Jezus volgen dat is dan de kantjes er 

niet van willen aflopen of afvijlen, niet een deel van de opbrengst willen afromen. En het 

is zo moeilijk… 

Als je veel gevangenen zou vragen of ze spijt hebben, zullen ze zeggen: ja. Velen hebben 

echt spijt over het leed dat ze met hun daden over andere mensen gebracht hebben. 

Maar een deel heeft enkel maar spijt over het feit dat ze gepakt zijn.  Voor hen is ‘kwaad’ 

enkel maar iets waarvoor je betrapt wordt.  Wanneer je voor de eerste keer met de 

korenmaat een beetje ‘zeurt’, heb je eigenlijk al gekozen voor de Mammon, je eigen 

balans is niet meer geijkt, hij slaat over naar een kant.  En vanaf dan is het moeilijk om 

terug in balans te komen, want als je er éénmaal mee weggeraakt, waarom dan geen 

tweede keer proberen. En als je toch het risico pakt, waarom dan niet nog een beetje 

meer ‘zeuren’ en zo ga je steeds meer aan één kant overhellen.  

Het is moeilijk om dan terug schoon schip te maken. Er zijn voorbeelden, denk maar aan 

Zacheüs. Hij belooft Jezus om al zijn fouten terug recht te zetten. Meer nog hij laat zijn 

balans aan de andere kan overhellen, want hij heeft meer terug dan hij teveel rekende. 

 

Dennis Jacques 

---------------------------------- 

 

Met dit evangelie zitten we een beetje in onze maag. Wordt hier nu niet warm én koud 

geblazen door Jezus? 
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Het tweede deel van de evangelietekst begrijpen we goed. Elk weldenkend mens 

onderschrijft wat daar gezegd wordt: “Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook 

betrouwbaar als het om veel gaat. Wie onrechtvaardig is in het geringste, is dat ook in 

het grote.” Wat hier klinkt, is meer dan een lesje moraal. Jezus tekent een ethisch 

kompas voor zijn leerlingen. Hij wijst de weg naar een doorleefde eerlijkheid die de basis 

vormt voor sociale rechtvaardigheid en ware verbondenheid. Het evangelie wijst ons op 

het belang van betrouwbaarheid, integriteit en zuivere bedoelingen. Dat zijn de 

bouwstenen voor de stad Gods, voor het Rijk van vrede en gerechtigheid. 

 

Maar dan die gelijkenis... Een onrechtvaardige rentmeester die wordt geprezen? Lijkt 

Jezus hier nu zijn eigen ethische boodschap te ondergraven? 

De rentmeester wordt ontslagen vanwege wanbeheer. En in plaats van schulden te 

innen, vermindert hij ze eigenhandig – misschien om zijn toekomst veilig te stellen, 

misschien uit berouw. Wat hij doet is allesbehalve rechtschapen, en toch zegt Jezus dat 

hij “handig” of “verstandig” heeft gehandeld. 

 

Wat bedoelt Jezus dan? Hij prijst niet de onrechtvaardigheid, maar de slimheid, de 

vindingrijkheid. In een crisis weet deze man iets nieuws te doen, hij breekt uit het 

gewone, uit het vastgelopen systeem, en kiest een onverwachte weg. Daar ligt de kern: 

het gaat om crisis. 

 

Jezus spreekt deze woorden in een context waarin de spanningen hoog oplopen. De 

religieuze leiders van zijn tijd reageren op de politieke en sociale crisis van Israël met 

een oproep tot striktere wetsgetrouwheid. Alles moet strenger, zuiverder, “correcter”. 

 

Maar Jezus doorbreekt dat systeemdenken. Hij toont een andere weg: barmhartigheid, 

vergeving, verbondenheid. Zelfs in een economische gelijkenis laat Hij zien dat het niet 

om winst of verlies gaat, maar om mensen. 

 

En daarin ligt ook de link met de eerste lezing uit de profeet Amos. 

Amos spaart zijn woorden niet voor wie armen onderdrukt en eerlijkheid inruilt voor 

eigen gewin: “Wij zullen de armen voor geld verkopen, de behoeftigen voor een paar 

sandalen.” Deze economische onrechtvaardigheid is in de ogen van God geen detail, 

maar een gruwel. God ziet het. God vergeet het niet. 

 

Dat maakt het evangelie vandaag des te dringender. We leven in een tijd waarin 

economische systemen mensen uitknijpen, waarin ethiek soms een last lijkt in plaats van 

een leidraad. En de verleiding is groot om ons terug te trekken — in ons eigen gelijk, 

onze eigen kring, onze eigen angsten. Maar zoals theoloog Bram De Muynck eens zei: 

“Christenen zijn niet vrij van angst en verlangen naar veiligheid. Maar terugplooien is 

heilloos, vooral omdat het onze bereidheid tot barmhartigheid en broederschap inperkt.” 

 

Juist in een minderheidspositie — en dat zijn we als christenen in deze samenleving — 

zijn we geroepen om goed te doen, betrouwbaar te zijn, licht te blijven. Niet om te 

domineren, maar om te getuigen. Niet om te veroordelen, maar om bruggen te slaan. 

Want christen-zijn is géén ticket naar het Rijk Gods. Het is een uitnodiging tot levensstijl, 

tot concrete keuzes. 

 

Dat komt vandaag bijzonder scherp binnen, nu we deze zondag ook markeren als 

Vredeszondag. In het kader van de Vredesweek roept Pax Christi ons op om niet te 

zwijgen, niet weg te kijken, maar bewust partij te kiezen voor de vrede. Niet de vrede 

van goedkope slogans, maar vrede als resultaat van gerechtigheid, dialoog en 

bescherming van menselijke waardigheid. 

 

In de oorlog in Gaza, waar het geweld aan beide zijden diepe littekens slaat, worden 

duizenden mensenlevens verscheurd. Onschuldige burgers, kinderen, families. Te midden 

van de felle polarisatie, waarin het lijkt alsof je moet kiezen tussen zwart of wit, tussen 

de ene kant of de andere, herinnert het evangelie ons eraan dat je altijd mag kiezen voor 

de mens. 
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Als christenen mogen we — moeten we — stem geven aan vrede. Niet door alles glad te 

strijken of naïef te zijn, maar door vanuit onze geloofsidentiteit te blijven zoeken naar 

wegen van gerechtigheid zonder wraak, veiligheid zonder uitsluiting, menselijkheid 

zonder voorwaarden. 

 

Want: "Je kunt niet God dienen én de mammon." En dat geldt ook voor internationale 

politiek, wapenhandel en economische belangen die boven mensenlevens worden 

geplaatst. 

Juist als minderheidsgroep kunnen we geloofwaardig zijn, niet omdat we luid zijn, maar 

omdat we consequent zijn in onze keuze voor vrede en menswaardigheid.  

(pr. Hans Devos) 

-------------------------------- 

 

Profeten van alle eeuwen roepen mensen op tot vrede. 

Ze klagen onrecht aan, overal waar kleine mensen 

het kind van de rekening worden. 

Profeten van alle landen 

klagen mensen aan over hun rentmeesterschap. 

Ze stellen vlijmscherpe vragen  

naar ons omgaan met mensen, 

met de wereld waarin wij leven. 

Ze prikkelen ons,  

maken ons ongemakkelijk. 

Ze dagen ons uit om de cirkel 

van geweld en bezit te doorbreken: 

te beginnen in onze eigen kleine wereld. 

Er kan alleen maar vrede zijn, 

waar aan mensen recht wordt gedaan. 

Waar mensen in verdrukking komen,  

daar dreigt geweld. 

En waar mensen onrecht wordt gedaan, 

daar groeien haarden van verzet. 

En zolang kapitaal en geweld 

het leven van onze wereld beheersen, 

zolang kan vrede niet waar zijn. 

Daarom mag de stem van de profeet 

niet verstommen en verwaaien. 

Hij blijft ons uitdagen 

tot een goed rentmeesterschap, 

om te blijven werken aan vrede 

al doende gerechtigheid. 

 

------------------------ 
 

God, onze Vader, 

naar Jezus’ Woord bent U een medelijdende God. 

Wees een steun voor allen die gebroken zijn 

in hun vertrouwen en uw weg dreigen kwijt te geraken. 

 

Help ons niet te snel over alles te oordelen 

en iedereen te veroordelen, 

maar veeleer te zoeken naar 

een helpende en vergevende houding. 

 

Leer ons uw voorbeeld na te volgen 

door mensen te helpen die het moeilijk hebben. 
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Laat ons echt geloven dat uw Geest, 

een liefdevolle gemeenschap 

zal doen verrijzen 

uit de puinen van de beproeving.           

 
--------------------------- 

 
Je bent niet gemaakt voor de industrie, 

voor de productie of de bankrekening. 

Je bent gemaakt om ‘mens’ te zijn. 

Je bent geschapen voor het licht, 

voor de vreugde, 

om te lachen en te zingen, 

om te leven in liefde 

en voor het geluk van je medemensen. 

Mens, 

je bent geschapen naar het beeld van God 

die liefde is: 

met handen om te geven, 

een hart om lief te hebben 

en twee armen juist lang genoeg 

om een ander te omhelzen. 

 
 

Woorden van geloof:    

 

Ik geloof dat God ons heeft geschapen 

naar zijn beeld en gelijkenis 

en dat daarom elke mens recht heeft 

op een menswaardig bestaan. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die, gestorven en verrezen, in ons leeft 

en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens. 

 

Ik geloof in de Geest 

die het vuur in ons aanwakkert 

tot volgehouden inzet 

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Ik geloof dat de schepping, 

niet eindigde op de zevende dag, 

maar dat zij ook in onze handen is gelegd; 

dat alles wat gebeurt ons aangaat, 

en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 

 
 
Voorbeden: 

  
Bidden wij tot God, bron van leven en creativiteit.  

Dat wij wegen mogen vinden naar oplossingen  

voor moeilijke situaties thuis, op ons werk, in de Kerk,  

in ons persoonlijk leven en in ons samenleven. 

Laten we bidden… 

 

Bidden we dat we betrouwbaar zijn  

in grote én in kleine zaken.  

Dat wij een klimaat van veiligheid om ons heen creëren,  
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waarin wij in alle eerlijkheid  

- en dus zonder kwetsend te zijn - 

met elkaar durven spreken. 

Laten we bidden… 

 

Bidden we dat we goede rentmeesters  

mogen worden van de aarde  

omwille van onszelf en van de toekomstige generaties.  

Dat wij de aarde niet uitputten,  

haar niet behandelen als ons bezit  

en dat wij de belofte levend houden  

dat er een beter bestaan mogelijk is. 

Laten we bidden… 

 

 

Bidden wij voor alle mensen, 

in het bijzonder voor politici en gezagdragers. 

Dat zij gericht mogen zijn op vrede, 

de taal zouden spreken van de gerechtigheid 

en betrouwbaar zijn in al wat ze doen en laten. 

Laten we bidden… 

 

 

Lied:   Wij kunnen de ogen niet sluiten 
 

geen Youtube-versie beschikbaar. 

 
Wij kunnen de ogen niet sluiten voor wie niet menswaardig bestaat,     

voor kleinen en uitgebuiten, om hen is het dat het hier gaat.  

 

Wij kunnen de oren niet dichtdoen voor ’t vragen van mensen om recht 

’t herstellen van ’t kwade van toen, waarover niemand iets zegt. 

 

Wij mogen niet langer zwijgen waar hoop in de kiem wordt gesmoord, 

waar toekomst alleen nog kan dreigen, waar mensen niet worden gehoord. 

 

Wij zullen nu anders gaan leven met woorden van waarheid en recht, 

met daden van handen die geven, een hart waarin vrede gelegd. 

 

---------------------------------- 

 

Sta gelovig in het leven. (ZJ 755) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjDj0S-TdEA 

 

Sta gelovig in het leven, laat je hoop het niet begeven, 

laat je liefde zichtbaar zijn.  Wees eenvoudig bij de mensen. 

Wees tevreden elke dag. 

 

Leer waarderen al wat klaar is, leer bewond’ ren als wat waar is, 

leer te danken met een lach.  Blijf waarachtig in je denken, 

blijf aan zwakken aandacht schenken, blijf zachtmoedig in je doen. 

 

Durf te dienen alle dagen, durf de last met and’ren dragen,  

durf te luist’ren met je hart. Laat de Heer jouw weg verlichten, 

laat zijn boodschap jou berichten dat zijn komst, jouw toekomst is. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjDj0S-TdEA


11 
 

Gebed over de gaven: 
 

Dit brood en deze wijn  

vertellen ons wie U voor ons wilt zijn, God.  

Laten we deze gaven in vriendschap delen met elkaar  

en de oproep daarin horen  

om ons eigen leven te breken en te delen met anderen,  

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed:    

 
Wij danken U, God, 

om de wondere wegen  

die mensen voor elkaar kunnen zijn, 

voor allen die U gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven, 

voor uw uitnodiging om,  

doorheen tekort en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en zijn wereld. 

 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de Hoop en de Toekomst die U bent. 

Wij danken U om de Mens Jezus,  

die ons voorgaat en nabij blijft 

en wiens Geest kracht is om te leven. 

 

Daarom willen wij U danken, God, 

samen met al wat bestaat 

op aarde en in de hemel: Heilig, …  

 

Heer, onze God, 

U bent heilig en goed, 

U hebt onze namen geschreven in uw hand. 

 

Geen mens zult U vergeten 

dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade, 

die U hebt uitgezonden om tranen te drogen  

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen  

van mensen die gebroken zijn, 

om Brood te worden voor vandaag 

en Vrede zelf te zijn. 

Wij danken U  

omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept 

voor heel ons leven, ten einde toe. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, 

dat Gij verrezen zijt. 

 

Heer, onze God, 

zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is 

en de dood heeft gezien; 

die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt  

hoog boven alle namen: 
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Jezus de Heer is Hij,  

die is en blijven zal, uw Rechterhand. 

Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld 

verkondigen wij Hem totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, zend ons uw Geest, 

die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk  

dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood; 

laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede 

en breng ons thuis bij U. 

Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, 

en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem, 

met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Onze Vader: 
 
Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden, in de stilte van ons hart. 

 

Dat uw naam mag klinken alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Vader, neem de tweedracht weg die woekert in ons hart. 

Wees barmhartig voor ons, 

zoals wij barmhartig willen zijn voor elkaar. 

Geef dat wij niemand uitsluiten 

maar – naar uw voorbeeld – 

iedereen opnemen in onze genegenheid. 

Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 

naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

Want van U… 

 
 

Vredeswens: 
  
Heer, geef ons de moed 

om holle woorden en al wat niet echt is 

achter ons te laten. 
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Geef ons de kracht om wat minder af te breken 

en wat meer op te bouwen. 

Geef ons de eerlijkheid 

om te erkennen dat we zoveel konden doen, 

maar het niet deden. 

Geef ons het geloof 

dat elke vraag om vergeving door U wordt beantwoord 

met uw liefde. 

Dan zal er vrede zijn in ons hart. 

Die vrede van de Heer moge met u zijn. 

Geven wij die vrede Gods aan elkaar door. 

 

Lam Gods 
 

 
Communielied: Alles wat adem heeft  (ZJ 583) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lByOm7Z16Ts 

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God . 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft, 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft. 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen, 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed. 

Love dan ieder die hem vreest, 

Vader en Zoon en Heil'ge Geest. 

Halleluja, Halleluja. 

 

 
Slotgebed:  (naar Erwin Roosen) 

 
God, wil ons ogen geven,  

die zien waar en wanneer medemensen in nood zijn.  

Wil ons oren geven,  

die met liefde luisteren  

naar het verhaal van armen en kleinen.  

Wil ons handen geven,  

die koude harten kunnen verwarmen  

en voeten, die wegen van vrede gaan.  

En vooral: wil ons een hart geven dat durft beminnen  

en dat van elk stukje aarde  

een stukje hemel probeert te maken. 

Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen.   

https://www.youtube.com/watch?v=lByOm7Z16Ts
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Zegen en zending 
 

 
Dessertje:  

 
Wacht niet op zorgeloze dagen  

om gelukkig te zijn,  

want altijd zal een probleem  

je zorgen baren. 

 

Wacht niet op de waardering van iedereen 

om gelukkig te zijn,  

want altijd zal iemand  

kritiek op je hebben. 

 

Wacht niet op een dag zonder fouten 

om gelukkig te zijn,  

want altijd bega je ergens  

een grote of kleine blunder. 

 

Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is 

om gelukkig te zijn,  

want altijd zal er iemand  

jaloers op je zijn. 

 

Wacht niet tot ze je ‘genoeg’ betalen 

om gelukkig te zijn,  

want altijd zal je minder verdienen  

dan je meent waard te zijn. 

 

Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt 

om gelukkig te zijn,  

want altijd zal iemand denken  

intelligenter te zijn. 

 

---------------------------- 

 

Ik wil wel komen Heer, 

maar of ik U kan volgen, weet ik niet. 

Uw ritme van leven 

is zo heel anders dan het mijne. 

 

Ik wil wel komen Heer, 

maar of ik alles kan achterlaten, weet ik niet. 

Uw kijk op de dingen 

is veel radicaler dan de mijne. 

 

Ik wil wel komen Heer, 

maar of ik echt kan liefhebben, weet ik niet. 

Uw liefde voor mensen 

is ruimer dan de mijne. 

 

Ik wil wel komen Heer, 

maar of ik trouw kan blijven, weet ik niet. 

Uw Woord van trouw 

is, goddank, veel sterker dan het mijne. 


