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29e zondag door het jaar       19-20 oktober 2024 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Aperitief:  Waar is da feestje – De Pitaboys 
https://www.youtube.com/watch?v=SWDcseOzZSc 

(niet verplicht om naar te luisteren …) 

 

➔ Come to the Feast – The Acappella Company (wauw !) 
https://www.youtube.com/watch?v=pz6KT41WweA 

 

"All things are ready," come to the feast! 

Come, for the table now is spread; 

Ye famishing, ye weary, come, 

And thou shalt be richly fed. 

 

Refrain: 

Hear the invitation, 

Come, "whosoever will;" 

Praise God for full salvation 

For "whosoever will." 

 

"All things are ready," come to the feast! 

Come, for the door is open wide; 

A place of honor is reserved 

For you at the Master's side. [Refrain] 

 

"All things are ready," come to the feast! 

Come, while He waits to welcome thee; 

Delay not while this day is thine, 

Tomorrow may never be. [Refrain] 

 

"All things are ready," come to the feast! 

Leave ev'ry care and worldly strife; 

Come, feast upon the love of God, 

And drink everlasting live. [Refrain] 

 

 

 

Waar is dat feestje ? 

 
Dit is het thema voor de Missiemaand, oktober 2024. 

Geïnspireerd door de parabel over een koning die een 

bruiloftsfeest voor zijn zoon organiseert (Matteüs 22, 

1-14). Deze parabel maakt ons duidelijk hoe we Gods 

rijk tot een vreugdevol feest kunnen maken voor 

iedereen die wil komen. 

 

In een wereld die zich steeds meer in zichzelf keert, 

wordt de missionaire urgentie gevoeld als een 

dringende oproep aan ons allemaal om onze 

comfortzone te verlaten en de geografische, culturele 

en morele periferieën van onze tijd op te zoeken. 

Daar wacht men op deze hoopgevende boodschap: 

Ook jij hoort erbij! Het feest van de Heer is voor 

iedereen. 

"Alles is gereed," kom naar het feest! 

Kom, want de tafel is nu gedekt; 

Jullie hongeren, jullie vermoeiden, kom, 

En jullie zullen rijkelijk gevoed worden. 

 

Refrein: 

Hoor de uitnodiging, 

Kom, "wie wil;" 

Prijs God voor de volledige redding 

Voor "wie wil." 

 

"Alles is gereed," kom naar het feest! 

Kom, want de deur staat wijd open; 

Een ereplaats is gereserveerd 

Voor jullie aan de zijde van de Meester. Refrein 

 

"Alles is gereed," kom naar het feest! 

Kom, terwijl Hij wacht om jullie te 

verwelkomen; 

Stel het niet uit zolang deze dag de jouwe is, 

Morgen is misschien nooit. [Refrein] 

 

"Alles is gereed," kom naar het feest! 

Laat alle zorgen en wereldse strijd achter; 

Kom, feest op de liefde van God, 

En drink het eeuwige leven. [Refrein] 

https://www.youtube.com/watch?v=SWDcseOzZSc
https://www.youtube.com/watch?v=pz6KT41WweA
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“GA EN NODIG IEDEREEN UIT VOOR DE BRUILOFT” (MT 22, 9) 

 

Dit is het thema dat paus Franciscus gekozen heeft voor de 98e Wereldmissiedag, die 

wordt gevierd op in het weekend van 19 & 20 oktober 2024. Het thema verwijst naar de 

gelijkenis van een koning wiens zoon ging trouwen (Mt 22, 1-14). Hij nodigde iedereen 

uit die hij onmisbaar achtte voor het feest van zijn zoon. Maar tot zijn verbazing 

weigerden ze allemaal zijn uitnodiging. Hij stuurde hen een tweede, meer persoonlijke 

uitnodiging: “Zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn 

geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft.” (Mt 22, 4). Maar ”zonder er zich 

om te bekommeren gingen ze weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken” (Mt 

22, 5). En alsof dat niet genoeg was, “de overigen grepen zijn dienaars vast, 

mishandelden en doodden hen.” (Mt 22, 6). Teleurgesteld stuurde de koning zijn 

dienaren naar de kruispunten: “Ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft” (Mt 22, 9). 

 

 

Lied:   God heet ons welkom in zijn huis  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UlGwpdNP9YY 

 

refrein :  God heet ons welkom in zijn huis, 

  God nodigt allen op dit feest. 

  Viert samen vreugdevol deze dag, alleluia. 

 

Kom naar de maaltijd van de Heer, 

Hij nodigt allen op dit feest. 

Eet van het brood dat leven geeft. 

 

refrein 

 

Jubel van vreugde voor de Heer, 

zing blij voor God, want Hij is goed. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

refrein 

 

 
Welkom  (viering grotendeels schatplichtig aan missio.be) 

 
Broeders en zusters,  

vandaag vieren we de Missiezondag.  

Wij willen in het bijzonder bidden tot de Heilige Geest  

opdat Hij ons bijstaat en ons de kracht geeft  

om iedereen te blijven uitnodigen aan de tafel van de Heer.  

We willen met elkaar lief en leed delen  

en al onze zorgen aan de Heer voorleggen.  

We willen samen luisteren naar zijn Woord 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Mensen van deze tijd,  

vaak helemaal in de ban van groeien en steeds hoger op,  

van carrière maken en de toekomst verzekeren,  

krijgen vandaag, nota bene op Wereldmissiezondag,  

een bijzonder oproep te horen:  

“Ga en nodig iedereen uit op het feest” 

Er is dus nog veel te doen om iedereen te bereiken. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlGwpdNP9YY
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Gebed om ontferming: 
 

Om deze viering te beginnen  

staan we even stil bij wat we niet goed doen 

of wat niet zo goed lukt. 

We bidden hiervoor onze goede God om ontferming 

 

L. Heer, U nodigt ons uit aan uw tafel, 

Maar wij geven geen gehoor aan uw uitnodiging.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, U vraagt ons niemand uit te sluiten. 

Maar we kiezen liever zelf onze gasten.  

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, U bereidt de beste spijzen voor ons  

maar we doen liever onze eigen zaken 

en komen niet bij u aanzitten. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge de Algoede God over ons ontfermen,  

onze fouten en tekortkomingen vergeven 

en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen 

 

 

Eer aan God 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen  

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem  

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen  

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven  

heeft kenbaar gemaakt  

en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen  

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten  

voor het geluk en het welzijn van medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn boodschap, 

voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden  

in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 
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een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk. 

 

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 

 

 

Openingsgebed: 
 
Heer God, 

Kom ons tegemoet met uw genade 

en blijf ons met uw goedheid volgen. 

Maak ons aandachtig en vol ijver 

voor het goede dat wij kunnen doen.  

Wij bidden U dat de drukte van het leven  

uw uitnodiging niet overstemt,  

Dat wij niet vergeefs uw roepstem horen.  

Doe ons ondervinden hoe U groei en wasdom geeft  

en wij, uw Kerk, de wijngaard van de wereld mogen zijn.  

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja (Jes. 53, 10-11) 

 

10  Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar ziek te maken en te breken. 

Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt 

hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven; 

en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen. 

11  Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien  

en met kennis verzadigd worden. 

Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen, 

hun zonden laadt hij op zich. 

 

 

Tussenzang: Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22 
 
refrein: Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, 

  zoals wij op U vertrouwen. 

 

Oprecht is het woord van de Heer 

en al wat Hij doet is betrouwbaar. 

 

Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 

de aarde is vol van zijn mildheid. 

 

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 

hen die op zijn gunst vertrouwen, 

 

Dat Hij hen redden zal van de dood, 

bij hongersnood hen zal voeden. 

 

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 

is Hij ons een schild en een helper. 

 

Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, 

zoals wij op U vertrouwen. 
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Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën   (Hebr. 4, 14-16) 

 

  Broeders en zusters,  

14  Nu wij een verheven hogepriester hebben,  

een die de hemelse sferen is doorgegaan,  

Jezus, de Zoon van God,  

moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. 

15  Want wij hebben een hogepriester  

die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden;  

Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,  

precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.  

16  Laten wij daarom vrijmoedig naderen  

tot de troon van Gods genade,  

om barmhartigheid en genade te vinden  

en zo hulp te krijgen op de juiste tijd. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
Tussenzang:  ZJ 521 De Heer richt op zijn berg 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4DcvnGFxYaE 

 

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 

van spijs en merg, van uitgelezen wijnen, 

van heind' en ver zal men aan tafel gaan, 

de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 

 

2. Gezuiverd en belegen is de wijn, 

zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 

op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 

hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 

3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg, 

waar alle volkeren mee zijn omwonden; 

de duisternis zal worden afgelegd, 

geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 

4. Wij treden aan het ontoegank'lijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 

wij zien het leven zelf in het gezicht. 

God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 

5. En Hij, het leven zelf, verslindt de dood 

tot overwinning; en van alle ogen 

wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 

gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 

 

6. Dit zeiden zijn profeten in zijn geest: 

de bankring van de dood zal zijn gebroken, 

de smaad van Israël wordt uitgewist; 

zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DcvnGFxYaE
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Evangelie:  (Mc. 10, 35-45) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

35  Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Jezus en zeiden:  

`Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.'  

36  Hij vroeg hun:  

`Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?'  

37  Ze zeiden Hem:  

`Dat één van ons rechts en de ander links van U mag zitten,  

als U in uw heerlijkheid gekomen bent.'  

38  Maar Jezus zei hun:  

`Je weet niet wat je vraagt.  

Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink,  

of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?'  

39  Ze zeiden Hem: `Ja, dat kunnen wij.'  

Jezus zei hun:  

`De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken,  

en met de doop waarmee Ik gedoopt word,  

daarmee zullen jullie gedoopt worden,  

40  maar rechts of links van Mij zitten –  

het is niet aan Mij om dat te vergeven.  

Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.' 

41  Toen de tien dat hoorden,  

ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes.  

42  Daarop riep Jezus hen bij zich en zei:  

`Jullie weten dat de erkende leiders van de volken  

heerschappij voeren over hen,  

en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.  

43  Maar zo is het onder jullie zeker niet.  

Wie daarentegen groot wil worden onder jullie,  

moet jullie dienaar zijn;  

44  wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn.  

45  Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,  

maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.' 

 

of: voorstel missiezondag:  Mt. 22, 1-14 (De onwillige genodigden) 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 

 

1  Opnieuw sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk  

in gelijkenissen:  

2  `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning  

die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.  

3  Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen  

die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen.  

4  Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:  

`Zeg tegen de genodigden:  

Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn 

geslacht, en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.''  

5  Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen 

weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.  

6  De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en 

vermoordden hen.  

7  De koning werd woedend.  

Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen  

en hun stad in brand steken.  

8  Toen zei hij tegen zijn slaven: `Het bruiloftsmaal is klaar, 

maar de genodigden waren het niet waard.  
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9  Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,  

en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.''  

10  Die slaven gingen naar de wegen  

en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,  

slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.  

11  Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,  

merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.  

12  Hij zei tegen hem:  

`Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?''  

Hij wist niets te zeggen.  

13  Toen zei de koning tegen de dienaren:  

`Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.''  

Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.  

14  Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.' 

 

 

Overwegingen: 
 
Het verhaal van de koning wiens gasten niet komen naar het bruiloftsfeest dat hij voor 

zijn zoon organiseert is ons wel bekend. Een feest zonder gasten, een tafel zonder 

tafelgenoten kan geen feest worden, en zo worden ten einde raad onbekenden 

uitgenodigd, want het feest moet doorgaan. 

 

GA EN NODIG UIT 

 

Een duidelijk oproep klinkt er in de lezing. De koning vraagt zijn dienaars duidelijk om 

naar buiten te gaan en uit te nodigen. Een duidelijk boodschap ook aan ieder van ons om 

ons niet op te sluiten, maar naar buiten te treden. Gewoon blijven wachten, zal niet 

zorgen voor disgenoten. Vanzelf komen ze niet.  

En paus Franciscus zegt hierover het volgende:  

“Het drama van vandaag in de Kerk is dat Jezus op de deur blijft kloppen, maar van 

binnenuit, opdat we Hem naar buiten laten! Vaak eindigen we als een 'gevangen' Kerk 

die de Heer niet naar buiten laat, die Hem voor zichzelf houdt, terwijl de Heer voor de 

missie kwam en wil dat we missionarissen zijn" (Toespraak tot de deelnemers aan de 

Conferentie georganiseerd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, 18 

februari 2024). Mogen wij allen, de gedoopten, bereid zijn om opnieuw op weg te gaan, 

ieder naar zijn eigen levensstaat, om een nieuwe missionaire beweging in te luiden, zoals 

aan het begin van het christendom!”  

Ga dus naar buiten en nodig uit! 

 

IEDEREEN 

 

In een wereld die zich steeds meer in zichzelf keert, wordt de missionaire urgentie 

gevoeld als een dringende oproep aan ons allemaal om onze comfortzone te verlaten en 

de geografische, culturele en morele periferieën van onze tijd op te zoeken. Daar wacht 

men op deze hoopgevende boodschap: Ook jij hoort erbij! Het feest van de Heer is voor 

iedereen. 

De oproep wordt nog versterkt doordat de koning er op aandringt om naar alle 

kruispunten van de stad te gaan en iedereen uit te nodigen. Zonder onderscheid wil de 

koning, wil de Heer, iedereen aan zijn tafel uitnodigen. De missie van de Kerk moet “een 

onvermoeibare toenadering zijn tot de hele mensheid, die uitgenodigd wordt om God te 

ontmoeten en met Hem in gemeenschap te zijn”, schrijft de paus in zijn boodschap voor 

de Wereldmissiezondag 2024.  

Niemand is uitgesloten van het feest van de Heer. De pastorale zorg in onze parochies of 

pastorale eenheden, in ziekenhuizen of gevangenissen, in scholen en bij jongeren,… 

bestaat erin iedereen uit te nodigen ‘op het feest van de Heer’. Het gaat er niet om het 

geloof op te dringen of met welsprekendheid te overtuigen. Het gaat er veeleer om naar 

de kruispunten van de wegen in onze wereld uit te gaan en mensen uit te nodigen. God 

dringt zichzelf niet op, Hij biedt zichzelf aan. 
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Deze kruispunten worden door de evangelist Lucas beschreven als de pleinen en straten 

van de stad waar de armen, de kreupelen, de blinden en de lammen wonen (Lc 14, 15-

24). Dat zijn net de kruispunten waar de koning in de parabel zijn dienaren naartoe 

stuurt. Het zijn de plaatsen waar onze paden kruisen met het onbekende, met de 

vreemdelingen, met de minder kerkelijken, met vreemde culturen en diversiteit. De 

mensen die we er ontmoeten, stellen onze veilige comfortzone, zoals bijvoorbeeld 

parochiale gewoonten, op de proef. 

Ze nodigen ons uit om met mededogen naar de wereld rondom ons te kijken. Ze sporen 

ons aan om de nieuwe kansen van deze missie te omarmen: iedereen is uitgenodigd! “Dit 

‘iedereen’ is de kern van de missie. Sluit niemand uit. Iedereen.” (paus Franciscus) 

 

VOOR HET BRUILOFTSFEEST 

 

Het feest waar we het hier over hebben, verwijst naar Gods vrijgevigheid voor alle 

mensen. Het feest is voor iedereen! 

Paus Franciscus benadrukt in zijn boodschap: 

“Zelfs vandaag, in een wereld die verscheurd wordt door verdeeldheid en conflicten, is 

het evangelie van Christus de stem, zacht en sterk, die mensen oproept elkaar te 

ontmoeten, elkaar te erkennen als broeders en zusters, en zich te verheugen in eenheid 

in verscheidenheid.”  

We moeten dus zorgen dat het feest echt een feest is waar iedereen zich thuisvoelt, 

zonder onderscheid. Als iedereen zich welkom voelt, dan komt het rijk Gods echt 

dichterbij. Dromen we daar niet allemaal van?     (Missio.be) 

 

------------------------------ 

 

Een uitnodiging 

 

We zijn uitgenodigd. 

Vanaf de hoeken van de straten  

zijn we geroepen om deel te nemen 

aan het bruiloftsfeest van de Zoon.  

We zijn welkom aan zijn tafel. 

We mogen deelhebben  

aan het feest van het leven. 

We zijn van harte welkom. 

Onze afkomst, onze daden doen er niet toe. 

De deur naar de feestzaal  

staat open voor iedereen. 

 

Maar soms komt het ons niet uit. 

Zaken gaan nu eenmaal voor. 

We willen eerst onszelf veilig stellen. 

Of we hebben andere dingen te doen. 

Brood en spelen maken ons  

soms doof voor de uitnodiging. 

Er wordt zo vaak een beroep op ons gedaan. 

Onze agenda is al overvol, 

de werkdruk al te groot. 

Een andere keer misschien... 

  

We zijn allen uitgenodigd. 

Het feest moet doorgang vinden,  

met of zonder ons. 

Het kan niet uitgesteld worden. 

Zonde, als je die uitnodiging naast je neerlegt. 

Want dan gaat voor jou het feest niet door.    (Wim Holterman osfs) 
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------------------------------ 

 

Getuigenis uit Sri Lanka 

 

In het kleinseminarie is er nood aan betere werk- 

en leefomstandigheden voor allen die mee zorg 

dragen voor de studenten. 

De keuken is het grootste probleem. Die moet echt 

dringend gemoderniseerd worden. Het is niet langer 

verantwoord dat er in de huidige keuken dagelijks 

drie maaltijden klaargemaakt worden voor 200 

personen en dat ze ook nog eens dienst doet als 

bakkerij voor brood en gebak. Daarnaast zijn ook onze wasfaciliteiten en de sanitaire 

voorzieningen voor ons huishoudelijk personeel aan een dringende vernieuwing toe. We 

maken dus van de gelegenheid gebruik om hun verblijfsruimten te verbeteren. 

Het totale project, goedgekeurd door kardinaal Malcolm Ranjith, vereist een investering 

van 24 miljoen Sri Lankaanse roepies, omgerekend zo’n 72.000 euro. 

Met uw hulp kunnen we deze noodzakelijke verbeteringen realiseren en het leven van 

onze studenten en van ons personeel verbeteren. 

Elke bijdrage, groot of klein, is van onschatbare waarde voor ons seminarie. Ik hoop dat 

u ons steunt bij de realisatie van dit project. Uw vrijgevigheid zal een blijvende impact 

hebben op de toekomstige priesters en op het werk dat zij in onze gemeenschappen 

verrichten. 

Dank u voor uw interesse in ons project. Ik hoop dat u ons verzoek voor financiële steun 

ter harte neemt. Samen kunnen we een verschil maken. 

 

----------------------------- 

Missie is ontmoeting. 

 

Ontmoeting tussen mensen 

en tussen gemeenschappen van mensen. 

Ieder heeft zijn eigen kleur, 

en eigen gaven en gebreken, 

eigen rijkdom en eigen noden. 

Maar allen zijn zo gelijkwaardig als ze verschillend zijn. 

Ieder heeft aan de ander iets te bieden, 

en elk heeft van de ander iets te ontvangen of te leren. 

Het is zoals in de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, 

twee vrouwen die leven dragen, 

twee gemeenschappen waar toekomst wordt gemaakt. 

Als je als mens of als gemeenschap elkaar ontmoet, 

kijk dan niet naar wat jij hebt of kunt 

wat de ander niet heeft of kan. 

Kijk niet naar de verschillen, 

maar zie het leven dat er al is 

- soms klein en verdoken, soms overduidelijk. 

En wees blij en dankbaar 

om zoveel goeds in jezelf en in de ander. 

Waar mensen elkaar echt ontmoeten, 

raken zij verbonden met elkaar. 

Er groeit vriendschap en een gevoel van solidariteit, 

waarvan zij alle consequenties nemen. 

Ze willen elkaar beter kennen 

en zijn bereid tot onderlinge hulp. 

Ze voelen de pijn om elkanders lijden 

en ze jubelen om elkanders vreugde en hoop. 

Ze worden familie van elkaar 

en dat gaat veel verder dan de banden van het bloed. 

Er is geen missie zonder ontmoeting. 
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Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God,  

Grond van alle bestaan, 

die ons het leven ten volle gunt. 

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 

 

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.  

Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken. 

Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 

Voor ons allen betekent Hij verlossing. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest  

die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 

Hij is het die ons de waarde  

van het anders-zijn van de ander helpt ontdekken.  

 

Ik geloof in de Kerk,  

een mensengemeenschap  

die Gods droom begrijpt  

en probeert ernaar te leven 

om zo mee te bouwen  

aan een betere toekomst. 

 

Ik geloof dat de weg van Jezus 

een weg is die leidt naar het leven  

over de dood heen. Amen. 

 

 
Voorbeden:  
 

Op deze missiezondag worden wij ons bewust dat het met het rijk der Hemelen is  

als met een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon.  

Dat rijk der Hemelen kunnen we opbouwen of afbreken. 

Laten we elkaar helpen om van ons samenleven een feest te maken. 

 

L.  Voor onverschillige mensen 

die zich niet bekommeren 

om de uitnodiging van de Heer. Laten wij bidden. 

 

Voor allen 

die in taal en teken 

Gods maaltijd vieren 

en uitnodigen om solidair samen Kerk te vormen. Laten wij bidden. 

 

Voor vrouwen en mannen in Sri Lanka 

die Gods Blijde Boodschap 

in woord en daad bij alle mensen brengen. Laten wij bidden 

 

Voor allen die ons zijn voorgegaan.  

Schenk eeuwig leven aan onze overleden broeders en zusters,  

wij bidden u vandaag speciaal voor NN...  

Ontvang hen in uw vrede en vreugde.  Laten we bidden. 

 

Heer, onze God,  

laat het goede nieuws van Jezus in ieders leven binnenkomen. 

Maak ons vrij van zorgen, ziekte en lijden  

opdat we samen uw vriendschap dankbaar kunnen vieren. 

Dat vragen wij U door Jezus, onze Broeder en Tochtgenoot. Amen. 
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Lied: Kom aan de tafel van de Heer – Elly & Rikkert 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrYteTL7BY 

 

Kom nu aan de tafel van de Heer,  kom en deel het brood met mij. 

Alleluia, alleluia, kom en deel het brood met mij. 

 

Kom nu aan de tafel kom en deel het brood met ons.  

Alleluia, alleluia, kom en deel het brood met ons.  

 

Kom nu aan de tafel van de Heer, kom en vier het feest met ons.  

Alleluia, alleluia, kom en vier het feest met ons.  

 

 

Aankondiging van de collecte: 
 
De collecte op deze Universele Missiezondag is de grootste solidariteitsactie van 

katholieken wereldwijd. Meer dan honderddertig Missio-landen op alle continenten 

zamelen giften in voor het pastorale en sociale werk van de Kerk in de 1.500 armste 

bisdommen. Zo maken gelovigen overal ter wereld een gebaar van hoop voor de 

minstbedeelden in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. Uw gift aan het 

solidariteitsfonds van de Universele Kerk heeft een ongelooflijk positief effect omdat ze 

daar wordt geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. 

 

Dank u dat u zich aansluit bij de gelovigen uit de hele wereld die door hun donaties 

helpen hoop en een betere toekomst te bieden! 

 

 
Gebed over de gaven: 
 

God en Vader, 

uw Zoon gebruikte brood en wijn  

om ons duidelijk te maken 

dat Hij zijn leven voorgoed met ons wilde delen. 

Neem dit brood en deze wijn van ons aan  

als teken dat ook wij ons leven in zijn geest 

willen delen met elkaar.  

We vragen u dit door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed:    
 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; 

voor mensen die kunnen troosten. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrYteTL7BY
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Wij danken U, God, 

voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven,  

die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 

die oprecht zijn in hun woorden, 

die trouw blijven aan hun vrienden. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: Heilig, … 

 

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 

dan op weg te zijn naar U. 

 

Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk onderweg. 

Mensen die verdwalen worden toegesproken 

door Jezus, uw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, 

Heer, roep ons dan weer op. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, Heer God, 

stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken  

en het puin ruimen van ons egoïsme. 

 

Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid brandend houden, 

die uw licht laten stralen,  

ook in donkere momenten van ons leven. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 

die ons doet leven dank zij uw Geest, 

hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Onze Vader: 
 

Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 
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Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Vredeswens: 
 

'Wie de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen.  

Wie de grootste wil worden, moet dienaar zijn.'  

Moeilijke woorden, die bevrijding bewerken in het spoor van Jezus.  

Tot Hem bidden wij: Heer Jezus, leg uw vrede in ons hart,  

opdat wij de moed hebben ons leven te geven  

en zo bevrijding en vrede bewerken. De vrede des Heren zij altijd met u. 

  

Lam Gods  
 
Communielied: ZJ 662  God, die ons aan elkaar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ceMEojJeVjA 

 

God, die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft, 

zend op het feest die daar het zoet geheim van heeft: 

Hem die geheel ons zijn herschept, en zie ’t is goed, 

die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed. 

 

O Gast, Gij Zoon van God, o wijnstok sterk en fris, 

waaraan wij rijpen tot elkanders lafenis, 

Gij maakt Uw bloed tot wijn, wijn tot ons hartebloed: 

wij moeten dronken zijn van elkaars overvloed. 

 

O Geest van God, bewaar ons altijd bij de Heer, 

Bewaar ons bij elkaar, verbind ons meer en meer, 

Opdat wij vrolijk zijn, gezond van ziel en bloed, 

En bij uw bruiloftswijn leven in overvloed  

 

-------------------------- 

De Tafel der armen – Huub Oosterhuis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kRqMwGYf6iw 

 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  

onder de hete zon op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ceMEojJeVjA
https://www.youtube.com/watch?v=kRqMwGYf6iw
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Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  

dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

 

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven? 

En die weelde zwelgen en van niets weten,  

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen ? 

 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd  

om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

 

Slotgebed: 
 

Heer, Jezus Christus, 

U gaat met ons mee op weg  

en in het breken van het brood hebben wij U herkend. 

Wij bidden U: blijf bij ons, ook als het avond wordt.  

Moge wij met U door het leven gaan en eenmaal delen in uw heerlijkheid. 

Amen. 

 

Na dit gebed nodigt de celebrant de gelovigen uit om samen het Gebed van de 

Universele Missiemaand 2024 te bidden. -> Gebed missiemaand 2024 

 

Heer, onze God, 

op het kruispunt van onze wegen, 

in beslag genomen door zorgen en angst, 

komt Gij naar ons toe. 

Gij deelt onze vreugde, ons verdrieten onze hoop. 

Gij nodigt ons uit en brengt ons samen. 

Gij dekt een tafel voor ons. 

Voor iedereen!  
Leer ons de sporen van het geloof te zien. 

Maak ons tot boodschappers van uw Liefde: 

nederige en oprechte getuigen, 

zichtbare en ijverige missionarissen. 

Breek de muren af 

die mensen van elkaar scheiden, 

van noord tot zuid, van oost tot west. 

Richt onze aandacht op de noden van 

anderen. 

Leer ons met elkaar te delen. 

Door onze Heer Jezus Christus, 

die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Zegen en zending:  
 
Laten we samen met onze disgenoten, 

getuigen van de Verrezen Heer 

die ons telkens weer opnieuw oproept iedereen uit te nodigen. 

Bemoedig elkaar en wij mogen daarbij verzekerd zijn van Gods zegen!  

 

Zegene u allen Hij die is + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
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Dessertje: Recept cake met accentjes uit Sri Lanka  

 

 

Benodigdheden:  

 

(voor een cake – ongeveer 38 x 25 cm – gebruik je best 3 x onderstaande hoeveelheid)  

 

2 eieren  

100 g suiker  

100 g margarine (of boter) op kamertemperatuur  

130 g zelfrijzende bloem  

1 zoete appel  

1 eetlepel fijne havermout  

kaneelpoeder  

2 eetlepels gemalen kokos  

 

Bereiding:  

 

Klop de eieren en de suiker tot een luchtige massa.  

Voeg er al kloppend of roerend de margarine (of boter) toe in kleine stukjes en meng dit 

tot een homogeen deeg. Meng er met een spatel of houten lepel de bloem onder. 

Bekleed een cakevorm met bakpapier of vet de vorm in met margarine en bestrooi deze 

met wat bloem. Verdeel het deeg in de vorm.  

Schil de appel en snij deze in kleine stukjes en doe deze in een kom.  

Voeg de havermout toe, alsook kaneel en/of kokosnoot.  

Meng dit goed onder elkaar en verdeel dit op het deeg.  

Bestrooi eventueel nog met een beetje kokospoeder, naar smaak.  

Bak dit gedurende ongeveer 25 minuten in een grote vorm (zie foto)  

of 40 minuten in een klassieke cakevorm in een voorverwarmde oven op 180° C.  

Prik even met een vork in de cake om te zien dat er geen deeg meer aan de vork kleeft. 

Haal de cake uit de vorm en laat deze op een rooster afkoelen.  

 

Verdeel in porties en smakelijk ! 

 

 

 

 


