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2e zondag Advent     6-7 december 2025 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Als aperitief:  John the Baptist – Michael Gabriel Monroe (2025) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_vdEy1Gfsg&list=RD1_vdEy1Gfsg&start_radio=1 

 
Waiting for an answer 
Desperate for relief  
How long will You hide Your face from me 
 
Cause it feels like it’s been ages  

Since I’ve felt You in my life 

I’m looking for Your presence  
but You’ve been so hard to find 
 
Didn’t know what I was asking for  
when I said Your kingdom come  
I thought the gift of heaven meant 

 that my suffering would be done 
I feel like John the Baptist  
asking if You were the One 
Cause it doesn’t feel like it right now 
But God I really need You right now 
  
Waiting for a miracle  

That I may never see 
Trying to come to grips with that  
and still believe 
 
But I know that You are wiser 
Than I can ever know 
So I’m still trying to trust You  

and surrender my control  
 
I didn’t know it would cost me  
when I prayed Your kingdom come  
I thought the gift of heaven  
meant my battle would be won 

I feel like John the Baptist  
asking if You were the One 

Cause it doesn’t feel like it right now 
But God I really need You right now 
 
Cause I believe that You can  
make a blind man see 

I believe You can make a leper clean  
And I’ve even seen  
The way that You’ve worked in me  
But I can’t really feel it right now  
Oh God help me feel it right now 
 
I need You right now 

Help me feel it somehow 
I need You right now 
Waiting for the day to come  

when all of this makes sense 
But if You’re the One we’re waiting for 
I’ll trust You until then 

 

Wachtend op een antwoord 
Wanhopig op zoek naar verlichting 
Hoe lang zult U Uw gezicht voor mij verbergen? 
 
Want het voelt alsof het eeuwen geleden is 

Sinds ik U in mijn leven heb gevoeld 

Ik zoek Uw aanwezigheid 
Maar U bent zo moeilijk te vinden 
 
Ik wist niet waar ik om vroeg 
Toen ik zei: Uw koninkrijk kome 
Dacht ik dat de gave van de hemel betekende 
Dat mijn lijden voorbij zou zijn 

Ik voel me als Johannes de Doper 
Vragend of U de Enige was 
Want het voelt nu niet zo 
Maar God, ik heb U nu echt nodig 
 
Wachtend op een wonder 

Dat ik misschien nooit zal zien 
Proberend dat te verwerken 
En toch te geloven 
 
Maar ik weet dat U wijzer bent 
Dan ik ooit zal weten 
Dus probeer ik U nog steeds te vertrouwen 

En mijn controle op te geven 
 
Ik wist niet dat het me iets zou kosten 
Toen ik bad: Uw koninkrijk kome 
Dacht ik dat de gave van de hemel 
betekende dat mijn strijd zou zijn gewonnen 
Ik voel me als Johannes de Doper 

die zich afvroeg of U de Ware was 

Want het voelt nu niet zo 
Maar God, ik heb U nu echt nodig 
 
Want ik geloof dat U 
een blinde man kunt laten zien 

Ik geloof dat U een melaatse kunt reinigen 
En ik heb zelfs gezien 
Hoe U in mij hebt gewerkt 
Maar ik kan het nu niet echt voelen 
Oh God, help me het nu te voelen 
 
Ik heb U nu nodig 

Help me het op de een of andere manier te voelen 
Ik heb U nu nodig 
Wachtend op de dag die komt 

wanneer dit allemaal zin krijgt 
Maar als U degene bent waar we op wachten 
dan vertrouw ik U tot die tijd 

https://www.youtube.com/watch?v=1_vdEy1Gfsg&list=RD1_vdEy1Gfsg&start_radio=1
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Openingslied:  Advent is dromen 

 
➔ 6e leerjaar: https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8 

➔ kinderkoor Sjaloom: https://www.youtube.com/watch?v=6VzUKRgp7B4 

 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen.  

 

En weer in geuren en kleuren herhalen 

wat wij al weten uit oude verhalen: 

herders en sterren, een stal en een kind, 

omdat het kerstfeest weer begint. refrein 

 

Iedere week weer een licht ontsteken  

vlammen van vuur voor de komende weken, 

tekens van hoop in de duisternis 

omdat het bijna kerstfeest is. refrein 

 

Niet als een kind en niet in een kribbe, 

maar als een vredevorst hier in ons midden, 

dan is er nergens verdriet meer of pijn 

dan zal het altijd kerstfeest zijn. refrein 

 

Drempelritueel, beneden voor het altaar met het gezicht naar het altaar 
 

Welkom: Hoop op gerechtigheid (in blauw = map Welzijnszorg/WZ) 
 
Op deze tweede zondag van de advent 

richten we onze blik op Johannes de Doper. 

Hij wordt een stem in de woestijn genoemd, 

een stem die oproept om goede vruchten  

te dragen in de wereld. 

Op weg naar Kerstmis daagt hij ons uit 

om ook in ons hart de obstakels op te ruimen  

die Gods komst in de weg staan. 

 

Dit is ook de oproep van Welzijnszorg 

om solidair te zijn met elk van onze naasten. 

Want wie arm is moet keuzes maken. 

Kiezen wij voor solidariteit met wie arm is? 

 

Op de drempel van deze viering blijven wij bij die uitdaging stilstaan 

terwijl we zingend bidden 

dat Gods rechtvaardigheid als dauw mag neerdalen over onze wereld. 

 

Lied:   Rorate (refrein, eerste strofe, refrein) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W9uKT9nVcqY 

 

En deze renaissanceversie kan me echt bekoren ! : 

La Spiritata: Rorate Coeli (Heinrich Schütz) 

in 2 versies: https://www.youtube.com/watch?v=rJa6t7_ERZk 

https://www.youtube.com/watch?v=V94aR81PslM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8
https://www.youtube.com/watch?v=6VzUKRgp7B4
https://www.youtube.com/watch?v=W9uKT9nVcqY
https://www.youtube.com/watch?v=rJa6t7_ERZk
https://www.youtube.com/watch?v=V94aR81PslM
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Refrein: Roráte caéli désuper, 
et núbes plúant jústum. 

Refrein: Dauwt, hemelen, van boven, 
gij, wolken, beregene de rechtvaardige. 

Ne irascáris Dómine, 
ne ultra memíneris iniquitátis: 
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta: 
Síon desérta fácta est: 
Jerúsalem desoláta est: 
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ, 
ubi laudavérunt te pátres nóstri. - Refrein 

Wees niet langer vertoornd, o Heer, 
denk niet langer aan onze zonden. 
Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden, 
Sion is tot woestijn geworden. 
Jerusalem is verdord, 
het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid, 
waar onze vaderen U geprezen hebben. - Refrein 

Peccávimus, et fácti súmus tamquam 
immúndus nos, 
et cecídimus quasi fólium univérsi: 
et iniquitátes nóstræ quasi véntus 
abstulérunt nos: 
abscondísti faciem túam a nóbis, 
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ. - 
Refrein 

We hebben gezondigd en zijn onrein geworden 
en zijn ter aarde gevallen als een blad, 
en onze zonden hebben ons als de wind 
weggeblazen. 
U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons 
en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. 
- Refrein 

Víde Dómine afflictiónem pópuli túi, 
et mítte quem missúrus es: 
emítte Agnum dominatórem térræ, 
de pétra desérti ad móntem fíliæ Síon: 
ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ. - 
Refrein 

Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk, 
en zend ons degene, die U zenden wil. 
Zend het Lam, de heerser van de Aarde, 
van de rotsen der woestijn tot de berg van de 
dochter van Sion, 
opdat hij het juk van onze knechting wegneemt. - 
Refrein 

Consolámini, consolámini, pópule méus: 
cito véniet sálus túa: 
quare mœróre consúmeris, 
quia innovávit te dólor? 
Salvábo te, nóli timére, 
égo enim sum Dóminus Déus túus, 
Sánctus Israël, Redémptor túus. - Refrein 

Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk! 
Spoedig zal uw heil komen. 
Waarom verliest u zich in verdriet, 
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft? 
Vrees niet, Ik zal u redden. 
Want ik ben de Heer, uw God, 
de Heilige van Israël, uw Verlosser. - Refrein 

 
Lichtritus en lichtlied: (WZ) 
 

We zijn in de donkerste tijd van het jaar. 

We houden niet van duisternis. 

Rondom ons zien we heel veel lichtjes verschijnen. 

Duisternis moet verdreven worden. 

 

Maar… één lichtje, één kaars is genoeg 

om in het duister de weg te vinden. 

Eén kleine vlam is voldoende 

om een bos in lichterlaaie te zetten. 

 

Week na week steken we in deze advent een kaars aan. 

Een kaars die vertelt over ‘hoop’. 

Hoop op een kleine twijg die een nieuwe lente aankondigt. 

Hoop op een daad van solidariteit voor de mens in nood. 

Hoop op een medemens die blijft geloven in vrede. 

Hoop op een samenleving waar iedereen meetelt. 

 

Vandaag steken we de tweede kaars aan. 
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Ze wil in ieder van ons die hoop aanwakkeren 

dat verandering mogelijk is als we er blijven aan werken. 

 
En wij bidden: 

 
God, U die licht brengt in het duister, 

op deze tweede zondag van de advent 

roept U ons om de heuvel van ons ego af te vlakken 

en voor U een weg van vrede en gerechtigheid te banen. 

Vanuit de duisternis die over onze wereld ligt 

richten wij ons op Uw licht en bidden: 

kom ook vandaag bij ons aanwezig, 

sterk ons geloof dat de wolf en het lam kunnen samenwonen, 

help ons om de kronkelpaden van onze wereld recht te trekken 

en ontsteek in ons hart de vlam van de bekering  

- zoals wij nu deze kaars ontsteken. 

 

Lied:  Rorate  (refrein, derde strofe, refrein) 
 

 

Gebed om ontferming:  (WZ) 
 
Vragen we God om vergeving omdat ons hart vaak te veel gevuld is met 

zelfgenoegzaamheid. 

 

L.: Heer, U die ons oproept om onszelf te overstijgen: 

ontferm U over ons. 

 

Christus, U die voor ons uit gaat op de weg naar Gods Rijk: 

ontferm U over ons. 

 

Heer, U die ons zoekt om bij ons te kunnen wonen: 

ontferm U over ons. 

 

Moge die algoede God zich over onze kleinheid ontfermen, 

onze tekorten vergeven en met ons meegaan op de weg naar vrede  

en gerechtigheid voor iedereen. Amen. 

 
 
Openingsgebed: (naar WZ)   
 

Onzichtbaar aanwezige God, 

onze leven lang verlangen we naar vrede, liefde en eenheid. 

Wij bidden U: 

geef ons de moed om tot inkeer te komen, 

sterk ons om mee te werken aan uw rijk van vrede en eenheid, 

en maak ons tot boodschappers van de liefde waarnaar we verlangen, 

in deze advent en alle dagen – amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 11,1-12) 

 

1  Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels. 

2  De geest van de Heer rust op hem, 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van beleid en sterkte, 

een geest van kennis en ontzag voor de Heer. 

3  Hij ademt ontzag voor de Heer. 
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Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn 

en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten; 

4  hij geeft de geringen hun recht 

en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. 

Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond 

en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen. 

5  Gerechtigheid draagt hij  

als een gordel om zijn lendenen, 

en trouw als een gordel om zijn heupen. 

6  De wolf en het lam wonen samen, 

de panter vlijt zich neer naast het bokje, 

het kalf en de leeuw weiden samen: 

een kleine jongen kan ze hoeden. 

7  De koe en de berin sluiten vriendschap, 

hun jongen liggen bijeen. 

De leeuw eet stro, net als de os. 

8  De zuigeling speelt bij het hol van de adder, 

het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. 

9  Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige 

berg,want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem 

van de zee bedekt.  

10  Op die dag staat de wortel van Isaï 

als een vaandel voor de volken opgericht: 

de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn. 

 

 

Tussenzang:  Psalm 72 (71) 2, 7-8, 12-13, 17 
 
refrein:  Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 

en welvaart alom tot het einde der maanden. 

 

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, 

de koningszoon uw rechtvaardigheid. 

 

Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, 

uw armen met billijkheid. 

 

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 

en welvaart alom tot het einde der maanden. 

  

Regeren zal hij van zee tot zee, 

vanaf de rivier tot de grens van de aarde. 

 

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, 

de ongelukkige zonder hulp. 

 

Hij zal zich ontfermen over misdeelden, 

de zwakken schenkt hij weer levensmoed. 

 

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen, 

in ere zolang als er dagen zijn. 

 

Zijn naam zij een zegen voor alle stammen, 

bij alle volken met lof vermeld. 
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Tweede lezing:  Uit de Brief aan de Romeinen (Rom. 15, 4-9) 

 

Broeders en zusters, 

4  Alles wat eertijds is opgeschreven,  

werd opgeschreven tot onze lering,  

opdat wij door de volharding en de vertroosting  

die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven.  

5  God, die de volharding en de vertroosting schenkt,  

verlene u ook de eensgezindheid,  

die u in Christus past,  

6  opdat u één van hart en uit één mond  

de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. 

7  Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft,  

tot eer van God.  

8 Ik bedoel dit: ter wille van Gods trouw  

is Christus dienaar geweest van de besnedenen,  

om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;  

9 maar de heidenen moeten God verheerlijken vanwege zijn ontferming,  

volgens het woord van de Schrift: Daarom zal ik U loven onder de heidenen  

en uw naam met psalmen prijzen. 

 

 
Lied:   Licht in onze ogen (ZJ 127) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3XwmQ83VlFo 

 

Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster roepen wij U aan: 

noem de namelozen met een nieuwe naam! 

 

Herder, wil behoeden, wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal! 

 

Bloesem in de winter, roze dageraad, 

wees ons teken dat de zon verschijnen gaat! 

 

Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat! 

 

 
Evangelie:   (Mt. 3, 1-12) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 

 

1  In die dagen kwam Johannes de Doper  

in de woestijn van Judea verkondigen:  

2  `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.'  

3  Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken: 

Een stem roept in de woestijn: 

Bereid de weg van de Heer, 

maak zijn paden recht. 

4  Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar  

en droeg een leren gordel om zijn middel.  

Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.  

5  Toen liep Jeruzalem en heel Judea  

en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit.  

https://www.youtube.com/watch?v=3XwmQ83VlFo
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6  Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,  

en beleden hun zonden.  

7  Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën  

op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen:  

`Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld  

dat u de komende toorn kunt ontlopen?  

8  Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.  

9  En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: 

`Wij hebben Abraham als vader.''  

Want ik zeg u dat God van deze stenen  

kinderen kan maken voor Abraham.  

10  De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.  

Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt,  

wordt omgehakt en in het vuur gegooid.  

11  Ik doop u in water met het oog op bekering.  

Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik.  

Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen.  

Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.  

12  De wan heeft Hij al in zijn hand,  

en Hij zal zijn dorsvloer opruimen;  

zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur,  

maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.' 

 

Overweging(en) 
 
Hoop 

Wat horen we de eerste lezing toch graag. Ze schetst ons een wereld waar we allemaal 

naar verlangen: overal heerst verbondenheid en gemeenschap, iedereen respecteert 

mekaar, solidariteit zorgt ervoor dat niemand uit de boot valt, de liefde brengt ons bij 

mekaar. Het is de profetie van Jesaja die de glorietijd van koning David als een visioen 

opnieuw tot leven wil brengen. Dat die dag ooit zal komen, staat vast: alle volken zullen 

hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 

Maar het gaat niet om een aardse koning, zo leert ons de tweede lezing. Christus bindt 

ons samen en Hij overstijgt de aardse grenzen en machtsposities. Christus toont ons de 

weg en daarom mag je niet opgeven, ook al kan je niet zo veel doen. Het minste wat je 

doet kan positief zijn. Het kàn groeien. Daarom moeten we mekaar aanvaarden zonder 

te oordelen. Er kan van vrede en eensgezindheid geen sprake zijn zolang mensen 

wereldwijd niet solidair zijn. 

 

En daarvoor is bekering nodig en volgehouden inzet. Wie vasthoudt aan regels, wetten 

en voorschriften kan moeilijk openstaan voor verandering. Maar ook ons oordelen over 

anderen maakt het moeilijk om open te staan voor verandering. Om vruchten voort te 

brengen, moeten we onszelf daarvan vrijmaken. Pas dan kunnen we de vraag 

beantwoorden: wat kan ik doen voor mensen in armoede? 

 

Johannes sprak in de woestijn en riep op tot ommekeer. Tegenwoordig horen we vele 

stemmen oproepen tot verandering. Welke stem volgen? Het oordeel ligt bij de vruchten 

die ze voortbrengen: zijn het goede vruchten?   

(Map Welzijnszorg 2025, p. 15) 

 

--------------------------- 

 

“De stem die de stilte opent” 

Broeders en zusters, 

In deze tweede week van Advent klinkt er een stem in de woestijn. 

Niet luid of triomfantelijk, maar helder als een bron die opspringt in droog land: Johannes 

de Doper. 
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De man die met zijn eigenzinnige eenvoud het rumoer van de wereld doorboort en ons 

uitnodigt om terug te keren naar wat waar is, naar wat wezenlijk is. 

Want dat is advent: een tijd waarin God zachtjes aan ons hart trekt zoals de wind aan 

een deur die al te lang gesloten is. 

En Johannes is die wind. Zijn stem ritselt door de woestijn van ons bestaan 

en zegt: 

“Bereid de weg van de Heer. Maak zijn paden recht.” 

 

We vinden hem in de woestijn, de eeuwen door een plek bij uitstek van Godsontmoeting. 

Ze is geen plek van angst, maar een plek waar niets meer afleidt. Waar de horizon leeg 

is en de stilte niet vijandig maar uitnodigend. 

Daar wordt een mens ontvankelijk voor een woord dat groter is dan zichzelf. 

Misschien dragen wij ook zo’n innerlijke woestijn met ons mee: 

momenten van leegte, 

van vragen die geen antwoord vinden, 

van verlangens die nog geen vorm hebben. 

Maar juist daar, 

in dat stille, kwetsbare terrein van onze ziel,  

durft God te spreken. 

 

Johannes roept tot bekering en doet dat met een zachte wake-upcall: 

Keer terug. Heroriënteer. Word opnieuw wie je bedoeld bent te zijn. 

Bekering is niet jezelf veranderen in iemand anders, 

maar de schilfers van je hart afschudden zodat het licht er weer in kan vallen. 

Het is thuiskomen bij jezelf, en in jezelf dan bij God. 

 

Johannes wijst niet naar zichzelf. 

Hij wijst naar het Licht dat komt, 

het Licht dat sterker is dan elke nacht. 

Hij zegt: 

“Ik ben maar een stem.” 

Niet het Woord zelf; slechts de opening waardoor het Woord kan klinken. 

Zo is Advent: 

geen doel, maar een doorgang. 

Geen bestemming, maar een ruimte waarin Iemand kan binnenkomen. 

 

Hoe bereiden wij de weg van de Heer? 

Niet met grootse gebaren, 

maar met kleine rechte paden in ons dagelijks leven: 

• een woord van verzoening, 

• een moment van stilte waarin liefde kan ademen, 

• een gebaar van mildheid dat een stenen hart verzacht, 

• een eenvoudige keuze om goed te doen waar niemand het ziet. 

Elke kleine daad is een weggetje waarover de Heer ons kan naderen. 

 

Broeders en zusters, 

in deze tweede adventsweek worden wij uitgenodigd om even 

in onze eigen woestijn te gaan staan. Niet om er te verdwalen, 

maar om er te luisteren. 

Te luisteren naar de stem die zegt dat God komt, 

dat Hij dichtbij is, dat Hij het hart zoekt dat Hem verwacht. 

Moge Johannes ons leren 

om ruimte te maken in onze ziel, 

dat de Heer een weg vindt, 

recht, 

naar ons leven toe. Amen.     

 

(Wim Seynaeve) 

------------------------------ 
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ga eens in de schoenen staan  

van wie minder heeft  

durf de confrontatie aan  

met wie anders leeft  

 

luister naar verhalen  

van de straat geplukt  

zie het niet als falen  

wanneer iets niet lukt  

 

wees gerust daadkrachtig 

maar speel niet voor held  

zoek vooral aandachtig  

waar het schoentje knelt  

 

laat je hart maar spreken  

al klinkt dat naïef  

geef een hoopvol teken  

heb de mensen lief  

 

hou die motivatie vast  

blijf er vol voor gaan  

wie bewust die schoen past  

trekt hem wellicht aan  (map Welzijnszorg – Hilde Van Parys) 

 

--------------------------------------- 

 

Advent is wachten.  

Wachten en verlangen 

totdat het eindelijk gebeuren gaat 

wat werd voorspeld in profetenzangen. 

Wachten tot God het Woord vervult in daad. 

 

Advent is komen.  

Komen en verlangen 

naar Bethlehem waar God vlakbij ons staat 

en onze mond vervult met nieuwe gezangen 

en waar geloof verandert in een daad. 

 

Advent is luist’ren.  

Luist’ren en verlangen 

totdat de hemel lichtend opengaat 

en je omspoeld wordt met engelenzangen: 

luisteren tot je hart mee zingen gaat. 

 

Advent is bidden. 

Bidden en verlangen 

opdat Gods Rijk van vrede komen gaat 

en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 

waar ons verlangen in aanbidding overgaat. (Nel Benschop) 

 

 

Woorden van geloof: 
 
Ik geloof in God de Vader, onze God. 

Hij, de oorsprong van het leven, 

kent alle mensen bij hun naam. 

Ik geloof in God de Vader, onze God. 
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Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 

Mens geworden en gestorven, 

verrezen in Gods heerlijkheid. 

Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. 

 

Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 

Hoop en vrede voor de toekomst. 

Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw. 

Ik geloof in de Geest des Heren, onze kracht. 

 

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd. 

Mensen door hun God geroepen 

om zo te doen, als Jezus deed. 

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd. 

 

 

Voorbeden:  (naar WZ)  ant.:  Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

 
L.: Laat ons bidden voor al wie aarzelt een ommekeer te maken: 

dat zij zich niet vastklampen aan status, macht of bezit 

maar de moed vinden om tot gedurfde keuzes te komen. 

Kom hen nabij, Heer, en sterk ons vertrouwen. 

 

Laat ons bidden voor al wie verantwoordelijkheid draagt: 

dat zij oog hebben voor wie weinig kansen krijgt 

en zo Gods wereld van gerechtigheid naderbij brengen. 

Kom hen nabij, Heer, en sterk ons vertrouwen. 

 

Laat ons bidden voor mantelzorgers en vrijwilligers in zorginstellingen: 

dat zij Gods liefdevolle warmte tastbaar maken 

en mensen zo de liefde die God is doen ervaren.  

Kom hen nabij, Heer, en sterk ons vertrouwen. 

 

Laat ons bidden voor onszelf en onze gemeenschap: 

dat wij ons spiegelen aan het visioen van de wolf en het lam 

en zo werken aan een wereld waarin mensen elkaar aanvaarden zoals ze zijn. 

Kom ons nabij, Heer, en sterk ons vertrouwen. 

 

Tussendoor: Als je voorbeden beschouwt als wensen, dromen, verlangens die je 

voor God brengt, dan sluit dit liedje mooi aan bij de voorbeden…  

 

Door de wind, door de regen …  (Map WZ 2025, p. 33) 

Wie herinnert er zich nog het lied van Ingeborg, “Door de wind, door de regen” waarmee 

ze in 1989 naar het Eurovisiesongfestival trok in Lausanne. Het was voor haar 

geschreven door haar toenmalige vriend Stef Bos. Voor hem was het het begin van een 

indrukwekkende carrière tot nu.  

Het lied gaat over iemand die je niet kan missen en is eigenlijk een liefdesliedje maar het 

krijgt een heel andere betekenis als je er naar luistert met de oren van 

kwetsbare mensen en iedereen die hen nabij is. Uiteindelijk is het een liedje 

over mekaar niet kunnen missen en steun vinden bij mekaar. 

➔ Zijn er mensen die je niet kan missen? En zijn er mensen die jou niet kunnen 

missen? 

➔ Wat is in jouw leven de wind en de regen? Wil je er iets over vertellen? 

➔ Denk aan de campagne van Welzijnszorg. Voor wat zouden de wind en de regen 

symbool kunnen staan voor mensen die in armoede leven? 

 

Deze cover van Miss Montreal maakt het gemakkelijker om met nieuwe oren te luisteren 

naar dit vertrouwde lied. https://youtu.be/ofozYfr9Qpw?si=H5Ab3CE1GAeMdnBl 

 

https://youtu.be/ofozYfr9Qpw?si=H5Ab3CE1GAeMdnBl
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Gebed over de gaven: (naar WZ) 

 
Onzichtbaar aanwezige God, 

gevoed door Uw Woord mogen wij aanschuiven aan Uw tafel. 

Laat deze tafelgemeenschap een aanzet zijn tot Uw rijk op aarde: 

maak ons barmhartig voor wie gehaat of buitengesloten wordt, 

doe ons delen met wie arm is, honger heeft of bedroefd is 

en sterk ons om vruchten te dragen in ons leven, 

in deze advent en alle dagen – amen. 

 

Groot Dankgebed:    
 
We danken U, God, 

om uw wonderlijke geschiedenis met de mensen. 

 

U bent het die de ziel in de schepping hebt gelegd 

zodat haar schoonheid van U kan spreken. 

U bent het die de profeten woorden hebt gegeven 

om het volk van Israël te leiden en om van U te getuigen. 

 

U bent het die Johannes de Doper hebt ingegeven 

de weg naar uw Zoon te bereiden 

door bekering en daden van gerechtigheid. 

 

U bent het die uw Zoon, Jezus van Nazareth, 

ons bestaan hebt laten delen 

zodat de mensheid mocht ervaren 

dat U een en al liefde bent. 

 

Zo hebt U uw liefde zichtbaar gemaakt 

en uw mededogen laten kennen. 

Daarom danken en loven we U 

met deze woorden: Heilig, heilig, heilig de Heer, … 

 

Jezus Christus ging zijn weg. 

Soms als een Stem die roept in de woestijn, 

soms bekleed met warme Woorden. 

 

Oneffen paden maakte Hij recht, 

zodat de lammen weer konden lopen. 

Heuvels van onmacht werden geslecht, 

zodat blinden weer verder konden zien. 

Kronkelpaden maakte Hij recht zodat de mensen de weg naar U, God, weer vonden. 

 

Zend dan nu de adem van uw Geest, God, over dit brood en deze wijn  

opdat we met Jezus dit Laatste Avondmaal samen kunnen vieren. 

Hij bracht heil en bevrijding, ook de avond voor zijn lijden en dood. 

  

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Moge het delen van dit Brood en deze Beker ons sterken in de hoop 

dat een nieuwe wereld komen zal waar brood en liefde is, 

genoeg voor allen.  

 

Op zijn Woord gedenken we, rond Brood en Beker, 

zijn leven en sterven, 

maar ook dat U Hem hebt opgewekt en eeuwig leven hebt geschonken. 

En we bidden om zijn Geest: 
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dat Hij ons vaardig mag vinden om de weg van Jezus te bereiden. 

Dat Hij ons tot bekering brengt en in ons de goedheid mag leggen 

die was in Hem, Jezus, uw Zoon. 

 

Moge we mensen van gemeenschap worden 

met een warm hart voor allen die ons tot hier hebben geleid 

en die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde 

of die ons blijven begeleiden 

vanuit uw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

We gedenken hen in de stilte van dit uur. 

Moge we mensen van gemeenschap worden 

die onze stem laten horen 

en Jezus’ Goede Boodschap van barmhartigheid blijven verkondigen 

en op die wijze hulde brengen aan U, God. Amen. 

 

 
Onze Vader: 

 
Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken: 

 Onze Vader,... 

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen 

die de oude vertrouwde dingen verstaan met een nieuw hart, 

een hart dat in elk goed woord, in elke goede daad, 

het wonder erkent dat leven heet. 

Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van u is het Koninkrijk,... 

 

 

Vredeswens: 
 
Vrede en alle goeds is jullie toegewenst, 

vrede, diep in je hart, 

vrede, die je de ogen opent voor de schepping, 

voor de kleine dingen, 

voor wie je mag ontmoeten langs je weg. 

Moge de eenvoud, 

de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap 

ons vervullen met Gods vrede, vandaag, morgen en altijd. 

 Die vrede van de Heer zij met u. 

 

Lam Gods 
 
Communie 

 
Lied:   Kom tot ons de wereld wacht  (ZJ 104) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM 

 

Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria 's kind. 

 

Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

https://www.youtube.com/watch?v=VT2w9BwILVM
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Gij daalt van de Vader neer 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

 

Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 

 
Slotgebed:  (naar WZ) 

 
Onzichtbaar aanwezige God, 

in deze donkere tijden kijken wij uit naar Uw licht. 

Wakker ons geloof in een nieuwe wereld aan, 

zend ons naar elkaar om uw droom waar te maken 

en doe ons effectief de handen uit de mouwen steken, 

in deze advent en alle dagen – amen. 

 

 

Zending en zegen:     (naar WZ) 

 
Johannes riep: ‘bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!’ 

Mogen wij doordrongen van die boodschap van hier heengaan, 

bereid om Gods vrede uit te dragen 

en ervan overtuigd dat wij de weg ernaartoe kunnen effenen 

door concrete daden van solidariteit, 

met de zegen van een God die zich noemen laat:  

(+) Vader, Zoon en Heilige Geest – amen. 

 
Dessertje: 

  
Hoe goed ben jij met onmogelijke keuzes? 

 
De campagne draait rond de onmogelijke keuzes die mensen in armoede dagelijks 

moeten maken. We dagen iedereen uit om ook onmogelijke keuzes te maken en 

schotelen hen enkele dilemma’s voor. De bedoeling is mensen aanzetten tot reflectie en 

vooral dat ze erover in gesprek gaan. Door erover te praten, geven we een stem aan wie 

vaak ongehoord blijft. 

 

Je hebt veel innerlijke rust   Je hebt veel energie om iets groots te bereiken. 

in je leven. 

 

Omwille van je slecht gebit  Je steekt jezelf in de schulden  

eet je nooit meer in het  voor een nieuw gebit 

bijzijn van anderen. 

 

Bij de verkiezingen stem je  Je steunt de politieke partij  

op de partij die het beste  die haar beleid afstemt 

jouw belangen behartigt.  op de meest kwetsbare mensen. 

 

(www.samentegenarmoede.be) 


