
Christus Koning (c-jaar)   22-23 november 2025 

 

dekenij Ieper - Poperinge 
 

 

Aperitief: You are my King (Amazing Love) - Newsboys 1999 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M7cD9kAjrXg&list=RDM7cD9kAjrXg&start_radio=1 
 
I'm forgiven because You were forsaken 
I'm accepted, You were condemned 
I'm alive and well, Your spirit is within me 

Because You died and rose again 

 
Amazing love, how can it be 
That You, my King, would die for me 
Amazing love, I know it's true 
It's my joy to honor You 
 

You are my King, You are my King 
Jesus, You are my King,  
Jesus, You are my King 
 
Amazing love, how can it be 
That You, my King, would die for me 

Amazing love, I know it's true 
It's my joy to honor You 
 

Amazing love, how can it be 
That You, my King, would die for me 
Amazing love, I know it's true 
It's my joy to honor You,  

in all I do, I honor You 
In all I do, I honor You 
 

 
 

He’s got the Whole World in His Hand – Laurie London (1958) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mYbnDWg0IF4&list=RDmYbnDWg0IF4&start_radio=1 

 
1. He’s got the whole world in His hands, He’s got the whole wide world in His hands, He’s got the 

whole world in His hands, He’s got the whole world in His hands!  
 
Hij heeft de hele wereld in Zijn handen, Hij heeft de hele wijde wereld in Zijn handen, Hij heeft de 

hele wereld in Zijn handen, Hij heeft de hele wereld in Zijn handen! 
 
2. He’s got you an’ me, sister in His hands, He’s got you an’ me, brother, in His Hands, He’s got 
you an’ me, sister in His hands, He’s got the whole world in His hands!  
 
Hij heeft jou en mij, mijn zus, in Zijn handen, Hij heeft jou en mij, mijn broer, in Zijn handen, Hij 
heeft jou en mij, mijn zus, in Zijn handen, Hij heeft de hele wereld in Zijn handen! 

 
3. He’s got the little tiny baby in His hands.  He’s got the little tiny baby in His hands. He’s got the 
little tiny baby in His hands, he’s got the whole world in His hands!  
 
Hij heeft de kleine, piepkleine baby in Zijn handen. Hij heeft de kleine, piepkleine baby in Zijn 

handen, Hij heeft de hele wereld in Zijn handen! 
 

4. He’s got all of us here in His hands. He’s got all of us here His hands, He’s got all of us here, in 
His hands.  He’s got the whole world in His hands! He’s got the whole world in His hands! 
 

Ik ben vergeven omdat U verlaten bent 
Ik ben geaccepteerd, U bent veroordeeld 
Ik ben springlevend, Uw geest is in mij 
Omdat U stierf en weer opstond 

 
Ongelooflijke liefde, hoe kan het zijn 

Dat U, mijn Koning, voor mij zou sterven 
Ongelooflijke liefde, ik weet dat het waar is 
Het is mijn vreugde om U te eren 
 
U bent mijn Koning, U bent mijn Koning 
Jezus, U bent mijn Koning, 
Jezus, U bent mijn Koning 

 
Ongelooflijke liefde, hoe kan het zijn 
Dat U, mijn Koning, voor mij zou sterven 
Ongelooflijke liefde, ik weet dat het waar is 
Het is mijn vreugde om U te eren 
 

Ongelooflijke liefde, hoe kan het zijn 
Dat U, mijn Koning, voor mij zou sterven 
Ongelooflijke liefde, ik weet dat het waar is 
Het is mijn vreugde om U te eren, 
in alles wat ik doe, eer ik U 
In alles wat ik doe, eer ik U 

https://www.youtube.com/watch?v=M7cD9kAjrXg&list=RDM7cD9kAjrXg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=mYbnDWg0IF4&list=RDmYbnDWg0IF4&start_radio=1


Hij heeft ons allemaal hier in Zijn handen. Hij heeft ons allemaal hier in Zijn handen, Hij heeft ons 

allemaal hier in Zijn handen. Hij heeft de hele wereld in Zijn handen! Hij heeft de hele wereld in 

Zijn handen! 

 

 

He’s got The Whole World in His Hand, het lied ontstond tegen de achtergrond van 

de slavernij in de Verenigde Staten en werd voor het eerst opgenomen in 1927. Toen de 

13-jarige Laurie London het uitbracht in een uptempo versie, stootte het meteen door 

naar de top van de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten. 

Het liedje kwam ook bij ons in menige zangbundel van jongerengroepen terecht. 

 

Het lied herinnert eraan dat God alles in de hand heeft - hoe erg de wereld er ook aan 

toe lijkt. Van de vogels in de lucht en de vissen in de zee tot de kleine, kleine baby's en 

volwassen gokkers, alles ligt in zijn handen. Eerder dan een naïeve voorstelling van 

zaken gaat het hier om een gebed en troostlied, zoals het gezongen werd door Afro-

Amerikaanse slaven in de Verenigde Staten. Het verwijst onder meer naar de uitspraak 

van een Bijbelse figuur die alles verloren was: rijkdom, familie, gezondheid - Job dus. In 

hoofdstuk 12 vers 10 houdt hij vast aan zijn geloof: In zijn hand is de ziel van al wat 

leeft en de adem van ieder mens. (Bron: Otheo) 

 

 
Lied:  Vrede voor jou  (ZJ 735) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mYgeM28FL7I&list=RDmYgeM28FL7I&start_radio=1 

 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn; 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen ! 

 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrij uit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen één te klein.  

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal wij leven van elkaar ! 

 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 

jij die de hele wereld draagt. 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt: 

tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn !  

 

Inleiding: 

 
Volgende week is het de eerste zondag van de advent 

en begint een nieuw kerkelijk jaar. 

Vandaag sluiten wij het liturgisch jaar af 

met het feest van Christus Koning. 

Een feest dat niet zoveel indruk maakt. 

De woorden 'Christus' en 'koning' lijken in onze ogen 

moeilijk te combineren. 

En toch bevestigde Jezus tegenover Pilatus dat Hij koning was. 

Hij is echter geen koning in de betekenis die wij eraan geven. 

Hij is een machteloze koning, één zonder leger, zonder dienaars, 

maar wel een koning die getuigt van zijn waarheid, in dienst van mensen.  

https://www.youtube.com/watch?v=mYgeM28FL7I&list=RDmYgeM28FL7I&start_radio=1


Gebed om ontferming:   

 
In Jezus kwam God in de wereld, 

maar de mensen erkenden Hem niet. 

Hij verschijnt onder ons als een mens in nood. 

Daar staan we vaak niet bij stil. 

 

L.: Ik was onder jullie als een zieke, een gevangene, een dakloze, 

een hongerig en dorstig mens. 

Hebben jullie Mij herkend?  Heer, ontferm U over ons. 

 

Ik was onder jullie, niet als een koning met macht en luister, 

maar als een naamloze, een verdrukte. 

Hebben jullie Mij herkend?  Christus, ontferm U over ons. 

 

Ik was een van hen, op de vlucht voor geweld. 

Ik had kleding noch voedsel, Ik had honger en dorst. 

Hebben jullie Mij herkend?  Heer, ontferm U over ons. 

 

 
Eer aan God: 

 
Eer aan God in de hoge, 

en vrede op aarde 

aan de mensen die Hij liefheeft. 

 

Wij loven U, 

wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank 

voor uw grote heerlijkheid. 

 

Heer God, hemelse Koning, 

God, almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, 

Jezus Christus. 

 

Heer God, Lam Gods, 

Zoon van de Vader; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. 

 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 

 

Want Gij alleen zijt de Heilige, 

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de Heilige Geest in de heerlijkheid 

van God de Vader. Amen. 

 

 
Openingsgebed: 

 
God, U die naar ons omziet, 

wees hier aanwezig, Heer, 

aanhoor ons gebed. 



Maak onze oude aarde nieuw 

en herschep ons tot mensen 

die, naar het voorbeeld van Jezus, 

deze wereld willen ombouwen tot uw Koninkrijk. 

Dan zullen ook wij hartelijk en koninklijk worden: 

naasten van hen over wie niemand zich ontfermt, 

dienaars van mensen in de wereld van vandaag. Amen. 

 

 
Eerste lezing:  Uit het tweede boek Samuël   

(2 Sam. 5, 1-3) 

 

1 Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: 

`Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. 

2 Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, 

was u degene die de troepen van Israël leidde. 

Bovendien heeft de Heer u beloofd: 

`U zult mijn volk Israël weiden; 

u bent diegene die over Israël zal heersen.” 

3 Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, 

en koning David sloot met hen in Hebron een verbond 

ten overstaan van de Heer, 

en zij zalfden David tot koning over Israël. 

 

  
Tussenzang: Ps. 122 (121) 1-2, 3-4a, 4b-5 
 

refrein: Hoe blij was ik, toen men mij riep:  

wij trekken naar Gods huis. 

 

Hoe blij was ik, toen men mij riep: 

wij trekken naar Gods huis. 

 

Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 

uw poorten binnen treden. 

 

Jeruzalem, ommuurde stad, 

zo dicht opeen gebouwd. 

 

Naar u trekken de stammen op, 

de stammen van Gods volk. 

 

Zij gaan naar Israëls gebruik 

de Naam van God vereren. 

 

Daar staan de zetels van het recht, 

de troon van Davids huis. 

 

 
Tweede lezing:  (Kol. 1, 12-20) 

 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 

 

Broeders en zusters, 

12  Zeg met vreugde dank aan de Vader,  

die u in staat heeft gesteld om te delen  

in de erfenis van de heiligen in het licht.  

13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis  



en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,  

4  in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden. 

15  Hij is het beeld van de onzichtbare God, 

de eerstgeborene van heel de schepping. 

16  Want in Hem is alles geschapen, 

in de hemel en op de aarde, 

het zichtbare en het onzichtbare, 

tronen en hoogheden, 

heerschappijen en machten. 

Alles is door Hem en voor Hem geschapen. 

17  Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 

18  Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. 

Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, 

om in alles de eerste te zijn, Hij alleen. 

19  Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen 

20  om door Hem alles met zich te verzoenen 

en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, 

om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen. 

 

 
Evangelie:  uit het heilig Evangelie volgens Lucas  (Lc. 23, 35-43) 

 
35 Toen Jezus aan het kruis hing stond het volk toe te kijken. 

De leiders lachten Hem uit en zeiden: 

`Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden 

als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’ 

36 Ook de soldaten dreven de spot met Hem; 

ze kwamen Hem wijn brengen 

37 en zeiden: 

`Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf!’ 

38 Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden. 

39 Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: 

`Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ 

40 Maar de ander wees hem terecht: 

`Heb zelfs jij geen ontzag voor God,  

nu jij ook deze straf ondergaat? 

41 In ons geval is dat terecht, 

want wij krijgen ons verdiende loon. 

Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ 

42 Daarop zei hij: 

`Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 

43 Hij zei tegen hem: `Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs. 

 

 

Overwegingen: 

 
Een pijnlijk spektakel, daar op Golgotha. 

… 

Jezus wordt terechtgesteld, opgehangen tussen twee misdadigers.  

Hij vloekt niet, Hij weert zich niet. Hij bidt...  

“Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.” 

Wat doen ze? 

Ze vermoorden de hoop van de wereld. 

Ze vermoorden wie tallozen troost en vergeving en bevrijding en genezing bracht.  

Hoe verdwaasd en verblind moeten mensen daarvoor niet zijn?  

Hoe klein en zwak en misleid door de kwade krachten van de macht,  

om zo iets te doen, met zoveel overtuiging en beslistheid?  

Met zoveel ongevoeligheid ook. 

 



En het volk? 

Het volk keek toe.  

Zwijgend.  

Met velen klein, als altijd. Niet in staat te begrijpen. 

Jezus zag er dan ook maar weinig koninklijk uit, daar, op het kruis… 

Ze hadden het zich anders voorgesteld allicht. Petrus…, en de andere leerlingen ook.  

Ze hadden, zo leert het evangelie het ons, zo graag links en rechts van Hem gezeten. 

Maar ze hadden zich een andere troon gedroomd dan die paal, dan dat kruis.  

Links en rechts werden misdadigers gehangen… 

 

En er werd gehoond. 

O ironie! Alsof er iets te honen viel… 

“Anderen heeft Hij gered, laat Hij zichzelf dan redden…”  

Alsof de liefde er is voor zichzelf. 

Het eigene van liefde is dat ze gegeven wordt, uitgedeeld wordt,  

niet voor zichzelf wordt voorbehouden.  

Hoe zou Hij, die niets dan liefde was, het anders hebben kunnen doen?  

Anderen heeft Hij gered: zieken en bezetenen gaf hij hun waardigheid terug.  

Melaatsen en verlamden gaf hij hun plaats in de maatschappij terug.  

Blinden gaf Hij uitzicht, doven hoorden opnieuw van hoop en toekomst.  

Tallozen vonden nieuw leven, tallozen werden opnieuw bemind. 

Meestal doen mensen het anders.  

In de teksten klinkt het als een refrein, tot driemaal toe: red jezelf. 

We horen het ook vandaag, overal, veel meer dan we misschien zouden willen:  

red jezelf, maak jezelf gelukkig, vergeet jezelf niet, reken niet teveel op de anderen,  

denk aan jezelf, wat je zelf doet doe je beter… 

 

Maar één is er, in het eenstemmige honend koor klinkt één stem tegen. 

Hoorden we het? 

“Wij hebben ons trieste lot zelf over ons hoofd gehaald, maar Hij heeft niets verkeerds  

gedaan.” 

Een misdadiger. 

Hij bidt! 

“Jezus denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt…” 

Hij had het begrepen: een mens redt niet zichzelf. Een mens wordt gered… 

door een ander; als Hij zich láát redden...door een ander. 

De spotters begrepen het niet. De spotters hadden Jezus niets te vragen.  

Waar ieder liefst zijn eigen redder is heeft een mens geen nood aan bidden;  

hoogstens aan meditatie: om zichzelf terug te vinden, om meer zichzelf te worden,…  

niet om te worden gered.  

 

En wij? 

Waar staan wij in dit alles? 

 

Er zijn zwijgers en roepers, er zijn er die honen en er zijn er die toekijken,  

er zijn er die spotten, en er zijn er die bidden… 

 

Christus Koning… 

 

Er zijn er die dromen van macht en heerschappij en tronen… 

En er zijn er die kijken naar het kruis en vragen om vergeving, om een thuis… 

(Wim Seynaeve) 

 

------------------------------------ 
 

 

 

 

 



“Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten.” 

Deze uitspraak klinkt nog altijd krachtig. Ooit stond ze symbool voor bevrijding uit een 

knellend godsbeeld. Geen bemoeienis van bovenaf meer, geen verantwoording, geen 

gehoorzaamheid. De mens als autonoom wezen, zelfsturend en volledig zelfredzaam. 

Zeker in onze tijd, waarin zelfexpressie, autonomie en vrijheid heilig zijn verklaard, blijft 

deze gedachte actueel. 

Toch is onze realiteit in 2025 complexer geworden. Klimaatverandering, sociale 

ongelijkheid, oorlogsdreiging, psychische druk, AI—de menselijke autonomie blijkt brozer 

dan gedacht. We realiseren ons steeds meer dat we als individu niet losstaan van 

anderen of van de schepping. De pretentie “god” te zijn, wankelt onder de druk van de 

werkelijkheid. 

En dan komt het Evangelie met een radicaal ander beeld van “koningschap”. Geen 

almachtige heerser op een troon, maar een pasgeborene in een voerbak. Geen triomf, 

maar kwetsbaarheid. Geen macht, maar overgave. Aanbeden door wijzen, maar geboren 

in een stal. “Zo is God”, zegt het Evangelie. 

Wanneer Johannes de Doper verwacht dat de Messias komt met bijl en vuur om orde op 

zaken te stellen, komt Jezus juist om wat mislukt is te redden. Niet om te oordelen, maar 

om te genezen. Niet om macht uit te oefenen, maar om leven te schenken. Geen 

“cancelcultuur”, maar herstel, vergeving, nieuwe kansen. 

Aan het kruis, buiten de stad, zien we dit ten volle. Eén van de twee misdadigers naast 

Hem beseft de waarheid. Zijn leven is mislukt, maar hij erkent het goede in Jezus. De 

enige stem van erkenning te midden van spot en vernedering. Jezus redt niet zichzelf, 

maar de ander. Niet uit macht, maar uit liefde. Dát is koningschap volgens Gods logica. 

Ook wij blijven dromen van een opgeruimde wereld. We willen orde, duidelijkheid, een 

onderscheid tussen goed en kwaad. Maar Jezus kiest nooit voor het definitieve oordeel. 

Hij veroordeelt niet. Zijn macht bestaat in het weigeren van de veroordeling. Zijn 

koninkrijk is er één van radicale liefde en genade. 

Dat vieren we vandaag, op Christus Koning. Geen machtige heerser die eist, maar een 

herder die geeft. Geen rechter die straft, maar een redder die liefheeft. De bron van ons 

bestaan is geen kracht van controle, maar liefde tot het uiterste. 

Kunnen wij zo “god” zijn in het diepst van onze gedachten? Niet als zelfverheerlijking, 

maar als drager van liefde, kwetsbaar en verbonden? 
(Hans Devos) 

 

---------------------------------- 

 

Dat onmogelijke Rijk  

is niet van hier,  

niet van de groten,  

niet van de goudgerande machtigen,  

niet van hen die zetelen op geld. 

 

In dat onmogelijke Rijk  

ligt de macht in handen van de armen,  

wordt de gemartelde gekroond,  

wordt het oor geleend aan hen die vrede brengen,  

wordt niet getwijfeld aan de goede trouw  

van hen die vergeving schenken. 

 

In dat onmogelijke Rijk  

heerst alleen de liefde.         (Kees Pannekoek) 

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Dat Hij Koning is, is niet van gisteren. 

Het stond reeds op zijn executiepaal. 

Als reden? Als spot? Wie zal het zeggen? 

 

Dat Hij Koning is, heeft Hij zelf beaamd, 

maar onmiddellijk eraan toegevoegd: 

pas op, Ik heb geen paleis, geen troon, 

geen kroon tenzij een doornenkroon. 

Mijn Koninkrijk ligt elders. 

Het kent geen rijksgebied of grens, 

maar ligt in de grenzeloze liefde 

waardoor mensen voor elkaar 

volop mens kunnen zijn, 

mensen met een warm hart. 

 

Dat Koninkrijk 

is ons menselijk avontuur van goed en kwaad, 

van licht en donker, 

van zoveel vrijheid en verslaving. 

Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet 

om al wat schoon en goed is, 

en tegelijk zo tijdelijk en begrensd. 

In zijn Koninkrijk opent Hij voor elke mens 

een nieuwe horizon. 

Ons thuisland is zijn hart, 

zijn liefde die geen grenzen kent. 

 

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren. 

Maar dat Hij nog vandaag 

Koning wil zijn in ons leven, 

dat is het wonder dat ons helpt 

om volop en volledig 

mens te worden voor eeuwig. (naar Manu Verhulst) 

 

-------------------------- 

 
Kan dat een Koning zijn, hoog aan een kruis, 

het menselijk wrak dat hangt te lijden 

tot spot van alleman, met aan zijn zijde 

een rover als de ridder van zijn huis? 

 

Kan dat mijn Koning zijn, mijn sterke Heer, 

die zich door beulen heeft laten afrossen 

en in zijn nood Zichzelf niet kan verlossen? 

Heeft Hij geen eer, geen macht, geen waarde meer? 

 

Maar hoor dan die rover, die zijn hoofd 

nog nauwelijks naar Hem weet toe te wenden, 

Hem aanziet in zijn uiterste ellende 

en toch nog in zijn wonderen gelooft. 

Hoor wat hij roept, het net nog levende lijk 

dat hem met zijn gebed zoekt te vereren: 

‘Denk aan mij, Jezus, Heer der Heren, 

als U terug bent in uw Koninkrijk’. 

 

En hoor, dan geeft de Heer de waarheid prijs 

door hem zijn macht en majesteit te tonen 

en roept mijn Koning: ‘Jij zult bij Mij wonen, 

vandaag nog, in mijn eigen paradijs’. 



 

Geloofsbelijdenis: 

 
Ik geloof in God, 

niet zichtbaar, niet tastbaar, 

maar toch aanwezig in elke mens. 

 

Ik geloof in Jezus, 

omdat hij hoopvolle woorden sprak, 

maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis, 

Weg, Waarheid en Leven is. 

 

Ik geloof in de Geest, 

Bron van hoop en toekomst voor elke mens 

die met ons op weg gaat 

naar een hoopvolle toekomst 

ook doorheen de moeilijke momenten van het leven. 

 

Ik geloof in de verrijzenis van de mens, 

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is 

omdat God ons tot nieuw leven roept 

omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen. 

 

 
Voorbeden: 
  
Laten we stil worden en bidden 

voor allen die gebukt gaan  

onder zorgen en geen uitkomst meer zien. 

Dat zij mensen zouden ontmoeten 

die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning, 

met hen meegaan, 

met hen meestrijden tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid, 

zodat hun leven weer mag uitgroeien 

tot een koninkrijk van genegenheid en vrede. 

Laten we bidden… 

 

Laten we stil worden en bidden 

dat wij, elk op onze plaats, 

koninklijke mensen zouden zijn 

die van het leven een feest kunnen maken, 

omdat wij ons met stille dienstbaarheid  

willen inzetten voor elkaar. 

Laten we bidden… 

 

Laten we stil worden en bidden voor onszelf. 

Dat wij de juiste keuzes zouden maken in ons leven 

en ons niet laten misleiden door pracht of praal. 

Laten wij bidden… 

 

 
Offerande:   Gedenken wij dankbaar  (ZJ 528) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Qy_9wnl8Mh0&list=RDQy_9wnl8Mh0&start_radio=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy_9wnl8Mh0&list=RDQy_9wnl8Mh0&start_radio=1


Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,  

zijn leven, zijn dood en verrijzenis 

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 

die onze God en leidsman ten leven is. 

 

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen, 

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

had hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

als graan in de aarde gestorven zijt. 

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 
 

Gebed bij de gaven: 
 
God, onze Vader,  

het brood en de wijn die wij U aanbieden  

spreken niet van macht en aanzien, 

maar van eenvoud en dienstbaarheid.  

Zo heeft uw Zoon tussen ons geleefd.  

Moge dit brood en deze wijn ons de kracht geven  

om in zijn spoor verder te leven. Door Christus, onze Heer. Amen. 
 

  

Groot Dankgebed: 
 
Wij danken U, God, 

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die kunnen luisteren 

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; 

voor mensen die kunnen troosten. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 

 



Wij danken U, God, 

voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 

die oprecht zijn in hun woorden, 

die trouw blijven aan hun vrienden. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: Heilig, heilig, … 

 

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 

dan op weg te zijn naar U. 

 

Ons zoeken naar U 

maakt ons tot een volk onderweg. 

Mensen die verdwalen worden toegesproken 

door Jezus, uw Zoon, 

die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, 

Heer, roep ons dan weer op. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, Heer God, 

stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken 

en het puin ruimen van ons egoïsme. 

 

Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid brandend houden, 

die uw licht laten stralen, 

ook in donkere momenten van ons leven. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 

die ons doet leven dankzij uw Geest, 

hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 
Onze Vader: 
 
Onze Vader, 

graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien. 

Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. 

Uw Rijk kome! 

Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Uw wil geschiede, 

want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 

die zich inzetten voor de anderen. 

Wij vragen U om het dagelijks brood, 



om het nodige voedsel voor wie honger heeft 

en om de moed ons voedsel te delen. 

Vergeef ons onze schuld, 

want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. 

Leer ons de anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Leid ons weg uit de bekoring 

van hoogmoed en onoprechtheid. 

En verlos ons van het kwade. 

Want U bent de vrede en de vreugde, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Vredeswens: 

 
Heer Jezus, vervul ons hart met uw vrede, 

een vrede die de wereld met al haar rijkdom ons niet kan geven. 

Wij willen die vrede uitdragen naar de mensen om ons heen, 

in de wereld waarin wij leven. 

Maak ons daartoe één met velen. 

Dat Rijk van vrede zij altijd met U. 

 
Lam Gods  

 
 
Communielied:   Uw Koninkrijk komt  (ZJ 579) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8EcUtShMPvs 

 
Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde ­ 

waar mensen blij zijn om uw genade, 

waar mensen goed zijn voor elkaar. 

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

  

Uw Koninkrijk kom - vrede en vreugde ­ 

waar mensen bidden, danken en zingen, 

waar mensen luisteren naar uw woord. 

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

  

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde ­ 

waar mensen geloven in uw liefde, 

waar mensen vertrouwen in uw kracht. 

Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons.   

 
 

Slotgebed:  
 
God, U vervult ons met de hoop op de komst van uw Rijk 

waar ooit recht en vrede zal zijn voor elke mens, voor elk volk. 

Blaas die vonk aan en die gloed zal ons warmen en aanstekelijk maken. 

Laat deze hoop vrucht dragen in de goedheid onder mensen, 

in de verzoening tussen volken en vrede op aarde die duren zal 

als ooit op de dag geen nacht meer volgt. Amen.  

  

 
Zending en zegen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8EcUtShMPvs


Dessertje: 

 
Er was eens een man die stenen hakte uit een rots.  

Het werk was zwaar en de man droomde van een ander leven.  

Op een kwade dag kwam, in een gouden koets, de koning voorbij. 

‘Was ik maar koning’, dacht hij.  

En warempel. Drie tellen later was hij koning.  

In een open koets reed hij door zijn land. 

De zon brandde onbarmhartig in zijn gezicht.  

De koning ergerde zich en dacht: ‘was ik zelf maar de zon.’  

En warempel. Drie tellen later was hij de zon  

en hij straalde zijn hitte over de velden.  

Tegen de middag kwam er een grote wolk die al zijn stralen tegenhield.  

‘Ik wou die wolk zijn’, dacht hij geërgerd. En warempel.  

Drie tellen later was hij een wolk en hij brak de hitte van de zon.  

Tegen de avond veranderde de wolk in miljoenen regendruppeltjes  

die neervielen en woeste beken werden die bomen velden.  

Alleen een rotsblok bleef ongenaakbaar overeind.  

De regen ergerde zich zeer en dacht: 

was ik maar die rots, dan had ik meer macht dan het water.  

En warempel. Drie tellen later was hij de rots.  

Toen kwam er een man met een zware  

hamer en hakte in de rots om er stenen van te maken.  

‘Was ik maar die steenhouwer’ dacht de rots. En warempel.  

Drie tellen later was hij weer een steenhouwer  

en de man deed elke dag zijn zware werk en was tevreden.  

Je kunt overal en altijd koning zijn. 

 

--------------------------- 
 

Koning van het heelal  

 

Jezus, Je woonde niet in een paleis.  

Je vrienden waren niet rijk en machtig.  

Je kracht was niet verbonden met macht.  

Maar toch noemen we Je: Koning van het heelal.  

 

Jezus, je huis is dat van God,  

je vrienden zijn de kinderen van God,  

je kracht is de liefde van God.  

Daarom noemen we Je: Koning van het heelal.  

 

Jezus, Laat me verlangen om in je huis te leven.  

Laat me je trouwste vriend zijn,  

Geef me de kracht om van anderen te houden.  

Want Je bent: de Koning van het heelal. 

 

(Vertaling en bewerking van een gebed uit:  

‘Le livre de toutes les prières’, Edifa/Mame 2006) 


