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Derde zondag d/h jaar   23-24 januari 2024 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Als aperitief:   Les copains d’abord  - Georges Brassens  (1964) 
https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M 

 
Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 

Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en père peinard 

Sur la grand-mare des canards 
Et s'appelait les copains d'abord 
Les copains d'abord 
 

Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas de la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 

Des copains d'abord 
 
C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 

Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 

C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boëtie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 

Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors 
Tout's voiles dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 

 

Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Que leurs bras lancaient des SOS 

On aurait dit les sémaphores 
Les copains d'abord 
 
Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux manquait à bord 
C'est qu'il était mort 

Oui, mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau ne se refermait 
Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 

Nee, dit was niet het vlot 
Van de Medusa, deze boot 
Laat het gezegd worden tot diep in de havens 
Gezegd worden tot diep in de havens 
Hij laveerde als een gezapige ouwe heer 

Op de grote open eendenvijver 

En hij heette "De Vrienden Eerst" 
"De Vrienden Eerst" 
 
Zijn vele fluctuat nec mergitur 
Was de praktijk, niet alleen literatuur 
Jammer voor de onheilsprofeten 
Voor de onheilsprofeten 

Zijn kapitein en zijn matrozen 
Waren geen rotzakken 
Maar de frank en vrije maatjes 
Van de vrienden eerst 
 
Ze waren geen luxe vrienden 

Geen kleine Castors en Poluxjes 

Geen mannen van Sodom en Gomorra 
Sodom en Gomorra 
Zij waren geen vrienden geselecteerd 
Door Montaigne en La Boétie 
Zij konden het gewoon goed met elkaar vinden 
De vrienden eerst 

 
Het waren ook geen engeltjes 
Het Evangelie hadden ze niet gelezen 
Maar ze hielden van elkaar met alle gehesen zeilen 
Met alle gehesen zeilen 
Jean, Pierre, Paul en vaargezellen 
Het was hun enige lofzang 

Hun geloofsbelijdenis, hun biecht 

Aan de vrienden eerst 
 
Bij de minste schijn van Trafalger 
Was het de vriendschap die de wacht overnam 
Zij liet hun zien waar het Noorden was 

Hun zien waar het Noorden was 
En als zij in zo'n grote nood verkeerden 
Dat zij met hun armen SOS signalen maakten 
Zou men zeggen dat zij seinden 
De vrienden eerst 
 
Bij een afspraak van de goede vrienden 

Waren er niet vaak wegblijvers 
Liet een van hen verstek gaan 
Dan kwam dat omdat hij dood was 

Ja, maar never-nooit 
Zal het gat in het water zich sluiten 
Honderd jaar later, verdikkeme 

Werd hij nog steeds gemist 

https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M
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Des bateaux j'en ai pris beaucoup 

Mais le seul qu'ait tenu le coup 

Qui n'ai jamais viré de bord 
J'mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'appelait les copains d'abord 

Les copains d'abord 

 

 

Voor achtergrond en uitleg: https://www.chansonklassiekers.nl/chanson/196-

les-copains-d-abord-1964-george-brassens 

 

➔ mooie, hedendaagse cover (Pomplamoose): 

https://www.youtube.com/watch?v=igNe4l_svLU 

 

Een ode aan de vriendschap, zo is deze Franse chanson, gemaakt en gezongen door een 

van de grootmeesters, Georges Brassens. Eerlijk, eenvoudig, warm verwoordend wat 

mensen voor elkaar kunnen zijn. Het lijkt simpel, maar niets is wat het lijkt: Brassens 

gaat inhoudelijk en muzikaal heel diep. Zo maken ze ze niet meer en dus is het een 

klassieker om te koesteren … en op de lezingen van vandaag te leggen. Jona heeft geen 

vrienden, denkt de waarheid in pacht te hebben en wijst zelfs Gods liefde af. Jezus gaat 

scheep met vissers die zijn ‘copains’ worden, geen supermannen, noch brave lieden, tot 

grote dingen in staat, maar ook tot grootse dalen, angstig, twijfelend, maar wél met het 

hart op de juiste plaats, Jezus volgend die maar één ding vraagt: “heb jij mij lief?”    

 

 
Welkom:  
 

Natuurlijk is wat je gelooft van groot belang. 

Maar minstens zo belangrijk is hoe je gelooft. 

Geloven is niet zozeer een verstandsaangelegenheid. 

Het is allereerst een act van vertrouwen, 

vertrouwen stellen in Iemand, 

een liefhebbende overgave, 

je met heel je hart en heel je ziel en al je krachten  

gewonnen geven aan Hem, onze God. 

 

Het evangelie is 'de Goede Boodschap van God'. 

Als ons geloof ons en anderen geen vreugde verschaft, 

als wij en anderen aan ons geloof geen deugd beleven, 

dan is er iets mis met ons geloven. 

 

 

Gebed om Gods ontferming: 
 

Heer, als ons geloven wereldvreemd wordt, 

als we ons niet wagen buiten onze eigen kleine kring, 

maak dan met ons een nieuw begin. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, als ons hopen zonder veel vertrouwen is, 

als we niets kunnen loslaten van onze eigen zekerheden, 

maak dan met ons een nieuw begin. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, als ons liefhebben niet verder reikt dan de eigen omgeving, 

als we onszelf niet durven openstellen voor een ander, 

maak dan met ons dat nieuw begin. Heer, ontferm U over ons. 

Boten, ik heb op vele gevaren 
Maar de enige die stand hield 

Die nooit van de koers is afgeweken 
Nooit van de koers is afgeweken 
Laveerde als een gezapige ouwe heer 
Op de grote open eendenvijver 
En hij heette "De Vrienden Eerst" 
"De Vrienden Eerst"    

vert.: Henriëtte van der Staay - Limmen 

https://www.chansonklassiekers.nl/chanson/196-les-copains-d-abord-1964-george-brassens
https://www.chansonklassiekers.nl/chanson/196-les-copains-d-abord-1964-george-brassens
https://www.youtube.com/watch?v=igNe4l_svLU
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Eer aan God: 
 

Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de Oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 

 

Openingsgebed:   
 

Heer, onze God, Bron van leven voor alle mensen, 

U kijkt niemand naar de ogen. 

Voor U zijn wij allen uw geliefde kinderen. 

Moge ook wij ons van harte toekeren 

naar U en naar elkaar.  

Vorm en kneed ons  

tot diegene waartoe U ons geschapen hebt:  

tot uw beeld en gelijkenis. 

Wij bidden U erom,  

daartoe geïnspireerd door Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 

Eerste lezing:  Uit de profeet Jona   (Jon. 3, 1-5. 10) 

 

1  Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht:  

2  `Sta op, ga naar Nineve, de grote stad,  

en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.'  

3  En Jona stond op en ging naar Nineve,  

zoals de Heer bevolen had.  

Nineve was een geweldig grote stad;  

drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.  

4  Jona ging de stad in, één dagreis ver.  

Toen riep hij: `Veertig dagen nog,  

en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!' 

5  Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;  

zij riepen een vasten uit  

en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan.  

10  En God zag wat zij deden;  

Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen.  

En God kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.  

Hij bracht het niet ten uitvoer. 

 

 

 

 



4 
 

Lied:  Jona - Elly & Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=_lXXXzY2t3w 

 

Op een dag zei God tegen Jona: “Luister goed: Jona, Jona, ga naar Ninevé (x2)” 

Maar Jona die zei 'nee, ik wil niet naar die nare stad. 

De mensen daar die kunnen me wat' zei Jona en hij ging op pad, 

tot hij een schip gevonden had dat voer naar Tarsis over zee maar niet naar Ninevé. 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 'Ik wil niet' Jona, Jona, ga naar Ninevé. 

Maar God ging met hem mee. Hij stuurde 't schip in een orkaan 

en de mensen riepen 'Wij vergaan' en ach, het lot wees Jona aan; 

die zei 'Ik heb wat doms gedaan. Ik wou niet luisteren naar Gods woord.  

Gooi mij maar overboord' Plons! 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé (x2).  

 

Maar daar zwom een vis in zee, die lustte Jona al te graag, drie dagen zat hij in zijn 

maag. Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, ik zal doen wat ik heb beloofd' en de vis zwom 

pijlsnel naar het strand en spuugde hem aan land.  

Jona, Jona, ga naar Ninevé   'Ik wil wel' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé   'Ik ga al' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé  'Ik ga naar Ninevé' 

 

 

Tweede lezing:   (1 Kor. 7, 29-31) 

 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 

 

Broeders en zusters, 

29  De tijd is kort. Laten daarom zij die een vrouw hebben,  

doen alsof zij er geen hadden;  

30  zij die huilen, alsof zij niet huilden;  

zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren;  

zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden.  

31  Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan,  

want de wereld die wij zien gaat voorbij. 

 

Tussenzang:  Psalm 25 (24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 
 

refrein:  De wegen van God zijn goed en betrouwbaar 

  voor ieder die Zijn verbond onderhoudt. 

 

Wijs mij uw wegen, Heer,  

leer mij uw paden kennen. 

 

Leid mij volgens uw woord,  

want Gij zijt mijn God en verlosser. 

 

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,  

uw altijd geschonken ontferming. 

 

Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, 

maar denk aan mij met erbarmen. 

 

De Heer is goed en rechtschapen, 

daarom wijst Hij zondaars de weg. 

 

Hij leidt de geringe langs eerzame paden, 

Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.  

https://www.youtube.com/watch?v=_lXXXzY2t3w
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Evangelie:   (Mc. 1, 14-20) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

14  Nadat Johannes gevangen genomen  was,  

kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen  

15 en zei: `De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.  

Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.' 

16  Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,  

zag Hij Simon en Simons broer Andreas  

op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers.  

17  Jezus sprak hen aan:  

`Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.'  

18  En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.  

19  Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes;  

ze waren in hun boot de netten aan het klaren.  

20 Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot 

achter en gingen achter Hem aan. 

 

Overweging(en): 
 

Jona in de eerste lezing: misschien kennen we hem nog. Hij wordt door God naar de 

zondige stad Ninive gezonden om de inwoners tot de orde te roepen. Maar Jona is geen 

held.  Hij voelt zich klein en onbekwaam, hij heeft niet veel zelfvertrouwen: ze zien me 

daar al aankomen, denkt hij.  Zij zijn zo corrupt dat ze toch niet zullen luisteren.  En dus 

vlucht Jona weg, per boot in de tegenovergestelde richting. Maar er ontstaat een 

vreselijke storm. Hij ziet dat als de bestraffing van zijn ongehoorzaamheid en laat zich 

door de doodsbange schippers in zee gooien. Daar wordt hij door een grote vis 

opgeslokt, en drie dagen later aan land weer uitgespuwd. Dit keer trekt hij wél naar 

Ninive, en het gekke is: het zondige volk wordt zozeer door zijn woorden aangegrepen 

dat ze zich massaal bekeren. Ninive wordt gered, want God zag dat het goed was. 

Dat laatste deel hoorden we dus in de lezing, maar het verhaal heeft nog een 

merkwaardig staartje: Jona is namelijk vreselijk kwaad op God omdat Hij de stad niet 

vernietigd heeft.  

Hij had het al voelen aankomen want, zo zegt hij, “U bent een God die genadig is en 

liefdevol, geduldig en trouw, en bereid tot vergeving’, en daar wil hij niet van weten. God 

moet zeker niet zo zijn voor mensen die niet eens het verschil kennen tussen goed en 

kwaad. Zulke mensen in Ninive hebben volgens Jona immers geen recht op leven.  

Misschien denken we nu: Wat een verschrikkelijk mens is die Jona. Hij is uit op wraak, op 

straf en dood, en daar moet God aan beantwoorden. Is dit vergezocht ? Nee, want wat 

gebeurt er tegenwoordig in naam van het geloof? De werkelijkheid leert ons dat er in 

Afrika en het Midden-Oosten elke dag dorpen en steden worden vernield, mensen 

vermoord, gemarteld, beroofd en verjaagd omdat ze anders durven denken dan anderen. 

En misschien vragen we ons best ook eens af of wijzelf wel zoveel verschillen van die 

Jona die zich doodergert aan Gods goedheid. Want hoe dikwijls horen we de vraag, of 

misschien stellen we ze ook zelf: “Waarom laat God dat allemaal toe?” En ‘dat allemaal’, 

dat zijn dan dingen van anderen die wij niet goed vinden. Misschien kunnen ook wij er 

niet mee leven dat God hen daar niet voor straft. En misschien vragen ook wij ons 

dikwijls af: “Waarom word ik door zoveel miserie getroffen, terwijl mensen die er maar 

op los leven alleen maar geluk kennen?” De ergernis, de woede, de jaloezie van Jona: 

herkenbaar ? Net als Jona willen we er misschien soms niet aan denken dat God ‘genadig 

is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid tot vergeving.’ Dat mag Hij wel zijn voor 

ons, maar niet voor iedereen, zeker niet voor de mensen van een ander geloof en ook 

niet voor hen die leven zonder god noch gebod. 

Gelukkig is Jezus ons komen leren dat God er is voor alle mensen. Die Blijde Boodschap 

komt Hij verkondigen: dat God geen verre God is met hoge eisen en strenge straffen 

voor wie niet braaf en gewillig naar zijn wet leeft. Nee, zo is God niet, integendeel, Hij is 

genadig en vol liefde, vol goedheid en vergevensgezindheid. En hoe meer mensen zijn 

zoals Hij is, hoe meer zijn Rijk, het Rijk Gods, op aarde voelbaar is. ‘Kom en volg mij’, 
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zegt Jezus tegen Simon en Andreas, ‘Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.’ 

Maar wellicht zijn dat heel merkwaardige, zelfs onbegrijpelijke woorden voor die twee 

broers. Vissers van vissen, ja, dat kennen ze, maar vissers van mensen? Wat bedoelt 

Jezus daarmee? 

Misschien eerst even beseffen dat Jezus, en dus God de eerste visser is. Hij vist ons op. 

En Hij vist niet op één soort vissen. Wie we ook zijn, familie van Jona, bange wezels, 

pantoffelhelden, uitblinkers in het vluchten, smoesverzinderaars, God kiest ons om zijn 

plannen uit te voeren. Wie we ook zijn, Hij ziet iets in ons – vind je dat niet straf ?- en 

uiteindelijk na veel omwegen en mensenwerk zoals bij Jona, komt alles goed.  

Vissers van mensen, onze opdracht, wat houdt dat in?  Het is niet de bedoeling dat we 

mensen strikken of vangen zoals reclame dat doet voor een bepaald product. Het is wel 

opvissen: zorgen dat wie verloren, eenzaam, buiten het zorgcircuit dreigt te vallen gered 

wordt. Het is doen wat Jezus deed, aandacht hebben voor de medemens in plaats van 

voor zichzelf. Zo leven dat de ander er beter van wordt. Dat is gerechtigheid doen. Dat is 

mensen vissen. Daartoe worden we geroepen, opgeroepen. 

 

Miguel Dehondt (gebaseerd op een preek van Romain Debbaut) 

------------------- 

 

Zoals de nieuwe bloesem van de lente 

nog in de winterknop verborgen zit… 

zo sluimert God in onze grijze dagen. 

Zijn liefde is de dageraad lang voor de dag begint. 

 

Jezus zei tot de vrienden: 

“Laat je netten los, en laat je bootje achter op het water.” 

Geloof dat God al bezig is. 

Hij breekt de winterknoppen van je leven open. 

En doet de koude ijslaag van het kwaad ontdooien. 

En waar je hart nog zwaar te moede was, 

breekt nu de blijdschap open. 

 

Laat je netten los… 

Blijf niet verstrikt in alledaagse dingen. 

Laat God, in al zijn heerlijkheid, 

de felle lente van zijn leven 

in jouw korte leven doen ontspringen.  (Manu Verhulst) 

 

--------------------- 

 

Die zachte fluistering, 

was jij dat God? 

Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt? 

Zó  

dat ik het eerst niet hoorde? 

Luisterde ik niet goed? 

Sprak Jij te stil? 

Of hoorde ik Je niet 

omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt, 

en jouw fluistering er altijd is? 

Net als de wind, 

die door de bomen ruist, 

die mijn gezicht streelt 

en die pas opvalt als hij zwijgt. 

Zoals de lucht 

die ik in- en uitadem 

er altijd is. 

Ongemerkt. 

Gewoon. 
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Onmisbaar. 

Ik mocht Je gaan ervaren, God, 

in de warmte van mens tot mens, 

in een blik, een handdruk, een gebaar. 

En gaandeweg op mijn levensweg, 

langzamerhand, op kousenvoeten, 

ben ik het gaan horen: 

jouw roep naar mensen, 

en naar mij. 

Blijf ons toch roepen, God! 

 

 

Woorden van geloof:  
 

Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde. 

 

Ik geloof ook dat God zijn schepping 

aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 

opdat wij zijn werk zouden voortzetten 

en deze aarde voor alle mensen 

bewoonbaar zouden maken. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

de Verlosser van de wereld. 

 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 

om mee te werken aan de bevrijding van de mens, 

aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten 

voor meer levenskansen voor iedereen 

en om Christus’ werk verder te zetten. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest 

die de mensen tot eenheid wil brengen 

in één grote gemeenschap. 

 

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken 

om aan deze gemeenschap mee te werken, 

samen met alle mensen van goede wil. Amen. 

 
 

Voorbeden: 
 

Ga met ons mee naar die mensen die op zoek zijn naar een gids 

die hen nabij is in moeilijke momenten.  

Dat wij door onze aanwezigheid voor hen een hoopvol teken mogen zijn.  

Laat ons bidden. 

 

Ga met ons mee naar die mensen die nood hebben aan een warme blik,  

een bemoedigend woord en een luisterend oor. Laat ons bidden. 

 

Ga mee met allen die zich in het spoor van Jezus van Nazareth,  

inzetten voor wie uit de boot valt. Dat zij de moed nooit opgeven. 

Laat ons bidden. 

 

Ga mee wanneer we werken aan meer eenheid in de verscheidenheid van 

christengemeenschappen. Ga mee waar er onderling begrip en respect is.  

Laat ons bidden. 
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Lied:  Om liefde gaan wij een leven  - Huub Oosterhuis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9b_mcWcfofA 

 

Om liefde gaan wij een leven,  

zeilen wij over de zee, 

vliegen wij langs de hemel,  

om liefde gaan wij een leven 

met licht en met donker mee. 

Vogeltje van de bergen,  

wat zwoeg je dapper voort? 

Om wat ik uit de verte  

van liefde heb gehoord. 

 

Om liefde gaan wij een leven, 

graven diep in de nacht, 

kruipen wij onder de hemel 

om liefde gaan wij een leven 

om weten en stille kracht. 

Mensje, één van de velen, 

waar snelt je voetstap heen? 

Waar is te vinden dat ene, 

daar snellen mijn voeten heen. 

 

Om liefde gaan wij een leven, 

sterven wij dood na dood, 

wagen de verste wegen 

om jou, op hoop van zegen, 

mijn liefde, mijn reisgenoot. 

Dalen van zwarte aarde, 

bergen van hemelsblauw, 

om alles ga ik dit leven 

om alles of niets met jou. 

 

 

Gebed over de gaven: 
 

God van het Verbond,  

U roept uw volk bijeen rond uw tafel.  

Laat de eenheid van dit brood  

en de vreugde van deze beker  

alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.  

Spreekt uw scheppend Woord  

en maak ons tot het ene lichaam van uw Zoon  

Jezus die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed:     
 

God, onze Vader, 

wij willen U danken voor al die mensen, 

die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 

 

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen 

die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, 

naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 

 

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 

https://www.youtube.com/watch?v=9b_mcWcfofA
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voor de moedigen die het nooit opgeven. 

 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 

omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft 

hoe wij met elkaar kunnen omgaan 

armen kunnen helpen, 

bedroefden kunnen troosten, 

voor zieken kunnen zorgen 

en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen. 

 

Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop Gij ons lief hebt 

willen wij U danken en zeggen daarom: Heilig, heilig, heilig de Heer, … 

 

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt 

in de harten van de mensen, 

hou dit in ons brandend. 

Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 

om het brood te delen met elkaar. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood  

en drinken uit deze Beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

God, wij danken U 

omdat U Jezus niet in de steek gelaten hebt, 

maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd. 

 

Jezus heeft ons geleerd 

dat niemand groter liefde heeft 

dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. 

Moge die Boodschap in ons verder groeien. 

 

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere 

wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan 

van vrede en vriendschap. 

 

Door Jezus en met Hem en in Hem 

moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen, 

vandaag en alle dagen die komen 

tot in uw eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader: 
 

“Kom achter Mij aan.  

Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.” 

Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd: 

 Onze Vader... 

 

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan. 

Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand  

en houd ons op de rechte weg. 

Maak ons hart onrustig 

wanneer wij dreigen de ogen te sluiten 

als mensen andere mensen onrecht aandoen. 
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Geef ons rust en hoop 

wanneer wij opgesloten zitten in onszelf. 

Omdat Gij ons nabij wilt zijn 

mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van u is het Koninkrijk.... 

 

Vredeswens: 
 

Laat ons geen valse vrede zoeken. 

Laat ons niet zwijgen uit zelfbehoud, maar laat ons onze stem verheffen 

voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan of mensen die aan de kant staan. 

Leer ons zoeken naar gerechtigheid. 

Dan zal uw vrede over ons neerdalen en zult U ons één maken, 

U die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 

Communie 
 

Liederen:   
 

Jezus die langs het water liep  (ZJ 562) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1_0uz8-wlrE 

 

met wat uitleg over het lied: https://www.youtube.com/watch?v=o5U4b_s5keM 

 

Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, 

Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, 

om alles op te geven en trouw Hem na te leven. 

 

Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: 

‘k Wil in uw woning wezen voor nu en voor na deze', 

Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven. 

 

Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven. 

 

------------------------ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1_0uz8-wlrE
https://www.youtube.com/watch?v=o5U4b_s5keM
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Simon en Andreas - t.&m.: Lee Ann Vermeulen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u9e7IMNdA94 

 

Simon en Andreas waren vissers op de zee 

maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?” 

en zij gingen met Hem mee 

ja, zij gingen met Hem mee 

 

Refr.: Maar niet om vissen te vangen 

 maar mensen te winnen 

 voor het Koninkrijk van God 

 voor het Koninkrijk van God 

 

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer 

maar Jezus vroeg: “hé, volg je Mij?” 

en hun antwoord was: “ja, Heer!” 

ja, hun antwoord was: “ja, Heer!” refrein 

 

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas 

wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes 

dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer 

als Jezus vraagt: “hé, volg je Mij?” 

zeg dan ook: “ja, Heer!” 

zeg dan ook: “ja, Heer!” 

 

Slotgebed:   
  

Kom Vader, hou ons de hand boven het hoofd en wij zullen leven. 

Kom Heer Jezus, wees ons nabij, opdat ook wij bij U zouden zijn  

met heel ons hart, één en onverdeeld. 

Kom Heilige Geest, vernieuw onze geest met uw vuur, uw licht, uw kracht,  

uw liefde. Geef onze aarde een nieuw gezicht, God, 

en moge wij, uw kerkvolk, de wereld daarin voorgaan. Amen. 

 

Zegen en zending: 
 

Als wij Hem willen volgen, zal de Heer mensenvissers van ons maken, 

blije mensen, vreugdezaaiers, 

boodschappers van het Goede Nieuws dat heelt, bemoedigt, verlost. 

Daartoe wil God ons zegenen en bewaren: 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Dessert(-buffet):   
 

God heeft je lief 

 

Overal waar mensen liefhebben 

is God werkzaam aanwezig. 

God is aanwezig in elke goede mens 

die van je houdt, 

die jou de moeite waard vindt, 

die met je meegaat  

en bij je blijft als de avond valt. 

God kijkt je aan  

met de zachte ogen van elke mens 

die begrip voor je heeft. 

Hij is aanwezig in ieder goed woord 

dat een steun en troost voor je is. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9e7IMNdA94
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Hij is de hand op je schouder 

die je de moed geeft 

en je liefdevol terechtwijst  

als je donkere wegen gaat. 

God is aanwezig in de mond 

die je met liefde kust. 

Het is de warmte van zijn hart 

die je voelt in elke omhelzing.   (Phil Bosmans) 

 

------------------------ 

 

Een mens wordt altijd geroepen 

vanuit zijn dagelijks bezig zijn. 

Vissen bijvoorbeeld, 

als hij een visser is. 

Lesgeven bijvoorbeeld, 

als je leraar bent. 

Autorijden bijvoorbeeld, 

als je als chauffeur je brood verdient. 

Als het daar waar je bezig bent, 

duidelijk wordt 

dat, in alles wat je doet, 

het steeds om mensen gaat, 

om het opvissen van mensen, 

het opvoeden tot betere mensen, 

het op weg helpen van mensen, 

dan is je roeping begonnen. 

Visser van mensen worden, 

zorgende mens voor mensen worden, 

zelf beter mens worden… 

Daar gaat het om in elke roeping. 

Wie dat echt wil beleven 

zal veel achterlaten, 

maar krijgt veel in de plaats. 

 

------------------------ 

 

Moge de weg je zeggen: volg me maar. 

Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij. 

Moge de grond je zeggen: bezaai me. 

Moge het water je zeggen: drink me. 

Moge het vuur je zeggen: warm je. 

Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw. 

Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me. 

En als je de weg kwijtraakt, geen vaste grond meer vindt 

en dreigt te verdrinken, 

als het vuur gedoofd is en je kou lijdt in een nacht zonder sterren, 

als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt, 

dan moge de Stem je zeggen: wees niet bang, Ik zal er zijn. (Frans Cromphout) 


