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Zesde Paaszondag    24-25 mei 2025 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 
 

 
Aperitief:  Here, There and Everywhere – The Beatles (1966) 

 

The Beatles: https://www.youtube.com/watch?v=FusIKjztap8 

Celine Dion: https://www.youtube.com/watch?v=QLB-X4MHXek 

 
To lead a better life 
I need my love to be here 
 

Here, making each day of the year 
Changing my life with the wave of her hand 

Nobody can deny  
that there's something there 
 
There, running my hands through her hair 
Both of us thinking how good it can be 
Someone is speaking,  
but she doesn't know he’s there 

 
I want her everywhere 
And if she's beside me,  
I know I need never care 
But to love her  
is to need her everywhere 

Knowing that love is to share 

Each one believing that love never dies 
Watching her eyes  
and hoping I'm always there 
 
I want her everywhere 
And if she's beside me, 

I know I need never care 
But to love her  
is to need her everywhere 
Knowing that love is to share 
Each one believing that love never dies 
Watching her eyes  
and hoping I'm always there 

 
Will be there and everywhere 
Here, there and everywhere 

 

 
Paul Mc Cartney vindt het zijn mooiste nummer dat hij voor The Beatles schreef. Het 

nummer kwam tot stand terwijl hij bij John Lennon thuis aan het zwembad zat, denkend 

aan zijn vriendinnetje, en wachtend op John die niet uit zijn bed raakte. Toen deze 

laatste eindelijk verscheen was het nummer zo goed als af, wat met nog enkele 

toevoegingen en aanpassingen van John’s wege het geval was.  

Een meesterwerkje, bedrieglijk eenvoudig qua melodie en lyriek, verwoordend de diepe 

gevoelens van affectie en verlangen eigen aan de liefde. Vreugde en melancholie 

wisselen elkaar af.  Liefde voelen en het verlangen dicht bij de geliefde te zijn is een 

universeel gegeven dat overstijgt: here, there, everywhere (hier, daar en overal). 

 

Ook Johannes mijmert in het evangelie vandaag (en in heel de paastijd) over die liefde 

die overal is, vreugde geeft én doet verlangen. 

 

Om een beter leven te leiden 

Heb ik mijn liefde hier nodig 
 

Hier, elke dag van het jaar 
Mijn leven veranderend  
met de beweging van haar hand 
Niemand kan ontkennen dat er iets is 
 

Daar, mijn handen door haar haar strijkend 
We allebei denkend hoe goed het kan zijn 
Iemand is aan het spreken,  
maar ze weet niet dat hij daar is 
 
Ik wil haar overal 

En als ze naast me is,  
weet ik dat ik er nooit om hoef te geven 
Maar van haar houden  
is haar overal nodig hebben 

Wetende dat liefde er is om te delen 
Iedereen gelooft dat liefde nooit sterft 
In haar ogen kijkend  

en hopend dat ik er altijd ben 
 
Ik wil haar overal 
En als ze naast me is,  
weet ik dat ik er nooit om hoef te geven 
Maar van haar houden  
is haar overal nodig hebben 

Wetende dat liefde delen is 
Iedereen gelooft dat liefde nooit sterft 
In haar ogen kijkend  
en hopend dat ik er altijd ben 

 
Zal daar en overal zijn 

Hier, daar en overal 

https://www.youtube.com/watch?v=FusIKjztap8
https://www.youtube.com/watch?v=QLB-X4MHXek
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Intredelied:  Zingt voor de Heer (ZJ 418) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wneqrfct0MU 

 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 

die onder ons verblijven wou. 

Zingt als het gras dat dankt voor dauw; 

alleluia, alleluia. 

 

Zingt voor het heilig hemels Brood,  

dat ons versterkt in alle nood, 

dat ons doet leven na de dood; 

alleluia, alleluia. 

 

Zingt voor de liefde die ons bindt, 

die in ons hoofd haar woning vindt, 

die in ons hart haar rijk begint; 

alleluia, alleluia. 

 

Zingt voor het heil dat komen gaat; 

zingt voor de deur die open staat; 

zingt voor de God die zingen laat; 

alleluia, alleluia. 

 

 
Welkom: 
 
Laatste woorden zijn woorden die beklijven. 

Zo ook de afscheidswoorden van Jezus: 

woorden van troost, 

woorden vol belofte, 

warme woorden van blijvende nabijheid. 

Al heeft Hij ons verlaten... 

wat Hij onder ons is begonnen 

zal standhouden, 

zal doorgang vinden. 

Daarop mogen wij rekenen. 

Niet bang zijn, 

niet ongerust worden, 

want Hij is ons nabij en blijft ons nabij. 

 

Moge de Heer onze twijfel toedekken  

met zijn mantel van liefde  

als wij Hem om vergeving bidden. 

 

 

Gebed om Gods ontferming:  
 

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg,  

achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten 

in de weg die je ging,  

in het reine komen met jezelf en met de anderen  

om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan. 

Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving. 

 

L.: Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen, 

om in elke mens uw evenbeeld te zien.  

Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen  

https://www.youtube.com/watch?v=Wneqrfct0MU
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omdat ze niet beantwoorden aan onze normen. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,  

elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.  

Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,  

merken we het verhaal van de andere niet eens op.  

Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld,  

bouwen aan uw Koninkrijk,  

maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.  

Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven  

of onze ogen sluiten en veilig nietsdoen. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten  

en geef ons de kracht tot ommekeer, zodat wij even eerlijk en gemeend  

de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen. 

 

------------------------------ of: 

 
Geef ons, God, 

zuivere woorden, een zuiver hart, 

nederigheid, kracht en geduld. 

Geef ons de Geest van wijsheid en verstand, 

van raad, sterkte en kennis, 

waardoor we deel krijgen aan U. 

Geef ons een zoekend hart,  

een zoekende ziel, een zoekende geest, 

die uw Aangezicht wil zien. 

Geef ons een hart, 

dat voor uw Aangezicht nederig is. 

Eeuwige onuitsprekelijke,  

neem de verblindende duisternis en de onkunde weg; 

Eeuwige Sterkte, bevrijd ons; 

Eeuwig Licht, verlicht ons: 

Eeuwige Barmhartigheid, wees ons genadig. Amen. 

 

(naar een gebed uit een Karolingisch Sacramentarium, 9e eeuw) 

 

Heer, ontferm U over ons… 

 
Eer aan God: 
 

Eer aan God in de hoge. 

Wij loven U, Vader, 

scheppende Kracht, 

Bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, 

Zoon van God, 

Weg, Waarheid en Leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 

Vuur, brandende Liefdeskracht. 

 

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 



4 
 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die barmhartig zijn, 

voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 

en het onderhouden. 

 

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

en liefde onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 

 
Heer, onze God, 

U bent aanwezig waar mensen samenkomen in uw naam. 

U blijft met hen verbonden  

waar zij uw Woord waarmaken op hun levensweg. 

Wij bidden U: zend ons uw Helper, wees ons nabij. 

Dan kunnen wij alles aan. Amen. 

 
 

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 15, 1-2. 22-29) 

 

1  In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden:  

`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden.'  

2  Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen 

raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden  

de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.  

22  Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente  

enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:  

Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.  

23  Men gaf hun deze brief mee:  

`De apostelen en oudsten groeten als broeders  

de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.  

24  Wij hebben vernomen dat enkelen,  

uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,  

met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.  

25  Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen  

en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,  

26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.  

27  Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;  

zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.  

28  De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen  

dan alleen wat strikt noodzakelijk is:  

29  u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.  

Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.' 

 

 

Tussenzang:  Psalm 67 (66) 2-3, 5, 6 en 8 

 
Refrein: Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken U eren. 

 

God, wees ons barmhartig en zegen ons, 

toon ons het licht van uw aanschijn; 
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Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, 

in alle landen uw heil. 

 

Laat alle naties van vreugde juichen, 

omdat Gij de volken rechtvaardig regeert 

en alles op aarde bestuurt. 

 

Geef dat de volken U eren, o God, 

dat alle volken U eren. 

 

God geve ons zo zijn zegen, 

dat heel de aarde Hem vreest. 

 
Tweede lezing: Uit de Openbaring van de apostel Johannes  (Apok. 21, 10-14. 22-23) 

 

10  Een engel bracht mij, Johannes,  

in de geest op een grote, hoge berg  

en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,  

terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,  

11  stralend van Gods heerlijkheid:  

zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.  

12  De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten  

en aan de poorten stonden twaalf engelen;  

op de poorten waren namen gegrift,  

de namen van de twaalf stammen van Israël.  

13  Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,  

drie op het zuiden en drie op het westen.  

14  De stadsmuur had twaalf grondstenen  

met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.  

22  Maar een tempel zag ik er niet,  

want God, de Heer, de Albeheerser,  

is haar tempel, evenals het lam.  

23  De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,  

want de heerlijkheid van God verlicht haar,  

en haar lamp is het lam. 

 

Tussenzang: Al heeft Hij ons verlaten  (ZJ 412) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FRH9rwjmPg8 

 

Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten, 

is altijd om ons heen, 

als zonlicht om de bloemen, 

een moeder om haar kind, 

teveel om op te noemen, 

zijn wij door Hem bemind. 

 

Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit, 

van oog tot oog aanschouwen, 

in alle eeuwigheid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRH9rwjmPg8
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Evangelie:  (Joh. 14, 23-29) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

23  Jezus zei eens tot zijn leerlingen:  

`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;  

dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen  

We bij hem ons verblijf gaan houden.  

24  Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn Woorden niet ter harte.  

Het Woord dat jullie horen, is echter niet mijn Woord,  

maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft. 

25  Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,  

nu Ik nog bij jullie ben.  

26  De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,  

zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:  

Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb. 

27  Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,  

een andere dan de wereld te bieden heeft.  

Je moet je dus niet zo laten verontrusten  

en de moed niet verliezen.  

28  Je hebt gehoord wat Ik zei:  

niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.  

Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen  

dat Ik heenga naar de Vader,  

want de Vader is groter dan Ik.  

29  Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,  

dan zul je, als het zover is, geloven. 

 

 
Overwegingen: 
 
Goede mensen, 

 

Er is veel dat ons bezighoudt, als wij hier samen de eucharistie komen vieren. We zitten 

in ons hoofd en hart met vanalles dat zijn weg zoekt. Zoveel vragen, zoveel 

verwachtingen, zoveel verduistering ook, door de waan van de wereld en de waan van de 

dag. Er is zoveel dat moet gebeuren, zoveel dat moet worden gedaan, dat niet zelden 

mensen zich de vraag stellen, waarvoor dient het allemaal. Waar zijn we eigenlijk mee 

bezig.  

Soms bedreigt al ons denken, ons getob het geluk. En dat is al zo broos… 

 

Waaruit bestaat geluk? 

Is geluk niet onlosmakelijk verbonden met de liefde? 

En het moet wel lukken, wat liefde is, horen we geregeld in het evangelie. Ook als dat 

evangelie in moeilijke woorden op ons afkomt. 

Zoals vandaag. 

Jezus heeft het over liefde en daarmee heeft hij het niet zomaar over een gevoel… Niet 

over vlinders in de buik of waar dan ook. Hij heeft het over een gebod: wij moéten elkaar 

liefhebben… Het is geen voelen meer, het is een keuze; het is een kwestie van moeten… 

Dat is het, waar het in het evangelie op aankomt: Liefde als gebod! En dat heeft enorme 

consequenties. We zijn niet sterk in geboden. We denken zo vlug dat ze onze vrijheid 

aantasten, onze zelfontwikkeling fnuiken. Dat ze wegen op ons geluk. Maar is dat wel zo? 

Een gebod is geen VERbod. Het is een uitnodiging om een weg te gaat van vertrouwen 

en dus van liefde. Het gebod van Jezus klinkt: heb God lief bovenal. En je naaste als 

jezelf. Het is doen als Jezus. En omdat dat niet zo heel eenvoudig is – dat weet Jezus ook 

– belooft Hij ons een helper, de Heilige Geest. Zijn kracht is het die ons zal helpen onze 

dagelijkse menselijkheid minstens nu en dan te overstijgen, en zo gaandeweg te gaan 

lijken op Jezus… 
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Jezus deed meer dan wat menselijkerwijze mogelijk lijkt… 

Waar wíj op grenzen stuiten, breekt Híj dwars door die grenzen heen; door zijn 

moordenaars te vergeven bijvoorbeeld, door te bidden voor zijn tegenstanders, door ons 

uit te nodigen hetzelfde te doen… 

Het is een hele opdracht en geen mens weet of het ooit helemaal lukt. Wat we wel weten 

is dat wij vriendschap in ons dragen, en dat vrienden echte liefde dicht benaderen… 

Want vrienden zijn een beetje zoals Jezus: als alles donker en doods lijkt, brengen zij dit 

verhaal:  Je bent meer dan je pijn, meer dan je tegenslag, je bent mijn vriend! 

 

Ik zeg het vaak en ik meen het ook: 

Jezus is onze beste vriend. Hij is er altijd. Altijd kunnen we bij Hem terecht.  

En die vriendschap toont hij niet zelden in mensen. 

Vaak heel duidelijk; soms ook heel banaal. 

Voor onze vormelingen bvb. Hoeveel mensen hebben zich niet met hart en ziel ingezet 

voor het goede verloop van de zaak? 

Hoeveel voldoening hebben de catechisten dan weer niet gekregen van de vormelingen 

zelf, die zich hebben ingezet en zich van hun mooiste kant wisten te tonen? Ook als 

mensen in het gezin of vriendenkring spraken van zever, van tijdverlies en meer van die 

dingen. Ze hebben verdorie sterke benen, dat ze doorgezet hebben. Ook al blijft het 

waar dat ze ook maar mensen zijn, hoe jong ook…  

Maar op zoveel manieren nog wil Gods Liefde zich aan mensen laten zien; doorheen 

vroomheid en devotie, bvb, als mensen in de meimaand met meer aandrang dan anders 

tot OLV bidden, binnenwippen in Kerk, Kapel, of op bedevaart trekken… om er op de een 

of andere manier Gods nabijheid op het spoor te komen. 

Het kan op zoveel manieren, op zoveel wijzen, en altijd is het zinvol, en altijd is er 

uiteindelijk maar een reden: gelukkig zijn; ook als de vandaagse dag misschien een 

beetje tegenzit, weten: ik heb vrienden, weten: God is mijn vriend, nooit ben ik helemaal 

alleen. 

In het verlengde hiervan en bij wijze van besluit nog dit: voor menselijke vriendschap 

zowel als voor gelovige vriendschap, met God, met Jezus, met OLV: altijd weer geldt: 

wie een vriend wil hebben, moet vooral proberen er een te zijn… 

pr. Wim Seynaeve 

 

---------------------------------- 

 

Het nieuwe in het christendom bestaat in een soort ‘volmaaktheid’ 

die niets te maken heeft met het streng onderhouden 

van massa’s wetten en voorschriften, 

maar alles met mildheid en vergeving, 

met leren beminnen van vijanden 

en met het luisteren naar het woord van Iemand 

die als een vader en een moeder van je houdt 

en die spreekt in je hart. 

Christendom is geen dwangbuis. 

Het zit fout als je jezelf in de hoek gedrumd zou 

voelen door regels. 

In het christendom is er slechts één wet:  

die van de liefde. 

Die maakt vrij en geeft ieder christen  

een persoonlijke vrede 

door zijn relatie met God zelf die liefde is. 

Je hoeft dus in het christendom niet perfect te zijn, 

niet de beste en de eerste. 

Je hoeft geen supermens te zijn. 

God houdt van jou. 

 

----------------------------------- 
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God, 

moge wij, die in U geloven, getekend worden 

door uw barmhartigheid en mensenliefde, 

zodat wij elkaar geen zwaardere lasten opleggen 

dan strikt noodzakelijk is. 

Zou het zo nog ooit met ons gesteld kunnen zijn? 

 

Dat wij leren 

om tempels en moskeeën, kerken en structuren 

weer in dienst te stellen van hen die geloven 

in plaats van andersom. 

Moge wij het dan uitdragen dat de grootste eer van U is: de levende mens. 

Durven wij dat aan, in deze dagen nog? 

 

Moge wij in een soms verstarde Kerk 

en in een verscheurde wereld 

weer durven uitzien naar Gods Geest, 

die in den beginne de chaos heeft vervangen 

door licht en stille vrede. 

Durven wij dat aan, 

durven wij in onze wanorde uw orde weer onder ogen zien? 

 

 
Woorden van geloof: 

 
Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde, 

Vader van alle mensen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die gekomen is 

om te bemoedigen en te genezen, 

om ons te bevrijden van alle onrecht, 

om Gods vrede bij de mensen te verkondigen. 

 

Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 

Hij is in ons midden de levende Heer. 

 

Ik geloof in Gods Geest, 

die werkzaam is 

in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. 

 

Ik geloof in de Kerk van Christus, 

die, uitgerust met de kracht van de Geest, 

gezonden is om de mensen te dienen. 

 

Ik geloof in de vergevende liefde van God, 

die de macht van de zonde zal breken 

in ons en in alle mensen. 

 

Ik geloof dat de mens zal leven 

van Gods leven voor altijd. Amen. 
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Voorbeden:  

 
Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft 
 
Bidden wij dat we niet verontrust worden, 

maar wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn. 

Dat wij elkaar blijven zoeken, 

elkaar blijven vinden en vasthouden.  Laten wij bidden… 

 

Bidden wij dat zij die voor elkaar gekozen hebben niet 

verontrust worden. 

Dat hun liefde groot mag zijn in goede en kwade dagen, 

dat hun liefde groeien mag en niet verlopen in leegte, 

dat zij gelukkig mogen zijn, samen met hen die bij hen horen.  Laten wij bidden… 

 

Bidden wij dat we niet verontrust worden, 

maar bidden voor hen die Jezus' Woord ooit vernamen,  

maar het ook weer vergaten. 

Dat zij opnieuw ruimte ervoor vinden en zich erdoor laten aanspreken.   

Laten wij bidden… 

 
 

Lied:  Heer, wees mijn kracht 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XQSOwpvu4KE 

 

Refr.: Heer, wees mijn kracht, wees mijn hoop, wees mijn leven, 

Heer, wees mijn warmte en wees mijn gevoel. 

Geef mij telkens moed om het beste te geven, 

help me te zoeken naar wat Je bedoelt. 

 

Wees mijn licht, wees mijn dag, wees de hand die me draagt, 

schrijf mijn naam in de palm van Je hand. 

Wees mijn zachtste gevoel, wees mijn diepste gedacht, 

zet me telkens op weg naar Uw land. Refr. 

 

Geef me steun en ga mee, want de weg lijkt soms lang, 

en een mens heel alleen is te klein. 

En als alles mislukt, als ik stil ben en bang, 

als de vriendschap ver weg lijkt te zijn. Refr. 

 
 

Gebed over de gaven: 
 
Heer, onze God, 

wij bieden U dit brood aan,  

symbool van uw oproep tot breken en delen 

en gemeenschap vormen met allen. 

Wij bieden U de wijn aan,  

teken van uw belofte 

dat al het goede overeind blijft en gelukkig maakt. 

Wij bieden U onszelf aan en bidden 

dat wij een teken van uw Liefde mogen zijn, 

door Christus, onze Heer. Amen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQSOwpvu4KE
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Groot Dankgebed:    

 
God, onze Vader, Bron van liefde, 

wij willen U danken en onze vreugde uitspreken 

in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon, 

want Gij zijt een God die van mensen houdt. 

 

Zozeer hebt U ons liefgehad, 

dat U ons deze wereld hebt gegeven, vol rijkdom en pracht. 

 

Zozeer hebt U ons liefgehad 

dat U ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, 

die ons voorgaat op weg naar U. 

 

Zozeer hebt U ons liefgehad 

dat U ons in Hem blijft samenbrengen als kinderen van één gezin. 

 

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank 

en aanbidden U met deze woorden: Heilig, heilig … 

 

God, onze Vader, 

wij danken U met heel ons hart: 

U hebt ons tot leven geroepen, 

U hebt ons bestemd voor het geluk 

in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

 

In Hem zien wij uw goedheid, en uw wil om ons allen te redden. 

Hij is het verlossende Woord, uw helpende Hand. 

 

Wij kunnen niet vergeten hoe Hij mens werd met ons tot in de dood, 

hoe Hij één bleef met U in overgave aan uw wil. 

Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd om Hem. 

 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 

Hij had de zijnen in de wereld bemind; 

nu gaf Hij hun een bewijs 

van zijn liefde tot het uiterste. 

 

INSTELLINGSVERHAAL  

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Trouw aan dit woord 

gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood, 

de overwinning door zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. 

Vol vertrouwen zien wij uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 

 

Vader, aanvaard deze gaven en vervul ze van uw Geest. 

Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus. 

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 

Raak ons met het vuur van uw Geest 

en breng ons elkaar nabij. 

 

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk. 

Bescherm haar en leid haar, 

geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 

Geef wijsheid en kracht aan de paus, 
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aan onze bisschoppen en aan allen 

die U als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook de mensen 

die een bijzondere plaats innemen in ons hart 

en blijf trouw aan allen die door de dood van ons zijn heengegaan. 

 

Samen met heel uw volk, 

met Maria, de moeder van de Heer, 

met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, 

samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 

vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid 

en brengen wij U onze dank. 

 

Door Hem, met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn,  

Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid met de Heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.  

 

 

Onze Vader: 

 
Wij, mensen, mogen onze handen uitsteken naar Gods goedheid. 

Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:  

 Onze Vader,... 

 

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad, 

aan zoveel verborgen angsten. 

Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart 

naar Jezus kunnen gaan   

en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

 

Vredeswens: 
 
Spreek niet over vooruitgang  

wanneer een ander daaraan ten onder gaat. 

Spreek niet over groei 

als een ander er minder van wordt. 

Zwijg over vrijheid en vrede 

als een ander geen kans krijgt zichzelf te zijn. 

Zwijg over gemeenschap 

zolang de mindere in het verdomhoekje zit. 

Laten we zelf veranderen 

wat we in de wereld veranderd willen zien. (naar Mahatma Ghandi) 

 

Moge Gods vrede altijd met u zijn. 

En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar. 

 

 

Lam Gods 
 
Communie 
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Lied: Lieve Vrouwe van ons land  (ZJ 746) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JeWYgeRFSrM 

 
Lieve Vrouwe van ons land, 

Met uw kroon of sleep van kant, 

En getorst door ruwe hand 

Langs de vlakke wegen, 

Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 

Lieve Vrouwke bij de haard, 

Door geslachten vroom bewaard, 

Schenk ons volk uw zegen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 

Moeder die op Vlaandren waakt; 

Van zover onz'heugnis raakt, 

Al wat Vlaandrens grootheid maakt 

Hebt gij ons gegeven: 

Eenvoud, adel van gemoed, 

Moederweelde, minnegloed, 

Reinheid en de stille moed 

Voor uw zoon te leven. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 

Gij hebt ons de vreê gebracht 

Na zo meen'ge bange nacht: 

Bij u vond ons volk de kracht 

't Eigen huis te bouwen, 

Lieve Vrouwe t'allen tijd 

Blijve Vlaandren u gewijd, 

In de zege als in de strijd, 

In al vreugd en rouwen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 

Moeder die ons Vlaandren mint, 

Red uw dwaas en nukkig kind 

Als 't op vreemde lusten zint: 

Neem 't dan bij zijn handen, 

Trek het weerom op uw schoot, 

Breek het uwe liefd'als brood, 

Dat het groeie sterk en groot, 

Schoonst onder de landen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 

 
 

Slotgebed:  
 

Heer, onze God, 

waar mensen woorden spreken van uw Zoon,  

waar ze handelen naar zijn levensstijl,  

daar is uw Geest, uw Helper aanwezig. 

Wij bidden U:  

geef dat wij elkaar nabij zijn met zijn liefde en zijn vrede.  

Dit vragen we U, omwille van ieders geluk. Amen. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JeWYgeRFSrM
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Zegen en zending: 

 
Moge de warme regen uw voorhoofd verkwikken 

Moge de zachte wind uw geest verfrissen 

Moge de zonneschijn uw hart verlichten 

Moge de lasten van elke dag licht op u rusten 

En moge God u warm omhullen met de mantel van zijn Liefde, 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen 

 

 

Dessertje:  
 
Vrede, een groet uit de verte, soms even dichterbij 

in een mens die je aankijkt en die je zegt: 

jij met je somberheid, je cynisme,  

ga op weg naar een plek waar je kunt wonen, 

goed voor ieder mensenkind. 

 

Vrede is je bestemming: 

geen ziekte meer, armoede voorbij, 

dieren met respect omgeven, bomen op de hellingen van de bergen, 

koffie zonder bijsmaak, 

wapens overbodig, het verkeer veilig. 

 

Vrede, soms even dichterbij 

in openheid om anders dan de anderen te mogen zijn, 

een doorbroken taboe 

voor wie moet leven met incest, kanker, aids. 

 

Vrede is pas in jou 

als ze om je heen is. 

Er is werk te doen: 

leed opruimen met helende handen, 

kiezen tegen onrecht. 

Maar, ‘Ik zal er zijn’ zal daar zijn 

waar jij werkt aan recht en vrede. 

  

(uit ‘Een jaar de tijd. Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen C’) 

 

 


