Zesde Paaszondag 4-5 mei 2024

decanaat Ieper - Poperinge

Aperitief: A thing called love - Johnny Cash

= met tekst: https://www.youtube.com/watch?v=QNDCS6dDrO4
= optreden: https://www.youtube.com/watch?v=-QLSwGvotas

Six foot six stood on the ground, 6 voet 6 (198,12 cm) stonden op de grond,
weighted 235 pounds hij woog 235 pond (106 kg)

But I saw that giant of a man Maar ik zag die reus van een man

brought down to his knees by love op de knieén gaan door de liefde

He was the kind of man Hij was het soort man

who would gamble on love die op liefde zou gokken

Look you in the eye Kijkt je in de ogen

and never back up en went zijn blik niet af

But I saw him crying Maar ik zag hem huilen

like a little whipped pup als een kleine hondje

because of love omwille van de liefde

Can't see it with your eyes, Je kan het niet zien met je ogen,

hold it in your hands in je handen houden

Like the rules Zoals de regels

that govern our land die ons land regeren

Strong enough to rule the heart Sterk genoeg om het hart te regeren

of every man, van iedere mens,

this thing called love dit ding dat liefde heet

It can lift you up, Het kan je optillen,

it can put you down het kan je naar beneden halen

Take your world jouw wereld in beslag nemen

and turn it all around en het helemaal op z'n kop zetten

Ever since time nothing's Sinds mensenheugenis is er niets

ever been found stronger than love ooit sterker gevonden dan liefde

Men like me they worry and doubt Mannen zoals ik maken zich zorgen en twijfelen
Trouble their minds pijnigen hun hersenen

day in and day out dag in dag uit

Too busy a livin' to worry leidend een te druk leven om zich zorgen te
about a thing called love maken over iets dat liefde heet

And then I see a mother's tenderness En dan zie ik de tederheid van een moeder

As she holds her young Terwijl ze haar kind koestert

close to her breast dicht bij haar borst

Then I say thank God this world Dan zeg ik: goddank deze wereld

will win with the thing called love zal het halen met dat ding dat liefde heet
Intredelied: Z] 418 Zingt voor de Heer

klassiek: https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFqgs
mét schwung: https://www.youtube.com/watch?v=U Z-bJEJ4dw



https://www.youtube.com/watch?v=QNDCS6dDrO4
https://www.youtube.com/watch?v=-QLSwGvotas
https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFqs
https://www.youtube.com/watch?v=U_Z-bJEJ4dw

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
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Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.

Welkom:

Wij vieren hier vandaag wat meer in de lijn van iedere week,
nog steeds in het wit van de verrijzenis.

Vandaag worden wij uitgenodigd elkaar lief te hebben,

zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Bidden wij dat wij, gesteund door elkaar

en levend vanuit zijn kracht en zijn Geest,

ook ons leven leren breken en delen,

steeds meer en meer, dag na dag.

In liefde — de weg van ons hart - kunnen we steeds groeien.
Beginnen we dus maar met een gebed om Gods ontferming.

Gebed om Gods ontferming:

Geef ons een hart, God,

om elkaar te blijven dragen in het geloof,

om elkaar steeds nieuwe kansen te geven,

wetend dat we geen van allen perfect zijn,

maar dat we ons wel allemaal uw kinderen mogen noemen.
Voor de keren dat wij daarin tekortschoten,

Heer, ontferm U over ons.

Geef ons een hart, God,

dat uw gebod van liefde blijft waarmaken elke dag opnieuw.
Voor de keren dat we daarin faalden,

Christus, ontferm U over ons.

Geef ons een hart, God,

dat het blije en bevrijdende van uw Boodschap
wil waarmaken en doorgeven aan elkaar.

Voor de keren dat we daarin tekortschoten,
Heer, ontferm U over ons.

God,
sterk ons in onze pogingen om handen en voeten te geven
aan uw Liefde voor alle mensen.
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Eer aan God:

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.

\
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die handen reiken van volk tot volk i Sdlf

en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied

voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,

in het voetspoor van Jezus,

onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed: I

Eeuwige God,

dat U liefde bent,

dat wij U ter harte gaan,

hebt U getoond in Jezus van Nazareth.

God, Bron van liefde, help ons om steeds meer te leven

naar zijn voorbeeld,

in waarachtige liefde, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen (Hand. 10, 25-26. 34-35. 44-48)

25 Toen Petrus aankwam in Caesarea,

liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden.

26 Maar Petrus richtte hem op en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.'
34 Petrus opende zijn mond en zei:

"Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,

35 maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,

Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.

44 Petrus was nog aan het woord

toen de heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden.

45 De besneden gelovigen die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,
omdat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten;

46 want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.

Daarop zei Petrus:

47 *Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,

die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’



48 Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.

Tussenzang: Psalm 98 (97) 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrein: Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israéls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de apostel Johannes (1 Joh. 4, 7-10)

7 Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God.

8 De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.

9 En de liefde die God is, is onder ons verschenen

doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10 Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

Tussenzang: Z] 548 Zo lief heeft God de wereld gehad

https://www.youtube.com/watch?v=TaWUy34b2Bc

refrein: Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn ééngeboren Zoon heeft gezonden,
opdat wij allen zouden leven en nooit verloren gaan.

Laat ons elkaar beminnen, want inderdaad de liefde is uit God;
wie liefheeft, is uit God geboren, wie liefheeft kent de Heer, want Hij is liefde.

Hierin bestaat de Liefde: niet dat wij God het eerst hebben bemind,
maar wel, dat Hij zijn Liefde deelde: zijn Zoon zond om de wereld te verzoenen.

Alwie belijdt dat Jezus de ééngeboren Zoon is van God:
in hem is Godes Geest aanwezig; komt laten wij geloven in de Liefde.

Als iemand durfde zeggen: ‘God heb ik lief, maar neen, mijn broeder niet!’
Hij zou Gods groot gebod miskennen: wie God bemint, beminne ook zijn broeder.


https://www.youtube.com/watch?v=TaWUy34b2Bc

Evangelie: (Joh. 15, 9-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie mich der Vater geliebt
9 Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, hat, so habe auch ich euch
heb Ik jullie liefgehad. Zin\ geliebt. Bleibt
Blijf in die liefde met Mij verbonden. i iciner
10 Als je mijn opdracht ter harte neemt, Liebe !
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,

zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.

11 Dit alles heb Ik jullie gezegd

om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,

en zo jullie vreugde volkomen te maken.

12 Dit is mijn opdracht:

dat jullie elkaar liefhebben met de liefde

die Ik jullie heb toegedragen.

13 De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.

14 Mijn vrienden zijn jullie,

maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.

15 Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:

een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie,

omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,

aan jullie heb meegedeeld.

16 Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan

en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.

Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven.

17 Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.

Overwegingen:

Wat is liefde ? De meeste mensen denken daarbij aan het romantische gevoel dat
spontaan opkomt uit het hart. Dat is niet verkeerd, maar daarmee vereng je liefde toch
wel een beetje want liefde is nog zoveel meer zeker als we kijken naar wat vandaag in
het Evangelie en de Johannesbrief over liefde gezegd wordt.

We zeggen voortdurend ‘God is liefde’, maar wat betekent dat?

Twee dingen. Om te beginnen: "Niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons het
eerst liefgehad." Anders gezegd: God de Vader heeft ons onvoorwaardelijk lief. Dat wil
zeggen dat God geen voorwaarden koppelt aan Zijn liefde. God kijkt niet naar onze
kwaliteiten en verdiensten. God ziet ons graag niet omwille van enkele kwaliteiten die wij
zouden hebben. Want Hij ziet ook de mensen graag die deze kwaliteiten juist niet
hebben. Zijn liefde is totaal onvoorwaardelijk en overtreft al onze verdiensten. Hij eist
geen kwaliteiten en sluit niemand uit. Hij bemint totaal en gratis. Wij worden door God
bemind wie wij ook maar zijn, onvoorwaardelijk bemind! Voor zulk een aanbod van liefde
zonder voorwaarden kunnen we alleen maar dankbaar zijn. Het relativeert ook ons vaak
krampachtig zoeken om Gods liefde te winnen of onze angst bij falen of tekortschieten.

Gods liefde is ten tweede onbaatzuchtig, zichzelf-vergetend, belangeloos. God ziet
ons graag zonder daarvoor iets terug te vragen. Dit zit vervat in dit ene zinnetje: "de
Vader heeft Zijn enige Zoon gezonden", dwz. Hij heeft het kostbaarste dat Hij bezat, Zijn
eigen oogappel, Zichzelf dus, weggegeven. Hij is dus Zichzelf-wegschenkende liefde en
dat probeert Jezus overal in het Evangelie duidelijk te maken. Tegenover zulk een
aanbod van totaal onbaatzuchtige liefde past als antwoord alleen maar wederliefde, op



onze beurt onszelf op de achtergrond schuiven, onszelf vergeten en anderen laten
voorgaan. Dus onszelf breken, delen en geven, opdat anderen zouden leven.

Dat is dus "christelijke" liefde: liefde die geen voorafgaande voorwaarden stelt, en liefde
die zichzelf vergeet en anderen laat voorgaan. Dat kan een onmogelijke opgave lijken.
Maar mensen die zo'n liefde voorleven kennen we allemaal. Om te beginnen allen die we
omschrijven als ‘heiligen’; mensen die elk op hun eigen manier getoond hebben wat het
wil zeggen: jezelf wegschenken, onvoorwaardelijk. En zelf ken ik heel wat mensen die
tonen wat liefde is zoals Jezus die voorhield, zonder dat ze ooit op de almanak van
heiligen zullen komen: vaders, moeders, vrienden van wie heel veel liefde uitgaat, ook al
beseffen ze het vaak niet. Van al die mensen gaat een ontwapenende kracht uit. Hun
liefde werkt dikwijls aanstekelijk én meeslepend: ze nodigt ons uit om op eenzelfde
manier in het leven te staan. Jezus maakt ons duidelijk: jullie moeten die Liefde niet
helemaal zelf uitvinden. Die liefdestroom tussen de Vader, Mij en u, die is er. Jullie
moeten er alleen maar in gaan staan.

Ik eindig met een verhaaltje van iemand die onbewust in die stroming is gaan staan.
Alleen maar om te zeggen dat liefde een rivier is die soms rare kronkels maakt en dat we
nooit moeten wanhopen aan ons proberen om lief te hebben.
Lang geleden was er in India eens een vrouw die met haar man bij haar schoonmoeder in
huis woonde. Die schoonmoeder was een lastig mens: ze klaagde en zeurde de hele
dag. De vrouw hield het lang vol, maar op den duur werd ze er toch gek van, en ze
besloot in wanhoop om aan een medicijnman een drankje te vragen waarmee ze haar
schoonmoeder ongemerkt en langzaam zou kunnen vergiftigen. De medicijnman gaf
haar geen drankje maar kruiden. Daar moest ze de voeten van haar schoonmoeder elke
avond mee insmeren, en dan zou ze na enige tijd vanzelf een pijnloze dood sterven. Zo
gezegd zo gedaan. De vrouw deed haar werk avond aan avond met aandacht en
toewijding. Maar wat er gebeurde was dat haar schoonmoeder gaandeweg vrolijker en
opgewekter werd en ophield met klagen en zeuren. De schoondochter begon zelfs op
haar gesteld te raken en spijt te krijgen van haar moorddadige gedachten en
handelingen. Ze ging opnieuw naar de medicijnman en vroeg hem om een medicijn dat
de uitwerking van de giftige kruiden teniet zou doen. Deze begon te lachen en zei haar
dat hij haar slechts onschuldige lekker geurende kruiden had gegeven, en dat de
verandering die was opgetreden het gevolg was van het feit dat ze elke dag de tijd hard
genomen om de vrouw aandacht te geven en haar voeten te masseren.

Miguel Dehondt

Wat maakt een mens groot,

wat maakt hem tot het wonder van de schepping,
welgevallig in Gods oog ?

Wat maakt een mens sterk, sterker dan de hele wereld ?
Wat maakt hem zwak, zwakker dan een kind ?

Wat maakt een mens hard, harder dan de rots ?

Wat maakt hem zacht, zachter dan was ?

De liefde.

Wat is ouder dan alles ? Wat overleeft alles ?

Wat kan genomen worden en neemt toch alles zelf ?
Wat kan gegeven worden en geeft toch alles zelf ?
De liefde.

Wat troost ons als ons alle troost ontvalt ?
Wat staat vast als alles wankelt ?
Wat handhaaft zich als alles verandert ?
Wat blijft als al het vergankelijke vergaat ?
De liefde.

(S. Kierkegaard)



Liefde... wat een woord!

Al zo vaak gehoord.

Naastenliefde.

Eigenliefde.

Huwelijksliefde.

Liefde op het eerste gezicht.

Lief zijn voor elkaar.

Liefde is blind.

Liefde ziet dingen die er niet zijn.
‘Liefde’, wat een versleten woord...

En toch blijft het zo’n moeilijk avontuur.
‘Liefhebben’ als hij of zij weer zit te zeuren,
weer uitvliegt of weer dichtklapt.

‘Liefhebben’, als je mijlen ver van elkaar staat.

‘Liefhebben’, als je kind je de rug toekeert

of die ‘verloren zoon’ of ‘dochter’ er een van jou is.
Als niemand snapt wat je bedoelt,

als je naam over de tongen rolt,

als je met de vinger wordt nagewezen

of als de mensen uit je buurt je niet zien staan

en doen alsof ze je niet kennen.

Liefhebben...

God,

eerste en laatste klank van tederheid,

mocht liefde slechts bestaan in dromen,

toch zouden mensen ervoor geboren willen worden.

U die haar aangestoken hebt, hebt ons bestaan erop geént.
Het mooiste en het diepste in een mens vindt er zijn adem.

Bewaar in ons de vonk die gloed kan worden,

die de geliefden gratie geeft en die hun ziel verwarmt.

Dat wij elkander dragen tot de verste grenzen.

Dat wij elkander blijven noemen met de liefste namen. (Kris Gelaude)

Woorden van geloof:

Wij geloven in God de Vader,

die zijn schepping in onze handen heeft gegeven Laat je
om er een woning van te maken .
waarin het goed is om te leven. (ULF&@ voon GO‘K

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,

die bij ons kwam wonen en nu leeft

in de harten van de mensen.

Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;



waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven

nooit zal eindigen

en dat we hoopvol mogen uitzien

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden:

Bidden we dat wij die liefde leren,

die onze ogen opent voor de noden van deze tijd.
Liefde die verlamming doorbreekt,

die ons toerust met verantwoordelijkheidszin

en ons zorgzaam maakt voor elkaar.

Laten wij bidden...

Bidden we dat wij die liefde leren,

die de machtigen niet naar de mond praat,

maar aan het kleine en kwetsbare voorrang verleent.
Laten wij bidden...

Bidden we dat wij die liefde leren,

die de kloof overbrugt tussen ons

en zieken, andersvalieden en bejaarden.
Laten wij bidden...

Bidden we dat wij die liefde leren,
waarin mensen uit ons midden geborgenheid vinden,

een luisterend oor voor hun vreugden en hun verdriet.
Laten wij bidden...

Lied: Als de liefde niet bestond - Toon Hermans

https://www.youtube.com/watch?v=hGOfNBf WHS

Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond

Zullen ze stilstaan, de rivieren Dan was de hele vrijerij bedorven
En de vogels en de dieren De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond

Zou het strand de zee verlaten Zou de zon niet langer stralen

Ze hebben niets meer te bepraten De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond Geen appel zou meer rijpen

Zou de maan niet langer lichten Zoals eens in het paradijs

Geen dichter zou meer dichten Als wij elkaar niet meer begrijpen
Als de liefde niet bestond Dan is de wereld koud als ijs
Nergens zouden bloemen staan Ik zou sterven van de kou

En de aarde zou verkleuren En m'n adem zou bevriezen
Overal gesloten deuren Als ik je liefde zou verliezen

En de klok zou niet meer slaan Er is geen liefde zonder jou


https://www.youtube.com/watch?v=hG0fNBf_WH8

Gebed over de gaven:

God van liefde,

U nodigt ons uit aan uw tafel als vrienden van uw Zoon
die ons mateloos liefheeft

en voor ons zijn leven heeft gegeven.

Doe ons inzien

wat vriendschap met Jezus van ons kan vragen,
waartoe dit samenzijn rond zijn tafel ons verplicht.
Laat ons in zijn liefde blijven

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Groot Dankgebed:

God, onze Heer en Vader,

wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;

alles wat wij hebben hebt U ons geschonken.

U kent ons, U houdt van ons.
U bent de Schepper,
U bent het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.

Hij heeft ons geleerd wie U bent.

Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:

voor de bergen en de bomen, voor de zon en de zee,

voor alles wat er groeit en bloeit;

voor het leven en de liefde, voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen: Heilig ...

U die ons de aarde geeft om te bewonen,

U weet dat wij tekort schieten

in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept U ons op om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,

voor mensen zonder toekomst

en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven hebt U ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,

geef ons de kracht om beter mens te worden;

dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten,

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.

Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar

en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven

opdat uw Rijk kome.




Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,

laat de Geest van uw goedheid

onder ons blijven verder leven.

Moge uw leven en dood

ons helpen ook onszelf te geven en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden

in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

U hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U, dat U ons nooit verlaat.
Door Hem en met Hem en in Hem ...

Onze Vader:

Goede God, het is uw Liefde die ons samenbrengt.

Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien

tot een liefdevolle gemeenschap van mensen.

Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:
Onze Vader...

Goede God, help ons groeien tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde
een teken van uw aanwezigheid mag zijn. =
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk ...

Vredeswens:

Moedig ons aan, Heer,

opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap,

luisterend, overleggend, biddend en in respect voor elkaar,

onze onderlinge meningsverschillen kunnen overbruggen.

Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met U.

Lam Gods

Communie
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Communielied(-ren): Liefde gaf U duizend namen

https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho

Liefde gaf U duizend namen

Groot en edel, schoon en zoet

Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet

Als de naam, o Moedermaagd,

Die gij in ons landje draagt.

Schoner klinkt hij dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).

Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,

Komt men U, Maria, tegen,

Staat Uw beeltenis te pronk

Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen

Moge 't nimmer hier verand'ren

O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)

Blijf in 't Vlaamse herte tronen

Als de hoogste koningin

Als de beste moeder wonen

In elk Vlaamse huisgezin

Sta ons bij in alle nood,

Nu en in het uur der dood

Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)

Meimaand= Mariamaand

Z]J 509 Mens voor de mensen zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=6z2H-V MZVS8

Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

s
)
1. God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam —;\/I/
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

2. Genade zaait Hij als zaad in hun hart,
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.

3. Klein met kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and’ren bedacht.

4. Zieken omarmen, hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

5. Gods woorden spreken aanstekelijk echt,
zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.

6. Licht in het duister zijn, laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.

7. Van God gezonden, deemoedig en vrij,
teken van vrede zijn zo trouw als Hij.
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https://www.youtube.com/watch?v=6z2H-V_MZV8

Slotgebed:

Heer Jezus, ik bied Je mijn handen

om jouw werk te verrichten,
om jouw zegen te spreiden.
Ik bied Je mijn voeten

om jouw weg te gaan.

Ik bied Je mijn ogen,

opdat Jij ze richten zou

en jouw mildheid eruit stralen zou.
Ik bied Je mijn verstand om te denken,

mijn geest om te bidden,
mijn mond om te spreken.
Ik geef Je bovenal mijn hart,

(F. Frencken)

om jouw Vader en alle mensen te beminnen.
Laat mij kleiner worden en word Jij groter in mij,

opdat ik het niet zou zijn die bid,

ik die werk, ik die bemin, ik die leef,

maar Jij in mij. Almachtige God, leef in mij. Amen.

Zegen en zending

Dessertje:

Jij die gehuld in zwijgzaamheid
de eeuwen door

op onze drempel zit

en wacht

op onze wederliefde

Jij die de hoop niet opgeeft
en in stilte waakt

aan het ziekbed

van ons onvermogen

Jij die heet

Ik-zal-er-zijn

en van geen wijken weet
aan onze zijde

kom binnen

en leg die naam
ik-zal-er-zijn
op ons

Doe hem leven

als het kleinste van de zaden
in de diepte van ons hart
zodat wij in staat zijn

om te zeggen tot een ander:
Ik-zal-er-zijn voor jou

Leer ons zwijgend,
op jouw manier

de wacht optrekken
bij een ander

Leer ons af te eisen en te heersen
zodat een mens kan open gaan
en zich gewonnen geven

Grote, hoogstbescheiden liefde,
God

gun ons een plek in jouw stilte
om te leren wachten

en net als jij

het leven lief te hebben

Doe ons vinden en hervinden
een lieve mens

een tere huid

een zachte plek

waar we niet terechtstaan
met enkel onze buitenkant
maar elkander aan den lijve
doen verstaan:

Ik-zal-er-zijn voor jou

Dat wij met twee of meer
die elkaar gevonden hebben
ons niet afzijdig houden
maar toegang scheppen

en dat uit ons wederzijds
geborgen zijn

nieuw leven wordt geboren
voor zovelen.

(H.V.)




