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Zesde zondag d/h jaar            10-11 februari 2024 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 
 

 

Als aperitief:  Raak mij aan – Roosbeef (2015) 

➔ single edit: https://www.youtube.com/watch?v=okGLFeRYOxw 

➔ Dranouter: https://www.youtube.com/watch?v=RZbFXQPIXfo 

 

Raak mij aan raak mij met alles aan 

Laat mij niet ongedeerd wees geen held 

Blijf weg van het open veld 

Vaar niet over zee ah, doe niet mee 

 

En leer mij hoe ik van iemand houden moet 

Laat mij niet ongespaard 

Leer mij hoe ik met iemand vrijen moet 

Da's alles wat ik vraag 

 

En wees maar stil de mensen horen ons 

De mensen ruiken ons 

Maar onze liefde bewijst dat we 

Nog niet dood zijn wees maar stil 

De mensen villen ons de mensen willen ons 

Ja liefste lik onze wonden 

Schoon voor ze komen 

 

Krenk mij diep scheld mij de huid maar vol 

'k wil voelen of ik voel vind mij mooi 

Kan niet meer zonder mij 

Maar schrijf het niet in 

Een of andere brief o alsjeblief 

 

En raak mij aan raak mij met alles aan 

Laat mij niet ongedeerd wees geen held 

Ah, blijf weg van 't open veld 

En vaar niet over zee ah, doe niet mee 

 

Wees maar stil de mensen horen ons 

De mensen krijgen ons 

Maar onze liefde bewijst dat we 

Nog niet dood zijn wees toch stil 

De mensen villen ons de mensen ruiken ons 

Ja liefste lik onze wonden 

Schoon voor ze komen 

 

 

Raak me aan … de melaatse vraagt niets 

liever aan Jezus in het Evangelie van deze 

zondag. 

 

------------------------ 

 

 

 
 

Zangeres Roos Rebergen (Roosbeef) 

schreef dit nummer met in het 

achterhoofd een meisje wiens vriendje 

opgeroepen is om te gaan vechten in 

een oorlog. Ze is niet bang om dood te 

gaan maar vooral bang om de liefde 

niet te hebben gekend, onaangeraakt 

te blijven.  

‘Raak mij aan’ is geen gewoon 

nummer. Ligt het aan de 

melancholische sfeer, de vibrato in 

Roos’ stem of de grootse koorzang 

waarmee het nummer openbloeit?  

Roosbeef is in veel van haar nummers 

merkwaardig en uniek. Op geheel eigen 

wijze kijkt ze naar de wereld om zich 

heen. De dingen die haar opvallen pent 

ze vervolgens neer in mooie, 

ontwapenende popliedjes. In de 

kleinste dingen vindt ze schoonheid, al 

schuwt de Nederlandse songschrijfster 

ook meer universele thema’s als de 

liefde niet. Haar teksten zijn soms 

ironisch, af en toe absurd, maar boven 

alles altijd raak. (Alexander Spriet) 

 

Het lied heeft voor actrice Violet 

Braeckman een heel speciale betekenis. 

Muzikant Tom Pintens (Zesde Metaal) 

speelde het namelijk toen ze hem de 

laatste keer zag voor zijn overlijden  

(+ 4-08-2023). 

"Tijdens 'Raak Mij Aan' moest ik heel 

erg huilen", vertelt Braeckman. "Een 

vriendin pakte me vast en zei: 'Schoon 

dat we dit nog mogen meemaken.' Ik 

had tot op dat moment nog niet beseft 

dat het wel eens de laatste keer kon 

zijn dat we Tom zagen spelen." 

https://www.youtube.com/watch?v=okGLFeRYOxw
https://www.youtube.com/watch?v=RZbFXQPIXfo
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Openingslied: Ik sta voor U in leegte en gemis (ZJ 924) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eqUGz1H6rQg 

 

Ik sta voor u in leegte en gemis 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 

dood is mijn lot hebt Gij een and're zegen? 

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 

 

Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 

 
 

Welkom:  
 

Sommige mensen worden door hun omgeving gemeden. 

En dat komt vaker voor dan we denken. 

Over zo´n mens gaan onze schriftlezingen van vandaag. 

Maar tegelijk horen we hoe, door Jezus’ toedoen, 

zo iemand uit zijn isolement wordt bevrijd en weer erbij mag horen. 

In dit samenzijn laten wij ons vandaag hoopvol aanspreken 

door Jezus’ bevrijdend optreden. 

 

 

Gebed om Gods ontferming: 
 

Heer, U hebt aandacht voor elke mens 

in al zijn broosheid en kwetsbaarheid. 

Help ons te zien zoals U. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus , U hebt de melaatse  

met beide handen aangeraakt 

om hem te genezen. 

Open ons hart om anderen even teder  

nabij te zijn als U. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, U sluit niemand uit. 

U hebt lichamelijke en geestelijke zieken 

terug een plaats gegeven in de gemeenschap. 

Open ons hart dat we niemand uitsluiten  

uit onze gemeenschap. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqUGz1H6rQg
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Eer aan God: 
 

Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de Oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 
 

Openingsgebed:   
 

God, Bron van leven, 

raak ons hier en nu aan met uw Bevrijdend Woord, 

en doe ons – uit kracht van dat Woord –  

groeien in mededogen 

en in oprechte zorg voor hen die onze naasten zijn. 

Dat vragen wij U door Jezus, die ons voorging in liefde 

en ons voorgaat naar U, 

God van tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

 

Eerste lezing:  Uit het Boek Leviticus  (Lev. 13, 1-2. 45-46) 

 

1           De Heer sprak tot Mozes en Aäron: 

2           `Heeft iemand een gezwel, uitslag 

of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, 

dan moet men hem bij de priester Aäron 

of bij een van zijn zonen brengen. 

45         Iemand die aan huidziekte lijdt, 

moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen. 

Hij moet zijn baard bedekken en roepen: `Onrein, onrein!” 

46         Zolang de ziekte duurt is hij onrein; 

hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven. 

 

 

Tussenzang:  Psalm 32 (31) 1-2, 5, 11 
 

refrein:  Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, 

  Gij hult mij in voorspoed en vreugde. 

 

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, 

wiens zonde door God werd bedekt. 

 

Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God, 

wiens hart geen misdaad verbergt. 
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Toen heb ik mijn zonde beleden voor U, 

mijn schuld niet langer ontkend. 

 

Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout; 

toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 

 

Want talrijke rampen treffen de zondaar, 

maar God beschermt die vertrouwen op Hem. 

 

Weest blij in de Heer, alle vromen. 

verheugt u en jubelt, oprechten van hart. 

 

 

Tweede lezing:   (1 Kor. 10, 31-11,1) 

 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 

 

Broeders en zusters, 

31         Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, 

doe alles tot eer van God. 

32         Geef geen aanstoot, 

noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk. 

33         Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, 

en zoek niet mijn eigen voordeel, 

maar dat van anderen, 

opdat allen gered worden. 

1 Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus. 

 

 

Lied:  Uit diepten van ellende (ZJ 303) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nhPA0UZH6dQ 

 

1. Uit diepten van ellende roep ik, Heer 

roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden: 

 

MIJN ZIEL VERWACHT VAN U VERLOSSING HEER. 

 

2. Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer, 

wil naar mijn beed' uw oor te luist'ren leggen: 

 

3. Zo Gij de zonden blijft gedenken, Heer, 

wie zou voor U, och Heer, nog staande blijven: 

 

4. Doch uw vergeving schenkt Gij altijd, Heer, 

zo blijven allen U eerbiedig dienen: 

 

5. Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer, 

en zij vertrouwt uw woord en uw beloften: 

 

6. Meer dan de wachter 's nachts op dagend licht, 

vertrouwt mijn ziel vol hoop op uw verhoring: 

 

7.De wachters mogen uitzien naar het licht, 

en Israël, uw volk, naar U verlangen: 

 

8. Bij U is waarlijk mededogen, Heer, 

verlossing en genade overvloedig: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhPA0UZH6dQ
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Evangelie:  (Mc. 1, 40-45) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

40         Zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg. 

Hij viel op zijn knieën en zei: `Als U wilt, kunt U me rein maken.’ 

41         Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. 

`Ik wil het, word rein’, zei Hij. 

42         Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein. 

43         Bars stuurde Hij hem meteen weg, 

44         met de woorden: 

`Zorg dat u er met niemand over praat, 

maar ga u aan de priester laten zien 

en breng als offer voor uw reiniging 

wat Mozes voorgeschreven heeft; 

dat zal hun het bewijs leveren.’ 

45         Maar eenmaal vertrokken, 

begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, 

zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, 

maar buiten bleef op eenzame plaatsen. 

En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe. 

 

 

Overweging(en): 
 
Het Evangelieverhaal staat eigenlijk in de lijn van de verhalen die we de voorbije twee 

zondagen hebben gehoord. In de synagoge van Kafarnaum heeft Jezus twee weken 

geleden  

zijn 'nieuwe leer met gezag' verkondigd. Vorige zondag hebben we gezien hoe Jezus die 

leer in daden omzet: hij trekt rond en geneest de zieken. Vandaag horen we hoever 

Jezus daarin wil gaan: hij pakt als het ware de duivelse kant aan van de ziekte en hij 

overtreedt daarvoor desnoods de wet. Het resultaat kunt u al raden: Jezus zal in conflict 

komen met de overheid, met de Farizeeën die plannen zullen smeden om Hem uit de 

weg te ruimen. Maar dat is een ander verhaal. Keren we terug naar de tekst die voor ons 

ligt. 

Jezus geneest een melaatse. Wat is het ergst: de ziekte of de gevolgen van de ziekte? Ik 

denk in dit geval de gevolgen. Melaatsheid is een besmettelijke ziekte en wie er door 

getroffen werd, werd uitgestoten, verbannen, desnoods naar Molokai, het andere eind 

van de wereld. Totale afzondering en isolatie met als gevolg dat die mensen eigenlijk een 

soort levende doden werden die hun begrafenis al hadden meegemaakt. Geen hoop, 

geen uitzicht, niets.  

Het sociale isolement, de verplichte afzondering hebben een duivels karakter. Zo iemand 

wordt gek van de eenzaamheid, de schaamte  en de wanhoop. En ook bij de gezonde 

mensen roept melaatsheid niet-gepermitteerde reacties op zoals afschuw en weerzin.  

Er zijn duivelse krachten aan het werk die men niet onder controle heeft en die veel 

erger zijn dan de ziekte op zich. De roep van de melaatse is geen smeekbede om 

genezing, maar om reiniging: Jezus, a.u.b. zorg er voor dat ik niet langer uitgesloten 

ben; dat ik er terug mag bijhoren. Het vertrouwen dat Jezus uitstraalt moet voor die 

mens zo groot geweest zijn dat hij alle wetten en voorschriften doorbreekt. Jezus is zo 

geraakt door de vraag van die man dat hij hem aanraakt en meteen elke afstand, elk 

isolement doorbreekt. Met alle gevolgen van dien. Volgende de toenmalige voorschriften 

maakt Jezus daardoor zichzelf onrein. En daarom vraagt Hij ook uitdrukkelijk over het 

gebeuren te zwijgen. Maar die man ging het overal uitbazuinen met als gevolg dat Jezus 

niet meer in het openbaar kon verschijnen. Nu, Marcus sluit fijntjes af door te vermelden 

dat de mensen toch van overal naar hem toe bleven komen. 

 

Sedert corona weten we wat sociaal isolement omwille van een besmettelijke ziekte 

betekent. De lockdown is een periode waar we niet graag meer aan herinnerd worden. 

Plots waren we  ‘melaats’ en moesten we in ‘ons kot’ blijven. We hebben er allemaal 
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onder geleden maar nog het meest onze ouderen die het niet konden begrijpen waarom 

ze hun kinderen en kleinkinderen niet meer mochten zien. Het eenzame wegkwijnen en 

sterven, het niet mogen afscheid nemen van onze geliefden, het was verschrikkelijk. Laat 

ons hopen dat we het nooit meer moeten meemaken. Hebben we er iets uit geleerd? Het 

begrip ‘huidhonger’ is me bijgebleven. Het besef dat mensen mekaar graag aanraken en 

er nood aan hebben, al voel ik nog elke keer ik iemand een hand geef, me wat onwennig.  

Terzelfdertijd besef je meer dan ooit hoe belangrijk menselijke contacten zijn, dus best 

niet uitstellen mekaar te zien, te bezoeken – alle gelegenheden zijn goed - want voor je 

’t weet kan het, lukt het niet meer.  

Als kerkgemeenschap wijst het verhaal van vandaag ons op het belang om ‘inclusief’ te 

denken in plaats van ‘exclusief’. Nu we met veel minder zijn, voelen we dat we niemand 

mogen uitsluiten, dat iedereen welkom is. Mag het ons meer gastvrij maken, open, tot 

luisteren bereid. En ja, zelfs als kerk willen we niet uitgesloten worden uit heel het 

maatschappelijk gebeuren. Wat een verandering bij vroeger toen we ons permitteerden 

de andersdenkenden als paria’s te beschouwen. Al wat we meemaken, het is niet zonder 

betekenis. Willen wij de naaste worden van wie zich uitgesloten weet? En dus geldt meer 

dan ooit voor ons als christenen de oproep: zoek mij op, raak mij aan; toen me dat ik er 

mag zijn; dat ik iemand ben, de moeite waard, negeer me niet.  

(Miguel Dehondt) 

------------------------- 

 

Ziek… 

al zolang 

of pas geworden, 

kortstondig 

of uitzichtloos. 

 

Zie hen, 

bezoek hen, 

help hen, 

hoor hen aan. 

En bid 

met hen en voor hen. 

 

Gehandicapt… 

naar ziel of lichaam, 

zwaar of licht, 

van kindsbeen af 

of ooit geworden. 

 

Ga met hen mee, 

waardeer hen, 

acht hen hoog. 

En bid 

met hen en voor hen. 

 

Eenzaam… 

wie niet, 

wie nooit? 

Eenzaam geraakt, 

eenzaam gemaakt, 

achtergebleven, 

alleen gelaten. 

 

Ga naar hen toe, 

reik hen de hand, 

neem de tijd. 

En bid 

met hen en voor hen.            (naar Peer Verhoeven) 
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-------------------------- 

 

God, help ons de tranen te zien van mensen 

die verdriet hebben, 

ook al huilen ze alleen 

diep van binnen. 

 

Help ons niet weg te lopen 

voor de tranen van anderen, 

omdat we zoveel verdriet 

niet kunnen verdragen. 

 

Help ons de tranen te drogen 

door een beetje liefde en aandacht. 

Door een glaasje water 

of een arm om een schouder. 

 

Doe ons telkens beseffen 

dat Gij bij ons zijt in ons verdriet. 

Dat Gij ons nooit loslaat, 

hoeveel tranen we ook huilen. 

 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 

 

--------------------- 

 

Jezus geneest een melaatse. 

Een levende dode wordt weer gezond. 

Een uitgestotene wordt weer in de kring opgenomen.  

De onreine mens komt tot de heel Zuivere. 

Hij legt zich niet bij zijn ziekte neer. 

Jezus zegt: "Ik wil, wordt rein." 

Ziekte en melaatsheid gehoorzamen Hem, 

zoals de wind en de zee Hem zullen gehoorzamen. 

" Maar zeg het aan niemand !" 

Hoe zou je voor jezelf kunnen houden 

dat je weer lééft, 

dat je je niet meer in een hol hoeft weg te stoppen ? 

Het gevolg is dat Jezus niet meer in de stad kan komen 

maar buiten op een eenzame plaats verbleef, 

de rollen omgekeerd... 

Een zieke mens kan je maar genezen 

als je in zijn huid wil kruipen. 

Is het dat wat we zullen horen in de lijdensweek: 

" Hij heeft onze zonden, onze ziekten, 

onze lasten op zich genomen" 

Willen wij ze wel aan Hem afstaan ? 

 

 

Woorden van geloof:  
 

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen, 

en die er zal zijn al onze dagen 

 

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden: 
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Mens onder de mensen 

voor mensen geleefd en gestorven, 

maar opgestaan ten leven. 

 

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Hij brengt mensen samen in liefde. 

 

Ik geloof in de Kerkgemeenschap 

geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 

 

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 
 

Voorbeden: 
 

Bidden we voor mensen die ‘anders valied’ door het leven gaan, 

– lichamelijk of geestelijk of  

omdat ze geen kansen kregen door de omstandigheden – 

en die daardoor het gevoel hebben nergens bij te horen,  

niemand te zijn. 

Dat zij mensen mogen ontmoeten die naar hen omzien, 

hun de hand reiken  

en hen zo hun eigenwaarde leren ontdekken 

en hun toekomst aanreiken.   

Laten wij bidden… 

 

Bidden we voor mensen die doelloos leven  

en het spoor bijster zijn. 

Dat zij mensen mogen ontmoeten  

die met liefde en tact 

een eind weg met hen meegaan 

en hun zo weer zin en toekomst aanreiken.    

Laten wij bidden… 

 

Bidden we voor mensen die vol mededogen 

bezorgd zijn om de mensen  

die het moeilijk hebben, hier of verder weg. 

Dat zij het mogen volhouden  

en steun vinden bij Jezus die zei: 

‘Wat u voor de minsten der mijnen hebt gedaan,  

dat hebt u voor Mij gedaan.’ 

Laten wij voor hen bidden… 

 
 

Wie heeft brood genoeg   (Huub Oosterhuis) 
 

Hand die kan wat liefde is,  

maar niet doet: de aarde delen, 

nieuwe levensbomen telen 

God de hand die mensheid voedt? 

Hand, doe goed. God in ons, hou aan. 

Kinderhand, grotemensenhand,  

breng dood tot staan. 
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Gebed over de gaven: 
 

God en Vader, 

U deelt uw liefde en uw vriendschap uit 

zoals men wijn ronddeelt op een feest. 

In wijn en brood willen wij blijven vieren 

dat U bij ons komt en blijft. 

Naar uw voorbeeld willen wij delen met elkaar. 

Zegen dit brood en deze wijn opdat het tekenen mogen zijn 

van wat wij doen voor U en voor elkaar. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed:     
 

U, God, soms zo onbereikbaar ver 

en toch zo sprankelend aanwezig in liefde tussen mensen, 

in helpende handen, in vragende ogen. 

Wij willen U danken. 

 

Wij danken U 

omdat wij iets van U op het spoor mogen komen 

in het gelaat van iedere naaste, 

in iedere handdruk, in elke oogopslag. 

 

U, God, U bent verborgen aanwezig 

waar mensen zorgend elkaar dragen, 

waar mensen een thuis bouwen voor elkaar, 

waar mensen samen spreken over U 

en over alles wat gelukkig maakt. 

Wij danken U 

omdat U ons zó en niet anders hebt gemaakt. 

 

Wij danken U, God, omwille van Jezus, uw Zoon, 

die aan de zijde van kleine mensen stond. 

In hen komt Hij altijd weer midden onder ons. 

Dank U, wanneer wij in verlaten mensen 

iets mogen herkennen van Hem en van U. 

Samen loven wij U: Heilig, heilig, heilig de Heer, … 

 

Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 

de woorden die Hij sprak, 

waren uw woorden en worden nu de onze. 

Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze 

en wordt nu de onze. 

 

In Hem hebt U uw droom in onze handen gelegd: 

dat lammen niet lam blijven en doven niet doof. 

Dat er voor elke mens leven mogelijk is, leven in overvloed. 

 

Hem willen wij hier noemen als Inspiratie, 

als Wegwijzer voor ons leven, 

als blijvende Oproep om te doen wat Hij heeft gedaan. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

Daarom bidden wij U: 
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beziel ons met uw Geest. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie weten wat groeikracht geeft. 

Dat wij midden de ontmoediging, de fantasie bewaren 

en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst 

die U ons in handen hebt gegeven. 

Dat onze hand niet slaat, 

dat onze mond niet verraadt, 

dat wij geen mens verloochenen. 

 

En dat wij hen niet vergeten die op ons blijven rekenen: 

zij van wie wij houden 

en zij van wie wij nog niet genoeg houden. 

Dat wij hen niet vergeten die naast ons staan, 

ons voorgaan en bemoedigen, 

en hen met wie wij samen op weg zijn 

naar menselijker samenleven. 

 

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan: 

dat zij tot ons blijven spreken, ons verder oproepen en inspireren, 

ook nu zij gestorven zijn. 

 

Beziel ons met uw Geest, dat wij elkaar bewaren 

en voortstuwen in de richting van menswaardigheid. 

Dat wij waakzaam zijn om de tekens van hoop te zien 

en dat wij zelf zo een teken mogen worden. 

 

Daarvoor willen wij ons inzetten, -samen-, 

met U en voor U 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

 

Onze Vader: 
 

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus, 

dankzij wie wij mogen bidden: 

Onze Vader,… 

 

Vader, Herder en Behoeder, 

wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn. 

Als wij proberen iets te maken van uw opdracht, 

als wij proberen te leven voor U, 

voor elkaar, 

voor al wat U ons hebt toevertrouwd, 

zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, 

uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk… 

 

 

Vredeswens: 
 

Heer Jezus, 

zoals U in elke ontmoeting met mensen uw liefde en respect hebt getoond, 

zo vraagt U ons liefdevol met elkaar om te gaan. 

Wij bidden U: 

wees bij ons als wij moeizaam proberen vrede en eenheid waar te maken. 

Maak ons open voor elkaar, vriendelijk en hartelijk. 

Dat vragen wij U, U die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 
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Lam Gods 

 
Communie 

 
Lied:  Het woord, het goede woord van God  (ZJ 757) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GH_7s4oK2qQ 

 
Het woord, het goede woord van God, 

dat licht geeft aan de blinden 

en dove mensen horen doet, 

waar is dat woord te vinden? 

 

Waar goedheid heerst in ons bestaan 

is God niet ver van ons vandaan. 

 

Het wordt ons in de mond gelegd, 

weerklinkt in alle talen,  

in woorden uit het goede boek 

die van Gods trouw verhalen. 

 

Het is een mens van goede wil  

die dienaar is geworden  

van armen en vernederden: 

het woord is vlees geworden. 

 

Het woord is midden onder ons, 

in mensen van vergeving, 

vol liefde en barmhartigheid: 

daar kiest het zich een woning. 

 

Het is een licht op onze weg, 

muziek voor onze oren: 

het woord, het goede woord van God, 

is overal te horen. 

 
 

 

Slotgebed:   (Kees Pannekoek) 

 

God, uw Zoon Jezus genas vele kwalen 

en zond ook zijn leerlingen daartoe uit. 

Laat uw zegen rusten op alle pogingen 

om kwalen te voorkomen en te genezen. 

Geef dat wij onze gaven en talenten 

in dienst durven stellen 

van hen die genezing behoeven. 

Dat vragen wij U door Jezus 

die weldoende rondging 

en vele ziekten en kwalen genas. Amen. 

 

Zegen en zending 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GH_7s4oK2qQ


12 
 

Dessertje:   

 

Als je ziek bent, moet je wel heel stil zijn… 

Iedereen loopt langs je heen, 

babbelt en lacht, 

heeft koude handen en frisse wangen van buiten, 

maar jij, jij bent ziek, 

je ligt maar wat. 

De deur gaat open, dicht, 

Je bent alleen… 

Er is de lucht, het behang, de dingen in de kamer… 

Je ligt stil, het duurt lang… 

 

Heer, ga met ons mee van ons rumoer  

en onze drukte naar zijn/haar stilte, 

naar zijn/haar klein verhaal, 

telkens weer. 

 

(naar Kruispunt) 

 

 

------------------------------- 
 

 

Soms staat er iemand op bij ’t avondbrood 

en gaat naar buiten, gaat en gaat en gaat, 

omdat er ergens heel ver weg een kerkje staat. 

 

En zijn kinderen zegenen hem als was hij dood. 

 

En één die sterft in ’t eigen huis, 

blijft op het oude en vertrouwde pad 

en dus moeten de kinderen er op uit 

om naar de kerk te gaan die hij vergat. 

 

- Rainer Maria Rilke, Stundenbuch 


