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Zevende Paaszondag           11-12 mei 2024 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Aperitief:  San Miguel – Will Tura (1970) 

 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=5So2Jz4oy2s 

➔ met live met koor: https://www.youtube.com/watch?v=24Gu4LUeQW0 

 

In de kerk van San Miguel zingt iedere zondag 

’t Mexicaanse kinderkoor 

en de hoge zilveren stem van Juanito 

klinkt zo mooi in ieders oor 

 

Maar zijn moeder, zonder iemand aan te kijken 

voelt elke blik op haar gericht 

als ze met ogen neergeslagen 

voor haar kleine jongen bidt: 

 

Oh San Miguel beschermt dit kind 

hij mist een vader, hij heeft geen vriend 

hij is alleen, alleen met mij in ’t bestaan. 

Oh San Miguel spaart hem verdriet 

zijn schuld is het toch niet 

als zijn vader een misdaad heeft begaan 

 

Warme tranen van verdriet en diepe schaamte 

glijden langs haar mooi gelaat 

op haar saam gevouwde handen 

terwijl ze om genade vraagt: 

 

Oh San Miguel beschermt dit kind 

hij mist een vader, hij heeft geen vriend 

hij is alleen, alleen met mij in ’t bestaan. 

Oh San Miguel spaart hem verdriet 

zijn schuld is het toch niet 

als zijn vader een misdaad heeft begaan 

 

Dit liedje heb ik op single uit de platenkast van mijn moeder … hoe zou dat komen? 

Ik weet het, het is een schlager, zo diepzinnig is de tekst niet.  

Maar toch, ik zie zo voor me de vele mama’s, oma’s die in de kerk zitten te bidden voor 

hun kinderen, of kleinkinderen. Verhoor hun gebeden, Heer en ook Moeder Maria. 

En laten we zondag op Moederdag zelf ons dankbaar in gebed verbonden weten met onze 

mama’s en oma’s en alle vrouwen die op de één of andere manier moeder zijn. 

 

 

Intredelied: ZJ 405 Christus is verrezen  (str. 1, 5-6) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ai3KhFuDcQ 

 

Christus is verrezen. 

Naar ’t water van het leven 

gaat uit, uw Herder tegemoet, 

ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5So2Jz4oy2s
https://www.youtube.com/watch?v=24Gu4LUeQW0
https://www.youtube.com/watch?v=7Ai3KhFuDcQ
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Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 

 

Christus steeg ten hemel: 

houdt dus uw hart verheven, 

want in zijn Vaders heerlijkheid 

houdt Hij u een plaats bereid. Alleluia.  

 

Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 

 

Christus, onze vrede, 

zend ons uw gaven neder: 

de volheid van uw heil’ge Geest: 

maak ons voor zijn komst gereed. Alleluia. 

 

Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 

 

 

Welkom: 
 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 

is een beetje een stille zondag. 

Jezus is hemelwaarts getrokken 

en zijn Pinkstergeest is nog niet verschenen.  

De jonge Kerk voelt zich verlaten, verlamd. 

Maar... er komt beweging in. 

Het eerste wat men doet 

is het apostelaantal weer op peil brengen: 

men kiest een vervanger voor Judas. 

De jonge christenheid put  

die nieuwe veerkracht uit het gebed. 

Die gebedstrouw hebben zij overgenomen van Jezus  

die - zo blijkt uit de evangelielezing - 

geregeld tot zijn Vader bad, ook voor zijn vrienden. 

 

Dit weekend vieren we onze moeders, oma’s … 

Moeders brengen en houden samen 

in het voetspoor van Jezus in het Evangelie van vandaag. 

En moeders/oma’s vinden vaak de weg tot de Heer …  

voor hun kinderen en kleinkinderen. 

 

 

Gebed om Gods ontferming: 
 

We zijn niet altijd bereid om bij te dragen tot elkaars geluk,  

tot een beter leven voor alle mensen - wereldwijd. 

Daarom beginnen we dit samenzijn met een moment van inkeer. 

 

Gelukkig de mens die niet doof is voor de stem van zijn geweten.  

Hij gaat de weg van God, de weg van het geluk.  

Als wij daaraan niet toekomen, Heer, ontferm U dan over ons. 

 

Gelukkig de mens die durft vragen en smeken  

om wat goed is voor alle mensen  

en durft vertrouwen op de goede wil van anderen,  

op Gods steun en sterkte.  

Als wij moeilijk durven vertrouwen op U en onze naaste, 

Christus, ontferm U dan over ons. 
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Gelukkig de mens wiens misstap vergeven wordt,  

die daardoor een nieuw begin en Gods genade ervaren mag.  

Om ons tekortkomen, Heer, ontferm U over ons. 

 

 
Eer aan God: 
 

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde.  

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 
 

Heer Jezus, 

in uw naam zijn wij hier bijeen. 

Door de eeuwen heen is uw Kerk uitgegroeid 

tot een verbondenheid van christenen over de gehele wereld.  

Geef dat wij steeds meer beseffen dat wij,  

op elk moment van ons leven, 

werk moeten maken van uw Boodschap van liefde en gerechtigheid. 

Dan pas wordt onder ons uw Rijk werkelijkheid, 

vandaag al en morgen en de rest van ons leven. Amen. 

 

 

Eerste lezing:  Uit de Handelingen der Apostelen (Hand. 1, 15-17. 20a. 20c-26) 

 

15  In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders  

- er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen -  

en hij zei:  

16  `Broeders! Het Schriftwoord moest in vervulling gaan,  

dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken  

met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.  

17  Immers, hij werd tot onze kring gerekend  
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en had deel aan onze taak.  

20  Want in het boek van de psalmen staat geschreven: 

Iemand anders moet zijn ambt overnemen. 

21 Daarom moet er van de mannen  

die steeds met ons zijn opgetrokken,  

al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,  

22  vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes,  

tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen,  

van hen dus moet er één samen met ons getuige worden  

van zijn opstanding.'  

23  Ze stelden er twee voor:  

Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias.  

24 Ze spraken dit gebed uit:  

`Heer, U die het hart van alle mensen kent,  

wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen  

25 om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen  

die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.'  

26 Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias,  

en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd. 

 

 

Tussenzang: Psalm 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab 
 

refrein: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

vergeet zijn weldaden niet! 

 

Zo wijd als de hemel de aarde omspant, 

zo alomvattend is zijn erbarmen. 

 

Zo ver als de afstand van oost tot west, 

zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. 

 

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, 

Hij voert heerschappij over heel het heelal. 

 

Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden, 

machtige uitvoerders van zijn bevel. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de eerste brief van de apostel Johannes. (1 Joh. 4, 11-16) 

 

11 Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

12 Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en 

is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 

13 Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij verbonden is met ons: 

dat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 

14 En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om 

de redder van de wereld te zijn. 

15 Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in 

God. 

16 Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. 

God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 
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Tussenzang: ZJ 373 Mogen allen één zijn 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b_qUcM9kaz0 

 

Refr.: Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;  

mogen zij ook één zijn in Ons opdat de wereld gelove in Mij.  

 

Heilige Vader, U wil Ik Mij wijden voor al wie Gij Mij toevertrouwt,  

dat zij zich aan U wijden ook in liefd' aan elkaar tot zelfs in de dood. 

 

Heilige Vader, ik bid ook voor allen, die ooit zullen luist’ren naar hen 

en blij geloven in  uw woord; ook zij wezen één en één zoals Wij! 

 

 

Evangelie:  (Joh. 17, 11b-19) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

11b Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad: 

Heilige Vader, bewaar hen in uw naam,  

die U Mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn zoals Wij.  

12  Zolang Ik bij hen was,  

was het mijn taak hen te bewaren in uw naam,  

die naam die U Mij hebt toevertrouwd;  

Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan,  

behalve degene die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling zou gaan.  

13  Nu kom Ik naar U toe, maar terwijl Ik nog in de wereld ben,  

zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.  

14  Ik heb hun uw Woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten,  

want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.  

15  Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen,  

maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad.  

16  Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.  

17  Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid.  

18  Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden,  

zo heb Ik hen naar de wereld gezonden,  

19  en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U,  

opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid. 

 

 

Overwegingen: 
 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel eens ‘wezenzondag’ 

genoemd. Niet moeilijk om te snappen waarom. De leerlingen van Jezus bleven na zijn 

vertrek met Hemelvaart verweesd achter. Voor Hij hen achterliet, heeft Hij met veel 

aandrang voor hen gebeden. Men kan moeilijk aannemen dat Hij dit gebed zo woord voor 

woord heeft gebeden. 

De evangelist stelt het zo voor, maar zijn Evangelie is geschreven rond het einde van de 

eerste eeuw. Dus Jezus' leerlingen hebben pas een 70-tal jaren na Pasen het gebed voor 

hen kunnen lezen dat het Johannesevangelie Hem toeschrijft. Ze hebben het gelezen in 

het licht van hun situatie. Ze hebben er ongetwijfeld hun eigen gebed voor elkaar en hun 

geloofsgemeenschap van gemaakt. Als wij bijgevolg vandaag dit gebed lezen, laten wij 

het dan ook doen in het licht van onze eigen situatie, met de uitnodiging er ons eigen 

gebed van te maken. 

 

Zo kan ik me direct heel wat afscheidsmomenten voor ogen halen waar ik gelijkaardige 

woorden en beden heb gehoord of meegemaakt. Ouders die tijdens een afscheidsritueel 

(die men vroeger ‘berechting’ noemde) afscheid nemen van hun kinderen en vragen dat 

ze ‘overeen’ zouden blijven komen. Je maakt het ook mee dat kinderen het spontaan zelf 

https://www.youtube.com/watch?v=b_qUcM9kaz0
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zeggen en beloven. Het is meestal een heel emotioneel maar ook heel intens mooi 

moment. Soms hoor je ook een bezorgdheid: het was bijvoorbeeld moeder die hen altijd 

samenbracht, bij wie ze op zondag als duiven neerstreken; wat als zij er nu niet meer zal 

zijn ? Een terechte bekommernis. Soms zie je ook families uit elkaar vallen na het 

heengaan van de laatste ouder omwille van de erfenisregeling. Bezit, eigendom kan bij 

mensen heel wat minder nobele gevoelens oproepen, die we gerust met de woorden van 

het Evangelie mogen catalogeren onder ‘het kwade’. Dan zitten we bij de grondbetekenis 

van ‘het diabolische’: nl. wat mensen uiteendrijft. Ik denk dat dit allemaal heel 

herkenbaar is en ook van alle tijden is. Zo kunnen we twee dingen besluiten. Ten eerste: 

het vraagt meer energie om mensen, families en organisaties samen te houden dan om 

ze uit elkaar te doen vallen of verdeeldheid te zaaien. Ten tweede: eenheidsfiguren zijn 

belangrijk en kunnen écht het verschil maken.  

 

Ik had het daarnet nog over ‘de moeder’ als eenheidsfiguur in een familie. De Italianen 

spreken over ‘la mamma’. En we kunnen denk ik allen één of meerdere moeders voor 

ogen halen die daaraan beantwoorden. Charles Aznavour heeft er een prachtig lied over 

geschreven. Het is één van zijn mooiste en meest gekende nummers.  

Je ziet het zo voor je… zij omringd door al haar kinderen, sommigen zijn van heel ver 

gekomen en ook die ‘verloren’ zoon is erbij. Ze weet ze allen samen te brengen. En 

zoveel herinneringen komen boven en zegt Aznavour (zoals alleen hij kan), treffend: Y'a 

tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi la mamma. Y'a tant de larmes et de sourires 

à travers toi, toi la mamma que jamais, jamais, jamais tu nous quitteras... (er is zoveel 

liefde, er zijn zoveel herinneringen verweven met jou; zoveel verdriet en vreugde die jij 

meedraagt dat je ons nooit zult verlaten.) Ja, moeders dragen veel in hun hart; brengen 

samen, houden samen op een manier die alleen moeders kunnen, met een liefde en 

trouw die onvoorwaardelijk is.  

 

“Blijf in mijn liefde”, voor een moeder is dat evident, hoef je dat niet te vragen want al 

haar kinderen hebben een gebeitelde plaats in haar hart. Nu mooi, maar elke medaille 

heeft twee kanten. Juist dat sterk gevoel van verbondenheid en willen samen houden kan 

ook bron zijn van veel pijn en gemis wanneer kinderen dat zo niet aanvoelen of 

wegblijven. Ik verwijs naar het pakkende lied ‘Moeder Cordula’ van Willem Vermandere. 

Zeven van haar acht kinderen vertrekken naar Canada en zij blijft achter – verweesd - , 

hunkerend, verlangend. Zoals Kris Gelaude in één van haar gedichten zegt: ‘Moeders zijn 

meesterlijk, het meest en het langst in het koesteren van hoop’. Tragisch, wanneer er na 

jaren eindelijk één van haar kinderen terugkeert, en ze hem niet meer herkent. “Blijf in 

mijn liefde”, hopelijk voor veel moeders geen ijdele hoop op deze dag waarin we hen in 

de bloemetjes willen zetten. 

 

-------------------- 

 

Robotten kunnen feilloos auto's assembleren. 

Computers kunnen rekenen en onthouden, en bijna denken. 

Onze TV kan haarscherpe beelden ontvangen, 

vanuit de ruimte, als het moet. 

Maar... even bij je zitten en luisteren 

en je al de tijd van de wereld geven om je verhaal te doen, 

dat kan alleen een mens die van je houdt. 

 

De supersnelle trein kan gerust 300 km per uur halen. 

Vliegtuigen doen het sneller dan het geluid. 

Zelfs de kleinste auto vliegt razendsnel je deur voorbij. 

Maar de weg afleggen naar jouw hart 

en erbij gaan zitten, 

dat kan alleen een mens die van je houdt. 

 

Een laserstraal is een wonder van precisie. 

De microscoop bekijkt wat ons oog niet ziet. 

De sonar tast de zeebodem af op duizelingwekkende diepte. 



7 
 

Maar voor verdriet de juiste woorden vinden 

en angst en onzekerheid bespeuren in je blik, 

dat kan alleen een mens die van je houdt.  (naar Manu Verhulst) 

 

----------------- 

 

Bij het Laatste Avondmaal bidt Jezus 

voor zijn vrienden, voor zijn naasten. 

Hij bidt voor hen om verbondenheid 

met de Bron van het leven, met God. 

Biddend drukt Hij zijn zorg uit, 

dat ze trouw blijven aan Hem. 

Hij bidt hen toe, dat ze midden in de wereld 

toch het protest van de liefde laten horen. 

Dat ze zich niet laten verleiden 

tot de macht van geld en gewin, 

dat is zijn grootste zorg. 

Hij vraagt voor hen om toewijding, 

om inzet, om trouwe volharding, 

ook in moeilijke dagen. 

 

Wij, zijn leerlingen van nu, zijn aanwezig in het gebed van Jezus. 

Wij staan Hem voor ogen, als Hij vraagt om onze toewijding en trouw. 

Wij mogen volstromen van zijn Levensadem. 

In verbondenheid met Hem 

doen we kracht op om mensen te zijn 

van een aanstekelijke liefde. 

Hij wil ons inspireren, 

ons zijn Adem inblazen om niet in ademnood te komen. 

Hij is nabij om zijn Levenskracht, 

zijn Waarheid door te geven. 

Aan ons is het om, hier en nu, 

hieraan handen en voeten te geven.  (Wim Holterman osfs) 

 

 

Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in de Ene God, 

dat Woord aan het begin, 

die leven geeft en leven doet. 

Wij geloven in Jezus Messias, 

mens geworden Woord van God, 

die de mensen liefhad,  

de armen eerst, 

en voordeed wat echt leven is. 

Ik geloof in de Goede Geest, 

Drager van het Levende Woord, 

die waait waar mensen samenzijn 

en beweegt wat was verlamd. 

Wij geloven in alle mensen 

voor wie deze God het Leven is, 

die samen Kerk willen zijn 

en teken van hoop voor de wereld. 

Wij geloven dat wij geroepen zijn 

om te leven naar Gods Woord 

in navolging van Jezus Messias 

en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen. 
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Voorbeden:  
 

Bidden wij dat het ooit waar mag worden: 

genoeg brood voor allen die honger hebben, 

gelijke kansen voor iedereen die in ons midden vertoeft, 

mensen die zich écht verantwoordelijk weten voor elkaar. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij dat het ooit waar mag worden: 

warmte en bezieling die de hele Kerk doorstroomt, 

van top tot grondvlak, 

mannen en vrouwen, die, geïnspireerd door hetzelfde Evangelie, 

eenheid bevorderen in waarheid en trouw. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij dat het ooit waar mag worden: 

dat ons samenkomen in Jezus' naam niet vrijblijvend is, 

dat ons breken en delen hier 

breken en delen wordt in ons leven van elke dag. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij om de goede gaven van Gods Geest: 

om liefde en vreugde bij ieder thuis, 

om verdraagzaamheid en vrede bij ieder in de buurt, 

om welwillendheid en geduld in onze omgang met elkaar. Laten wij bidden… 

 

--------------------------- 
 

Of met het accent op moederdag: 

 

Bidden wij voor alle moeders en al wie houden van kinderen,  

dat zij vertrouwen en geduld kunnen opbrengen om elk kind met vallen en opstaan te 

laten opgroeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. 

Laat ons bidden. 

 

Bidden wij voor alle moeders die er alleen voor staan, dat zij liefde,  

begrip en steun vinden bij mensen die meer geluk hebben…  

Laat ons bidden. 

 

Bidden wij voor die vrouwen die deze dag met pijn in het hart moeten vieren: vrouwen 

die gedwongen kinderloos blijven,  

moeders van gevangenen, moeders van weggelopen kinderen,...  

dat zij steun en troost vinden. Laat ons bidden 

 

Maria … moeder van alle moeders, zo wordt Maria genoemd. 

Draagster van Jezus. Vruchtbare vrouw in elke zin van het woord. 

Voortrekster. Bemoedigster in moeilijke dagen. 

Dat Zij steun mag geven aan allen die gebukt gaan onder zorgen en pijn.  

In naam van de Levengevende God bidden wij tot Haar: Weesgegroet 

 

 
Lied: Niemand heeft U ooit gezien – Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hlDFmDPtgl4 

 

Niemand heeft U ooit gezien. Liefde is uw naam. 

Brood des levens heet die knecht 

die uw kind genoemd wordt, Jezus, kind uit Nazaret. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlDFmDPtgl4
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Liefde, zegt Gij, is te doen.  

Werk in ons, dat wij U doen.   

Licht ons op, dat wij U zien. 

Dat wij leven wat geleefd moet. 

Dat wij doen wat moet gedaan:  

recht voor ieder mensenkind. 

Brood voor ieder kind van mensen.  

Vrede, en een nieuwe wereld. 

En de dood zal niet meer zijn. 

 
Gebed over de gaven: 
 

God van liefde, 

met deze eenvoudige tekenen 

van brood en wijn 

komt ook uw Geest in ons leven. 

Geef dat wij uw Geest alle dagen opnieuw in ons toelaten 

en met geestdrift werken aan de komst van uw Rijk. Amen. 

 
 

Groot Dankgebed:   
 

Hoe moeten wij U danken, Vader, 

voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat U voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U en noemen U: Heilig, … 

 

Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 

die één van ons geworden is. 

 

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen in elkaar durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 

Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood 

toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. 

 

INSTLLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 

breken wij hier dit Brood en danken U voor deze Beker. 

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 

en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

 

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. 
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Zij leven in onze gedachten, 

maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, 

dat wij mogen openstaan  

voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, 

vrijheid en vrede in Jezus' naam. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem … 

 

Onze Vader: 
 

Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart: 

 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Vredeswens: 
 

Als je op weg gaat, 

heb dan oog voor wie klein is, 

verloren en gebroken. 

Loop op het ritme van de traagste, 

draag wie moe is, 

troost wie bedroefd is, 

groet wie eenzaam is. 

Wens ieder die je ontmoet vrede toe 

en maak vrede in je eigen hart, 

zodat je vanuit je vrede  

kan delen met al je tochtgenoten 

en de vrede van Jezus zal met u zijn. 

Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar. 

 

Lam Gods 
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Communielied(-eren): Lief vrouwke, ik kom niet om te bidden 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8  (mét uitleg over het 

ontstaan van het lied!) 

Een onbekende geïnspireerde Vlaming combineerde een vertaling van een tekst van Paul 

Claudel met een melodie van Josquin des Prés en een Tsjechische componist Br. 

Svoboda. En zo ontstond in het Nederlands het bekoorlijke Marialied 'Lief Vrouwke' . 

 

(volledige lied: https://www.youtube.com/watch?v=lPPEROk3mb8&t=0s) 

 

Lief Vrouwke, 

ik kom niet om te bidden 

maar om een poos bij U te zijn 

Ik heb U niets geven 

Niets te vragen deze dag 

Ik bezit alleen de grote vreugde 

dat ik U bekijken mag 

          

Lief Vrouwke,  

ik kom niet om te spreken 

maar om een poos bij U te zijn 

Ik heb U niets te zeggen 

niets te vragen deze dag 

Maar bewaar voor mij de grote vreugde 

dat ik U bekijken mag. 

          

Lief Vrouwke 

Ik kom niet om te zingen 

maar om een poos bij U te zijn 

Ik heb U niets te bieden 

niets te vragen deze dag 

Laat voor mij alleen de grote vreugde 

als ik Moeder zeggen mag. 

---------------------- 

 

In deze noveen voor Pinksteren, als een litanie:  Veni sancte Spiritus - Taizé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ 

 

------------------------ 

 

ZJ 430 Nu bidden wij de Heilige Geest 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThoL9ZFVFJc 

 

Nu bidden wij de Heilige Geest 

om een recht geloof het allermeest, 

dat Hij ons verblijde en ons bevrijde 

en aan 't einde ons naar huis geleide. Kyrieleis. 

 

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, 

dat wij Christus kennen voor altijd. 

Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe, 

die ons 't vaderland heeft doen aanschouwen. Kyrieleis. 

 

Geef, heil'ge liefde, uw overvloed, 

doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 

dat wij een van zinnen elkaar beminnen, 

alle twist en tweedracht overwinnen.  Kyrieleis. 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8
https://www.youtube.com/watch?v=lPPEROk3mb8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ThoL9ZFVFJc
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Geef, hoogste Trooster in alle nood, 

dat wij nimmer vrezen schande of dood, 

dat wij niet versagen ten laatsten dage, 

als de vijand ons zelf komt aanklagen. 

Kyrieleis. 

 

 

Slotgebed:  
 

God, onze Vader, 

niemand heeft U ooit gezien, 

maar uw Zoon heeft ons  

uw Liefde leren kennen. 

Wij vragen U: 

bewaar ons in zijn naam, 

opdat we één mogen zijn 

en wij U zichtbaar  

en voelbaar maken 

in alles wat we zeggen en doen. Amen. 

 

Zegen en zending 

 
 

zoet moederdag dessertje:  
 
Charles Aznavour - La Mamma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ys05wTsQ7Y 

 

Ils sont venus, ils sont tous là 

Dès qu'ils ont entendu ce cri 

Elle va mourir, la mamma 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Même ceux du sud de l'Italie 

Y'a même Giorgio, le fils maudit 

Avec des présents plein les bras 

Tous les enfants jouent en silence 

Autour du lit ou sur le carreau 

Mais leurs jeux n'ont pas d'importance 

C'est un peu leurs derniers cadeaux 

A la mamma 

 

On la réchauffe de baisers 

On lui remonte ses oreillers 

Elle va mourir, la mamma 

Sainte Marie pleine de grâces 

Dont la statue est sur la place 

Bien sûr vous lui tendez les bras 

En lui chantant Ave Maria, Ave Maria 

Y'a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y'a tant de larmes et de sourires 

A travers toi, toi la mamma 

 

Et tous les hommes ont eu si chaud 

Sur les chemins de grand soleil 

Ze zijn gekomen, ze zijn allemaal hier 

Zodra ze deze kreet hoorden 

Ze gaat dood, la mamma 

Ze kwamen 

Ze zijn er allemaal 

Zelfs die uit het zuiden van Italië 

Er is zelfs Giorgio, de vervloekte zoon 

Met de armen vol met cadeautjes 

Alle kinderen spelen in stilte 

Rond het bed of op de grond 

Maar hun spelletjes doen er niet toe 

Het zijn een beetje hun laatste geschenken 

Aan la mamma 

 

Men verwarmt haar met zoenen 

Men trekt haar kussen omhoog 

Ze gaat dood, la mamma 

Heilige Maria vol van genade 

Wiens standbeeld staat op het plein 

Natuurlijk strek je je armen naar haar uit 

Zingend Ave Maria, Ave Maria 

Er is zoveel liefde, zoveel herinneringen 

Romdom jou, la mama 

Er zijn zoveel tranen en glimlachen 

Door jou, jij la mama 

 

En alle mannen hadden het zo warm 

Op de zonnige paden 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ys05wTsQ7Y
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Elle va mourir, la mamma 

Qu'ils boivent frais le vin nouveau 

Le bon vin de la bonne treille 

Tandis que s'entrassent pêle-mêle 

Sur les bancs, foulards et chapeaux 

C'est drôle on ne se sent pas triste 

Près du grand lit et de l'affection 

Y'a même un oncle guitariste 

Qui joue en faisant attention 

A la mamma 

 

Et les femmes se souvenant 

Des chansons tristes des veillées 

Elle va mourir, la mamma 

Tout doucement, les yeux fermés 

Chantent comme on berce un enfant 

Aprés une bonne journée 

Pour qu'il sourie en s'endormant 

Ave Maria 

Y'a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y'a tant de larmes et de sourires 

A travers toi, toi la mamma 

Que jamais, jamais, jamais 

Tu nous quitteras... 

 

------------------------------ 

 

Een schreiend hoopje mens in je armen, 

dag en nacht, zorgend nabij. 

Trots bij 't eerste tandje, 

leren lachen, lopen, praten. 

Een traan bij de schoolpoort. 

Knutselwerkjes vertederend bewaren. 

Fier om de communicant. 

Huiswerk begeleiden, vriendjes onthalen, 

tiener in de gaten houden. 

Uren aftellen in de nacht, 

waken tot de klik in het voordeurslot. 

Verliefdheid koesteren,  

teleurstellingen troosten. 

Ware liefde zegenen. 

Weemoedig op 't huwelijksfeest. 

Dapper in het lege nest. 

Luisterend oor, waakzaam hart. 

Brood op de tafel, wijn in het glas. 

Veilige haven, altijd bereikbaar. 

Warme toevlucht, altijd te vinden. 

'Moeder' ben je voor het leven. 

 

---------------------------------- 

Er is veel  

 waarin moeders 

 meesterlijk zijn. 

 En zij blijven zich 

 oefenen. 

 Het meest en het langst 

 in het koesteren 

 van hoop.  (Kris Gelaude) 

Ze gaat dood, la mamma 

Laat ze de nieuwe wijn koel drinken 

De goede wijn van de goede wijnstok 

Terwijl ze zich voortbewegen 

Op de banken, sjaals en hoeden 

Het is vreemd dat we ons niet verdrietig voelen 

In de buurt van het grote bed en de genegenheid 

Er is zelfs een gitarist-oom 

Die nauwgezet speelt 

Voor la mamma 

 

En de vrouwen herinneren het zich 

Droevige wake-liedjes 

Ze gaat dood, la mamma 

Heel langzaam, de ogen dicht 

Zingend alsof je een kind wiegt 

Na een deugddoende dag 

Zodat hij lacht als hij in slaap valt 

Heilige Maria 

Er is zoveel liefde, zoveel herinneringen 

Romdom jou, la mamma 

Er zijn zoveel tranen en glimlachen 

Door jou, jij la mamma 

Dat nooit, nooit, nooit 

Jij ons zult verlaten. 
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----------------------------------- 

 

Moeder Cordula – Willem Vermandere 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NG-49ZIDEz4 

 

Acht kloeke zeuns had moeder Cordula 

En zeven zijn der naar 't vreemde gegaan 

Zo wijd over zee daar lag Canada 

Moeder Maria lat dat schip nie vergaan 

 

Moeder Cordula moest 's nachts altijd dromen 

En ook overdag keek ze dikwijls deur 't raam 

Mijn zeven jongens gaan wel rap were komen 

Gezond en wel en met goud belaan 

 

Lieve moeder we zijn goed aangekomen 

W' hèn brood en beuter en van alles genoeg 

't Is hier een groot land 

Veel water en veel bomen 

En we meugen vele werken van 's nuchtens vroeg 

 

Ze stak de brieven in een doze al thope 

Bie de portretten van 't verre schoon land 

Ze wist lijk heur jongens deur de kamer lopen 

Als ze brieven herlas met bevenden hand 

 

Twee broers zijn gestorven daar in d' eerste jaren 

En de vijf andre zijn al ginder getrouwd 

Voor vrouw en kinders menage vergaren 

Moeder ik kom wel als mijn huis is gebouwd 

 

Der kwamen nog brieven gebrekkig geschreven 

En moeder Cordula zag al lange nie meer klaar 

Waar zijn mijn zeven jongens gebleven 

't Is avond en ik wacht nu al dertig jaar 

 

Ze zat stokoud aan 't raam in heure zetel 

Als endlijk eene zeune kwam na veertig jaar 

U kenne 'k ik nie vent je zijt oud en versleten 

Mijn kind is jong en hè schoon zwart haar 

 

Acht kloeke zeuns had moeder Cordula 

En zeven zijn der naar 't vreemde gegaan 

Zo wijd over zee daar lag Canada 

Moeder Maria lat dat schip nie vergaan 

Lat dat schip nie vergaan 

Zo wijd over zee daar lag Canada 

Moeder Maria lat dat schip nie vergaan 

Lat dat schip nie vergaan 

 

 

Mama,  

 

Leer mij 

buigen als het riet 

als het waaien begint - 

en zeg dat Jij 

mij wel ziet 

in de wind. 

 

Leer mij 

zingen op het uur 

dat het branden begint - 

en zeg dat Jij 

In dit vuur 

mij wel vindt. 

 

Droog mijn 

tranen in de nacht 

als het stromen begint - 

en laat mij dromen 

dat Jij 

mij bemint.  (Hein Stufkens) 

https://www.youtube.com/watch?v=NG-49ZIDEz4

