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7e zondag door het jaar (A)  18 - 19 februari 2023 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Aperitief: Famous Blue Raincoat -  Leonard Cohen  (1971) 

 

➔ Leonard Cohen: https://www.youtube.com/watch?v=qNM2YE2OE70 

➔ Yasmine: Je eeuwige regenjas (vert. Rick de Leeuw) – CD: Vandaag 

 
It's four in the morning, the end of December 
I'm writing you now just to see if you're better 
New York is cold, but I like where I'm living 
There's music on Clinton Street all through the evening 
 
I hear that you're building  
your little house deep in the desert 
You're living for nothing now,  
I hope you're keeping some kind of record 
 
Yes, and Jane came by with a lock of your hair 
She said that you gave it to her 
That night that you planned to go clear 
Did you ever go clear? 
 
Ah, the last time we saw you you looked so much older 
Your famous blue raincoat was torn at the shoulder 
You'd been to the station to meet every train, and 
You came home without Lili Marlene 
 
And you treated my woman to a flake of your life 
And when she came back she was nobody's wife 

 
Well I see you there with the rose in your teeth 
One more thin gypsy thief 
Well, I see Jane's awake 
She sends her regards 
 
And what can I tell you my brother, my killer 
What can I possibly say? 
I guess that I miss you,  
I guess I forgive you 
I'm glad you stood in my way 
 
If you ever come by here, for Jane or for me 
Well, your enemy is sleeping, and his woman is free 
 
Yes, and thanks, for the trouble  
you took from her eyes 
I thought it was there for good so I never tried 
 
And Jane came by with a lock of your hair 
She said that you gave it to her 
That night that you planned to go clear 
 
Sincerely, L Cohen 
--------------------------------- 

 

Eén van Cohen’s mooiste liederen op de 

plaat ‘Songs of love and hate’ uit 1971. 

Bemin uw vijanden (horen we in het Evangelie vandaag) -> In dit lied schrijft Cohen een 

brief naar de minnaar van zijn vrouw, die hij bedankt omdat hij terug licht in haar ogen 

wist te brengen! Het lied bestaat in een versie van Yasmine (schitterende CD met 

allemaal covers van Cohen). Ik kon er echter geen Youtube-versie van vinden. 

 
 

Het is vier uur 's nachts en einde december 
ik schrijf je, wil weten, gaat het nu beter 
het is koud in de stad, maar de buurt hier is goed 
't café om de hoek is precies wat ik zoek 
 
ik hoor dat het huis dat je bouwt op het strand 
bijna klaar is 
even geen leven nu 
ik hoop niet dat het echt waar is 
 
ja, en Jane kwam langs met een lok van je haar 
ze zei dat jij 't haar gegeven had 
toen je schoon schip wilde maken 
hoe schoner het schoon 
 
en die laatste avond 
je leek zoveel ouder 
je eeuwige regenjas gescheurd aan je schouder 
je was naar 't station geweest 
daar ging je graag heen 
maar je kwam terug zonder Lili Marleen 
 
en wat je deed met mijn vrouw 
heeft me toen erg verbaasd 
want toen ze terug kwam 
was ze haar eigen baas 
 
Ik zie jou, je glimlacht de wereld lacht mee 
weer zo'n plat vrijheidscliché 
maar ik zie hoe Jane ontwaakt 
en ze vraagt hoe het gaat 
 
want ik zeggen, m'n broeder, m'n vijand 
woorden schieten tekort 
ik kan me vergissen maar ik mis je, waarschijnlijk 
'k ben blij dat ik jou tegenkwam 
 
en als je ooit langskomt voor Jane 

of voor mij 
jouw vijand slaapt nu, en haar vrouw is nu vrij 
en de waas die een eeuwigheid hing 
voor haar ogen 
is vervlogen als mist in de middag door jou 
 
En Jane kwam langs met een lok van je haar 
ze zei dat jij 't haar gegeven had 
toen je schoon schip wilde maken 
 
Met liefde 
Je Vriend 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNM2YE2OE70
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Openingslied:  Het eerste woord zal vrede zijn  (ZJ 705) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pElplMHyOYk 

 

Refr.: Het eerste woord zal vrede zijn 

waar jij ook binnengaat. 

Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij: 

Maak van dit woord een daad! 

 

Vertel aan wie maar horen wil het Rijk van Vrede komt! 

Het is nabij, zwijg niet meer stil, bazuin, bazuin het rond.  Refrein 

 

En als jou groet geen goed ontmoet, je woord geen weerklank vindt, 

schud dan het stof af van je voet, ’t verwaait wel op de wind.  Refrein 

 

Wanneer je gaat in vredesnaam op weg door stad en land, 

dan mag je blij zijn, want jouw naam staat woordelijk in Gods hand.  Refrein 

 

 
Welkom:  

 
Vandaag krijgen wij een evangelietekst te horen 

die – zacht uitgedrukt – heel gemengde gevoelens oproept: 

“Heb je vijanden lief”. 

 

Volkswijsheden als ‘poets wederom poets’ en ‘oog om oog, tand om tand’ 

verwoorden wellicht veel beter 

onze gevoelens tegenover al wie ons dwarsbomen. 

 

Jezus gaat daar lijnrecht tegen in: “Heb je vijanden lief.” 

En als je dat kunt opbrengen, voegt Hij eraan toe, 

dan toon je dat je begrepen hebt 

wat echt christen-zijn betekent. 

 

Met die maat gemeten 

ziet het er met ons christen-zijn wellicht niet zo mooi uit. 

Laat ons dus maar beginnen met onze schuld te erkennen 

en God en onze naasten – vriend en vijand – om vergeving te vragen. 

 

 

Gebed om ontferming  

 
Heer,  

U die onvermoeibaar de mens opzoekt  

en hem tegemoet komt, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, 

U die in ons midden komt als een licht,  

als liefdeskracht, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer,  

U die een hart dat kan luisteren,  

met vreugde vervult, ontferm U over ons.  

Heer, ontferm U over ons. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pElplMHyOYk
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Eer aan God: 

 
Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 
 

Openingsgebed  
 
Barmhartige God, 

U hebt alle mensen lief: 

de  goeden zowel als de kwaden. 

Uw Boodschap van barmhartigheid 

is bestemd voor vriend en vijand. 

Wij bidden U: 

maak ons vergevingsgezind 

want niet alleen anderen, 

ook wij gaan geregeld in de fout. 

Moge Jezus, uw mens-geworden Liefde, 

ons voorbeeld ten leven zijn. Amen. 

 
 

Eerste lezing: Uit het boek Leviticus  (Lev. 19, 1-2. 17-18) 

 

1  De Heer sprak tot Mozes:  

2  `Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten:  

 Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.  

17  Wees niet haatdragend tegen uw broeder.  

 Wijs elkaar terecht:  

 dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.  

18  Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.  

 U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. 

 

 
Tussenzang:  Psalm 103 (102), 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13 

 
refrein:  De Heer is barmhartig en welgezind. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

vergeet zijn weldaden niet! 

Hij is het die u uw schulden vergeeft, 
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die u geneest van uw kwalen. 

 

Hij is het die u van de ondergang redt, 

die u omringt met zijn gunst en erbarmen. 

 

De Heer is barmhartig en welgezind, 

lankmoedig en goedertieren. 

 

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, 

vergeldt ons niet onze schuld. 

 

Zo ver als het de afstand van oost tot west, 

zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. 

 

Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft, 

zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief. 

 

 

Tweede lezing:  (1 Kor. 3, 16-23) 

 

Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe 

 

Broeders en zusters, 

16  Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?  

17  Als iemand de tempel van God te gronde richt,  

 zal God hem te gronde richten.  

 Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.         

18  Laat niemand zichzelf iets wijs maken.  

 Als iemand onder u wijs meent te zijn  

 - wijs volgens de opvattingen van deze wereld –  

 dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn.  

19  Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.  

 Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,  

20  en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen,  

 Hij weet hoe vergeefs ze zijn.  

21  Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u:  

22  Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood,  

 het heden of de toekomst, alles is van u;  

23  maar u bent van Christus, en Christus is van God. 

 

 

Lied:   Barmhartige Heer  (ZJ 316) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ygqRic8Tdvc 

 

Barmhartige Heer, genadige God. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

 

Zover als het Oosten van het Westen vandaan is, 

zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld. 

https://www.youtube.com/watch?v=ygqRic8Tdvc
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Dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 

 

Maar duren zal de liefde van God 

voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 

 
 

Evangelie:   (Mt. 5, 38-48) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs. 

 

38  Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.  

39  Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten  

 met iemand die je kwaad heeft gedaan.  

 Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft,  

 houd hem dan ook de andere voor.  

40  Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen,  

 geef hem dan ook je jas.  

41  Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden,  

 ga er dan twee met hem mee.  

42  Geef aan wie jou iets vraagt,  

 en wend je niet af als iemand van je wil lenen.         

43  Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:  

 U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.  

44  Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,  

45  dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel,  

 want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden,  

 en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

46  Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan?  

 Doen de tollenaars dat ook niet?  

47  Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?  

 Doen de heidenen dat ook niet?  

48  Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,  

 zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is. 

 

 

Overweging(en) 
 
Ik weet niet of u de film “Dead man walking” nog kent, het is ondertussen al van 1995.  

Het vertelt het verhaal van een zuster Helen Prejean, die een ter dood veroordeelde bij 

staat. Die veroordeelde heeft verschrikkelijke dingen gedaan (doden, verkrachten…) . 

Eén van de ouders van de slachtoffers is gelovig en begrijpt niet hoe de zuster het in 

haar hoofd haalt om zo iemand bij te staan. En bij momenten slaat ook de twijfel bij de 

zuster toe. De katholieke vader uit de film, zal wellicht ook niet begrijpen wat Jezus 

vandaag zegt in het evangelie. En zeg nu eens eerlijk, wie zou het hem kwalijk kunnen 

nemen? Wat Jezus vraagt lijkt onmogelijk. Zelfs als je probeert zoveel mogelijk mensen 

lief te hebben, … dan nog botsen we als mens op grenzen. Zelfs voor mensen die bidden 

en die gedragen worden door een christelijke gemeenschap zoals de zuster in de film, 

lijkt dat niet zo evident. En toch is het dat waartoe Jezus Zijn volgelingen vandaag 

uitnodigt. Wie niet begrijpt waarom Jezus zo’n hoge eisen stelt, vindt de sleutel in het 

laatste vers: “wees onverdeeld goed, zoals de hemelse Vader onverdeeld goed is.” Met 

andere woorden: probeer zo goed te zijn als God, die ook goed is voor elk van ons en die 

ons oneindig liefheeft. Daarmee begint alles.  

Is het onmogelijk wat Jezus van ons vraagt ? Blijkbaar zijn er toch mensen die het 

kunnen.  

Ik heb het dan niet alleen over grote namen die bekend geworden zijn omdat ze in staat 

waren hun vijanden te vergeven, zoals paus Johannes Paulus II zijn ‘aanvaller’ vergaf.  
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Ik heb het over iets wat mensen tegen elkaar zeggen als er iets ergs gebeurt: “dat wens 

je je ergste vijand nog niet toe”. Ik meen dat daar een eerste, zeer bescheiden stap in zit 

om uiteindelijk te kunnen komen tot het ideaal dat Jezus ons vandaag voorlegt.  

Waarom zeggen mensen zo iets? Wellicht omdat ze op het moment dat zoiets gebeurt, ze 

zich toch in de plaats kunnen stellen van de mensen die slachtoffer zijn of die 

achterblijven. En dan kan een mens blijkbaar toch mild genoeg zijn dat je dat zelfs je 

vijand niet toewenst. Als het heel erg wordt, dan verdwijnt het vijanddenken toch een 

beetje. Dat betekent niet dat die ander opeens geen vijand meer is, wel dat je hem/haar 

niks ergs toewenst. Jezus vraagt niet om geen vijanden meer te hebben wel om er voor 

te bidden.  Ze niks ergs toewensen of bidden, het ligt misschien niet zo ver uiteen als we 

zouden denken. Misschien, als we over de eerste schok van de woorden heen zijn, 

komen we tot het besluit dat dit misschien toch wel doenbaar is. Dat het toch mogelijk is 

dat we in onze vijand toch ook nog een mens kunnen zien? Kunnen we, hoe wreed de 

dingen zijn die Michelle Martin gedaan heeft, er toch in komen dat er zusters waren die 

haar een plek wilden bieden? Maar begrijpen we ook dat er mensen zijn die het daar 

moeilijk mee hebben? Want het is uiteraard niet de bedoeling dat mensen die er in 

slagen hun vijand lief te hebben mensen die dat niet kunnen, scheef gaan bekijken want 

dan creëren we nieuwe vijanden. De spiraal van het geweld en wraak moeten we 

proberen te doorbreken of stop te zetten maar het is ook niet de bedoeling dat we 

daardoor juist nieuwe vijanden krijgen. Niet simpel dus.  

Dit evangelie is zeker niet gemakkelijk, maar toch is het goed nieuws want het vertrekt 

vanuit het gelovig vertrouwen dat God goed wil zijn voor ieder van ons. Ik ben geen 

moordenaar of verkrachter, maar ik doe ook soms wel eens dingen die anders en beter 

zouden kunnen en toch mag ik er op rekenen dat God achter mij blijft staan. Dat is al 

fantastisch, maar als we dan mogen ervaren dat er ook een mens is die achter ons blijft 

staan, dan wordt dat godsvertrouwen concreet. Jezus nodigt ons uit om die mens te 

worden in wie mensen altijd mogen ontdekken dat ze dieper kijken dan uiterlijkheden, 

dan wat men zegt of doet.  Hij vraagt ons om in deze wereld kenbaar te maken dat God 

elke mens lief heeft en ondanks alles graag blijft zien, ook al begrijpen we dat soms niet 

en zijn we niet akkoord. Als we in die liefde willen groeien, dan zijn we op de goede weg. 

Hoe dan ook heeft Jezus met Zijn uitspraken voorgoed de lat van het menselijk kunnen 

verlegd. Want of je er nu al dan niet in slaagt om je vijanden lief te hebben, je kunt niet 

meer doen alsof je het niet kent. 

Miguel Dehondt 

 

-------------------------------------------------- 

 

Waarom schrikken wij ervoor terug ons door God te laten beminnen? 

Waarom zelfs die gedachte afwijzen en al het lijden van de wereld aanwijzen 

om te bewijzen dat Gods liefde een illusie is? 

Waarom moet de wereld eerst volmaakt zijn  

vooraleer wij durven te geloven dat God van ons houdt? 

  

Waarom schrikken wij ervoor terug ons door God te laten beminnen? 

Waarom willen wij afstand houden? 

Waarom telkens uitpakken met het doembeeld van onze fouten 

en onze behoefte aan vergeving? 

Waarom niet simpel gelukkig zijn omdat God van ons houdt? 

  

Als God ons wil beminnen in een wereld zoals die is, 

als Hij van ons wil houden zoals wij zijn,  

onvolmaakt, struikelend, maar steeds op weg. 

  

Als liefde nu eens zijn manier is om het lijden van de wereld mee te dragen. 

Als liefde zijn manier is om ons te genezen, om ons weer heel te maken. 

Als liefde zijn taal is, zijn Woord... 

Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken om Hem te antwoorden  

in dezelfde taal, met hetzelfde woord? Hij heeft het in ons hart gelegd. 
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Commentaar bij deze tekst  

Deze tekst van Manu Verhulst werpt een heel eigen licht op dit stukje Evangelie. Wie kan 

zijn vijanden beminnen? Het is al zo moeilijk om je vrienden te beminnen. Waarom 

vraagt Jezus zo’n moeilijke, bijna onbereikbare dingen? Manu Verhulst legt de basis bloot 

van Jezus’ vraag. Hij gaat naar de kern van heel Jezus’ betoog: het feit namelijk dat God 

ons onvoorwaardelijk graag ziet. Ja, en dan kun je de vraag stellen waarom het zo 

moeilijk is om dat te aanvaarden en te geloven. Deze tekst is een onderdeel van de 

Bergrede, Jezus’ programmaverklaring. Het wordt nu duidelijk waarom Jezus zijn 

Bergrede begint met het zalig prijzen van bepaalde mensen. Inderdaad, het zijn alleen 

die mensen die volledig snappen wat het betekent door God graag gezien te zijn: 

“Waarom niet simpel gelukkig zijn omdat God van ons houdt ?”  

Intussen breken we vaak onze tanden op onze eigen fouten en tekortkomingen, en gaan 

we gebukt onder een negatief zelfbeeld omdat we het gevoel hebben niet perfect te zijn. 

Wie eist dat van ons? God? Neen. Wij zijn vaak voor onszelf de strengste rechters.  

Ik denk dat dit één van de mooiste maar ook één van de moeilijkste dingen is om te 

aanvaarden en te snappen: dat God oneindig barmhartig is; d.w.z. dat zijn liefde nooit 

ophoudt en in grootte en intensiteit eigenlijk niet te bevatten is. Toch doet Manu Verhulst 

een poging in de daarop volgende drie regels: Liefde als Gods manier om het lijden mee 

te dragen. Liefde als zijn manier om ons weer te genezen en te helen … Liefde als Gods 

taal en woord.  

En dan die schitterende vondst om er een relationeel gebeuren van te maken, woord en 

wederwoord, op gelijkwaardig niveau, daarmee geloof uitdrukkend in het menselijk 

kunnen: “als dat zo is, laten we er dan niet voor terugschrikken om Hem te antwoorden 

in dezelfde taal,” met dezelfde woorden en gebaren … aldus de basis leggend voor de 

voorbeelden en uitdagingen die we vandaag lezen in het Evangelie namelijk het meer 

geven dan redelijk is en het doen van wat op het eerste gezicht onmogelijk is.  

Maakt dit de opdracht of de uitdaging gemakkelijker? Neen. Maar nu we de achtergrond 

van zijn uitspraken kennen, kunnen we ze wellicht beter plaatsen en dus begrijpen. 

Verrassend welke kracht liefde is en hoeveel schoons ze bij mensen kan teweegbrengen. 

Mogen we ons door God bemind weten en dat elkaar van harte toewensen. 

Miguel Dehondt 

 

------------------------------------- 

 

Toen Hij in de wereld was 

was zijn oordeel zacht en teder 

voor elke vastgelopen mens. 

Maar Hij klonk hard en zonder mededogen 

voor hen die zichzelf 

wilden promoten 

ten koste van anderen. 

 

Zijn oordeel nu 

over ons leven van vandaag en elke dag, 

is de toegevoegde waarde 

aan ons naakte bestaan. 

Zíjn oordeel tilt ons op 

uit de banaliteit, 

uit het slijk der aarde, 

uit het stof  van deze wereld. 

 

Waar Hij naar uitkijkt, 

is hoe wij kiezen tussen goed en kwaad; 

Wat Hij verlangt, 

is dat wij kiezen voor de minsten van de zijnen. 

Wat wij doen voor hen, 

doen wij aan Hem.   (naar Manu Verhulst) 

 

----------------------------------- 



8 
 

 

Woorden van geloof 
 
Ik geloof dat God ons heeft geschapen 

naar zijn beeld en gelijkenis 

en dat daarom elke mens recht heeft 

op een menswaardig bestaan. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die, gestorven en verrezen, in ons leeft 

en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens. 

 

Ik geloof in de Geest 

die het vuur in ons aanwakkert 

tot volgehouden inzet 

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Ik geloof dat de schepping, 

niet eindigde op de zevende dag, 

maar dat zij ook in onze handen is gelegd; 

dat alles wat gebeurt ons aangaat, 

en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 

 

 

Voorbeden  
 
Bidden wij voor mensen die zichzelf ingraven 

met onbuigzame taal en harde verwijten. 

Moge de warmte van Gods hand ontdooien 

wat ijskoud is en versteend. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij voor hen 

die het slachtoffer zijn van de onverbiddelijkheid van anderen, 

die geen stem meer over hebben om te roepen om recht. 

Dat wij het leed in hun ogen mogen zien. 

Dat onze handen sterk genoeg mogen zijn om hen op te tillen. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij dat de Barmhartige God ons mag zegenen, 

maar ook hen die wij als ‘onze vijanden’ beschouwen. 

Moge het kwaad van vijandschap tussen mensen het verliezen 

van de stille kracht van geduld en verdraagzaamheid. 

Laten wij bidden… 

  

Bidden wij voor onszelf. 

Dat wij volharden in vertrouwen, 

in de kracht van de liefde, 

als wij met en voor elkaar het brood breken, 

samen andermans honger stillen, 

voor elkaar ons hart openen, 

elkaar ons oor lenen 

en elkaar bemoedigen met hoop. 

Laten wij bidden… 
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Lied:   Hombres nuevos - Da nos un corazon (Juan Antonio Espinosa) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qnsDYLOMPI8 

 
refr.: Da nos un corazon, grande par amar, 
         da nos un corazon, fuerte para luchar. 
 
Hombres nuevos creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad, 

hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 
Hombres nuevos luchando en esperanza, 
caminantes sedientos de verdad, 
hombres nuevos sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

 
Hombres nuevos amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar, 
hombres nuevos al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 

 

 
Gebed over de gaven  

 
God van mensen, 

wij bieden U brood en wijn aan 

als teken dat wij U willen toebehoren 

als kinderen van dezelfde Vader. 

Voed ons met uw gaven. 

Genees ons van middelmatigheid 

en snijd weg uit ons midden 

alles wat ons verhindert medemens te zijn, 

bondgenoten  van elkaar. Amen. 

 

 

Groot Dankgebed  
 
God, onze Vader, 

wij zijn U dankbaar 

omdat U ons neemt zoals wij zijn. 

In geloof houden wij vast aan U: 

wij weten dat U ons niet los zult laten. 

 

Wij danken U, God, 

omdat U ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 

In Hem hebt U uw welbehagen gevonden. 

Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave. 

Hij ging om met mensen die soms bang 

en kleinmoedig waren. 

 

Hij heeft hun waardigheid geschonken. 

Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt, 

Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld. 

Hij werd hun vriend, 

omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht. 

 

Om dit alles loven we en prijzen we U en zingen:    Heilig… 

 

 

Geef ons een hart, groot om lief te hebben, 
Geef ons een sterk hart om te strijden. 
 

Nieuwe mensen scheppers van de geschiedenis, 
bouwers van een nieuwe mensheid, 
nieuwe mensen die het bestaan doorleven 
riskerend een lange tocht. 
 
Nieuwe mensen die strijden met de hoop 

tochtgangers dorstig naar waarheid, 
nieuwe mensen zonder remmen of ketens, 

vrije mensen die vrijheid eisen. 
 
Nieuwe mensen die beminnen zonder grenzen, 
boven rassen en plaatsen, 
nieuwe mannen naast de armen, 

die huis en brood met hen delen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qnsDYLOMPI8
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Wij zijn U dankbaar, God, 

voor alle mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth, 

Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde 

dat Hij U zijn Vader durfde noemen. 

 

Hij geloofde in de kracht van het kleine: 

het is steeds genoeg voor een nieuw begin. 

 

Dat toonde Hij ook op die avond 

in een dagelijks gebaar dat leven en voortbestaan betekent. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.  

 

In zijn Geest bidden wij U, God, 

dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan, 

ook ons mag doorstromen. 

 

Doe ons opstaan, Vader, 

in de kracht van uw goede Geest. 

Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven 

en doe ons uitzien naar uw Rijk. 

 

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan, 

mens tussen de mensen, 

en Hij van U mocht ervaren: 

‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’ 

Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft: 

kinderen van God. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, 

vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen. 

 
 

Onze Vader 
 
God, Vader van ons allen, niemand uitgezonderd, 

geef ons moed en kracht 

om met vriend en vijand 

het gebed te bidden dat Jezus ons leerde. 

Onze Vader,… 

 

Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden kunnen maken 

en niet langer kwaad met kwaad vergelden, 

als we belangeloos leren leven 

en anderen, die niet zijn zoals wij,  

niet langer oordelen en genadeloos veroordelen, 

dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon, 

Want van U is het Koninkrijk…. 
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Vredeswens 

 
De gekruisigde bracht ons bijeen  

uit alle hoeken van verdeeldheid. 

Hij herinnert ons, bij tij en ontij, aan Gods naam. 

Hij leerde ons dat onze God, de God is van het Verbond, 

de God is van gemeenschappelijkheid, 

van trouw blijven aan elkaar, 

van vrede stichten en vergeven. 

De vrede en de vergevingsgezindheid van onze God,  

zij altijd met U. 

 

Lam Gods 
 

 
Communie 

 
Lied:  Wees niet verbaasd (ZJ 721) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=x0Niamd-blc 

 

Weest niet verbaasd als u de wereld haat; 

gij moet integendeel uw liefde geven: 

dat is de overgang van dood naar leven! 

Wie niet bemint leeft in gestorven staat. 

 

Al wie zijn broeder haat begaat een moord. 

God heeft ons niet geroepen om te doden, 

samen te leven heeft Hij ons geboden. 

Alleen de liefde plant zijn schepping voort. 

 

Maar wie de dood diep in zijn wezen draagt, 

kan die het leven in zich hebben wonen? 

Broeder en broeder zijn tezamen zonen 

van God die liefde geeft en liefde vraagt. 

 

Zo hebben wij de liefde Gods herkend: 

dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. 

Er staat in alle woorden Gods geschreven 

dat wie de mensen haat zijn schepping schendt. 

 

Wie al het goed van deze wereld heeft 

en die zijn broeder dan gebrek ziet lijden, 

hoe zou Gods liefde levend in hem blijven? 

Levend alleen is wat nieuw leven geeft. 

 

Niet slechts met woord en tong maar metterdaad 

en in der waarheid moeten wij beminnen. 

Zo immers leven wij het leven binnen. 

Wie niet bemint leeft in gestorven staat. 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x0Niamd-blc
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Slotgebed 

 
God en Vader, 

moge uw zon blijven opgaan  

over de goeden onder ons, opdat zij volharden. 

En moge uw zon ook blijven opgaan 

over de kwaden,  

opdat zij zien hoe zij zich kunnen bekeren. 

Maar vooral,  verwijder het kwaad uit ons hart  

en bevestig het goede in ons, 

zodat het mag groeien en bloeien 

tot genot en vreugde van onze medemensen. Amen. 

 

 

Zegen en zending 
 
 

Dessertje:  
 
Zo rijk als nu waren we nooit, 

maar ook zo hebzuchtig 

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel kleren als nu hadden we nooit, 

maar ook zo naakt  

als nu waren we nooit. 

 

Zo verzadigd als nu waren we nooit, 

maar ook zo onverzadigbaar  

als nu waren we nooit. 

 

Zulke huizen als nu hadden we nooit, 

maar ook zo thuisloos  

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel wetend als nu waren we nooit, 

maar ook zo onwijs  

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel gezien als nu hadden we nooit, 

maar ook zo blind  

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel licht als nu hadden we nooit, 

maar ook zo donker  

als nu was het nooit. 

 

Met zovelen bijeen als nu leefden we nooit, 

maar zo ver van elkaar  

als nu waren we nooit. 


