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Doop van de Heer    10-11 januari 2026 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

 
Als aperitief:  Josephine – Julia  Chris Rea 
 
Chris Rea overleed net voor Kerstmis 

(zie: aperitief bij Kerstmis). Chris en zijn 

vrouw Joan hadden twee kinderen: 

Josephine (°16-09-1983) en Julia (°18-

03-1989). (zie foto hiernaast) 

Voor beide schreef hij een mooi lied. Is 

er iets mooiers en onvoorwaardelijke dan 

ouderliefde?  

Dat blijkt ook uit het Evangelie van 

vandaag waarin God via de Geest over 

zijn Zoon zegt: `Dit is mijn geliefde 

Zoon, in wie Ik vreugde vind.’ (Mt.3,13) 

 
Josephine (1985) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BLVSGZVgOkc&list=RDBLVSGZVgOkc&sta

rt_radio=1 

 
There's rain on my window 
But I'm thinking of you 
Tears on my pillow 
But I will come through 

Josephine, I'll send you all my love 
And every single step I take 
I take for you 
Josephine 
 
There's a storm on my radar 

But I can still fly 
And you are the reason 
The blue in my sky 
Josephine … 

 
A life without meaning 
I was walking away 

In the coldest of winters 
Night becomes day 
Josephine, I'll send you all my love 
And every single step I take 
I take for you 
Josephine. 

 

Julia (1993) 

 
Live: https://www.youtube.com/watch?v=at18oxda46s 

https://www.youtube.com/watch?v=0HOe9i073k4&list=RD0HOe9i073k4&start_radio=1 

 
Eyes so bright, so big and wide 

Make you feel so strange 

Het regent tegen mijn raam 
Maar ik denk aan jou 

Tranen op mijn kussen 
Maar ik kom erdoorheen 
Josephine, ik stuur je al mijn liefde 
En elke stap die ik zet 
Zet ik voor jou 
Josephine 
 

Er is een storm op komst 
Maar ik kan nog steeds vliegen 
En jij bent de reden 
Het blauw in mijn lucht 
Josephine … 

 
Een leven zonder betekenis 

Ik liep weg 
In de koudste winter 
De nacht wordt dag 
Josephine, ik stuur je al mijn liefde 
En elke stap die ik zet 
Zet ik voor jou 

Josephine. 

https://www.youtube.com/watch?v=BLVSGZVgOkc&list=RDBLVSGZVgOkc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=BLVSGZVgOkc&list=RDBLVSGZVgOkc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=at18oxda46s
https://www.youtube.com/watch?v=0HOe9i073k4&list=RD0HOe9i073k4&start_radio=1


2 
 

Somewhere deep inside 

It's the face of an angel 

Soul of the devil may care 
 
I'd love to know 
What goes on in there 
 

She needs your love 
She needs it every day 
But speak of love 
See her laugh and run away 
 
Julia, which way will you go 
Julia, I wanna know 

Julia, only the moon and stars 
Julia, know just where you are 
Julia Julia Julia Julia 

 
See the dance that needs no alibi 
Oh you don't need to dream 
When you know you can fly 

 
She needs your love 
She needs it every day 
But speak of love 
See her laugh and run away 
 

Julia, which way will you go 
Julia, I wanna know 
Julia, only the moon and stars 
Julia, know just where you are 

Julia 

 

 
Lied: Johannes doopt in de Jordaan  (ZJ 330) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=n0ZsAwbDJfM 

 

1. Johannes doopt in de Jordaan, 

wanneer opeens de wolken breken 

en Jezus in gebed blijft staan,  

omdat een stem begint te spreken: 

  

2. ‘Dit is mijn zoon van wie ik houd 

en heden geef Ik hem uit handen, 

een Christus die mijn plan ontvouwt  

voor alle volken, alle landen. 

  

3. Dit is mijn woord, dit is mijn stem, 

hem heb ik eeuwig uitverkoren, 

in hem kom ik tot u, door hem  

laat ik mij op de wereld horen. 

  

4. Die armen, als hij van mij spreekt, 

in recht en redding doet geloven; 

die het geknakte riet niet breekt, 

de kleine vlaspit niet zal doven. 

  

5. Dit is mijn liefde en mijn licht, 

dit is mijn heil vanuit de hoge 

dat vrijheid brengt en vrede sticht. 

In hem kom Ik u onder ogen.’ 

Ogen zo helder, zo groot en wijd 

Je voelt je er zo vreemd door 
Ergens diep vanbinnen 
Is het het gezicht van een engel 

De ziel van de duivel kan het niets schelen 
 
Ik zou graag willen weten 
Wat daar binnenin gebeurt 
Ze heeft jouw liefde nodig 
Ze heeft het elke dag nodig 
Maar spreek over liefde 

Zie haar lachen en wegrennen 
Julia, welke kant ga je op? 
Julia, ik wil het weten 
Julia, alleen de maan en de sterren 
Julia, weet precies waar je bent 

Julia Julia Julia Julia 
 

Zie de dans die geen alibi nodig heeft 
Oh, je hoeft niet te dromen 
Als je weet dat je kunt vliegen 
 
Ze heeft jouw liefde nodig 
Ze heeft het elke dag nodig 

Maar spreek over liefde 
Zie haar lachen en wegrennen 
 
Julia, welke kant ga je op? 
Julia, ik wil het weten 
Julia, alleen de maan en de sterren 
Julia, weet precies waar je bent 

Julia 

https://www.youtube.com/watch?v=n0ZsAwbDJfM
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Welkom:  

 
Onze evangelielezing brengt ons  

het verhaal van de doop van Jezus. 

Op de normale vraag: “En hoe heet de dopeling?” 

luidt het antwoord: “Mijn geliefde Zoon”, 

de allereerste woorden 

die God, volgens het evangelie van Lucas, uitspreekt. 

Het besef zich door God intens bemind te weten, 

heeft Jezus op weg gezet. 

Moge het weten dat God ons onvoorwaardelijk bemint, 

ook ons kracht tot leven geven. 

Op dat vlak schort er bij ons nog wel één en ander. 

Vragen wij daarom om vergeving. 

 

 

Gebed om Gods ontferming: 

 
Kom in de rij van mijn liefde staan, zegt onze God, al heel ons leven lang. 

Kom in de Jordaan staan van menselijk leed.  

Kom en ga onder in barmhartigheid. 

En er zal leven zijn voor ieder mens, ook voor jou; een nieuw begin. 

 

L.: Heer, kom met uw Geest over ons en versterk ons verbond met mensen.  

Mogen wij opnieuw beginnen? Heer ontferm U over ons. 

 

Christus, leg uw Woord in ons hart  

en beziel onze daden met uw liefde. Mogen wij opnieuw beginnen? 

Christus ontferm U over ons. 

 

Heer, neem ons aan als uw kinderen en maak ons tot mensen die goed doen. 

Mogen wij opnieuw beginnen? Heer ontferm U over ons. 

 
Eer aan God: 
 

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond 

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
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Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

 

Openingsgebed:   

 
God, 

zie ons hier bijeen als uw kinderen, 

allen gedoopt in uw naam. 

Maak ons ontvankelijk voor uw Woord, 

en geef ons nieuw zicht op onze roeping als christen. 

Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. 

 
 

Eerste lezing:  Uit de profeet Jesaja (Jes. 42, 1-4. 6-7) 
 
1  Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; 

mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. 

  Ik heb mijn geest op hem gelegd, 

en hij maakt het recht bekend aan de volken. 

2  Hij roept niet en schreeuwt niet, 

hij laat zijn stem niet horen op straat. 

3  Het geknakte riet zal hij niet breken 

en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. 

Werkelijk, hij zal recht brengen. 

4  Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, 

maar hij vestigt het recht op de aarde 

en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. 

6  Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen, 

Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u 

tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; 

7  om blinde ogen te ontsluiten, 

om gevangenen uit de kerker te bevrijden, 

degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. 

 
Tussenzang:  Psalm 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b-10 
 
refrein: God zegent zijn volk met vrede 

 

Huldigt de Heer, alle zonen van God. 

Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 

 

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam, 

knielt voor Hem neer om zijn heilige luister. 

De stem van de Heer schalt over het water, 

Gods majesteit roept van over de zee. 

 

De stem van de Heer met dreunend geweld, 

de stem van de Heer, ontzagwekkend ! 

 

Gods majesteit roept van over de zee, 

zijn tempel weergalmt van zijn glorie. 

 

De Heer troont boven het firmament, 

daar zetelt Hij eeuwig als koning. 



5 
 

Tweede lezing:  Uit de Handelingen van de apostelen (Hand. 10, 34-38) 

 
Broeders en zusters, 

34  Petrus nam het woord en zei:  

`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,  

35  maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort,  

Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.  

36  U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden,  

de goede boodschap van vrede door Jezus Christus deze is de Heer over allen.  

37  U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,  

het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:  

38  dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht;  

Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel,  

want God was met Hem. 

 
Lied:  Wie ingaat tot dit water  (ZJ 606) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=obEtGnHtZqQ 
 

Wie ingaat tot de dit water, 

gaat in tot die het water schiep: 

de liefde van de Vader 

is als het water diep. 

 

Wie ingaat tot dit water, 

gaat met die inging in ons vlees, 

de Zoon van de genade 

die uit de dood herrees. 

 

Wie ingaat tot dit water, 

ontvangt die op het water zweeft, 

die is uit Zoon en Vader, 

de Geest die eeuwig leeft. 

 

En opstaand uit dit water 

vergeet hij 't land dat hij verliet, 

omdat hij land en water 

opnieuw geboren ziet. 

 

Evangelie:  (Mt. 3, 13-17) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 

 
13 In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan 

om zich door hem te laten dopen. 

14 Johannes probeerde Hem tegen te houden. 

Hij zei: 

`Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’ 

15 Jezus gaf hem ten antwoord: 

`Laat nu maar, 

want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.’ 

Toen liet hij Hem begaan. 

16 Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. 

En zie, daar opende zich de hemel voor Hem 

en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen 

en op Hem neerkomen. 

17 Er kwam een stem uit de hemel, die zei: 

`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’ 

https://www.youtube.com/watch?v=obEtGnHtZqQ
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Overweging(en): 

 
Het moet een bijzonder moment geweest zijn toen Jezus zich in de Jordaan aanbood om 

gedoopt te worden. En wat ging er door Johannes’ hoofd heen op dat moment? Met 

enkele zinnen moeten we het doen, maar je voelt dat ook hij geraakt was (hij voelt zich 

klein en nietig) en besefte dat hij getuige was van iets unieks, van iets 

mensoverstijgend, van een moment dat de hemel de aarde raakte en die hemel zich 

opende en God zich liet zien en horen in de gevleugelde woorden: “Dit is mijn zoon, mijn 

veelgeliefde, in wie Ik vreugde vindt.” Anders en korter gezegd: “I love you”, je t’aime’… 

God die een liefdesverklaring doet, blijk geeft van een enorm mensvertrouwen en 

intimiteit. Het is niet alleen bevestigend (zoals door de Geest van Hierboven) maar ook 

perspectief schenkend, toekomst openend.  

 

Hebt u dat ook al eens mogen ervaren, zo’n moment van geliefd zijn op een 

overstijgende manier? En wat deed dat met u? Gaf het jouw vleugels? Een diepe 

vreugde?  

Dat besef dat God jou onvoorwaardelijk graag ziet. Voor mij was dat tijdens een 

schoolviering. Ik was 14 jaar, zoekend, twijfelend maar de woorden die toen klonken 

over een God die graag ziet waren net wat ik nodig had en precies gelijk voor mij 

bestemd. In ieder geval, het was het begin van een Godsverbonden parcours tot nu.  

Sindsdien nog vaak mogen meemaken en nogal vaak in liturgische momenten, in wat we 

noemen sacramenten en die je altijd kunt omschrijven als momenten waarop de hemel 

de aarde raakt of zoals ik iemand onlangs hoorde zeggen: “wat het binnenste naar buiten 

voert en het buitenste naar binnen.” 

Een mooie viering zoals zondag de aanstelling van deken Mathias Parret. Maar evengoed 

een intense huwelijksinzegening, ziekenzalving, of een bevrijdend biechtgesprek en ja 

ook vaak tijdens een doopsel van een pasgeboren kindje zijn om de link met dit 

evangelie te leggen. Laat het overal zijn waar we zoals in het lied zingen:  

Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven, jou ontmoeten is voor mij een nieuw begin.  

 

Er is nog iets wezenlijks bij een doopritueel: we worden gedoopt; we dopen niet onszelf. 

Vorig jaar had ik een doop van een jongen van zes jaar die graag zijn eerste communie 

zou doen en nog niet gedoopt was. Zijn ouders zeiden: “ja, ’t komt van hem, hij heeft 

het gevraagd, wellicht omdat zijn klasmakkers ook hun eerste communie doen.” Enfin, 

die ouders waren minder overtuigd dan hun zoon, maar wilden het hem toch niet 

ontzeggen. Nu, ’t was een mooi catechetisch moment, een gelegenheid om stil te staan 

bij wat ouderliefde is, wie Jezus is, wat we geloven enzovoort, in kindertaal, een hele 

uitdaging! Toen het eigenlijke moment van de doop rond de doopvont daar was vroeg de 

jongen tot ieders verbazing: “moet ik nu zelf water over mijn hoofd gieten?” Hilariteit en 

gelach bij de omstaanders. Maar een mooie gelegenheid om te wijzen op het ‘cadeau’ 

van zoveel in het leven, de liefde en de zorg van een ander op de eerste plaats. Wat ik 

allemaal zei, weet ik niet meer maar het kwam erop neer dat iedereen die speciaal voor 

hem gekomen was, blij was eens te kunnen tonen en zeggen dat ze hem heel graag 

zien… je had die ouders, peter en meter eens moeten zien glunderen! Enfin, wat zouden 

we doen zonder rituelen om te tonen dat we elkaar graag zien en om te voelen dat we 

bemind zijn… op de eerste plaats door een God die liefde is.  

 

Ik zou nog zoveel kunnen zeggen over het doopritueel, over hoe kostbaar men is als 

mens, zo kostbaar als water is, over hoe men vroeger helemaal onderging, bijna 

verdronk om dan ‘gered’ te worden en dus aan den lijve te voelen dat men niet zonder 

de liefde en zorg van een ander kan … maar dat zal voor een andere keer zijn, mijn 

preektijd zit erop. Liefde betekent ook dat je weet wanneer je moet zwijgen. En over 

liefde, daarover ging het vandaag. Te weten en te voelen dat we ‘veelgeliefd’ zijn. Mag 

elkeen dit al dikwijls ervaren hebben. Een zalig gevoel, niemand kan zonder. 

 

(Miguel Dehondt) 

 

------------------------------------- 
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Wij staan volkomen naakt 

in schuld en armoede, 

in tekort en lijden. 

 

Zijn wij als christenen 

voor velen 

niet ongeloofwaardig geworden? 

 

Wij preken liefde 

en bijten nog altijd 

elkaars strot over 

voor macht en geld. 

 

Wij preken medemenselijkheid 

en tellen op onze vingers 

wie in aanmerking komt. 

 

Wij preken onthechting 

maar verlaten 

de vette vleespotten 

van ons eigenbelang niet. 

 

Wij preken God 

en verloochenen de mens. 

Dát is de gruwel 

in zijn ogen. 

 

Van één zei God uitdrukkelijk: 

`Jij bent mijn geliefde Zoon, 

in wie Ik vreugde vind.’  (Ward Bruyninckx) 

 
-------------------------------- 

 

Hij is het! 

Nog maar kort geleden 

vierden we zijn geboorte. 

En vandaag hebben we stilgestaan 

bij zijn doop in de Jordaan 

en wordt ons door de Doper 

gezegd dat Hij het is. 

Van Hem mogen we verwachten 

dat Hij ons laat zien 

wie God is. 

Hij en niemand anders! 

Hij laat zien, 

dat God niet ver is, 

maar levensnabij. 

Hij is ons nabij, 

waar wij de mist in gingen. 

Hij is bij ons, 

waar we te lijden hebben 

van het leven. 

Hij is het Lam van God, 

even weerloos als wij. 

Zo is Hij de Zoon van God geworden. 

Hij is het: een mens naar Gods beeld en gelijkenis. (Wim Holterman osfs) 
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Woorden van geloof:  

 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die aan de liefde van God 

gestalte heeft gegeven. 

 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 

Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 

en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde. 

Zij zijn het licht der wereld. 

 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen’. Amen. 

 

 

Voorbeden: 
 
Voor allen die, in kracht van hun geloof, 

onvermoeid en vastberaden 

handen en voeten geven aan gerechtigheid. 

Dat zij mogen volharden.  Laten wij bidden… 

 

Voor allen die zich verloren voelen, 

niet bij machte overeind te blijven 

in de maalstroom van het leven: 

om bevrijding voor hen, 

om licht in hun duisternis.  Laten wij bidden… 

 

Voor gemeenschappen van gelovigen 

die door de doop de geest van Jezus vieren en doorgeven. 

Dat het hart van het evangelie 

er mag blijven kloppen.  Laten wij bidden… 

 

Voor onszelf, 

met al onze kwetsbaarheid en onze kracht, 

met ons verdriet en ons verlangen. 

Dat we ons wagen aan de weg 

die door ons doopsel voor ons ligt uitgetekend.  Laten wij bidden… 

 

 

Lied:  Water, water van de doop (ZJ 609) 
 

➔ Cantate Deo: https://www.youtube.com/watch?v=msoQBxc2KiA 

https://www.youtube.com/watch?v=msoQBxc2KiA
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➔ Zingt Jubilate-versie: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcWcjQBabpE&list=RDbcWcjQBabp

E&start_radio=1 

 

 

Water, water van de doop, taal en teken van de hoop: 

zie, wij komen bij u staan, wijs ons Gods beloften aan.  

 

Water, water van de Nijl, draag het scheepje van het heil – 

biezen mandje in het riet: God vergeet de zijnen niet! 

 

Water, water der Jordaan, alle schuld is weggedaan, 

onze zonden draagt de Heer, zie: de duif daalt op Hem neer! 

 

Water, water van de doop, uit de bron ontspringt de hoop: 

God bevrijdt en hij geneest – lof zij Vader, Zoon en Geest! 

 
 

Gebed over de gaven: 
 
U, 

Woord van omhoog, 

Stem in ons hart, 

om Jezus te gedenken,  

om ons zijn manier van leven voor de geest te halen, 

nemen wij – telkens weer – brood en beker in handen. 

Doe ons, brekend en delend tot zijn gedachtenis, 

steeds meer op Hem gelijken. 

Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, uw Welbeminde. Amen. 

 
Groot Dankgebed:     

 
God, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven en de liefde; 

alles wat wij hebben hebt U ons geschonken. 

 

U kent ons, U houdt van ons. 

U bent de schepper, 

U bent het begin en het einde van alles. 

 

Uw Zoon is mens geworden. 

Hij heeft ons geleerd wie U bent. 

Samen met Jezus Christus en met elkaar 

zijn wij hier om tot U te bidden. 

 

Wij danken U voor heel de aarde: 

voor de bergen en de bomen, 

voor de zon en de zee, 

voor alles wat er groeit en bloeit; 

voor het leven en de liefde, 

voor de mensen hier en overal. 

 

Alle mensen zijn op weg naar U, 

naar uw geluk en vrede voor altijd. 

Daarom bidden wij samen: heilig, heilig … 

 

U die ons de aarde geeft om te bewonen, 

https://www.youtube.com/watch?v=bcWcjQBabpE&list=RDbcWcjQBabpE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=bcWcjQBabpE&list=RDbcWcjQBabpE&start_radio=1
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U weet dat wij tekort schieten 

in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 

Toch roept U ons op om recht te doen en goed te zijn. 

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 

kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, 

vluchtelingen, zieken en stervenden, 

voor mensen zonder toekomst 

en voor allen die groot lijden moeten dragen. 

 

Niet voor de dood, maar voor het leven hebt U ons gemaakt. 

Zend ons uw Geest, 

geef ons de kracht om beter mens te worden; 

dat wij geen leegte najagen, 

geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 

Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar 

en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven 

opdat uw rijk kome. 

 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 

die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht; 

die brood en wijn voor ons geworden is, 

voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 

 

Die in de nacht van zijn lijden en dood … 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, Heer, 

laat de Geest van uw goedheid onder ons blijven verder leven. 

Moge uw leven en dood ons helpen ook onszelf te geven 

en nooit moedeloos te worden. 

Mogen wij allen eens opgenomen worden 

in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 

 

U hebt het immers gezegd, Heer, en wij geloven U, 

dat U ons nooit verlaat. 

Door Christus, met Christus en in Christus 

bieden wij U dit dankoffer aan in de gemeenschap van uw Kerk 

zoals U het hebt gewild vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Onze Vader: 

 
Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,  

de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden: 

 Onze Vader,... 

 

U Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, 

leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen, 

dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten, 

en hem proberen te zien met uw ogen. 

Als U ons ontvankelijk maakt voor elkaar 

zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 
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Vredeswens: 

 
Zegen ons met uw levengevend water, God. 

Was onze angsten en ons verdriet weg. 

Doe onze grote vragen en problemen krimpen 

tot kleine en onbeduidende. 

Plooi ons open, 

zodat we vrede en hoop met elkaar kunnen delen. 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar die vrede van Godswege toe. 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 
Lam Gods 

 
Communie 
 

Liederen:  Heer, hoe zijt Gij gekomen  (ZJ 210)  op z’n kerst… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nf2fjMhiuII 

 

Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt, 

zult Gij voortaan regeren nu Gij te horen zijt? 

Nu spreekt Gij alle dagen, zolang wij naar U vragen 

geeft Gij uw woorden prijs. 

 

Ons leven was verloren maar Gij hebt trouw betoond, 

uw licht kwam in het duister, vlees is het waar Gij woont. 

Die ‘God met ons’ wilt heten, die brood met ons wilt eten: 

Gij geeft uw lichaam prijs.  

 

Gij die zijt Heer en Meester, hebt als een knecht gewaakt, 

Gij hebt de weg gewezen maar zijt vervreemd geraakt, 

wij hebben U verdreven, maar Gij voert ons ten leven 

dat onze mond U prijst! 

 

------------------------------- 

 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (ZJ 410) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo op z’n pinksters … 

 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 

 

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur, 

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt? Wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 

 

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 

kom, Schepper, Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nf2fjMhiuII
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo
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Slotgebed: 

 
Heer Jezus, 

vanuit uw hemel zonder grenzen 

bent U ten volle mens met de mensen geworden, 

tochtgenoot van al wie alleen lopen, 

delend in alles wat een mens kan overkomen. 

U vertrouwt die roeping ook toe aan ons. 

In uw spoor, door U gesterkt, 

willen wij liefde investeren in het leven van elke dag. 

Maak ons tot doorzichtige getuigen van U, 

naar het voorbeeld van Johannes de Doper. Amen. 

 

Zegen en zending: 

 
Laten wij naar huis gaan 

en voelen dat wij door God geliefd zijn. 

Hij kent ons en laat ons niet in de steek. 

Met een stevige hand houdt Hij ons op de been. 

Hij wil ons ontmoeten tot in de meest verborgen hoeken van ons hart. 

Hij zal bij ons zijn 

als wij op onze beurt proberen 

steun te bieden aan onze medemensen, 

als wij een troost zijn voor wie bedroefd is 

en als wij ons vastberaden inzetten om mensen te doen opstaan 

overal waar onrecht en onrechtvaardigheid bestaan. 

Daartoe wil God ons zegenen 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 
Dessertje:   

 
Toen ik gedoopt werd, 

heb je mij dezelfde  

liefdesverklaring toegefluisterd 

als toen bij Jezus, God: 

'jij bent mijn kind, 

van wie ik heel veel hou  

en in wie ik vreugde vind.' 

Van kop tot teen  

heb je me toen ondergedompeld  

in jouw vriendschap.  

 

Helaas is dat in mijn leven 

niet altijd te zien! 

Laat mij daarom opnieuw 

met heel mijn hart 

geloven in jouw liefde 

en help mij 

om het stukje aarde 

waarop ik leef 

steeds meer hemels te maken. 

 

------------------------------------ 

 

Kopje onder gaan in de rivier van het leven 

 

Sommige ouders zeggen: dopen betekent: geloven. 

Dit kind van ons weet niets van geloven af – waarom dan dopen? 
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Andere ouders zeggen: dopen, dat is reinigen van zonde. Maar dit kindje is zo 

onschuldig, zo’n baby doet toch geen kwaad? Steeds meer vaders en moeders zeggen: 

wij hebben zoveel vragen bij het geloof, bij het doopsel; als we zelf al geen raad weten 

met het geloof, hoe kunnen we dan op een eerlijke manier voor ons kind beslissen? 

 

En toch worden er ieder jaar talloze kinderen (én volwassenen) gedoopt. 

Omdat de geboorte van een kind ervaren wordt als iets dat te maken heeft met het 

geheim van het leven, het geheim van de schepping, het geheim van God die met 

mensen optrekt.  

Ook omdat de geboorte van een mens je ineens heel bewust kan maken van de grote lijn 

waarin je staat: ook jij bent een deel van de keten. Je wordt moeder of vader, en je 

denkt als vanzelf aan je eigen ouders, je grootouders, je wortels, je afkomst, de tradities 

waarin zij en jij stonden en staan. 

En soms is dat reden genoeg om te zeggen: we weten niet precies waarom, maar het is 

goed deze lijn door te trekken. Ons kindje geven wij datzelfde mee, als wij meegekregen 

hebben. Iemand die een kindje ziet, kan denken: in wat voor wereld kom jij terecht? 

Want zo fijn is die wereld van ons niet: vervuild, bedreigd, bedreigend, alles lijkt om geld 

en macht te draaien; kind, je zult meer geweld zien dan geborgenheid. 

Moet jouw prille leven nu beïnvloed worden door die rottigheid? 

Moet je zomaar midden in die wereld gaan leven? Onder invloed van het kwaad? 

Sommige mensen zeggen dan: we laten je dopen om zo te laten zien dat we je ook 

onder invloed van het menslievende, het goddelijk mooie en het goede willen laten 

staan. Zoals Jezus ons dat liet zien. 

 

Dopen: iemand onder het teken van Gods lievelingskind stellen, 

iemand bekleden met een teken van leven dat krachtig genoeg zal zijn 

om de machten van kwaad en dood in welke vorm ook te weerstaan. 

Niet door weg te vluchten van die wereld, 

maar juist door er midden in te gaan staan: 

kopje onder te gaan in de rivier van het leven.  (F. van Gerven) 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  William Blake, de rivier van het leven, 1805. 

 


