Preek bij Kerstmis 2023
Lieve mensen,

de warmste week, de confronterende Pano-reportage deze week over de kwetsbare
kinderen die nergens welkom zijn en dan nu het kerstverhaal ... je ziet en voelt de
gelijkenissen.

Ik vond een mooie, daarbij passende tekst met als titel ‘kracht en kwetsbaarheid’:
“Er zijn veel overeenkomsten tussen hoe het toen ging en wat we vandaag meemaken.
Wat groot is wordt aanbeden, wat klein is wordt verdrukt en vertrapt.

Grootspraak trekt de aandacht, machtsvertoon geldt als kracht.

Maar Kerst is hét moment om al die dingen niet normaal te vinden.

Kerst eert het kleine, het kwetsbare.

Het kwetsbare in deze wereld en in onszelf.

Dat verdient het om op een voetstuk gezet te worden.”

Macht, rijkdom en roem daar gaat heel wat aantrekkingskracht van uit. Dan heb je het
gemaakt in de wereld, dan ben je geslaagd, dan ben je iemand en dan hoor je erbij.

Men is bereid daar een hoge prijs voor te betalen, ervan uitgaande dat dit hoort bij een
gelukt leven. Maar of het zo gelukkig maakt is een andere zaak. De drang om te vluchten,
weg uit de stress, de drukte en ongebreideld te feesten en te genieten is nog nooit zo groot
geweest.

“Kerst nodigt je uit om anders naar de wereld te kijken. (zo las ik verder)

Als de redder van de wereld aan het hoofd van een hemels leger was komen aanstormen,
was het gemakkelijk geweest zijn kant te kiezen.

Als de redder van de wereld in een onooglijke voederbak ligt,

is het gemakkelijk Hem te negeren en gewoon maar door te gaan.

Maar het gewone is niet gewoon.

Kerst is het feest van de kwetsbare redding.

Het is het enkele, kwetsbare viammetje dat het donker verlicht.”

Van al wat klein, broos en kwetsbaar is, gaat ook iets uit. Je kunt het niet direct omschrijven
als ‘aantrekkelijkheid’ maar het is wel iets dat je, eenmaal je het gezien hebt, niet meer
loslaat. Er gaat m.a.w. een sterk appél van uit, een oproep om iets te doen, iets te
veranderen of een uitnodiging tot zorg, tot koestering, tot liefde.

Er schuilt een enorme kracht in kwetsbaarheid.

Er is dat kleine hulpeloze babytje dat lachend zijn armpjes uitstrekt en als geen ander zijn
ouders, peter/meter, grootouders, familie, heel de fanclub tot liefdevolle zorg, tot het
mooiste wat ze als mens in zich hebben, weet te verleiden.

Er is het wenende kind met de doffe blik in de ogen: de wieg stond op de verkeerde plaats,
en nu nergens thuis, tevergeefs aankloppend aan de deur van onze hedendaagse herbergen.
In beide kinderen is God geboren en mogen we Hem ontmoeten; biedt Hij zich aan ons aan.
Dat vieren we met kerstmis.

Kom, laten we de deur van ons hart openen voor het kerstekind dat in zoveel gedaanten God
laat zien. Moge God bij ons en in al onze gemeenschappen een thuis vinden.

Zalig Kerstfeest aan alle mensen van goede wil.



