Kerkwijding Lateraanse basiliek / 8-9 november 2025

decanaat Ieper - Poperinge

Aperitief: Arme Jezus - Willem Vermandere

https://www.youtube.com/watch?v=ieCx4qgflL1Ec&list=RDieCx4qgfL1Ec&start radio=1

Arme Jezus lang geleden als Augustus keizer was

Zij' j' geboren 't staat geschreven in een bakske gedroogd gras
Was je moeder een arme slore en je vader ne simple vent

Ie was timmerman in Nazareth veel meer is nie bekend

D' onnozele kinders zijn gestorven deur Herodes dien bandiet
Zogezeid van de jaloezigheid maar die historie geloof ik niet
Je was een stil dromerig ventje wat te teer voor 't ruwe spel
Maar in schole ging het beter letters lezen dat ging wel

En uit Indié en Egypte kwam er veel vreemd volk voorbie

Ook kamelen moeten slapen 's avonds was j' er altijd bie

En der ging ne wereld open die zo wijd was als de nacht

Met zijn honderdduizend sterren der groeid' in u ne grote kracht

Je ging verre weg gaan zwerven en zo wierd je wijs en sterk

Om uw eten te betalen maakte je schoon timmerwerk

Je beste vrienden waren vissers en je ging geiren mee aan boord
Lange nachten op 't eindloos water met da volk was je akkoord

't Is onmeuglijk t' achterhalen wat er met hem al is gebeurd

Want zijn woorden zijn vertroebeld en zijn daden dikwijls herkleurd
Je was op macht of roem of rijkdom of op tempels nie gesteld
Maar je liet de wind u strelen als je blootsvoets liep deur ‘'t veld

Maar je zwiepte met je zwepe naar het krapuleus gespuis
Je verjoeg de commercganten uit de poort van't heilig huis
Maar je prees de kinderziele en de sukkelare groot

Je gaf zegen an hemel en eerde en an water an wijn en brood

En dan hén z' u vastgenomen en geslegen lijk nen dief
En je zei nog iets van vrede en van hét uwe vijand lief

Van de vissers langs de meren hén de kinders 't nieuws gehoord
En z' hén zachtjes geschreid omdat Jezus was vermoord

Intredelied: Dit huis gereinigd en versierd (2] 549)

https://www.youtube.com/watch?v=b1jwt63zmM8&list=RDb1jwt63zmM8&start radio=1

Dit huis gereinigd en versierd,
waar Gods gemeente bruiloft viert
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed.

In Geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.


https://www.youtube.com/watch?v=ieCx4qfL1Ec&list=RDieCx4qfL1Ec&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=b1jwt63zmM8&list=RDb1jwt63zmM8&start_radio=1

Hem love al wat adem heeft.
Hem love wat op aarde leeft.

En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het amen zijn.
Kom haastig, Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom !

Welkom:

Een kerk binnengaan doe je niet zomaar ...
Een kerk binnengaan

is proeven van de stilte

is luisteren naar verhalen

is kijken naar wat uitgebeeld is

is een band leggen met het verleden

is zoeken naar God en mens

is vrede vinden.

(O.L.Vrouwebasiliek te Zwolle (Ndl.))

We vieren vandaag het feest van de wijding

van de basiliek Sint-Jan van Lateranen,

opgericht in 320 door keizer Constantijn.

Als kathedraal van de paus

wordt zij beschouwd als ‘moeder en hoofd van alle kerken’.

Tempels en kerken, moskeeén en synagogen-

mogen het huizen zijn waarin mensen hun hart verheffen
tot God die mensen tot leven riep.

Dat vieren wij vandaag.

Dit is zo’n huis.

God roept ons hier samen

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Gebed om ontferming:

God,

een goed christen zijn is niet zo gemakkelijk.

We ondervinden het elke dag opnieuw.

Daarom komen wij tot U om te bidden om vergeving
voor wat we verkeerd deden.

L.: Heer,
wij weten uw boodschap soms zo in te pakken
naar eigen smaak en willekeur
dat het origineel niet meer herkenbaar is.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Christus,

populariteit, prestige en bezit

voeren vaak de boventoon in ons leven.

Voor U hebben we echter een plaatsje achteraan gereserveerd.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.



Heer,

wij duwen anderen dikwijls naar de kant

om onszelf beter te verkopen en op de voorgrond te plaatsen.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Goede God, U hebt ons de ware levensweg getoond.
Help ons die weg te bewandelen alle dagen van ons leven. Amen.

Of: Wie naar het altaar gaat ... (naar Mt. 5,20-24 & ZJ 534)

Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad

het goede staat hem te wachten, het kwade laat hij achter.
Wie naar het altaar gaat en zich verzoenen wil,

moet God en ‘'t goed beminnen; haat laat de Boze binnen.
Wie naar het altaar gaat, zie toe dat hij niet haat

en op geen broeder neerziet: liefde is enkel eerbied.
Wie naar het altaar gaat, moet offeren het kwaad

en zeggen “zie mijn zonde”; zo wordt het heil gevonden.

Heer, ontferm U over ons...

Eer aan God:

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,

zijn woord willen wij spreken,

zijn wil vervullen,

Zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,

dat U voor ons vrede bent,

recht doet en vreugde brengt,

zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,

begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat U zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed:

God, verborgen en nabij,

wees hier aanwezig in dit huis

waar wij steeds weer welkom zijn.

Laat ons voelen dat U er wilt zijn voor ons

en open de deur diep in onszelf,

die ons brengt bij die bron van leven,

waar wij U kunnen ontdekken en vinden.

Dat vragen wij U in Jezus’ naam,

Hij die als geen ander tempel was van uw Heilige Geest. Amen.



Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiél (Ez. 47, 1-2.8-9.12)

1 Toen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel.
Daar zag ik onder de drempel water opwellen

en in oostelijke richting stromen;

de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur
en vervolgens langs de zuidkant van het altaar.

2 Hij leidde mij door de noordpoort buitenom

naar de oostelijke buitenpoort,

en rechts daarvan kwam het water weer tevoorschijn.
8 Hij zei:

" Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land
naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee

en maakt het water van de zee gezond.

9 De rivier brengt leven overal waar hij stroomt,

het wemelt er van dieren. De zee zit vol vis, 1
want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt is volop leven.

12 Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen;
hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,

omdat het water dat ze voedt uit het heiligdom komt.

De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht.

Tussenzang: Ps. 122 (121) 1-2, 3-4a, 4b-5

Refrein: Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis.

Hoe blij was ik, toen men mij riep:

wij trekken naar Gods huis.
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de Naam van God vereren. (Gebaseerd op ICorinthians 6:19) 09-26-2008

Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Tweede lezing: (1 Kor. 3,9b-11.16-17)
Uit de eerste brief aan de christenen van Korinte

9 Gods bouwwerk bent u.

10 Naar de mij gegeven genade van God

heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd
waarop een ander voortbouwt.

Maar laat iedereen uitkijken hoe hij daarop verder bouwt.
11 Want niemand kan een ander fundament leggen



dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

16 Weet u niet dat u Gods tempel bent

en dat de Geest van God in u woont?

17 Als iemand de tempel van God te gronde richt,

zal God hem te gronde richten.

Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.

Tussenzang: Stem die ons roept (2] 776)

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco&list=RDY1Gs-sSEdco&start radio=1

Stem die ons roept, Vader die draagt,

Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd.
Herder die hoedt, niemand verloren,

ieder als beeld van uw liede herboren.

Woord van God is wat Hij doet:
Hij geeft leven in overvloed.

Mensen gegeven, getrouw aan elkaar,
verbonden voorgoed in dat oude gebaar:
brood om te worden, wijn om te delen,

wij dragen uw kracht om de wereld te helen.

Handen geopend voor iedere nood,

geloof zonder daden geleidt naar de dood.
Geloven is doen wat de woorden beleden,
geloven is werken voor recht en voor vrede.

Evangelie: (Joh. 2, 13-22)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

13 Het was kort voor het Joodse Pasen.

Jezus begaf zich naar Jeruzalem

14 en zag daar hoe men in de tempel runderen,

schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.

15 Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep

en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.

De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.

16 En tegen de duivenverkopers zei Hij:

“Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’

17 Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:

De ijver voor uw huis zal Mij verteren.

18 De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:

“Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19 Jezus gaf hun ten antwoord:

"Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’

20 Daarop zeiden de Joden:

* Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,

en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’

21 Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22 Toen Hij verrezen was uit de dood

beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,

en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.


https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco&list=RDY1Gs-sSEdco&start_radio=1

Overwegingen:

Er zijn zo van die evangelieverhalen, en dit is er een van, die we maar met een half oor
beluisteren; verhalen waarvan we menen te mogen zeggen: ik ken dit al, ik hoorde het al
zo vaak, ik ken de boodschap die erachter steekt.

We hopen dan dat de preek niet te lang zal duren. Het kan toch maar herhalen zijn,
denken we dan.

Het evangelie dat we beluisterden behoort inderdaad tot de toptien van de meest
gekende verhalen. De bijhorende beelden, van een woedende Jezus met zweep en alles
erop en eraan, achtervolgen ons al sedert onze prilste jeugd...

En toch is het telkens weer een opgave, een uitdaging zelfs, om erbij stil te blijven staan,
en te zoeken naar een boodschap die duurt, tot op vandaag. Een boodschap die positief
is, die hoop geeft, die kracht geeft om voort te doen, ook als het leven even niet meezit...
Nu, is het evangelie van vandaag een van de bekendste bijbelverhalen, dan toch ook een
van de meest misbruikte...

e Zo is het al te gemakkelijk met de vinger te wijzen naar de kerk, die in
tweeduizend jaar geschiedenis vele rijkdommen heeft verzameld, dikwijls ten
koste van mensen... En er allicht terecht schande van te spreken...

e Het is al te gemakkelijk met de vinger te wijzen naar bedevaartsoorden in binnen
en buitenland, die lijken te verdrinken in een overvloed van kraampjes en
commercie, om bedevaarders het geld uit de zakken te spelen... En er allicht
terecht schande van te spreken...

e Het is gemakkelijk met de vinger te wijzen naar geloofsgemeenschappen en
instellingen, die met enveloppes, collectemandjes en collectebussen beroep
blijven doen op onze vrijgevigheid. En er misschien schande van te spreken.
Jezus was ertegen, horen we roepen...

Jezus heeft er komaf mee gemaakt, protesteren sommigen, en ze zwaaien met
het evangelie van vandaag...

Gaat het daarover?

Gaat het louter over commercie?

Gaat het over geld? Gaat het echt over de tempel? Gaat het over de kerk?
Allicht tot op zekere hoogte...

Maar het gaat toch ook over ons?

Moeten wij, zoals Jezus schoon schip maakt in de tempel, ook hetzelfde niet doen in ons
hart?

Wat woekert er daar niet?

Wat koesteren we er niet aan geweld, aan haat, aan wrok, aan onbegrip en frustratie,
aan oordelen en vooroordelen?

Kan het voor ons geen oproep zijn om telkens opnieuw, ons leven te vernieuwen, te
bevrijden van al wat het donker en somber maakt?

Is het geen oproep om in de liefde te gaan staan, en om Jezus in ons hart toe te laten en
er zijn werk in te laten doen?

Zijn roepstem opnieuw te laten horen en aan zijn kant te gaan staan.

Het verleden is wat het geweest is, maar de toekomst kunnen wij in zijn naam tegemoet
gaan. Zijn gebod van liefde tot het onze maken...

Dan wordt het feest dat wij vandaag vieren zoveel rijker.

Dan gaat het niet meer om gebouwen die gewijd werden, om huizen die voor God
gebouwd werden.

Dan gaat het om ons, en om onze Heer, die in ons zijn woning vindt.

Wij zijn de levende stenen van Gods tempel.

Waar wij komen,

Kunnen mensen dan zeggen: hier kwam de Heer voorbij? Nu en dan...

Nu en dan misschien wel, ja.

Als hij de liefde in ons losmaakte, dan vooral... (Wim Seynaeve)



De wijding herdenken van een kerk in Rome: waar is dat nu goed voor? En wat hebben
wij met die kerk te maken? Hoewel, Sint-Jan van Lateranen is niet zomaar een kerk; ze
is de “moeder en het hoofd van alle kerken”, zoals in grote letters op het voorportaal van
die kerk staat. Misschien dacht u dat dit het voorrecht van de grote Sint-Pietersbasiliek
was, maar neen, het is Lateranen. Om dit te begrijpen, moeten we terug in de
geschiedenis. Je weet dat de Romeinse keizers de christenen eeuwenlang vervolgd,
gemarteld, verbannen en vermoord hebben, maar het kon niet baten: hun groei was niet
te stoppen. Dat leidde ertoe dat keizer Constantijn in 313 aan alle Romeinen, dus ook
aan de christenen, vrijheid van godsdienst verleende. Het christendom werd zelfs
staatsgodsdienst. En de christenen konden op heel wat keizerlijke steun rekenen.
Constantijn schonk de paus een stukje familiedomein, het Lateraan, waarop hij zelf een
grote kerk liet bouwen. Die werd in 324 ingewijd als eerste pauselijke basiliek. Sint-Jan is
dus niet zomaar een kerk, ze is een symbool. Ze tekent het begin van de erkenning en
de definitieve groei van het christendom.

Lieve mensen, God en een tempel of een kerk ... het is altijd een wat moeilijke
verhouding geweest. Voor ons zijn kerken normaal: we moeten toch een dak boven ons
hoofd hebben wanneer we samenkomen om te bidden en te vieren. Maar we moeten
beseffen dat God niet kan gevat worden in een gebouw dat door mensenhanden is
gemaakt. God kan door niets of niemand gevat worden. Het is dan ook niet te
verwonderen dat meer dan één profeet in het Oude Testament protesteerde tegen de
bouw van de tempel in Jeruzalem, en dat Jezus ronduit zei: ‘Breek deze tempel af!’ Ik
weet het, in het Evangelie dat we gelezen hebben staat dat Hij sprak over de tempel van
zijn lichaam, maar Hij heeft het toch maar gezegd: ‘Breek déze tempel af!” De tempel
dus die er staat. De tempel die een sterke economische waarde had, die honderden
priesters van levensonderhoud voorzag en waar de hele stad beter van werd, want het
was het belangrijkste bedevaartsoord van Israél. ‘Breek hem af’, zei Jezus.

Het kan zijn dat Hij daarmee protesteerde tegen de commercialisering van de tempel,
maar ik denk veeleer dat Hij naar de kern van de zaak wilde gaan, en die kern is dat God
niet in een stenen gebouw, maar in het hart van mensen moet wonen.

Paulus heeft dat prachtig verwoord in zijn eerste brief aan de Korintiérs: de tempel, de
kerk, dat zijn wij. God woont in elk van ons. Een beeld dat aansluit bij het oer-aanvoelen
van het Joodse volk (nb.: Paulus was een Jood): onze God is een God die met ons
meegaat, met ons die als nomaden zwervers zijn, altijd onderweg. En daarom maken ze
ook geen stenen beelden van hun God, hooguit een ark van het verbond dat in een tent
meegaat. God wil wonen in het hart van de mensen, dat hart dat de enige echte tempel
is, de plaats om God te ontmoeten. Nu is dat hart soms versteend, houdt het zijn deur
voor God gesloten. Voortdurend moet God zich een plaats verwerven en andere
indringers buiten gooien. Maar het grondaanvoelen geldt tot op vandaag: als God niet in
ons hart een tempel, een woning vindt, dan woont Hij nergens. Zonder onze innerlijke
gastvrijheid kan Hij niets beginnen.

De Kerk, het geloof, de ontmoeting met God begint in elk van ons.

Het is ook een mooi ‘mensverheffend’ beeld: een tempel is heilige grond: elke mens is
heilig, moet gerespecteerd en geéerbiedigd worden. Met mensen ga je om alsof je met
God zelf omgaat. Mensen zijn geen vervangbare dingen, geen verbruiks- of
gebruiksvoorwerpen.

Dat neemt niet weg dat we toch ‘kerkgebouwen’ hebben. Hoe valt dit te rijmen met wat
ik zonet heb gezegd ? In de eerste lezing hoorden we een visioen van Ezechiél. Hij
beschrijft hoe er vanuit de tempel water vioeit dat de Dode Zee weer levend en de vlakte
errond weer vruchtbaar maakt. Ik denk dat Ezechiél hier een prachtig beeld geeft van
wat Kerk en liturgie moeten zijn: voedsel en drank voor onderweg, energie om Gods
woord te beleven en er de wereld mee te doordrenken, beter te maken. Want dat is
precies wat we hier komen doen: geloof en bezieling opdoen voor ons leven van elke
dag. Luisteren naar Gods Woord, met het voornemen er iets mee aan te vangen, het om
te zetten in daden.

Hier in dit kerkgebouw mogen we even halt houden om te beseffen hoe God woont en
leeft in ons hart. Zo worden we gaandeweg meer en meer mensen naar zijn hart: zijn
handen, zijn voeten, zijn tempel, zijn woning. Mocht dit zo zijn. (Miguel Dehondt)



Samen kerk zijn

De kerkgemeenschap is als een kerkgebouw.

Een kerk is opgebouwd uit duizenden stenen.

Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie.

Sommige stenen zitten, onzichtbaar, in het fundament;
ze dragen het geheel en geven stevigheid.

Andere stenen zijn zichtbaar,

sommige binnen, andere buiten,

de één hoog, de andere laag.

Er zijn stenen die als functie hebben

iets te ondersteunen of te omlijsten.

Maar allemaal samen vormen die stenen

het ene kerkgebouw.

Zo vormen we ook allemaal samen de kerkgemeenschap,
ieder met zijn eigen plaats en functie,

ieder met zijn eigen talenten. (Kees Pannekoek)

Aan de rand van het kerkgebeuren
staan mensen met een warm hart en grote ogen.
Zij zoeken naar een stukje onvervalste boodschap.

Wij hebben die boodschap ontvangen en dragen die uit.
Maar we hebben ze wel verpakt

in kerkdienst en geboden.

En die lijken voor mensen aan de rand

hinderlijk en overdreven.

Wij zijn maar niet in staat

om onvervalst de blijde boodschap uit te dragen.

Wij hebben zelf nog niet ontdekt wat God betekenen kan
voor elke mens van goede wil.

Wij zijn te arm
om het onvervalste evangelie te beleven.

Want wij staan zelf aan de rand
van wat Jezus heeft genoemd: het koninkrijk van God.

Zolang wij randchristenen zijn,
zullen er ook randkerkelijken zijn. (naar Manu Verhulst)

Woorden van geloof:

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.

Ik geloof dat ik geroepen ben

om mee te werken aan een toekomst

die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens

die wij kennen als zoon van mensen
en Zoon van God,

die en ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.




Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt

als wij in zijn naam samen zijn

en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest

ons telkens weer aanspoort

om naar elkaar om te zien

en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven

niet zal eindigen in het zinloze niets,

maar dat wij eens zullen leven

bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden:

Voor de kerk die tempel van uw Geest wil zijn

en mensen kan bezielen in woord en daad;

dat zij niet verstart, beperkt of uitsluit,

maar is als levend en stromend water. Laat ons bidden ...

Voor mensen van alle geloven en religies,

die overal ter wereld hun godshuizen opzoeken en onderhouden;

dat zij, gesterkt door U en elkaar, steeds méér zoeken

naar verbinding en zo, wereldwijd, zijn als levend water. Laat ons bidden

Voor mensen die overgeleverd zijn

aan de dorheid en droogte van het bestaan,

die leven moeten waar geen levenswater stroomt;

dat zij mensen ontmoeten die levende bronnen zijn

van liefde, barmhartigheid een solidariteit. Laat ons bidden ...

Voor onszelf, tempels van uw Geest

en beheerders van een diepe levensbron in onszelf;

dat wij vrij zijn om te delen van de Geest die ons gegeven is,

dat wij bouwen aan uw woning onder mensen. Laat ons bidden ...

Lied: Wij willen samen vieren (ZJ 545)

https://www.youtube.com/watch?v=e4sLROJI8Bg

Wij willen samen vieren de daden van de Heer,
wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer.

Door de vlakten van het leven hebt Gij, Heer, uw volk geleid,
omdat volk een land te geven, door Uw goedheid voorbereid.

Op de velden deedt Gij groeien tarwe voor uw goddelijk brood
druivenranken liet Gij bloeien voor het bloed, dat Gij vergoot.

Opdat wij met U verbonden zouden zijn tot in de dood,
hebt Gij werkers uitgezonden met de druiven en het brood.

Met de handen vol verlangen komen wij U tegemoet
om het leven te ontvangen in de gave van uw bloed.


https://www.youtube.com/watch?v=e4sLROJI8Bg

Gebed over de gaven:

God, verborgen en nabij,

in eenvoudige tekenen heeft uw Zoon Jezus

U gevonden en zichtbaar gemaakt

voor mensen om Hem heen.

Laat ook ons uw aanwezigheid ervaren

in deze tekens van brood en wijn en in de eenvoud van alledag.
Dat vragen wij U in Jezus’ Naam, Hij die tempel is van Uw Geest. Amen.

Groot Dankgebed:

Wij danken U, heilige en sterke God.

De wereld draagt U in uw hand

en U waakt over alle mensen.

U brengt ons bijeen in deze gemeenschap

om uw woord te horen en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.

Hij is de weg die leidt naar U,

Hij is de waarheid,

geen andere waarheid maakt ons vrij.

Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde

die U ons toedraagt in Jezus Christus.

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid: Heilig ...

Hemelse Vader,

met eerbied noemen wij uw naam.

Altijd bent U met ons op weg

en dichter dan wij durven dromen, bent U bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmais
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:

beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

INSTELLINGSVERHAAL

Dit is de kern van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening

en wij verkondigen de liefde die U ons betoont.

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,

en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.

Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon

die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten

opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
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Barmhartige God,

laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed

en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Lode,
leer alle gelovigen van uw kerk

de tekenen van deze tijd verstaan

en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,

in hun vreugden en hun hoop,

hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,

over onze broeders en zusters

die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,

en over alle gestorvenen waarvan U alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,

neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;

dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,

met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader:

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.
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Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,

dat wij voor anderen,

een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens:

Iedere dag worden wij geconfronteerd

met wrijvingen in onze eigen kleine wereld en in die grote
daarbuiten.

Jezus laat ons zien dat het mogelijk is

stappen te zetten in de richting van verzoening en vrede.
Geef ons daarom de moed, Heer, om mild en verdraagzaam te zijn.
Zo kunnen wij uw vrede waarmaken.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communielied: Zomaar een dak boven wat hoofden (zJ 735)

https://www.youtube.com/watch?v=vR1DKt2bzd8&list=RDvR1DKt2bzd8&start radio=1

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan

om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort,

Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

Slotgebed:

God, verborgen en nabij,

dankbaar voor deze plek,

voor elkaar en voor uw aanwezigheid

gaan wij verder op onze levensweg.

Wij weten ons gesterkt door uw Woord en uw Geest
die, diep in ons verborgen, toch nabij is en kracht geeft.
Mogen ze, dag na dag, voor ons als een bron van levend water zijn.
Dat vragen wij U in Jezus’ Naam,

Hij die als geen ander tempel was van uw heilige Geest. Amen.

Zegen en zending:

Wij zijn een tempel van Gods Geest,
daarom mogen we ons gezegend weten.

Onze medemens is een tempel van Gods Geest,
daarom mogen we zorg dragen voor elkaar.
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https://www.youtube.com/watch?v=vR1DKt2bzd8&list=RDvR1DKt2bzd8&start_radio=1

Deze wereld is vol van levend water,

daarom mogen wij het laten stromen

naar alle uithoeken van deze wereld,

zodat het leven geheiligd wordt.

Moge God zelf ons daartoe zegenen: in de naam van de Vader ...

Dessertje:

Ik ben blij dat Ik je af en toe in mijn huis mag ontmoeten - zegt God.

Ik hoop dat je je er thuis voelt en dat je er ervaart

dat Ik, doorheen mensen, van je hou.

Graag wens Ik dat je zelf een *huis van vriendschap’ wordt

en dat je met heel veel tederheid en genegenheid

met mensen omgaat, ook als je het moeilijk met hen hebt.

Durf mensen vergeving aanreiken

en schrik er niet voor terug je eigen kleine kanten toe te geven.

Ik wil je daarbij helpen door je te laten delen in mijn vriendschap.

Het is aan jou om er een antwoord op te geven - zegt God. (Erwin Roosen)

Psalm 84: Het huis van God

Ik houd van uw huis, machtige Heer!
Ik verlang naar uw tempel, levende God.
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.

Machtige Heer, mijn koning, mijn God,
zelfs mussen wonen in uw tempel.
Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,

ze zorgen er voor hun jongen.

Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,
want zij kunnen u altijd danken.

Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u,
want bij u vinden ze kracht.

Als ze door droge velden lopen,

worden die groen en fris.

Uw regen laat alles weer groeien.

Ze worden steeds sterker,

ze gaan door tot ze in Sion zijn.

Daar zullen ze u ontmoeten, God.

Heer, machtige God, hoor mijn gebed.
God van Jakob, luister naar mij!
God, bescherm ons toch, en zorg goed voor uw koning.

Ik ben liever één dag in uw tempel

dan duizend dagen ergens anders.

Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis
dan binnen bij slechte mensen.

Heer, onze God, u leidt ons, u beschermt ons.

U bent goed voor ons, u maakt ons sterk.

U geeft ons geluk als wij leven zoals u dat wilt.

Machtige Heer, gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u!
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