
Prikje bij Allerheiligen, 1 november 
 

Godverbonden 
 

  Heiligen hebben  

een bijzondere relatie met God. 

  Ze zijn aan God gewijd, 

ze zijn godvruchtig en vroom. 

God zelf is heilig.  

   

Sommigen van hen halen  

de heiligenkalender. 

Of de volksalmanak. 

Omdat ze iets heel speciaals deden. 

Omdat mensen ze als voorbeeld namen 

of hen gingen vereren. 

 

In de kerk word je eerst zalig 

en later mogelijk ook heilig verklaard. 

Een meestal lange procedure. 

 

In het hart van mensen gaat het sneller. 

Mensen die de weg naar God wijzen, 

dragen we een warm hart toe. 

De heilige Maria met haar zovele titels, 

Sint-Maarten, Sint-Joris, Sint-Nikolaas,  

de heilige Theresia van Avila én van Lisieux, 

Sint-Hubertus, Don Bosco, Sint-Jozef, 

Sint-Willibrordus, Sint-Bavo,  

de heilige Damiaan, de heilige Agnes, Moeder Teresa, 

Oscar Romero, Catharina van Siëna …  

en nog zovele andere spirituele mensen,  

ook minder bekend of ongekend. 

Ze spreken tot onze verbeelding. 

Ze geven ons houvast  

en beschermen ons. 

 

Vandaag staan we niet stil bij pilaarbijters, 

maar bij mensen van vlees en bloed. 

Ze namen Jezus als voorbeeld  

en waren richtingwijzer naar God. 

 

Mia Verbanck 


