
Prikje bij Allerzielen, 2 november 

 

We zien elkaar weer! 
 

    

Mensen zijn sterfelijk. 

De dood treft iedereen. 

Vroeg of laat. 

Wie we ook zijn. 

 

We verliezen onze ouders, 

andere familieleden, 

hechte vrienden, 

mensen die we in ons hart dragen 

en goed gekend hebben. 

Tot het eens ook onze dag zal zijn. 

 

Jaarlijks herdenken we op 2 november 

al onze lieve doden. 

In vele parochies gedenken we  

met Allerzielen 

de mensen die ons in het voorbije jaar ontvielen 

en die in onze gemeenschap 

een christelijke uitvaart kregen. 

 

Families worden uitgenodigd. 

Ze krijgen het gedachteniskruisje  

mee naar huis. 

Samen met hen blijven we napraten. 

Die dag is een belangrijke stap  

in het rouwproces. 

 

De namen van onze overledenen 

staan gegrift  

in de palm van Gods hand  

en in de diepte van ons hart. 

We vergeten hen niet. 

 

Till we meet again.  

Tot we elkaar weerzien! 

 

Mia Verbanck 


