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Vier weken keken we uit 

naar Jezus’ geboorte. 

In donkere tijden  

keken we uit naar licht. 

Elke zondag staken we  

een kaars meer aan  

op de adventskrans. 

 

Hij werd verwacht. 

We vierden de hunker naar  

een Messias, een bevrijder. 

Nu is het bijna zover. 

Uit de stam van David 

zal het kind Jezus geboren worden 

in Betlehem, de stad van David. 

 

Herders vinden Hem het eerst. 

Ze lagen bij nachte in het veld. 

Een engel had hen  

op het spoor gezet. 

Jezus zal immers een herder zijn,  

vooral voor kleine  

en eenvoudige mensen. 

 

Vele namen zal Hij dragen:  

“wonderbare raadgever, sterke God,  

eeuwige vader, koning van de vrede, 

Licht van de wereld”. 

 

Laten we dan vurig zingen: 

Dat op u alle vrede rust, de vrede van de Heer.  

Wij wensen ’t u van ganser hart,  

wij wensen ’t keer op keer.  

Mag ieder u genegen zijn, in liefde meer en meer. 

Laat Gods zegen u raken, zo diep, 

teder en diep. 

Laat Gods zegen u raken, zo diep.” 
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