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Hemelvaart van de Heer 

Een halte na 40 dagen 

Na Pasen hebben de apostelen 

tijd nodig om Jezus’ dood te verwerken. 

Eerst waren ze in shock en ontgoocheld. 

Ze konden niet geloven dat hij dood was 

en ze sloten zich op. 

Gaandeweg ervoeren ze Hem in hun midden, 

als ze elkaar de vrede wensten, 

maaltijd hielden of samen de schriften lazen. 

 

Stilaan beseffen ze dat ze het beeld van  

de gekruisigde Jezus moeten loslaten 

– het graf is immers leeg –, 

maar dat zijn geest verder leeft in hen 

en dat ze hun leven weer op de rails moeten zetten. 

 

Lucas vertelt het in beeldrijke taal, vol symboliek: 

Jezus gaat naar de hemel,  

want daar woont God 

en daar is Hij thuis. 

“Wat kijken jullie toch naar de hemel?” 

 zeggen twee engelen. 

Nog even en de Geest zal  

de leerlingen bezielen.  

Ze zullen ongeremd naar buiten komen  

en enthousiast over Jezus spreken. 

 

Het evangelie van Marcus eindigt  

met een oproep van Jezus daartoe: 

“Ga de hele wereld door,  

en vertel het goede nieuws aan iedereen.” 

  

Vanaf Hemelvaart kijken we nog sterker  

uit naar het feest van de Geest. 

 

Mia Verbanck  


