
Prikje bij woensdag 2 maart 2022  

 

Aswoensdag 

 
  

Vandaag beginnen we  

aan een stevige tocht. 

Pasen is het einddoel. 

 

Zes weken zijn we 

onderweg. 

Van halte naar 

halte. 

 

Regelmatig staan we stil 

om bij te tanken 

en ballast weg te gooien. 

 

Val je onderweg in panne, 

herstel dan wat  

er mis loopt. 

 

Nu en dan klimt de weg 

en moet je een tandje bijsteken. 

Vasten is een moeilijke tocht! 

 

Onderweg kom je mensen tegen. 

Je kruist ze  

of ze trekken samen met je op. 

Samen eten schept verbondenheid. 

Broederlijk Delen kan zo’n deugd doen. 

 

De ingrediënten van  

de vastentijd zijn: 

verinnerlijking,  

versobering,  

verzoening 

én solidariteit. 
 

Mia Verbanck  


