
 

Prikje bij woensdag 22 februari 2023  
 

Aswoensdag 
 

 
Aalmoezen geven, bidden en vasten  

doe je niet om op te vallen. 

Je doet ze in àlle stilte, 

zeggen de lezingen. 

Deze gedachte luidt de veertigdagentijd in, 

de lange voorbereidingstijd op Pasen. 

 

Je wil in die periode 

extra goed zijn voor je medemens,  

je wil delen met wie minder heeft,  

teken van solidariteit. 

Zelf kan je het wel soberder aandoen. 

Luxe heb je niet echt nodig. 

Het is ook een kans om je te verzoenen 

met wie je overhoop ligt. 

 

Je stelt dus je levensstijl in vraag: 

ben je tevreden over 

de relatie met je medemensen, 

met jezelf 

en met God? 

 

Goede God, 

doe ons thuiskomen 

in een gemeenschap die ons daarbij draagt, 

die ons helpt om erover te praten, 

die ons uitnodigt  

om zusterlijk en broederlijk te delen, 

die ons stimuleert om  

scheve relaties recht te trekken. 

Dat vragen we U voor vandaag 

en de komende veertig dagen. Amen. 

 

Mia Verbanck 


