Prikje bij zaterdag 31 augustus 2024,

feest van Maria,

moeder en middelares van genade

Vele titels heeft Maria in de loop der eeuwen
gekregen. De litanie van Loreto staat er bol van.
Dat ze de moeder is van Jezus,

staat al bij het begin vermeld.

Het Tweede Vaticaans Concilie verwijst
in Lumen Gentium naar Maria als
“voorspreekster, ondersteunster,
helpster en middelares.”

Het Salve Regina sluit af met de woorden

“Advocata nostra ... ora pro nobis, sancta De1 genitrix”,
(“Gij, onze voorspreekster, bid voor ons,

Heilige Moeder Gods.”)

De Mariadevotie kende in Vlaanderen

een grote vlucht. Ze inspireerde vele componisten.
Wie kende niet: Liefde gaf u duizend namen,
Lieve Vrouw der Lage Landen,

Lieve Vrouwe van ons land ...

In vele kerken en kapellen werd en

wordt ze vereerd en aanbeden.

De Berchemse kerk van

Onze-Lieve-Vrouw Middelares

stelt het nieuwe pastorale werkjaar

zeker onder haar bescherming.

En de zeven vreugden worden centraal gesteld:

de boodschap van Gabriél, het bezoek van Elisabeth, de
geboorte van Jezus, het bezoek van de wijzen, de verrijzenis
van Jezus, het Pinksterfeest en haar tenhemelopneming.

Mia Verbanck



