
Prikje bij zondag 10 april 2022  

 

Koning van de Liefde 

 
 

De Joden verwachtten dat Jezus 

een politiek leider zou zijn 

die hen zou bevrijden van de Romeinen. 

 

In alle eenvoud  

rijdt Jezus op een jonge ezel  

Jeruzalem binnen  

om Pasen te vieren, 

het feest van de doortocht en de bevrijding. 

 

Zijn leerlingen en volgelingen 

haalden hem in als een vorst. 

Ze dankten God.  

Ze juichten en riepen:  

‘Leve de koning,  

de man die door God gestuurd is!  

Vrede in de hemel en alle eer aan God!’ 

 

Barmhartige God,  

ook vandaag hebben wij  

als spil van onze samenleving mensen 

nodig die streven naar vrede en  

die vervuld zijn van liefde. 

Laat ons nog meer zo’n mensen worden, 

laat ons zo’n mensen zijn. 

Amen. 

 

Mia Verbanck 

 

 

 

 


