
Prikje bij zondag 11 augustus 2024  

Broodnodig: voedsel op onze levensreis 

 

Vele jaren geleden verzeilde ik 

in een wespennest, 

een adderkluwen van conflicten. 

 

Na een tijd van verzet 

trok ik me terug. 

Zoals Elia onder de bremstruik voelde ik me, 

doodop, krachteloos, machteloos, uitgeput, 

zonder perspectief. 

 

Een lieve collega – een engel – sprak me aan. 

Ze deed een appèl op me, 

wees me op mijn talenten  

en mijn  verantwoordelijkheid.  

 

Aan haar woorden trok ik me op, 

ze waren voedsel en drank voor onderweg. 

Ik stond op en ging verder. 

Opnieuw had ik een doel voor ogen. 

 

Jezus Messias zegt dat Hij brood is 

dat eeuwig leven geeft, 

een leven bij God. 

 

Jezus is onze gids en leidsman. 

Zijn woorden en daden 

zijn voedsel voor onderweg. 

We hebben Hem broodnodig! 

 

Mia Verbanck 

 


