Prikje bij zondag 11 juni

Sacramentsdag

Brood dat leven geeft

Wat zou de grootste wens van Jezus
kunnen geweest zijn?

Misschien dat elke mens

in het leven zou staan zoals Hij.

Misschien dat Hij daarom een teken stelde.

“Ik ben als brood” zei Hij.

“Brood dat leven geeft.

Neem Mij in u op.

Zo wil Ik jullie ontmoeten.

Zo wil Ik bij jullie zijn.

Wees met Mij verbonden

zoals Ik met de VVader verbonden ben.”

Daarom mogen we nog altijd
in de tekens van brood en wijn
deel hebben aan Hem.

Levende God,

kom ons tegemoet,

zoals Jezus ons tegemoet komt
in brood en wijn.

Voedsel dat leven geeft.
Amen,

Luc Beeldens



