
 

Prikje bij zondag 11 september 2022  
 

Verloren en teruggevonden 

 
 

Zijn we niet allemaal maar mensen? 

   Fouten maken hoort erbij. 

   Het is zo snel gebeurd. 

Een verkeerd woord, 

een overhaaste beslissing, 

een ondoordachte handeling. 

Voor je het weet, gaat het mis 

en zijn anderen het slachtoffer. 

Bij mensen krijg je dan de stempel “verloren”. 

 

Een vader had twee zonen … 

Je kent het verhaal. 

Het verhaal van de verloren zoon, 

of 

het verhaal van de goede vader. 

 

Doe mij maar het tweede. 

Met de nadruk op de grenzeloze liefde 

en de vreugde van het terugvinden. 

 

Jezus toont ons een God die als een vader 

reikhalzend uitkijkt naar wat verloren is. 

Een vader die bereid is 

het merk “verloren” uit te wissen. 

 

Barmhartige God, 

   als we het spoor bijster zijn, 

   als we verloren lopen, 

   wacht ons dan op als een goede vader, 

zet ons op de goede weg. 

   Dat vragen we U door Jezus,  

uw Zoon en onze broeder. 

   Amen. 

    

   Luc Beeldens 

 


