i Prikje bij zondag 12 december 2021

/
’ Derde zondag van de advent

De derde kaars gaat al branden.
Kerstmis komt steeds dichterbij.

In deze donkere gure dagen

jubelt de profeet Sefanja het uit:
Gaudete, er is leven na de duisternis
van de ballingschap.

Je moet niet bang zijn:

God is bij jullie!

Waar het gebruikelijk is,

maakt het strakke purper plaats
voor het zachtere roze.

We zijn halfweg!

Voor de tweede keer op rij spreekt
Johannes de Doper straffe taal.

Deel met mensen die minder hebben.
Laat mensen niet teveel betalen

en pak van niemand geld af.

Een oproep tot solidariteit.

Een kans om onze adventsacties
royaal te steunen.

Ik doop met water, maar
Die na mij komt, zal jullie dopen
met het vuur van de heilige Geest.

Goede God,
laat ons delen in zijn vuur
en wakker onze solidariteit aan.
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