
 

Prikje bij zondag 12 februari 2023  
 

Kies maar 

 
 

“Je kunt vrij kiezen” 

zegt Jezus Sirach. 

God verplicht je tot niets. 

Hij biedt aan. 

 

“Ik geef je mijn geboden” 

zegt God tegen Mozes. 

 

Ze zullen je helpen om een 

samenleving op te bouwen. 

 

Ze zullen je helpen 

om menselijk met elkaar om te gaan. 

 

Ze zullen je onderscheiden 

van volkeren met wrede goden 

en mensonwaardige gebruiken. 

 

“De wet is een mooie basis”,  

zegt Jezus. 

Maar het kan beter, 

“Als je voor mij kiest, 

zal je extra je best moeten doen.” 

 

Liefdevolle God, 

Jezus spoort ons aan 

om het mooiste in ons  

naar boven te halen. 

We bidden U         

geef ons de gezindheid van Jezus 

zodat we met liefde 

de geest van jouw wet volgen. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 

 


