Prikje bij zondag 12 januari 2025

Doop van de Heer

Keer u tot God!

Na de heroische doortocht

door het kolkende water van de Rietzee,
bevestigt het Joodse volk eenstemmig
dat het de wil van Jahwe zal volbrengen.

Als Johannes optreedt,

lijkt die belofte ver weg.

Daarom roept hij de mensen op

om zich terug tot God te richten,

Door zich te laten dopen met water
geven ze blijk van hun bereidheid

om de band met God terug aan te halen.

Als Jezus dan plots opduikt, is er even verwarring.
Johannes begrijpt niet waarom iemand zoals Jezus
zich zou moeten laten dopen.

Maar voor Jezus is het belangrijk.

Door zich te laten dopen

wil Hij zijn relatie met God in de verf zetten.

De bevestiging laat niet lang op zich wachten.
De Geest daalt over Hem neer,

terwijl een stem weerklinkt:

“Jij bent mijn geliefde Zoon,

in Jou vind Ik vreugde.”

Liethebbende God,

zet ons, gedoopte mensen, op de goede weg
als we uw spoor bijster zijn.

Dat vragen wij U op voorspraak van Jezus,
uw welbeminde zoon. Amen.
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