Prikje bij zondag 12 mei 2024

Zevende paaszondag

Van leerling naar apostel (= gezondene)

De leerlingen waren vol goede wil,

maar Jezus maakte zich zorgen.

Ze waren drie jaar met Hem op pad gegaan.
Hij had hen op sleeptouw genomen.

Ze waren getuige geweest van de manier
waarop Hij met mensen omging.

Ze hadden gezien hoe

Hij medemensen op de eerste plaats zette.
Ze hadden ervaren hoe het voelde

om tegen de stroom in te varen.

Ze hadden gemerkt

hoe Hij de goddelijke liefde belichaamde en uitdroeg.

Nu zou Hij hen zenden om zijn werk verder te zetten.
Hij kende hun kwaliteiten

en ook hun zwakheden.

Waren ze wel opgewassen tegen de tegenkrachten

die ze moesten trotseren?

Hij maakte zich zorgen en daarom bad hij tot zijn Vader:

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.

Zij zijn niet van de wereld,

zoals Ik niet van de wereld ben.

Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt,

zo zend Ik hen in de wereld.

Als ze na zijn heengaan bang en verweesd achterblijven,
herinneren ze zich dat gebed.
Het geeft hun hoop, want Hij laat hen niet alleen.
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