Prikje bij zondag 12 november

Godsontmoeting

Was het uit gemakzucht

of was het gewoon een vergetelheid?
We zullen nooit weten waarom

vijf meisjes van de tien

geen extra olie bijhadden.

Wat we wel weten is dat de andere vijf
zich goed voorbereid hadden

op de ontmoeting met de bruidegom.

Het is een hele eer om gevraagd te worden
als bruidsmeisje,

maar er wordt wel een en ander van je verwacht.
In het geval van de parabel betekent het
de bruidegom opwachten en vergezellen.
Klaarstaan dus om Hem te ontmoeten

in de kleine mens die je nodig heeft.

Als je de ontmoeting echter mist,

als je niet voorbereid bent,

niet alert bent,

dan beschaam je het gekregen vertrouwen.
Dan gaat het Rijk Gods aan je voorbij.

Eeuwige God,

geef ons ogen, hart en handen

om waakzaam in het leven te staan,

klaar om in deze wereld

lets van uw RIijk zichtbaar te maken.

Dat vragen we U door Jezus Messias, uw Zoon,
de hemelse bruidegom.

Amen.

Luc Beeldens



