
Prikje bij zondag 13 februari 2022  

 

De vlakterede van Lucas     
 

 

Jezus kondigt een totale ommekeer aan. 

God zal NU  

met de komst van Jezus 

recht laten geschieden. 

 

Wie arm is, hongerlijdt, weent, 

wie gehaat, buitengesloten, beschimpt wordt … 

is ontvankelijker voor God. 

Die misdeelde mensen  

mogen hun vertrouwen stellen op God. 

Jezus geeft hun een boodschap van hoop. 

 

Wee is een jammerklacht,  

een uitroep van spijt en pijn: 

er zijn mensen die rijk of verzadigd zijn,  

die lachen en geprezen worden; 

hun leven kan verkeren. 

Hun passen deemoed en solidariteit. 

 

Zijn hele leven zet Jezus zich in  

voor marginale en misdeelde mensen. 

En Hij vraagt de luisteraars Hem na te volgen. 

Tot op vandaag horen mensen zijn oproep klinken. 

God kan immers niet zonder mensenhanden en -voeten.  

We proberen ze ten dienste te stellen van anderen. 

 

Mia Verbanck 

 


