Prikje bij zondag 14 januari
Geboeid

Als Johannes Jezus ziet voorbijkomen,
wijst hij Hem aan als diegene die,
door God gezonden,

redding zal brengen.

Niet met harde hand of met geweld,
maar kwetsbaar en zacht als een lam.

Aan twee leerlingen van Johannes die Hem volgen,
stelt Hij de vraag: “Wat verlangt gij?”

Ze antwoorden: “Rabbi, meester, waar verblijft Ge?”
Hij zegt: “Kom mee, en zie.”

Andreas en Johannes trekken

de dag verder met Hem op

en zo ontdekken ze gaandeweg hoe Jezus

met mensen begaan is.

Zijn werkveld is niet de tempel of de synagoge
zoals bij de andere rabbi’s.

Jezus begeeft zich onder de mensen.

De kwetsbaarste eerst.

Geboeid door Jezus’ optreden,
worden ze zijn eerste leerlingen.
Andreas haalt er zijn broer Simon bij.
Ze hebben de Messias gevonden,
zeggen ze tegen elkaar.

Jezus keek hem aan en zei:

“Jij bent Simon, de zoon van Johannes,
maar vanaf nu noem Ik je Kefas,

want jij bent als een rots.”

Eeuwige God,

in Jezus kwam U naar ons toe.

Open onze ogen

zodat zijn aanwezigheid onder de mensen
ook ons kan bezielen. Amen.
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