
 

Prikje bij zondag 15 januari 2023  
 

Gods dienaar 

 
 

Johannes had een klare kijk op de wereld. 

Hij zag wat er rondom hem gebeurde 

en daar werd hij niet vrolijk van. 

Daarom riep hij op tot ommekeer. 

 

Als Jezus zich bij hem laat dopen 

wordt het hem helemaal duidelijk. 

Jezus, door de hemel gezonden, 

zal verandering brengen. 

Gods Geest rust op Hem. 

 

Als we met de blik van Johannes 

naar de wereld kijken, 

moeten we toegeven dat 

“de zonde” of “het kwaad”  

nog steeds aanwezig is. 

 

Jezus heeft ons nochtans in woord en daad 

de middelen in handen gegeven 

om hiertegen in te gaan. 

 

Daarom durven wij zeggen: 

 

Lam Gods 

dat wegneemt de zonde van de wereld, 

dat het goede in de wereld tot stand kan brengen, 

ontferm u over ons.  

 

 

Luc Beeldens 

 


