
Prikje bij zondag 15 mei 2022  

 

Een beetje God zijn 

   

 
“God schiep de mens als zijn beeld; 

als het beeld van God schiep Hij hem”, 

lezen we in het scheppingsverhaal. 

 

Beeld zijn van God, 

deel mogen uitmaken van Hem die Liefde is. 

Dat is ons gegeven. 

 

Jezus vraagt uitdrukkelijk om die liefde 

zichtbaar en voelbaar te maken. 

 

“Een nieuw gebod geef Ik u: 

gij moet elkaar liefhebben, 

zoals Ik u heb liefgehad, 

zo moet ook gij elkaar liefhebben.” 

 

Hij vraagt ons eigenlijk 

om een beetje God te zijn. 

 

Eeuwige Vader, 

Gij die Liefde zijt, 

   laat ons delen in uw liefde 

   en laat ons uw liefde delen. 

   Amen. 

 

Luc Beeldens 

 

 


