
 

Prikje bij zondag 16 april 

 

Vrede zij u 

 

 
Na de kruisdood sloten de leerlingen zich op. 

Ze waren bang en onzeker, ze twijfelden. 

Ze wisten niet waaraan ze toe waren. 

Plots stond er iemand in hun midden. 

 “Vrede zij u”, zei Hij. 

In Hem herkenden ze Jezus. 

 

Plots stond er iemand in hun midden 

die de twijfel, de angst  

en de onzekerheid wegnam. 

“Vrede zij u”, zei Hij. 

Niet de wereldvrede,  

niet de vrede onder de volkeren. 

Jezus wenste hen én ons, 

bij elke ontmoeting  

innerlijke rust  

en bevrijding van angst en twijfel. 

Daardoor krijgen vertrouwen en geloof een kans. 

 

   Plots staat er iemand in ons midden 

   waarin we Hem kunnen herkennen. 

   Iemand die ons doet geloven dat zijn weg 

   de weg naar écht geluk is. 

   En dat we geroepen worden  

om ook die weg te gaan. 

 

Goede God, 

“Vrede zij u”, zei Jezus. 

Maak ons ontvankelijk voor die vrede. 

Zend ons uw Geest 

die helpt om met geloof en vertrouwen 

in de wereld te staan. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


