
Prikje bij zondag 17 december 

Derde zondag van de advent in het B-jaar 

 

Een keerpunt 

 
   Midden in de duisternis 

kiemt stilaan het licht, 

al zie je het nog niet. 

 

Jesaja en Johannes  

krijgen beiden een zending:  

tot mensen spreken namens God. 

Daarom zijn het profeten.  

 

Jesaja spreekt de bannelingen moed in,  

hij beurt hen op en brengt hun goed nieuws: 

er is licht aan de einder, 

ze kunnen terugkeren naar Jeruzalem, 

God zorgt voor gerechtigheid en vrede. 

Een mijlpaal in de geschiedenis! 

 

In de woestijn bezint Johannes zich over  

zijn taak en engagement.  

Hij vertelt mensen over het licht dat zal doorbreken: 

na hem komt iemand die belangrijker is. 

 

Johannes riep op tot ommekeer. 

Mensen lieten zich daarom  

door hem onderdompelen in water: 

ze legden hun oude leven af, 

een kentering in hun bestaan. 

 

Johannes doopte in de Jordaan  

daar waar de Israëlieten  

het beloofde land introkken, 

een ijkpunt in de geschiedenis.  

 

Advent: een doorbraak, een keerpunt  

in donkere dagen, is in zicht! 

We kijken ernaar uit! 

 

   Mia Verbanck  


