
Prikje bij zondag 17 september 
 

Wie? Wanneer? 

 
  Vergeven. 

Het is en blijft moeilijk. 

Het heeft altijd te maken met geslagen wonden, 

met onrecht dat wordt aangedaan, 

met pijn en verdriet. 

 

Vergeven. 

Het is niet gelijk aan vergeten. 

Wat gebeurd is, is gebeurd. 

   Het is eerder boosheid loslaten, 

   haat en wrok proberen opzij te zetten. 

   Jezelf daarmee bevrijden  

om door te kunnen gaan, 

ondanks wat er voorgevallen is. 

 

Wanneer moeten we dan vergeven? 

Wie moeten we dan vergeven? 

 

Zeven maal zeventig maal, zegt Jezus. 

Altijd en aan iedereen dus. 

Zeven zoals de zeven dagen van de week. 

De volheid van de tijd. 

Zeventig zoals de zeventig, 

toen gekende, volkeren. 

De hele mensheid. 

 

Vergeven. 

Het is en blijft moeilijk. 

 

Luc Beeldens 


