
 

Prikje bij zondag 18 december 2022  
 

God met ons 

 
Angst en twijfel zijn themawoorden 

op deze vierde adventszondag. 

Jozef weet het niet zo goed. 

Hoe moet het verder nu Maria zwanger is? 

Allerlei scenario’s spoken in zijn hoofd. 

“Vrees niet” zegt de hemelse boodschapper 

hem in een droom. 

“Omarm het kind en zijn moeder. 

Dit kind zal redding brengen.” 

Men zal hem de naam Emmanuel geven, 

“God met ons”. 

 

Angst en twijfel zijn themawoorden vandaag. 

Oorlogssituaties, het klimaat, ons milieu. 

Hoe ziet de toekomst eruit? 

Het gaat zo ver dat koppels twijfelen 

of het wel zinvol is 

een kind op deze wereld te zetten. 

 

Volgende week vieren we het kerstfeest. 

We vieren dan de geboorte van dat kleine kind 

die als volwassene voor velen  

een ommekeer betekende. 

 

Durven we hopen,  

durven we geloven, 

dat God met ons is, 

dat redding voor deze wereld mogelijk is, 

dat wij als christenen geroepen zijn 

om aan die dromen en visioenen mee te werken?   

 

Luc Beeldens 


