
Prikje bij zondag 18 februari 2024  

Eerste zondag in de veertigdagentijd 

Quarantaine 

 
Met Jezus in quarantaine. 

Veertig dagen afzondering, 

diep in de woestijn. 
 

Enkel met jezelf, 

met je eigen gedachten, 

met je eigen demonen. 
 

Een stap terugzetten. 

Afstand nemen. 

Een hele oefening. 
 

En toch, 

of juist dan, 

is er  

een teken van Gods aanwezigheid: 

“De engelen zorgden voor Hem.” 
 

Stilaan wordt het duidelijk    

en zie je alles in het juiste perspectief.   

Je beseft waarom het echt gaat.          

 

Veertig dagen quarantaine 

om daarna een nieuw hoofdstuk te schrijven. 

Van inkeer naar ommekeer. 

 

Jezus trok naar Galilea en zei:           

“Gods nieuwe wereld is dichtbij.  

Geloof dat goede nieuws!  

Dit is het moment om je leven te veranderen.” 
 

Goede God,  

mogen we in deze veertigdagentijd ervaren 

dat ook wij geroepen zijn  

het Goede Nieuws uit te dragen. 

   Dat vragen we U door Jezus,  

uw Zoon en onze metgezel. Amen. 

    

   Luc Beeldens 


