
 

Prikje bij zondag 18 juni 
 

Mens voor de mensen zijn … (ZJ 509) 

 
Boven op de berg Sinaï 

zegt God tot Mozes: 

Ik ben een liefdevolle God, 

Ik geef om jullie 

en Ik kom mijn beloften na. 

Hou mijn woorden niet voor jezelf, Mozes, 

maar geef ze verder door. 

 

Jezus zendt twaalf eenvoudige mensen uit. 

Hij vraagt hun overal 

het goede nieuws te vertellen. 

En Hij zegt hun wat ze moeten doen: 

“Maak zieke mensen beter  

en maak dode mensen weer levend.  

Maak mensen met een huidziekte beter  

en jaag kwade geesten weg.” 

 

Misschien zou Hij vandaag tot ons zeggen: 

Breng mijn evangelie in woord en daad bij anderen. 

Geef mensen levenskracht. 

Bevrijd hen van angst en wanhoop. 

Haal hen weg uit depressie en verslaving. 

Sloop de muren van racisme en vreemdelingenhaat. 

Doorbreek eenzaamheid en isolement. 

Waardeer mensen om wie ze zijn. 

Bemoedig en steun hen. 

Wees hen nabij met liefdevolle zorg. 

Schenk hun hoop voor de toekomst.  

Bied hun vriendschap aan en hechte verbondenheid.  

Neem hen op in een solidaire gemeenschap. 

 

Meelevende God, 

maak van ons zorgende en genezende mensen 

die vertrouwen op Jezus Messias,  

uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Mia Verbanck 

 

 

 

 


