
 

Prikje bij zondag 19 februari 2023  
 

Wees goed voor iedereen 
 

Alle mensen zijn 

kinderen van God. 

Hij heeft ze allemaal lief.  

Of ze nu bruin zijn, zwart of geel. 

Of ze slim zijn of dom. 

Hetero, homo, transgender of bi. 

Of ze nu snel of traag, 

christen of boeddhist. 

 

Hou dus evenveel van de mensen  

om je heen  

als van jezelf. 

Ook zondaars en  

zogenaamde vijanden 

zijn je naasten. 

 

Jezus zei dat niet alleen, 

Hij leefde ook zo: 

Hij ontmoette een Syro-Fenicische vrouw, 

ging mee naar huis  

met een Romeinse honderdman,  

was te gast bij de tollenaar Zacheüs,  

sprak bij de bron met een vrouw uit Samaria. 

 

Wij leven steeds meer  

in een multiculturele samenleving. 

God, Vader en Moeder van alle mensen, 

help ons openstaan voor alle mensen. 

En geef ons de kracht om te bouwen 

aan een warme samenleving 

waarin de geest van de wet 

primeert op de letter ervan. Amen. 
 

Mia Verbanck 


