Prikje bij zondag 2 juli

Gratis en voor niets

De telefoon rinkelt.

lemand klopt op je deur.

En je verwacht niemand.

Misschien lees je juist een spannend boek
of volg je een boeiende film.

Ben je nieuwsgierig of bang

voor die onverwachte gast?

Jezus zocht steeds contact op met mensen,

Hij zat vaak aan tafel met die mensen

voor wie de deur dicht bleef:

tollenaars, Samaritanen, zieken ...

“Wat je voor de minsten van de Mijnen gedaan hebt,
heb je voor Mij gedaan.”

De heilige Augustinus filosofeerde:
“Neem de vreemdeling gastvrij op;
ook jij bent voor hem een reisgenoot,
ook jij bent onderweg.”

En: “Leert, christenen,

dat je vreemdelingen zonder onderscheid
moet opnemen om te voorkomen dat je
voor Jezus Christus zelf de deur sluit
en Hem je menselijkheid weigert.”

Je kunt dus nooit gastvrij genoeg zijn.
Gratis en voor niets.

Levende God, help ons het risico te nemen
om zonder angst de deuren van ons hart
open te zetten voor een onverwachte gast.
Bouw met ons

aan een samenleving gebaseerd op
waardigheid, solidariteit en gastvrijheid.
Daar laat Gij U vinden!

Mia Verbanck



