
Prikje bij zondag 20 augustus 
 

De klik maken 
 

 

Onbekend maakt onbemind, 

zegt het spreekwoord. 

Het zit in ons mens-zijn ingebakken. 

Wat we niet kennen, wantrouwen we. 

Het heeft misschien iets te maken 

met een reflex tot zelfbehoud. 

De zorg voor de eigen familie, clan, omgeving 

gaat boven alles. 

Wat vreemd is, 

komt bedreigend over.  

Ook Jezus heeft daarmee af te rekenen.   

Niets menselijk is Hem vreemd. 

 

Als een Kananese vrouw zijn hulp inroept, 

antwoordt Hij nogal bot:  

“Het is niet goed dat men  

het brood van de kinderen afneemt  

om het aan de honden te geven.” 

De vrouw laat zich echter niet afschepen. 

Ze opent Hem de ogen: 

“Inderdaad, Heer. Maar er vallen  

ook stukjes brood onder de tafel.  

En dat mogen de honden opeten.” 

Zij zorgt ervoor dat Hij de klik maakt, 

dat Hij beseft dat  

zijn Goede Boodschap universeel is 

en niemand uitsluit. 

 

Vader van alle mensen, 

in de vakantieperiode verruimen we 

vaak onze horizon. 

Verruim ook ons hart. 

Toon ons de weg naar de ander. 

Dat vragen we U door Jezus,      

uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Luc Beeldens 


